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Figuur 1: Fleur-de-lys is als lelie het Bourgondisch symbool voor opkomst en ondergang en voorafgaand het symbool van (de maagd) Maria als de moeder van Jezus.




Geachte lezer, 

Na het lezen van de omslag van dit boek hebt u vermoedelijk de vraag wie is de schrijver?. Om deze vraag te beantwoorden, ga ik mij nu in “vogelvlucht ” kenbaar maken. Ik ben geboren in 1942 tijdens de 2e wereldoorlog als éérst zoon in het dorp Maasland nabij Delft en Chr. gedoopt in de Maria Magdalena kerk.  Mijn doopnamen zijn Petrus, Adrianus, Maria. Ik ben vernoemd naar mijn grootvader Piet (Petrus) en Adrianus naar de vader van mijn Moeder en afsluitend Maria als verwijzing naar de Maria Magdalena kerk.  

In het buitengebied van Maasland aan de Westgaag had mijn Pa een groenten & fruit kwekerij. Dit bedrijf, deels met glazen kassen was in 1936 door mijn Opa Piet opgezet.  Voorafgaand kwam mijn overgrootvader, Adrianus als boerenzoon uit Kralingen bij Rotterdam en had sinds 1890 zijn boerderij binnen de Oud Campse polder in Maasland.  Zijn boerderij kende veel eigen grond wat tot gevolg had dat er rond 1920 een splitsing in het grondbezit kwam en er een extra boerderij werd gebouwd voor Gerrit de jongste broer van mijn Opa. Op 8.000 M2 van zijn bezit starte mijn Opa in 1936 een tuinderij welke was bedoeld voor mijn Vader met een nieuw woonhuis.  In dat huis ben ik als eerste zoon geboren. Het véle grondbezit van mijn voorouders is mij altijd héél erg bij gebleven om reden dat de grond na de (vergeten) Tempeliers in de Oud Campse polder overwegend bezit was geworden van een Duitse orde. Dit feit is vergeten of mogelijk met opzet altijd onbesproken gebleven. Denkbaar onbesproken om reden dat elk geloof hoewel verdeeld, wel dezelfde wortel deelt.  Als ik nu aan mijn geboorte dorp terugdenk, komt deze versluierde geschiedenis van de Tempeliers in relatie met de Duitse orde opnieuw bij mij naar boven. Zeker als blijkt dat Geschiedenis voorafgaand aan de 16e eeuw blijkt te zijn vergeten.  Vergeten, zoals de Vrijmetselaars.uit de tijd van de Tempeliers (voor 1500 n.Chr) zijn vergeten.als bouwers van vele Maria Magdalena kerken.  Daarbij denk ik ook aan de vergeten Bourgondische Hertogen als opdrachtgever van de vele nu monumentale kerken en kathedralen met opmerkelijke architectuur niet alleen binnen Nederland en Vlaanderen maar binnen geheel Europa.  

Het voorgaande maakt duidelijk dat ik naast mijn tuinbouwkundige achter-grond, altijd belangstelling heb gehad voor verduisterde geschiedenis. Waarschijnlijk heb ik dat karakter van mijn opa Piet, die ik kende als een zeer vriendelijke man met veel kennis over de natuur. Zijn kennis en uitleg over de natuur kende voor mij een opmerkelijke diepgang, Zo weet ik nog, dat ik met mijn Vader op Moederdag altijd een bezoek bracht aan Oma waarbij opa dan op zijn Antonius dag- kalender iets voorlas over de sterfdag van Helena Blavatsky als grondlegger van het Theosofisch genootschap.  Het zei mij toen niets, maar dat het elk jaar voor Opa belangrijk was, is mij nooit ontgaan. Voor zijn kinderen was Opa een verheven vader welke zich door zijn kinderen alleen met de naam ‘Vader, liet aanspreken. Nu bij het ouder worden komen al zijn levenlessen met bijbehorend karakter voor mij opnieuw in beeld. Zo gaf hij mij eens een eenvoudig fluitje, met een ingebouwd compas. Het was gewoon een (chinees) fluitje met een erwt.  Gewoon een fluitje van één cent.  

Zijn boodschap was dat als hij dood was en ik zijn hulp nodig had ik het fluitje van één cent moest richten op het noorden en de poolster. Als ik daar nu aan terug denk, denk ik met een glimlach aan de Romeinse godin Venus ofwel de verduisterde Griekse godin Aphrodite. Deze wetenschappelijke leer met verborgen astrologie kennis, kwam natuurlijk niet uit de kerk en bleef om deze reden ons geheim.  In dezelfde periode had hij ook eens wat spijkers op tafel liggen en deze verplaatste zich uit zich zelf. Vol verbazing en verwondering keek ik ernaar en vroeg om uitleg. Toen werd duidelijk dat opa de magneet uit de dynamo van een fiets had gehaald en onder het tafelblad de magneet verplaatste.  

Zo kreeg ik mijn basis kennis over alle vormen van energie.  

De spijkers waren na aanraking met de magneet ook magnetiserend. Veel later vertelde mijn Pa dat opa met zijn handen kon magnetiseren en zelfs pijn bij mensen kon verminderen of laten verdwijnen. Nu ruim 60 jaar later denk ik nog veel terug aan deze opa en zijn kennis over de natuur.  

Zo vertelde hij op 1 januari, zijn verjaardag (bij herhaling) over de drie koningen, op 6 januari. Het ging in deze periode volgens Opa om de rechte lijn van drie bekende sterren (Venus en Mercurius) en de zon. Vanuit deze basis gedachte over de stand van planeten heb ik (in stilte) de wetenschapelijke kennis van astrologie met de 12 huizen altijd heel serieus genomen. Samengevat heeft opa mij met zijn occulte magie gevormd tot een padvinder en verkenner. Als padvinder moest ik van opa denken aan kasteelpost uit de tijd van de postduif. Als verkenner moest ik de weg terug naar huis nooit vergeten.  

Als Opa met voldoende sneeuw de kans kreeg, dan was er elk jaar op zijn verjaaardag (nieuw-jaarsdag) een sneeuwpop. De neus een grote (peen) was de wortel Deze was zijn (tijdelijk) zelfbeeld. God was voor opa herkenbaar in de wortel. Ik vond het een gek verhaal.  

Het geheim was, zo weet ik nu, de wiskundige wortel uit de tijd van Pythagoras  Om reden dat zijn eigen kinderen de ongekende (god als wortel) niet begrepen, verdiende mijn opa de naam Vader.  

Zijn uitleg over de geboorte van de zon, was herkenbaar in de geboorte van het licht, de winter-equinox.Kerstmis was voor opa de geboorte van de Griekse Christos (opnieuw) gezalfd door de zon.  

Kort voor zijn dood in 1955 voorspelde hij mij vertrouwelijk dat ik later beroepsmatig hovenier zou worden en deze voorspelling is in 1968 waarheid geworden.  Bij elke twijfel in mijn later leven (over geloof) dacht ik aan het fluitje (van mijn Opa) en de binnenkomende energie van de Noordpool, welke de aarde wetenschappelijk verlaat bij Antarctica ofwel de Zuidpool.  

Tijdens stamboom onderzoek bleek onze familienaam Arras te zijn geweest.  Met deze wetenschap kwam ik in kontakt met het astrologisch sterrenstelsel van de Noordpool en het astrologisch gebied van de grote beer. De beer is het symbool geweest van de heilige bisschop Vaast van Arras welke in Europa de 1e Franse Koning Clovis in 490 n.chr. heeft gedoopt, naar voorbeeld van Johannes de doper.  Tijdens mijn onderzoek maakte dat op mij grote indruk.  Bisschop Vaast van Arras was voor de kerk de 1e heilige in onze familie. Om deze reden denk ik nu aan de historische stad Arras in Normandié. (Frankrijk) Ook denk ik aan de stroom cosmische energie van Noord naar Zuid, welke onveranderd het klimaat op aarde beheerst.  

De kennis van Opa is voor mij een besmettelijk virus geworden en daarom draag ik nu dit boek op aan mijn Opa.  

Daarbij denk ik aan alle voorouders met de familienaam Arras welke ons in dit boek religieus naar de verduisterde Griekse Christos  als zon laten terugkeren  De “symbolische doorgehakte Gordiaanse knoop” uit de tijd van (god) keizer Alexander de Grote (Alexander Arras) brengt ons religieus opnieuw naar het licht.  Het vuur van Prometheus, is herkenbaar in de Griekse Olympics en de historische Griekse god Zeus welke ongevraagd van de Romeinen de naam Jupiter kreeg.  Wij allen, u en ik, delen deze opmerkelijke familiestamboom Arras.  

Nu volgt een korte samenvatting over mijn persoonlijk leven in seizoenen.  

Op verzoek van Edwin een volle neef van mijn kinderen heb ik wat extra diepgang gegeven aan de lente. Zo stelde hij de vraag hoe ik in mijn eerste levensjaren was opgegroeid en gevormd?. Edwin van beroep jurist heeft meestal een goeie vraag maar nu begreep ik hem niet direct en stelde de vraag wat bedoel je?.Hij keek mij scherp aan en zei, vertel eens wat over je eerste levensjaren. Zonder nadenken was mijn antwoord die waren vergelijkbaar met jouw eerste levensjaren.  Jij was enig kind en bent dat gebleven en die klik van “enig kind” in de eerste jaren van mijn leven deel ik onbewust heel mijn leven al met jouw. Bij mij is dat.later zonder dat ik daar invloed op had anders uitgepakt. Juist zei Edwin wat je nu zegt zie ik aan je aura. Met deze opmerking dacht ik aan ego of trots, maar Edwin zei Aura en aanvullend noemde hij mijn Aura groot.  

Onbewust doelde hij op mijn occulte Chacra en Reiki kennis en dacht ik aan de letter M met symbolisch het Hieros Gamos kruis X in de lijnen van mijn rechterhand. Zonder uitleg te geven besloot ik na een nachtje slapen om mijzelf als “enig kind” veel meer herkenbaar te maken!.   

Lente. 

Vanuit de wieg in 1942 tot het einde van de oorlog 1945 deelde ik mijn leven met een “zusje uit de stad ” deze woonde als (pleegkind) tot het eind van de oorlog bij ons, wegens gebrek aan voedsel in de stad Rotterdam. Ook na de oorlog is mijn zusje Ria tot zeker 1950 met regelmaat tijdens school vakantie’s bij ons komen logeren.  Mijn moeder was een spontane hartelijke vrouw en de oudste dochter van een warme bakker. Op zondag gingen wij regelmatig met de auto van mijn vader bij deze Opa en Oma in het Westland op bezoek Mijn zes ooms woonde tot 1948 allemaal nog thuis. Om reden dat ik het eerste kleinkind en neefje was kreeg ik alle aandacht.  De jongste van het gezin is mijn tante Toos, welke maar 10 jaar ouder is als ik.  Vanaf 1949 ging ik als (enig kind) schoolplichtig vijf dagen van de week 45 minuten lopend met ontbijt en lunch over een zogenoemd kerkenpad, dwars door de weilanden naar de kerk en de lagere school.Voorafgaand in 1947 was ik volgens mijn kleuter juf “anders en verwend” vertelde mijn moeder later en daarom kreeg ik in 1948 compleet onverwacht een broertje. Na de doop van mijn éérste broertje in de Maria Magdalena kerk volgde mijn eerste heilige communiefeest in 1950. De Oma van de warme bakker gaf mij als cadeau drie zilveren rijksdaalders met het opschrift op de rand “god zij met ons”  

Kort erna overleed deze Oma geheel onverwacht en kreeg ik opnieuw een broertje en deze was direct langdurig ernstig ziek kwam in het ziekenhuis en zou daar volgens dokters ook overlijden. Toen dat bekend was, wilde mijn vader dat hij thuis kwam om te sterven. Thuis gekomen kreeg hij penciline spuiten van de huisarts en overleefde. Na enkele jaren werd duidelijk dat hij verder zou leven met een verstandelijke beperking. Als baby was hij in Leiden aan beide oortjes geopereerd. In deze periode kreeg mijn vader waarschijnlijk door stress, epilepsie aanvallen.  

Na het overlijden van mijn Oma trouwde mijn ooms in rap tempo en als laatste ook de enige zus van mijn moeder. Mijn ooms starte héél creatief in korte tijd allemaal een eigen bedrijf. Vier van mijn zes ooms starte een brood en banket bakkerij, waarvan een na emigratie uitgroeide tot een broodfabriek in de stad Brisbane, Australië.  Eén andere oom was als soldaat in Indonesie geweest en ging thuis creatief loempia’s, nassieballen en kroketten maken, ook voor zijn latere eigen Horeca bedrijf.  De laatste van de zes Ooms had naast een huur/koop tuinderij, met zijn vrouw direct aan huis een tabak of sigarenzaak. Dit creatief ondernemen is toen waarschijnlijk al onderdeel geworden van mijn karakter. Het is herkenbaar deze generatie geweest, welke Nederland in woord en daad na de oorlog vooruit hebben geholpen. Door hard te werken was er geen tijd om stil te blijven staan bij verdriet of onverwerkbare trauma’s.uit de oorlogs.  

Door gebrek aan belangstelling, degeneratie en leeftijdsverschil is mijn kindertijd en de beleving daarvan later binnen ons gezin onbesproken gebleven. Voor mijn ouders was de regel dat alle kinderen “allemaal anders” wel gelijk waren. Het werd een gezin van drie kinderen geboren voor de Watersnoodramp en drie erna.  

Onbesproken bleef dat de Vader van mijn Pa tijdelijk in 1954 wegens ziekte bij ons in huis woonde en daar toen zijn eigen voorkamer heeft gehad.  In die periode ging ik elke avond bij opa op bezoek en zo is dit verleden voor mij tot aan zijn verhuizing en daaropvolgend tot zijn dood in 1955 heel “levend” en herkenbaar gebleven. De zeer onverwachte verandering van “enig kind” naar één van de zes, heb ik zonder enige twijfel als traumatisch ervaren.en heb dit in eenzaamheid een plaats moeten leren geven. De opmerking van neef Edwin over mijn aura en zijn vraag te vertellen over mijn vroegste jeugd heb ik nu voor een belangrijk deel beantwoord. Zonder innerlijke twijfel respecteer ik de liefde van mijn ouders voor alle kinderen  De vraag van Edwin heeft mij wakker gemaakt en met kennis van het innerlijk Zelf ben ik nu ook voor mijzelf “herkenbaar” enig kind gebleven.  Gelukkig had ik in mijn kinderjaren op korte afstand van ons huis en de boerderij van mijn oom met twaalf neven en nichten.  

Helaas waren deze niet zelden jaloers zoals bijvoorbeeld op mijn kleding “een matrozen pakje” in mijn kleutertijd of later op mijn eerste kinderfiets.  Toen mijn vader hoorde van deze jalouzie, kreeg ik (Spartaans) in ruil een oude damesfiets, met houten blokken op de trappers (wegens korte benen) Zo kon ik vanaf 1952 immers ook naar kerk en school fietsen!  

Vooafgaand aan mijn (vernieuwde) plechtige communie zes jaar later mocht ik van het hoofd van de school de orgelman helpen het orgel te stemmen in de kerk. Het orgel hoorde bij het feest van de plechtige heilige communie en had ook als naam (heilig) vormsel. De zang binnen de kerk “was stil maar wacht maar” alles wordt nieuw.  De orgelman sprak tijdens het stemmen van het orgel over het licht en de zeven hoofdtonen van laag tot hoog. Deze tonen waren ook aanwezig binnen een welgevormd lichaam van een opgroeiende jongeman. Zijn stem klonk elk uur meer hees en het voelde voor mij niet goed. 

Na het eerste dagdeel samen met de orgelman, had ik mijn lunch pauze op school en weigerde om terug te gaan. Het hoofd van de school begreep mij direct en zei dat de pastoor mijn naam had genoemd.  

Waarschijnlijk omdat ik de grootste van de klas was?. In ruil voor mij mocht Paul V. de kleinste en meest onschuldige van de klas de orgelman in de middag verder helpen. Toen ik op deze dag na school thuis kwam vernam ik van mijn moeder dat de pastoor was geweest en haar had gezegd dat ik hard moest leren werken, omdat ik volgens de pastoor in mijn vroege pubertijd teveel fantasie had.  

Met deze opmerking van mijn moeder dacht ik aan de pastoor en de orgelman en besloot dat het beter was om dit “onuitwisbaar toeval” voorlopig maar te verzwijgen.  Dit laatste omdat mijn moeder de kerk kende als heilig en ik “diep van binnen” weigerde om onder dwang van mijn moeder te gaan biechten.  Ik besloot in stilte over te gaan op hard werken. 

Toen ik 13 jaar was, had het vele fruit in de tuinderij (onder glas) al plaats gemaakt voor de kweek van groenten en bloemen.  

Na de lagere school in 1955 werkte ik volledig bij Pa in de tuinderij en haalde in daaropvolgende jaren in de avond, diploma’s en certificaten op tuinbouwgebouw gebied aangevuld met bedrijfseconomie.  

Zomer. 

In1969 besloot ik zelfstandig hovenier te worden en behaalde opnieuw in de avond een aantal belangrijke diploma’s. Ik kreeg kennis van Grieks/Latijnse Botanische namen, aangevuld met kennis over tuinontwerp en tuin-architectuur. Met alle kennis was ik steeds meer een ondernemer geworden en in 1972 werd ik ook eigenaar van een tuincentrum en was het hoveniersbedrijf een firma geworden.  

In de zomer van 1970 trouwde ik een lieve vrouw en een zonnige toekomst lachte ons toe. Grenzend aan onze woning in gemeente Westland had mijn vrouw een bloemen boetiek waarin ze aangevuld met personeel, met veel plezier bijna full time werkte.  Met de wind in de zeilen werden wij in 1976 de gelukkige ouders van een zoon en dit geluk herhaalde zich met opnieuw een zoon in 1979.  Na de geboorte van deze tweede zoon ging mijn vrouw zich echter bij herhaling afvragen of zij wel een goede moeder was. In ons gedeeld geluk met de kinderen bevestigde ik bij herhaling dat zij een goede moeder was maar stelde haar ook voor de winkel (eventueel tijdelijk) te sluiten.  

Mijn bedoeling was goed, maar elke opmerking over het wel of niet sluiten van (haar bloemenzaak) bracht als resultaat ongewenste stress, immers het was haar zaak geworden met haar klanten en haar sociale leven. Dat was allemaal waar en daarbij was zij in mijn ogen zonder twijfel beslist een goede moeder.  

Samengevat nam ik wat afstand van de stress en vond een (tijdelijke) oplossing door mijn gezin en vooral (mijn echtgenoot) welke het a)lle d)agen h)eel d)ruk had extra rust te geven. Zo werd ik importeur van Bonsai boompjes uit Japan met groothandel in Nederland.  

Bij het bezoek aan het land van de rijzende zon kreeg ik onopgemerkt kennis van Theosofische/filosofische leraren zoals Confusius en Lou Tze en bij een bezoek aan de Universiteit in Taiwan ontdekte ik in 1983 dat mijn algemene kennis van tuinbouw door professoren opmerkelijk gewaardeerd werd. Vanuit deze waardering kreeg ik opdracht een glazen reseach project te bouwen, met volledig computer-gestuurde klimaatcontrole. Bewust veranderde ik de import van Bonsai uit Japan in export van kassen met computergestuurde klimaat controle.  

Vanuit deze positieve start in Taiwan was mijn blik gericht op geheel Azië en deed de marketing vanuit mijn nieuwe bedrijf in Singapore. In 1985 is mijn vrouw met de kinderen enkele weken in Singapore op vakantie geweest.  Helaas kwam er in 1987 een onverwachte en vooral ongewenste verandering toen mijn management in Singapore onomstotelijk en bewijsbaar, voor een Nederlandse kassenbouwer was gaan werken. Dit ‘voorval’ gaf mij ongekend veel stress en als gevolg kreeg ik hyperventilatie, hartkloppingen en last van voorhoofdsholte ontstekingen. Samengevat volgde een “burn out “ aangevuld met serieuze problemen binnen ons huwelijk.  

Ik voelde mij door mijn vrouw volledig onbegrepen en was onverwacht zakelijk en prive diep gekwetst. Het leven kreeg voor mij in beeldspraak langdurig twee vensters; één met hoe het in realiteit was; en het andere, hoe het (had kunnen zijn) of zou moeten zijn.  Mijn vrouw was als kind opgegroeid binnen een één oudergezin om reden dat haar vader vroeg was overleden. Dit feit heeft “toen” in mijn beleving (deels) een rol gespeeld in onze verwijdering. Haar moeder was in mijn ogen ook altijd een sterke vrouw geweest van het type Lilith (voorafgaand aan Eva) en had opmerkelijk ook altijd de humor van een Lolita. Met dat beeld voor ogen zag ik de toekomst van mijn vrouw waarbij opgemerkt dat ik toen nog onbekend was met het Hieros Gamos huwelijk en ook nooit had gehoord van de Griekse Iason (de genezer) de Griekse Jason Arras. Uiteindelijk na een periode van vijf jaar, vereiste de situatie in mijn ogen een “transparante” en daadkrachtige oplossing en zijn wij met respect voor elkaar gescheiden.  Voor het Westlands streekbegrip had ik mijn vrouw en kinderen in de steek gelaten.  

Nu 25 jaar later, kent gemeente Westland 40% echtscheidingen en scoort daarmee als gemeente de hoogste plaats in Nederland. Zolang het geen vechtscheiding is, mag een buiten-staander er wat mij betreft nooit over oordelen. In onze situatie hebben onze beide zonen nu al vele jaren een lieve echtgenoot en beide een leuk en warm gezin met elk drie kinderen. Als ‘gescheiden‘ouders met een overwegend liefdevol gedeeld verleden, ontmoeten wij elkaar gewoon op feestjes en verjaardagen. Met respect en waardering voor elkaar blijven wij onveranderd de trotse ouders en gelukkige grootouders.  

Zittend bovenop de muur met de twee vensters weet ik nu dat ik zakelijke stress altijd als positief heb ervaren maar jalousie, begeerte en hebzucht maakt mij ziek. Uiteindelijk zijn de rechtszaken in Singapore na een financiële schikking (welke ik vooral zag als een schuld-bekentenis) gestopt en is deze zaak voor mij naar tevredenheid afgesloten.  Met alle ervaringen verdiende de toekomst vanzelfsprekend een nieuwe kans met de voor mij belangrijke gedachte; wie geen kennis heeft van de geschiedenis is dom, en wie er niets van leert is nog dommer. Je kan immers altijd elke dag  opnieuw beginnen!.  

Voorafgaand aan de scheiding wilde ik huwelijksbemiddeling maar mijn vrouw weigerde dit bij herhaling en dát was (na vijf jaar vol van twijfel) voor mij uiteindelijk de reden geweest om te gaan scheiden.  

Samengevat gunde ik mijzelf en mijn (ex) vrouw als goede moeder een leven zonder negatieve stress. Met voldoende zelfkennis en respect voor de ander kan je elke dag opnieuw beginnen.Dit laatste is onveranderd mijn levenshouding.  In 1997 waren onze twee zoons met hovenierskennis en de leeftijd van 18 en 21 jaar al mede-eigenaar van het hoveniersbedrijf.  

Het bedrijf, door mij als éénmanszaak gestart in 1969 is als Vennootschap onder Firma onder mijn leiding ook tijdens mijn werk in Azië gewoon voortgezet.  Nu in de 21e eeuw kijk ik met gepaste trots naar een mooi bedrijf met heel veel gespecialiseerde vakkennis en zie dat alle medewerkers het plezier van “groei en bloei “ dagelijks samen delen.  

Indien gewenst kunt ook U met google kennismaken: www. Van der Drift nl. (hoveniers) 

Als ik nu heel soms terugdenk aan mijn onverwachte “burn out”dan herken ik nog mijn gekwetst ego. Door frustratie van mijn ego is mijn bewustzijn zelfs langdurig geblokkeerd geweest. Vanzelfsprekend heb ik toen professionele hulp gezocht bij een psycholoog en zenuwarts, wat mij tijdelijk en indirect zeker heeft geholpen.  Maar de echte oplossing vond ik binnen oosterse wijsheid. Samengevat heb ik zonder trots en ego “ anders leren denken.” (oosterse wijsheid onder westerse wolken)  Na gebruikmaking van yoga, meditatie en oosterse wijsheid zijn de problemen van het ego uiteindelijk als sneeuw voor de zon opgelost.  

Herfst. 

Nadat ik in het jaar 2000 volgens een vooropgezet plan volledig uit de zaak was, kreeg ik enkele maanden later een hersenbloeding (TIA) Na de operatie had ik nog langdurig last van evenwichtsstoring en voelde mij lichamelijk instabiel en psychisch heel onzeker.  Voor het herstel ben ik ook toen opnieuw yoga en meditatie gaan toepassen en ben tijdens enkele vakanties in Bulgarije de taal van dat land een beetje gaan leren, met als doel mijn intuitie en bewustzijn na de TIA opnieuw te activeren.  Dicht bij huis ben ik lid geworden van de bibliotheek en ben lezingen gaan volgen over “goddelijke wetenschap” bij het Theosofisch genootschap.  Aansluitend heb ik in de afgelopen jaren een schrijfcursus in praktijk gedaan bij o.a. de Volks Universiteit, maar ook weleens één week binnen een klooster. Ook nu na mijn werkzaam leven herken ik de opmerking van grote filosofische leraren, dat je het leven zelf altijd zin moet geven.  

Daarbij vind ik het onderweg zijn belangrijker dan het doel. Dit laatste is voor mij reden geweest om onderzoek te doen naar mijn familie en vooral de geschiedenis van mijn voorouders en de historische familiestamboom.  

In het verlangen naar langdurige geestelijke en lichamelijke vitaliteit, kom ik nu ook al vele jaren in een sportschool en ga daar ook naar de sauna en zwem afsluitend in een heerlijk overdekt zwembad. Als ik nu aan de herfst denk, dan denk ik aan de wonderlijke schoonheid in de natuur en de diversiteit van de vele bladkleuren. Herkenbaar gaat het levensap uit bladeren in de herfst richting de stam, waar de knoppen in de winter vorm maken voor het komende voorjaar.  

Zoals ik van de bomen in de natuur geniet, geniet ik in ‘t algemeen ook van mensen en de culturele diversiteit zoals bijvoorbeeld de hindoe en Oosterse Zen cultuur of de verlichtingsleer van de Boeddha.  

In de stilte van mijn persoonlijke (herfst) geniet ik ook elke dag van de sociaal ondernemende levenshouding van mijn kinderen en klein-kinderen, welke zich met heel veel plezier in het werk, op school of in de sport bewijzen.  Met een lach en een traan denk ik niet zelden aan de voor mij, bekende voorouders.Tussentijds ben ik anders gaan denken over leven en dood om reden dat al het waarneembare niets meer is dan een tijdelijke illusie.  

Al het waarneembare is herkenbaar ontstaan vanuit bewustzijn.  

Bij herhaling denk ik bij het ouder worden aan mijn opa en zie in gedachten de door hem zelf gemaakte sneeuwpop met de veelzeggende symbolische wortel.  Ook denk ik aan het fluitje van een cent en zijn verwijzing naar de Noordpool.  Voor mij heel opmerkelijk, bezocht hij regelmatig de plaatselijke bibliotheek waar hij als boer zonder land, koetjes en een rood stiertje ging kijken.  De symbooltaal van Opa is voor mij compleet als Opa onverwacht in stilte zijn laatste adem uitblaast in een (bejaarden)huis grenzend aan de Bonifatiuskerk in het hart van oud Rijswijk. Tijdens zijn leven, spraken zijn kinderen Opa aan met de naam Vader en telkens denk ik dan aan de wortel uit de tijd van Pythagoras en (god) Keizer Alexander de Grote 300 v.chr. De gulden snede heeft vanuit Abrahamitisch geloof nu vele namen zoals; Adonai, Jehova, God, Allha.  

Volgelingen weten uit verhalen nog hoe Kain zijn broer Abel met het bot uit de schedel van een ezel vermoorde. De ezel staat historisch symbool voor de aarde en dus voor jaloezie, begeerte en hebzucht.  

Ik denk ook aan het verhaal van Ezou en Jacob en het Afrikaans verhaal van Moses in de Nijl van Egypte en het Rieten mandje. 

De meeste gelovigen weten echter niet dat het graf van Mozes als laatste rustplaats is te vinden aan de voet van de besneeuwde Himalaya, in de deelstaat Kashmir in India.  Vanuit (god) Keizer Alexander de Grote 300 v. Chr. met zijn familienaam Arras denk ik ook aan (god) Keizer Constantijn de Grote 300 n.chr. die de zondag als heilig heeft ingesteld.  

In zijn tijd was de stad Trier heel bekend als het latere Rome zegt de geschiedenis maar meer aannemelijk was Trier klein Constantinopel het huidige Istanbul. (God) Keizer Constantijn Arras woonde in kasteel Arras aan de Moesel in Duitsland. De zon en de maan waren herkenbaar onze goden.  

Met deze herkenbare Oosterse waarheid is geloof niets anders dan wat je er zelf van maakt.Alles wat wij met al onze zintuigen op aarde waarnemen is dus in werkelijkheid niets meer dan het tijdelijk stoffelijk iets.  

In gedachten zie ik opa met een magneet onder het tafelblad en hoe de spijkers zich op tafel verplaatsen met energie van de magneet.  

Dit goddelijk spel van de natuur is ook herkenbaar in de planeten. De zon en de maan verlichten met energie onze aarde en zijn bewijsbaar de basis voor al ons voedsel en elke vorm van leven op aarde. Om deze reden van nieuw inzicht was er voor veel mensen na de profeet Moses, nog maar één god herkenbaar gemaakt in de guldensnede. Dat beeld blijft herkenbaar ook in de tijd van (god) Keizer Alexander de Grote. Mijn religieus stamboom onderzoek is nu allemaal onderdeel van mijn wetenschappelijke hobby in samenhang met onze familiestamboom en kennis van theosofie, wat oorspronkelijk goddelijke wijsheid betekent.  

Alle verzamelde kennis bracht mij naar de (ongekende) realiteit van verduisterde geschiedenis en terug naar de atrologische religieuze stamboom met wortels in de hemel.  De religieuze verdeeldheid is herkenbaar de symbolische Gordiaanse knoop uit de tijd van Alexander de Grote. De religieuze Arras stamboom komt in dit boek herkenbaar in het licht. Nadat ik diepgaand onderzoek ging doen, viel ik van de ene in de andere verbazing en ben over mijn ontdekkingen, met vallen en opstaan gaan schrijven.  

Wat ik in “De Ware Jacob” schrijf, heeft niet de bedoeling, dat U iets moet gaan geloven. Geloof blijkt te zijn ontstaan uit de wortel (gnosis ofwel kennis) en komt vanuit Oosterse religie. Geloof los van de wortel vanuit (eenheid = religio) blijkt eeuw na eeuw te zijn gedegradeerd. Onze gedeelde familiestamboom heeft herkenbaar zijn astrologische haarwortels in de hemel. Om deze reden durf ik U nu al te zeggen; dat U en ik, bewijsbaar dezelfde religieuze familie stamboom delen.  

Doel van mij is om opnieuw de éénheid in verscheidenheid herkenbaar te maken en dat wij veel meer delen, dan “dat” wat ons “anders” maakt! 

Denk ik nu in de herfst van mijn leven aan oude geschreven heilige tekst; dan denk ik aan de Sanskriet taal in India en het Hindoeïsme als religie en daaropvolgend de leer van Boeddha en Jezus, de Nazarener “de goede herder”  

Winter. 

Koning winter laat mij met uitzondering van een elfsteden tocht koud maar koninklijk theater is helaas in de media bijna dagelijks herkenbaar in zogenoemd “blauw bloed” en illusionair vorstendom.  

Denkend aan het winterseizoen denk ik aan de Himmalaya in India en de vergeten tempel van (rechter) Salomon in Srinagar binnen de deelstaat Kashmir.  Daar is het graf van de profeet Moses en het graf van Jezus welke wij kennen als de goede herder. De belangrijkste boodschap van Jezus was dat hij was gekomen om de wet van de profeten te vervullen.  

Dit maakt heel duidelijk, dat wij in meditatie, spiritueel met alle bekende profeten de weg terug moeten vinden richting de Himmalaya.  

Zelfs voorbij de ark van Noach.  

Ik schrijf dus heel bewust over India en de Soefi leer, die de basis is geweest voor de (heilige boeken) zoals de Thora, Bijbel en Koran.  De wortels van religie vinden wij dus met bewijs in India en Sri Lanka (heilig land) Voor de Westerse beschaving is India het land van de heilige koe, maar India blijkt nu stap voor stap het land te zijn van de religieuze wederopstanding.  Dit is symbooltaal en mijn uitleg daarover is de wedergeboorte waarbij je zelf, je eigen spirituele vroedvrouw moet willen worden.  

Het is symbooltaal over een spirituele weder-geboorte. In Oosterse landen is mij bij herhaling de vraag gesteld wie of wat was er eerder, de kip of het ei?. Kennis van symbooltaal brengt ons nu onopgemerkt bij het religieuze en beroemde schilderij van Potter, dat wij ook kennen als de (versneden) stier van Potter. Dit schilderij ziet U aan de voorzijde op de omslag van dit boek. Kunstkenners en kenners van veehouderij zien een verdeelde stier “een oude kop” met een jong kontje. Daarbij is de Pileus hoed (symbool van vrijheid) op het hoofd van de herder opmerkelijk. Wat mij als hovenier bij het zien van dit schilderij opviel was de beplanting, zoals de Judaspenning bij de gekruiste X symbolische bomen en onder de stier Groot Hoefblad met als bijnaam pestwortel of allemans-verdriet.  

Daarbij zag ik in de lucht een Leeuwerik als een oud symbool van een belangrijke spirituele boodschap in samenhang met de kikker. De kikker op de grond is het oude symbool van Christelijke wederopstanding X Sol Invictus (de onoverwinnelijk zon) als de Griekse Christos.  De strontvliegen zie ik als hedendaagse extremisten welke opnieuw de religieuze bron willen vernietigen.  

De stier van Potter betreft een historisch schilderij met voor mij herkenbare symbolen van de Grieks Christelijke wederopstanding.  

Om de bekering van de zogenoemde heidenen “kerstening”te bevestigen zien wij zelfs de 1e Bisdomkerk vernoemd naar de H. Bonifatius, welke bij de bekering (kestening) in Dokkum Friesland in de 7e eeuw is vermoord)  

Dit vond plaats nadat Koning Dagobert in Orval, België, als laatste koning van de Merovingers was vermoord. In samenhang met deze moord kwam de profeet Mohammed met de Heilige Koran in beeld.  

De wiskundige wortel van de sneeuwman blijkt ook herkenbaar te zijn in Mekka met de geheime inhoud van de Kaabba als het centrum van spirituele energie stromen tussen de Noord en Zuid-Pool, waarvan ook de (trek) vogeltjes gebruik maken.  Bij elke gedachte over cosmische energie denk ik aan mijn Opa.  Opgemerkt dat vertellen over symbooltaal betrekkelijk eenvoudig is heb ik mijzelf aangezet erover te gaan schrijven en maak gebruik van alle voor mij bekende theosofische wijsheden. Deze spirituele kennis wordt gedeeld met Vrijmetselaars, waarvan ik overigens geen lid ben. Wel sta ik achter de religieuze boodschap, dat er achter al het leven een onvergankelijk goddelijk bewustzijn schuil gaat.  

Dit laatste is voor mij herkenbaar in de natuur. Om deze reden is de wet van Karma als de wet van oorzaak en gevolg algemeen bekend gebleven en is de leer van reïncarnatie in grote delen van de wereld gerespecteerd.  

Bij reïncarnatie (weder-vlees-worden) denk ik aan de ziel en de geest ofwel de godsvonk.  Met deze basis kennis over re-incarnatie ontdekte ik de herkenbare boodschap van de symbolische religieuze stier van Paulus Potter en heb vervolgens met al mijn zintuigen spiritueel achteruit leren denken waarbij ik ook denk aan de prins en de kikker! Zo kreeg het ondenkbare tijdens mijn onderzoek, steeds meer vorm en kwam onze oorspronkelijke familienaam Arras bewijsbaar in beeld; met wortels uit de hemel.  

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars.  

De Romeinse Venus en Mars zijn de oorspronkelijk Griekse godin van de hemel Aphrodite en de god Aresh of Arras. Uit deze relatie komt de bekende (god) Eros welke wij vanuit de Romeinen kennen als Cupido. Verduisterd bewijs over de oorsprong van de mens komt zo opnieuw in het volle licht van Sol Invictus ofwel de onoverwinnelijke zon, waarmee wij in de ziel en geest de herkenbare godsvonk delen.  Geen verhaal is het waard om voor te sterven, maar het moet natuurlijk wel verteld worden. De belangrijke boodschap van Jezus ging over de vervulling van de wet van de profeten.  De profeet Mohamed heeft aansluitend gezegd, dat je geen moslim kunt zijn zonder respect voor alle voorgaande profeten.  

Met deze wetenschap kijken wij bij herhaling even naar de omslag van dit boek. Op het schilderij de stier van Potter zien wij de kikker (de prins en de kikker) als symbool van de wederopstanding. De wederopstanding van de innerlijke Christos is het herkennen van de geest ofwel de innerlijke godsvonk. In de Hindoe religie en de leer van de Boeddha is de boodschap, dat je in symbooltaal eerst moet sterven alvorens je opnieuw geboren kan worden. De innerlijke Christos is het herkennen van de Godsvonk.  

De Griekse wijsgeer Plato heeft gezegd Mens ken Uzelve.  

In symbooltaal is dit sterven en vervolgens spiritueel weer opstaan met vernieuwd bewustzijn. Dit is zelfs mogelijk binnen dit leven of anders in een volgend leven.  

Elk mens heeft een vrije wil, dus niets moet.  

Waar mogelijk tracht ik populair wetenschappelijk te schrijven. In mijn onderzoek en in mijjn verhaal met aanvullende symboolkennis ben ik een klokkenluider. In gedachten luister ik samen met u naar het kokkenspel in de Grote St. Jacobskerk in Den Haag en het in 42 talen bekende (kinder)lied, Vader Jacob, slaapt Gij nog.  In de 7 hoofdtonen van de muziek herkennen wij het Grieks alfabet. Woorden zijn als zaden! De ontwikkelijg van mijn herkenbaar religieus bewustzijn omvat kort samengevat ook een periode van zeven jaar.  

Het boek “de Ware Jacob” kent minder dan 300 pagina’s.maar vraagt naast aandachtig lezen nu ook van U om meditatie en ontwikkeling van uw bewustzijn.  

De Ware Jacob (stamboom) in vogelvlucht van Nederland naar Vlaanderen. 

Petrus 1942 – (auteur) alleenstaand: geh. Helena van der Voort (1970 – 1993) 

Nicolaas 1911-1993 geh. Clazina Scholtes. 

Petrus 1878 – 1955 geh. Anna M. Olsthoorn. 

Adrianus 1849 – 1907 geh. Anna W. van der Helm 

Arend 1814 – 1865 geh. N.Kersbergen 2e J. Langelaan. 

Ary 1780 – 1818 geh A.Gordijn 2e G Rechtering. 

Willem 1749 – 1831 geh C.A. Ammerlaan. 

Adranus 1702 - geh. N. Duijnstee. 

Herdrik Arisse 1670 – 1731 geh. Janittie Zuidgeest 7e sleutel famiie Arras, Aras D’Arras, Arisse. 

Ary Cornelisse 1658 – 1710 geh Trijntje Hendrick Boschhuysen Cornelis Jacobz van der Drift (Koyman - 1603 geh Beatrix op de Beeck 2e Jannitie Ariens van Rosenburg. (opdrachtgever Leeuwerik) Paulus Potter 1625-1654) 

Jacob Gerritz 1568 – Kooiker watermolenaar Oost Escamp geh Baeltje Peter.  

Gerrit Jacobz 1490 – 1553 ongh heeft (50 zusters St Elizabethklooster) op de grote markt + 150 zusters binnen de priorij van Sion in Rijswijk nabij Delft. 

1465 Jacob Arisse “up te drift” (de lange) priester, binnen de Jacobskerk, molenaar en bezitter van een eendenkooi in La Hay (Den Haag) Deze Jacob was een volle neef van Hertogin Maria van Bourgondië (Maria de Rijke) dochter van Karel de Stoute. geh met de Habsburger Keizer van het Roomse rijk: Maxmiliaan van Oostenrijk.  

Hertogin Maria was enig kind en dochter en enige erfgenaam van Hertog Karel de Stoute. Deze Karel de Stoute (moedige) was een halfbroer van Bisschop David van Arras.  

Deze Bisschop van Utrecht woonde op kasteel Wijk bij Duurstede. Bisschop David Arras van Bourgondië 1427 – 1496 had een relatie met zijn buurvrouw en deelde twee erkende kinderen Jacob en Johan.  

Voornoemde Jacob als priester van de (grote) Jacobskerk in Den Haag is onze Nederlandse stamhouder. 

Bisschop David is een zoon van Hertog Filips de Goede 1396 – 1467 en komt uit het 3e huwelijk Filips de Goede met Colette Casteleyn  

Hertog Filips de goede woont in de 15e eeuw overwegend in Brugge en is de zoon van Jan zonder Vrees welke ook bekend is als Hertog Fraquet d’Arras welke is vermoord door ( de heilige) Jeanne d’Arc.  

Filips de Stoute 1342 – 1404 Hertog + stamvader van de Bourgondische Dynasty geh. Margareta van Male (koopt zijn zoon Jan Zonder Vrees (de latere hertog) vrij en stopt de oorlog tegen de Islam. 

 

U heeft nu al een eerste indruk over onze familiestamboom Arras. Het is onze gedeelde familiestamboom welke zijn oorsprong vind in de God Aresh  

 

Deze god is onveranderd heel bekent gebleven in Iran en omliggende landen.  

De Romeinen (de kerk van Rome) heeft deze onvergetelijke god Aresh, Janus (god) van de poorten genoemd of Mars (god) van oorlog. Vanuit deze verandering komt nu de religieuze beeldvorming van twee vensters. Door één venster zien wij hoe de éénheid van religie verdeeld geloof is geworden en door het andere venster zien wij onveranderd de Griekse Sol Invictus als onoverwinnelijke zon.  

In dit licht x van de zon (zie de bomen) in het wereldberoemde schilderij de stier van Potter herken je het opzettelijk verduisterde X Hieros Gamos symbool als Griekse Christos. Gedenk ook de kikker als symbool van opgestane Christus.  

Onze gedeelde historische familiestamboom is vanuit chaos herkenbaar in de planeten.. 

[image: ]

 

 Boven Aldoboran ziet u Taurus. (de astrologische Stier) 

Voor inspiratie, denken wij heel even vanaf onze planeet aarde aan hemel lichamen, zoals (Taurus) de Stier welke bekent is vanuit de astrologie.  

De stier staat symbool voor de zon en is ook nu nog bekend als de Griekse Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) In India; Taurus, bij de Grieken; Zeus, en bij de Romeinen; Apollo of Jupiter.  

Het is niet mijn bedoeling om je nu al tevéél sterren te laten zien en dus gaan wij verder in de herkenbare Arras familie stam-boom.  

Vervolg van onze familiestamboom in Vlaanderen en Dijon Frankrijk. 

Hertogin Maria van Bourgondië (de rijke)1457 – 1482 was gehuwd met de Roomse Keizer Maxmiliaan van Oostenrijk is in 1482 en is 5 jaar na haar huwelijk tijdens een Valkenjacht in Brugge dood van een paard gevallen. Hertogin Maria van bourgondiè met als bijnaam de Rijke was de enige dochter van de Bourgondische Hertog Karel de Stoute.  Het Bourgondisch rijk vervalt en de Roomse keizer Maxmilliaan heeft zich als Habsburger wegens complotgeruchten over dood door schuld na het ongeval nooit meer in Vlaanderen laten zien.  

Maria de rijke, ligt in Brugge in een praalgraf met het hart van haar enige zoon Filips begraven.  

Haar zoon de (Spaanse) Filips I vond de dood na het drinken van een glas water was korte tijd Koning van het Spaanse Castillië. 

De laatste Bourgondiërs. 

De laatsten der Bourgondiërs is de titel van een Roman, van auteur Wim Povels en gaat over Hertog Karel de Stoute en zijn vader Filips de Goede uit de stad Brugge welke binnen ons taalgebied bekend is gebleven als Vader des Vaderland. De familie had in de Franse stad Dijon een winterpaleis. Heden is dat Paleis een indrukwekkend museum.  

Ook gedenken wij de Bourgondische Arras familie stamboom en de Merovingers in de Franse stad Arras, vernoemd naar de heilige Bisschop Vaast van Arras.    

Hertog Karel de Stoute (de moedige) 1433 – 1477 is als zoon van Hertog Filips de Goede  in Nancy Zwitserland vermoord. 

Hertog Filips de Goede 1396 – 1477 bekend als de Vader des Vaderland is als belangrijke staatsman de oprichter geweest van de orde van het guldenvlies.  

Naast zijn bekende zoon Karel de Stoute had hij als erkende zoon Bisschop David van Bourgondië welke twee erkende kinderen had Jacob en Johan. Jacob is onze Nederlandse stamoudste en zijn nageslacht kreeg de naam “up te drift” (watermolen)  

 

Hertog Jan Zonder Vrees 1371 – 1419 is ook bekend gebleven als Franquet d’Arras en was geh. Margeretha van Beieren – Straubing. Voor de kerk is hij politiek dood-verklaard nadat hij als enige de oorlog in Bulgarije tegen de Islam had overleeft. 

In 1419 zou Hertog Jan volgens de kerk vermoord zijn, door de in de in de 20e eeuw Heilig verklaarde Jeanne d’Arc. Deze (heilige) is in 1419 door de inquisitie (kerkelijke rechtbank) als heks en maagd levend verbrand.  

Hertog Filips de Stoute 1342 – 1404 was de stamvader van de Boutgondische dynastie. Geh. Margaretha van Male (Kasteel Male) in Vlaanderen is heden een Hotel.  

Hertog Filips stopt de oorlog tegen de Islam en koopt zijn zoon Jan Zonder Vrees vrij. Deze deugniet Jan is als Franquet d’Aras direct door de kerk vogelvrij verklaard.  

Jan II vanFrankrijk 1319 – 1364 (Londen) Koning van Frankrijk 1350 – 1364 geh. Bonne van Luxembourgh. Filips VI van Frankrijk 1293 – 1350 Koning van Franrijk 1328 – 1350 geh. Johanna van Bourgondië. 

Karel van Valois 1270 – 1325 geh. Margaretha van Anjou. Deze Karel was de zoon van een Koning en de Vader van een koning en de broer van een koning. Daarbij was hij de stamvader van drie koningen uit het huis van Velois. 

Filips III van Frankrijk 1245 – 1285 geh. Isabella van Aragon.  

Lodewijk IX van Frankrijk 1214 – 1270 geboren Poissy nabij Tunis Tunesia uit het huis van Capet – heilig verklaard door paus Bonifatius VIII Lodewijk was Koningvan Frankrijk 1226 – 1270 geh Bianca vanCastillië. 

Lodewijk VIII (Frans Louis VIIi Le Lion) 1187 – 1226 Koning vanFrankrijk 1223 – 1226 lidvan het huis van Capet (geboren in Parijs) Hij was op 12 jarige leeftijd gehuwd met Blanche van Castillië. 

Filips II van Frankrijk (bijnaam augustus) 1165 – 1223 (1180 – 1223?) Koning van Frankrijk. Geh. Isabella van Henegouwen 1170 - 1190  

Lodewijk VII van Frankrijk 1120 – 1180 was Koning van Frankrijk 1137 – 1180 hij was geh. Adelheid van Champangne. 

Lodewijk VI 1081 – 1137 Koning van Frankrijk 1108 – 1137 was opmerkelijk vroeg gehuwd ( 1115 ) in de Nothre Dame, met Adelheid van Maurienne. 

Filips I van Frankrijk 1052 – 1108 geh. Bertha van Holland. Koning (Kasteel Melun) van Frankrijk 1060 – 1108 

Hendrik I van Frankrijk 1008 – 1060 Koning van Frankrijk 1031 – 1060 geh. 1051 met Princes Anna van Kiev. 

Robert II van Frankrijk (de vrome) 972 – 1031 Koning van Frankrijk 996 – 1031 gehuwd met Constance Taillefer d’Arles. 

Hugo Capet Parijs 940 – 996 Koning van Frankrijk 987 – 996 (Capet manteldragend) geh met Adelheid van Aquitanië. 

Hugo de Grote 897 – 956 was de machtigste edelman van Frankrijk (weigerde om zelf koning te worden) maar hielp anderen om Koning te worden. Dit vooral om zo zijn eigen belangen beter te kunnen behartigen. Hij was gehuwd met Hedwig van Saksen de dochter van een Duitse Koning.  

Robert van Bourgondië 865 – (slag bij Soissons 923) Frankrijk geh. (2e X Adelheid van Tours?) Robert de Sterke. (militair succesvol) Robert IV ook bekent als Rupert 820 – Brissarthe 866 Hertog van Neustrië (familie Robertingen of Robertijnen) militair succesvol tegen de Vikingen zegt de geschiedenis. Geh met 2e X onzeker Adelheid van Tours. 

Robert van Worms. Robert III 790 – 834 (oudste geslacht Robertijnen) geh. Waldrada van Orleans. 

Robert II van Haspengouw. Ca. 765 – 807 hoveling van Karel de Grote. Geh. Geweest met Theodorata 770 – 789  

Graaf Thuringbert ca 730 – onbekende relatie. 

Robert I Graaf van Haspengouw ca 700 – 764 (Frankisch edelman) geh. Williswenda. 

De Merovingers. 

Lambert II der Merovingers. 670 – 740 Graaf van Haspengouw en Graaf van Hisbay. 

Chlotharius III 652 – 673  

Clovis II / Chlodovech II 634 – 657 Koning van Neustrië en Bourgondië. Geh. Met de Angelsaksche slavin Queen Bathild. Voorheen was deze Queen een slavin van Angelsaksiche aristocratische afkomst. Door de vroege dood van Clovis werd zijn vrouw de regentesse over zoon Chlotarius III. 

De Merovingian Dynasty.  

Koning Dagobert II 603 – 639 King of Austria. Deze was de eerste Franse Koning en de laatste Koning der Merovingers. Geh. Met Nanthilde. Koning Dagobert is in de plaats Orval op de grens van België en Frankrijk vermoord door Pepijn ( zijn lijf-wacht )  

Toelichting + vervolg van onze stamboom. 

Wij vinden de Symbolische X zetel of Koning Dagobert stoel met het mnl/vrl (Hieros –Gamos zonnesymbool) in kastelen en kerken. Helaas is deze zetel in de 21e eeuw ook als vergeten en onbegrepen symbool te koop binnen een kringloopwinkel of op marktplaats. Geloof uit de (goddelijke supermarkt) van Joden, Romeinen en Arabieren is de 21e eeuw respectloos herkenbaar in verdeeldheid, wapenhandel en bijkomende oorlog.  

Hardnekkige geruchten zeggen dat de moord op Koning Dagobert gebeurde in opdracht van de kerk van Rome. Direct is er verdeeldheid, met het Orthodox Christen-dom en zo ontstaat de Islam religie met centraal de stad Mekka van de profeet Mohammed. Om deze reden volgt (de laatste kruistocht) onder leiding van de Bourgondische Jan zonder Vrees (Fraquet d’Arras) De verpletterende verloren veld slag vond plaats op 25 september 1396 tegen de Ottomanen in Nicopolis Bulgarije. De verloren veldslag, verkorte het leven van Jan Zonder Vrees. Als symbool voor deze moord op Jan Zonder Vrees, gedenken gelovigen met de kerk van Rome de in de 20 e eeuw heilig verklaarde Franse Jeane d’Arc.  Het latere nageslacht van hertog Jan Zonder Vrees, Filips de Goede en Bisschop David van Bourgondië  overleefde in de 15e eeuw met (de ware Jacob) als verduisterde (Bourgondische) familie “up te drift “op een eendenkooi binnen het gehucht “Die Haghe” 

Vervolg stamboom van de Merovingers. 

584 – 628 Chlothar II 

566 – 584 Chillperik I 

562 – 575 Sigebert I 

562 – 575 Charibert I 

558 – 562 Chlothar I 

511 – 558 Childebert I 

465 – 511 Clovis I. 

Deze Koning Clovis I heeft zich in 490 n.chr. door Bisschop Vaast van Arras Christelijk laten dopen en dit is de herkenbare basis geweest, voor het christendom. Deze (heilige) Vaast van Arras heeft ook getracht de Joden te bekeren tot de Griekse (Christos) ofwel Sol Invictus de onoverwinnelijke Zon. Deze Bisschop Vaast van Arras is familie van (god) Keizer Constantijn de Grote welke als 1e Romeinse Keizer woonde in zijn kasteel Arras aan de Duitse Moesel. Kasteel Arras uit de 3e eeuw  is nu in de  21e eeuw een Hotel restaurant.  

Vervolg van onze familie stamboom de erkende Merovingers. 

458 – 482 Childerik I 

447 – 458 Merovech. 

Terug in de tijd gedenken wij 300 n.chr. (god) Keizer Constantijn de Grote, met zijn kasteel Arras aan de Moesel. Constantijn was de eerste Romeinse Keizer van het Romeinse Rijk. Zoals gebruikelijk bij de eerste christen en religieuze Katharen heeft Constantijn zich op zijn sterfbed naar Grieks Christelijk gebruik laten dopen. De historische stem van het water is onveranderd religieus herkenbaar in de leer van re-incarnatie ofwel wedervleeswording.  

Deze historische religieuze kennis gaat via de Grieken (god) Keizer Alexander de Grote (Arras) 300 v. chr. terug naar India en de Himmalaya.In oude sankriet taal (de wortel van religieuze eenheid) is himma sneeuw, en Allaya het onvergankelijke deel liefde.  

Alle voornoemde Merovingse Keizers, Koningen en Hertogen van Bourgondië dragen onder de zon, opmerkelijke bijnamen zoals de schone, de sterke, de grote, de goede, zonder vrees, de stoute of de rijke, of de goede herder. Maar bovendien delen allen, onze historische familienaam Arras. Om reden dat elk geloof haar oorsprong vindt in de Zon ofwel Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) met het Hieros Gamos symbool, denk ik wederom terug aan deze opzettelijke en opmerkelijk verduisterde geschiedenis.  Zittend in een Koning Dagobert stoel, welke ik heb gekocht in een kringloopwinkel, kijk ik bijna dagelijks in mijn kamer, naar het schilderij de stier van Potter en zie de religieuze Joods-Christelijke en Islamitische verdeeldheid. Deze verdeeldheid heeft bewijsbaar geen enkele samenhang met onze oorsprokelijke religie waarin Hieros Gamos centraal stond. De éénheid van religie begint in mijn bewustzijn met respect voor herkenbare geschiedenis.De weg van de profeten brengt ons terug naar India met de verlichtingsleer van de Boeddha en de religie van het Hindoeïsme. Ook Jezus de goede herder, had geen enkel respect voor zogenoemde schrift-geleerden en kwam volgens zijn eigen woorden met liefde, om de wet van de profeten te vervullen.  

De algemeen erkende profeet Mohammed respecteerde deze Grieks Christelijke waarheid en zijn belangrijke boodschap is dat je alleen moslim kan zijn als je respect hebt voor alle eerdere Profeten.  

Heel bewust deel ik het gevraagde respect voor alle profeten, maar ga doelgericht terug naar onze oorspronkelijke religie. Vanzelfsprekend respecteer ik uw geloof in de éénheid van verscheidenheid en zal ik trachten naar goed voorbeeld van onze voorgangers niet aanstootgevend of kwetsend te zijn. Echter gelovig ben ik niet en maak bewust geen deel uit van een kudde gelovigen. 

De diecte oorzaak van afkeer tegen de kudde is de door de kerk van Rome heilig verklaarde Jeanne d’Arc. in de vorige eeuw na de moord op Hertog Jan Zonder Vrees in 1419  

Bijkomend vind ik het schandalig en diep triest, dat de kerk van Rome tot in de 20e eeuw Maria Magdalena een hoer heeft genoemd en zonder mededogen vrouwen in het algemeen heeft vernederd.  

In de tijd van Maria van Bourgondië is (Maria de Rijke) gehuwd met de Roomse Keizer Maxmiliaan is deze Hertogin zelfs een deur naar de hel genoemd. Tussentijds is de historische God Aresh door de kerk van Rome veranderd in Janus als God van de poorten of Mars god van oorlog. Daarbij heeft kennis van de goddelijke natuur onrechtmatig de naam heidens.De resultaten van opzettelijk verkrachte religie en gedegenereerd verdeeld geloof is heden voldoende herkenbaar.  

Wij gedenken om deze reden bij herhaling de Griekse Sol Invictus als onoverwinnelijke zon in samenhang met de Griekse Christos. (de zon) Vanuit naastenliefde en mededogen, voor al onze broeders en zusters over de gehele wereld, gedenken wij de moord op Koning Dagobert en gedenken de wortel van religie en het ontstaan van de Islam.  

De wortel Pi komt met de profeet Mohammed in Mekka opnieuw in beeld. Alle voornoemde profeten delen bewijsbaar het licht van onze oorspronkelijke religie Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) met de verduisterde Griekse Christos.  

Nu al is duidelijk dat wij allen; een entiteit zijn uit dezelfde levensbron. U en ik, delen dezelfde familiestamboom. In gedachten keren wij symbolisch deze levensboom.Onze familie stamboom Arras komt astrologisch herkenbaar met wortels uit de sterren hemel.  

Uit mijn kinderjaren ken ik de heilige Anthonius van Padua welke vanuit een klooster in de woestijn naar Portugal kwam. Deze Anthonius is bekend gebleven voor het vinden van verloren sleutels. Als dank voor gevonden voorwerpen moet je volgens de legende een dienst bewijzen aan de armen. Voorwoord. 

Dit boek draag ik op aan mijn Opa Piet en alle voorouders welke als klokkenklokkers, in de laatste eeuwen zonder erkenning zijn gebleven. 

Wij gedenken daarom de Hertogen van Bourgondië en voorafgaand de Meroningers en de heilige Vaast van Arras welke de Griekse Christos (de zon) in Europa spiritueel herkenbaar heeft gemaakt.  

Daarbij heeft deze Heilige Vaast van Arras de Franse Koning Clovis met water gedoopt naar voorbeeld van Johannes en Jezus, (van Nazareth) in de Jordaan.  

Wij gedenken Jezus, welke ook bekend is als de goede herder. Bij de gedachte aan Sang Real (heilig bloed) denken wij aan Maria Magdalena en haar dochter Sara.  

De naam Sara is een Anagram van onze verduisterde familienaam ‘Arras’. 

Aansluitend op ‘Sara Arras’ volgt het nageslacht, onder meer de Merovingers en de hertogen van Bourgondië.  

In het bijzonder gedenken wij nu bisschop David van Bourgondië (1427 – 1496), zoon van hertog Filips de Goede, als vader van ‘De ware Jacob’. 
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Bisschop van Utrecht 

David van Bourgondië is de 

stamvader van onze 

Nederlandse bloedlijn.  

David leefde in een tijdperk 

waarin zijn familie door paus 

Alexander VI (Rodrigo 

Borgia) was veroordeeld.  

Deze Borgia Familie heeft in 

de 15e eeuw een belangrijke 

sleutelrol gespeeld in de 

versluierde Roomse maffia.  

Bisschop David was vogelvrij 

verklaard en bij herhaling 

werden hem burgerlijke en 

publieke rechten ontnomen. 

Wij volgen zijn erkende 

zoon Jacob in een tijd vol 

van nieuwe Dogmatische 

wetgeving. 

Figuur 2: Maria Magdalena en Jezus (Donatello); Museo dell'Opera del Duomo, Florence
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Heden denken we ook aan alle mensen die 

de dogmatische wetgeving van de Roomse 

kerk weigerden te aanvaarden en daarom 

het leven is ontnomen.  

De primaire reden tot heidenvervolging 

was het feit dat volgelingen van (de 

onoverwinnelijke zon), de Griekse Sol 

Invictus wilden behouden als Christos, op 

basis van kennis van de gulden snede. 

De gulden snede als occult geheim is tot 

op heden versluierd in de Kaäba, een 

bedevaartsoort in Mekka en heden het 

centrale heiligdom van de islam.  

Deze stad is befaamd geworden door de 

profeet Mohammed, maar ruim voor die 

tijd was het de stad van aartsvader 

Abraham. 

Daaraanvoorafgaand was het een 

hindoetempel. 

Figuur 3: Bisschop David van Bourgondië (Meester van Delft)

 

Alfa en Omega 

Het Grieks alfabet, ontwikkeld in de negende eeuw voor christus is te herkennen in het lied van Vader Jacob. Alfa en Omega, de eerste en de laatste letters van het Grieks alfabet.  

Dit lied is uit de tijd van de zijderoute mondiaal bekend gebleven in ongeveer 43 talen. 

De Griekse cirkel van Alfa en Omega is rond als we rond 900 voor Christus aankomen bij het meer ‘Van’ en de rivier ‘Arras’ aan de voet van de berg ‘Ararat’, waar zich de symbolische ark van Noach bevindt binnen het Koninkrijk Urartu.  

Heden is dat Oost Turkije nabij het huidige Armenië.  

In (zogenoemde) heilige boeken zien wij een getuigenis van het oude paradijs met de fruitovervloedige tuin van Adam en Eva.  

Maar in de (heilige boeken) kunnen wij ook lezen over de verdeeldheid van Kaïn en Abel en later de tweeling Ezou en Jacob kinderen van de profeet Izaak. 
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Figuur 4: Recreations de l’enfance 1860 door Charles Leouc: “Vader Jacob slaapt gij nog?”. Monnik Jacob heeft zich verslapen en wordt gemaand op te staan en de klokken te luiden.

 

 

Een spiritueel antwoord uit het oude testament.  

 

“Ik volg je later” zei Ezou tegen zijn broer Jacob  De tweeling is symbolisch verdeeld volgens de gulden snede.  Ezou zei: (volgens de heilige boeken bij zijn geboorte) “Ik hou je hiel vast”.  Dit brengt een aantal vragen naar boven: Wie is Ezou?  En waar is Jacob? Wie zullen we volgen?  

De regenboog en de ark van Noach of de gouden stier in Babylon?  Welke symbolen kunnen we identificeren als de waarheid? Volgelingen wachten in 43 talen op een spiritueel antwoord.  

De Grieks-christelijke ‘Sol Invictus’ als de onoverwinnelijke zon (het mannelijke) is nog evident.  

Binnen het geloof van de islam beschouwt men de maan Luna het symbool van vrouwelijkheid.  

We constateren een ondeelbare tweedeling met de Griekse idee van Christos, als onoverwinnelijke zon, met Luna de Maan.  

Deze oude kennis is in de 21e eeuw spiritueel met alle historische wetenschappelijk kennis van astrologie volledig verduisterd. 

In dit boek wordt gezocht naar de oorzaak van elke (heidense) zondvloed.  

Het onderzoek en schrijven over ‘De Ware Jacob’ in samenhang met de ‘Priorij van Sion’ is voor mij een pelgrimstocht geweest en vraagt ook om uw tijd en aandacht om grondig te kunnen lezen.  

Waar nodig helpt brononderzoek ook u, zoals online encyclopedieën. 
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Wij zien het rijk van de hertogen van Bourgondië in de 15e eeuw. 

 

Terug naar gisteren 

De ware Jacob dankt zijn naam aan de Spaanse naam Santiago, welke vanuit het Latijnse ‘Sanctus (heilige) Iacobus’ afstamt. De stad Santiago is bekend als stad van pelgrims en ligt nabij Finnisterra wat voorafgaand bekend was als het einde van de aarde.  Er is dus echt niets nieuws onder de zon, nadat Finnisterra werd ingeruild voor Santiago de compostella. Elk geloof is herkenbaar als oude wijn in nieuwe zakken. Ook de bovengelegen melk-weg is onveranderd gebleven. Samengevat is het geloof in een paspoort voor de hemel, niets anders geweest dan aflatenhandel vanuit de Roomse kerk Aan het eind van een lange pelgrimstocht kwam deze waarheid voor mij in beeld waar gelovige wetenschappers al eeuwen aan twijfelden.  De allereerste Jacob in de Thora en daaropvolgende (heilige) boeken, is Jacob de zoon van Izaäk en deze Jacob is een belichaming van Israël. Dit geloof over het (verheven)volk van god en het beloofde land komt (voor gelovigen) tot ons vanuit Babylon.  Het voorgaande is de wortel van zowel de joodse, christelijke en islamitische stamboom.  Met deze basiskennis over de wortel van deze Abrahamitische stamboom, ontdekken wij bijkomend het geloof in vier (aardsengelen als boodschappers van God)  Aardsengel Michael heeft in de Joodse Thora een zwaard om in de eindstrijd te gebruiken bij de voorspelde Eucapalyps (de eindtijd tegen Lucifer de lichtbrenger (de duivel) 

Pearl S. Buck: 

“Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren” 

In het Nieuwe Testament, kernonderdeel van de Bijbelcanon, leest men het verhaal over de maagd Maria, de moeder van Jezus, en de bloeiende tak van ‘De Rechte Jozef’ die kwam uit het geslacht van koning David.  

Uit deze geslachtslijn kwam Jezus de Goede Herder en zijn broer Jacob, die na te zijn vermoord, is begraven in de Spaanse stad Santiago. Uit het een volgt het ander, maar we tellen na Jacob als zoon van Isaak hiermee nu de tweede Jacob. De 3e Jacob is vanaf heden De Ware Jacob.  

Priorij van Sion 

Diepgaand onderzoek naar de Priorij van Sion in Rijswijk, nabij de stad Delft en destijds grenzend aan het gehucht La Haye (Frans voor Den Haag), brengt ons in de 15de eeuw in contact met Sangreal (heilig bloed).  

Het maakt duidelijk dat alles altijd verbonden is geweest. Den Haag heeft de Jacobskerk geërfd van de geschiedenis. Den Haag als Jacobstad is de zusterstad van Santiago, (San) heilige (Tiago) in het Spaans (Castiliaans).  

We gedenken de kathedraal van Santiago de Compostella in Spanje.  

Het huidige Spanje voorheen Iberië, verwijst naar het huidige land Georgië. 

Het gehucht La Haye en de latere stad Den Haag dankt zijn naam waarschijnlijk aan Hayq van het oude Hayastan als onderdeel van het oude koninkrijk Urartu, wat nu Oost Turkije is en voorheen Armenië was Dit koninkrijk blijkt in de geschiedenis verloren te zijn gegaan en weggespoeld, met uitzondering van de ark van Noach.  Om deze reden heb ik wat onderzoek gedaan naar de Chazariaanse maffia uit de tijd van de zijderoute.  

De rovers en bandieten van de 9de eeuw voor Christus identificeert men nu algemeen als de zionisten.  

Het voormalig gebied van het koninkrijk Urartu, met de berg arrarat en de symbolische ark van Noach was vele eeuwen het oude centrum van de zijderoute.  Echter, dit voorheen als heilig beschouwde land kwam in de 10de eeuw onder beheer van de Chazariaanse maffia.  
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Recentelijk in de vorige eeuw hebben 

we te maken gehad met zionistisch 

kolonialisme in het voormalig 

Mandaatgebied Palestina.  

De vele eeuwen verduisterde 

maffia maakt misbruik van 

goedgelovige joden die zich 

ergens veilig thuis willen voelen. 

 

Figuur 5: Eerste Asjkenaz (1 ische kolonisten in Jeruzalem, Mandaatgebied Palestina 885)

 

De ooievaar 

Den Haag heeft sinds de 15de eeuw het symbool van de ooievaar gemeen met de hertogen van Bourgondië. De ooievaar staat voor een blijde boodschap. We houden de symboliek van de ooievaar in ons achterhoofd.  

De Jacobskerk, met haar klokkenspel speelt het lied Vader Jacob, slaapt gij nog. In dezelfde Jacobskerk bevindt zich de ingegraveerde Jacobsklok samen met de Jhesusklok (oorspronkelijke spelling) met bloedlijnsymbolen (familiewapens) van de orde van het guldenvlies.  

(Deze orde is opgericht door de Opa van Jacob, Hertog Filips de Goede)  In de Jhesusklok is een ooievaar gegraveerd, symbool voor Jezus de Goede Herder.  De Jacobsklok is herkenbaar de derde Jacob.  

Bischop David van Bourgondië had twee erkende kinderen Johan en jacob.  Onze Nederlandse familie stamboom begint met deze Jacob. De moedwillig verdoezelde geschiedenis van de ‘donkere’ middeleeuwen zal geleidelijk aan geopenbaard worden, waardoor deze opnieuw het eeuwige licht zal zien. Wij keren terug naar Sol Invictus, de ‘onoverwonnen zon’, die warmte geeft aan het koude, die licht geeft aan het donkere.  

De ware Jacob is heel veel meer dan slechts een autobiografie. 
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Bucolica X, 69 door Vergilius: 

 

“Liefde overwint alles; laten wij ons 

overgeven aan de liefde” 

 

De Griekse Eros of Romeinse (Cupido) 

was de enige zoon van de God Ares, de 

historische boogschutter en bewaker 

van grenzen, en de Griekse godin 

Aphrodite, koningin van de hemel. 

 

Figuur 6: Zittende Cupido door Maurice Falconet (1757) 

Inleiding 

Dit inleidend verhaal gaat over de spirituele bewustwording welke teweeg wordt gebracht door de link te leggen tussen de stamboom en de oude gebruiken van voorouderverering.  Sinds ik ontdekte dat mijn familie stamboom een connectie had met diverse culturen, ben ik dieper gaan graven naar de wortels van eenheid binnen alle religies. 

U bent nu een getuige van de vruchten van mijn graafwerk.  

Alles is en blijft verbonden met alles en daarom zult u, steeds verbanden tegenkomen in mijn werk.  

Ik weiger namelijk de verduistering van de Hindoe religie en de leer van Boeddha te accepteren en de Romanisering van religies en later geloof als enige realiteit te erkennen.  

Geloof is voor mij gebaseerd op teveel twijfel.  

Maria als moeder van Jezus zou zwanger geworden zijn zonder seks, dus anders uitgedrukt dik geworden zonder te eten. Vervolgens kon Jezus over water lopen en kwam hij na zijn kruisdood in de hemel, maar stond voorafgaand ook levend als hovenier op uit zijn graf.  Toen ik mij (als gedoopt met water en dus lid van der kerk ) liet uitschrijven bleek ik er zonder enig overleg al te zijn uitgeschreven. Dit laatste heeft tot heden overigens geen nadelige gevolgen gehad, immers religieus blijf ik om de eenvoudige reden dat religie komt uit het Griekse woord “religio”wat verbinden of verbonden zijn betekent.  

De wortel van alle religies en het principe van eenheid in verscheidenheid wordt voor “gelovigen”misvormd en opzettelijk uit het zicht gehouden, Ik denk aan opzettelijke verbasteringen als Lucifer de Lichtbrenger (de duivel) voorheen bekend als de Griekse Aphrodite en Venus als de Romeinse Morgenster. Het gaat om de energie van de Noord Poolster de oorspronkelijke Griekse godin Aphrodite, koningin van de hemel in samenhang met Luna de maan. De astrologische stier ( Zeus) heeft oorspronkelijk een connectie met deze godin Aphrodite en heeft een opmerkelijke relatie met de God Ares, die de vader is van Eros.Voornoemde godenbeelden genieten onveranderd de spirituele bescherming van de astrologische Stier, vanaf de top van de stamboom tot aan de bodem, vanaf het vroegste verleden tot aan nu.  

De oorsprong van de mens komt vanuit de God Aresh transparant inbeeld. 

De God Cupido Griekse Eros als symbool van de eeuwige jeugd), zoon van Aphrodite en Ares, kreeg later de Romeinse naam Amor als (Symbool voor de vleselijke liefde). De Griekse God Arras kreeg daarbij van de Romeinen ook de naam Janus (God van de Poorten) of Mars (God van de Oorlog). Deze verduisterde kennis écht begrijpen is belangrijk om later elke religieuze oorlog te kunnen begrijpen. Elke oorlog vindt zijn oorsprong, in het opzettelijk zaaien van haat en verdeeldheid. Denk bijvoorbeeld aan de vorige eeuw en het nooit gevonden gifgas van Sadam Hoessein in Irak.  

Het gehele midden Oosten is in de vorige eeuw opzettelijk verdeeld. Maar elk mens heeft gelukkig ook een vrije wil en kan daaom een keuze maken om terug te keren naar eerdere religieuze broederschappers. Breng daarom in gedachten of in werkelijkheid een bezoek aan het beroemde Pantheon in Rome, wat herkenbaar zijn oorsprong vindt in deze drie verduisterde Griekse goden. Arrash, Aphrodite, en het kind Cupido.  

Toen mijn familiestamboom onderzoek in Nederland eindigde in 1490 met Gerrit Jacobszoon up te Drift, gaf mij dat om onverklaarbare reden naast een goed, ook een onbevredigend gevoel. Na heel veel onderzoek kwam er voor mij een religieus beeld voor ogen. Zo ontstond stap voor stap het panoramisch visioen met betrekking tot het beroemde schilderij De stier van Paulus Potter. Op het schilderij zien wij Hendrik Arisse (herrezen) met symbolisch een pileus hoed op het hoofd. Deze hoed is tot heden het symbool voor vrijheid. Hendrik is de 5e generatie na Jacob, de 6e tot Bisschop David van Bourgondië in Wijk bij Duurstyede en de 7e tot Hertog Filips de Goede in Brugge (Vlaanderen) Samengevat brengt de stier ons nu 4000 tot 6000 jaar terug in het astrologisch tijdperk van de Stier.  De Stier als de God Zeus is onveranderd heerser en beschermer over de Romeinse Venus (Lucifer als duivel) als Griekse Godin Aphrodite onze Lichtbrenger.  

Deze herkenbare astrologische morgen-ster is als koningin van de hemel de Griekse godin Aphrodite en had een vleselijke (seksuele) relatie met de Griekse God Ares als boogschutter.  

Uit deze vleselijke relatie kwam Cupido.  

Na de opzettelijke Grieks-christelijke religieuze zonsverduistering van de zichzelf verheven kerk van de Romeinen te hebben begrepen, ontstond er voor mij een verhelderende religieuze bewustwording. De astrologische Lucifer, Venus de Morgenster of wel de Griekse godin van de hemel Aphrodite, vertegenwoordigde tot godkeizer Constantijn de Grote (300 n. Chr.) een veelzeggende belichaming van de religieuze éénheid. 

Wij gedenken de Griekse stamboom van Titanen en Half Goden 
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Figuur 56 Hier een overzicht van onze oorspronkelijke familie stamboom. 


De astrologische stier blijft tot heden de 

beschermer van deze oorspronkelijke waarheid

 

Het Griekse woord Religio betekent verbinden 

verbinden.  

Het Griekse woord Christos, betekent de zon  

betekent de zon. 
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Figuur 7: Taurus staat voor voortschrijdend inzicht en verlichting.

 

‘De Zon’.  

Door misbruik te maken van het woord religio, is de religieuze (heidense) natuur verduisterd en de latere bron van verdeedheid 

In dit boek de Ware Jacob gaan wij vanuit het astrologisch Vissentijdperk de weg terug.  
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Het eerste doel is eenheid in verscheidenheid te respecteren, om vervolgens met verlichte  ) 

kennis van bekende profeten trachten een betere wereld te creëren.  
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Kennismaking met de boogschutter. 

Als schrijver van De ware Jacob wil ik mij voor een kort moment op een ongebruikelijke manier als Arras de boogschutter aan U voorstellen omdat boogschutter toevalig mijn sterrenbeeld is en Arras tot is de 15e eeuw mijn oorspronkelijke familienaam.  

Mijn sterrenbeeld is daarbij astrologisch kenbaar als Centaurus (half paard en half mens).  

Kenmerken zoals de vogels en de sterren hebben in mijn onderzoek regelmatig ook een astrologische en symbolische betekenis.  

Meest bekend van de astrologische Boogschutter is zijn verbinding met de oude goden Mercurius ( de god van Handel) ook bekend als Romeinse Jupiter. 
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Figuur 8: Sagittarius (Boogschutter) op het plafond van het tempelcomplex van Dendera, Egypte

 

 

Vader Jacob slaapt gij nog? 

De kudde volgelingen van herders slapen en het geheim genootschap van de verduisterde Bilderberggroep met de geheime agenda en de Illuminati willen het graag zo houden.  

Wie zijn binnen Israël de zionisten?. 

Voor mij als onderzoeker van de religieuze stamboom is het verlichte inzicht een langdurig groeiproces geweest maar gezamenlijk kunnen wij de religieuze geloofswaanzin stoppen.  

Heden gaat jaarlijks 13% van het wereld inkomen op aan oorlog en wapenhandel.  

Ondanks dat, is er beslist een weg terug. 

Japan 

Het is ruim 35 jaar geleden dat ik met mijn tuinbouwkundige achtergrond uit het Westland op grote schaal Bonsaiboompjes uit Japan importeerde. Dit was ook de periode dat ik in aanraking kwam met de spirituele Japanse tuin en het zenboeddhisme.  Nu vele jaren later besef ik dat de oosterse cultuur mij toen al heeft gestimuleerd om anders te kijken naar de religieuze ontwikkeling binnen Europa.  Om die reden zet ik de woorden uit de Bijbelvers Matteüs 10:34 om in praktijk en hiermee maak ik gebruik van de verduisterde kennis van het zwaard. Als ik nu terugkijk naar mijn werkverleden, dan was ik ruim 35 jaar terug naast hovenier ook grootschalig importeur van Bonsaiboompjes uit Japan en verkocht tuinbouwkundige kennis en klimaat gecontroleerde kassen in Azië.  Vanuit Oosterse culturen waar mijn sterrenbeeld naast Boogschutter ook Paard is, kwam ik als bij toeval in contact met de voorafgaande Griekse cultuur waar de Boogschutter als de God Ares of Arras bekend is gebleven, als de bewaker van grenzen.  

Deze God Ares/Arras is door het joods-christelijk verbond en de kerk van Rome stap voor stap zonder toestemming omgevormd tot de God Mars voor oorlog. Zelfs met betrekking tot de God Janus van de Poorten en de twee gezichten. De wortel van het kwaad is dus identificeerbaar. De oude Griekse God Arras kwam symbolisch als een gesnoeide Bonsai ‘pijnappel’ ofwel ‘boom in een pot’ zonder toestemming van ‘onze familie’ onrechtmatig bovenop het Vaticaan in Rome te staan.  

De pijnappel heeft een spirituele ontvangende zenderfunctie met het bekende 3de oog of zogenoemd 6de zintuig. We denken met deze basiskennis nu symbolisch aan de ogen van de pauw in samenhang met verduisterde geschiedenis.  Het Vaticaan is als een ekster en pronkt vol trots met onrechtmatig verkregen blingbling. 

Macht en invloed zijn rare dingen. 
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Zonder de kennis opgedaan in Japan 

was er voor mij waarschijnlijk geen 

verruiming van bewustzijn mogelijk 

geweest.  

In het land van de rijzende zon heb ik 

een begin gemaakt met esoterische 

meditatie.  

Vanuit deze meditatie zie ik dat de 

kerk van Rome in voorbije eeuwen 

waar mogelijk een kleefweb heeft 

uitgesponnen.  

Vroeg of laat komt de mens in zijn 

leven in aanraking met dit web.  

Het dwingt ons vervolgens terug naar 

onze wortels, want ‘Wie zijn wij, 

eigenlijk?’.  

De groen verroeste sleutel ligt in de 

patronen in de sterren; maar het symbool van bewustzijn is ook herkenbaar binnen het Vaticaan.Het belangrijkste is nu het herkennen van de pauw en de symbolische pijnappelklier.De pauw is in India een symbolische verschijningsvorm van Sarasvati, de godin van kunst en schoonheid. De mens is van oorsprong een gevoelswezen, het empathisch aanvoelen van dingen overtreft alle reden. De wiskundige denkende mens zit wetenschappelijk aangetoond in de frontale cortex. Maar de gevoelsmens met alle emotie zit in de pijnappelklier. De Pauwen cultuur binnen het Vaticaan staat voor wetenschappelijke (religieuze kennis) Dit goddelijk “bovenpersoonlijk aanvoelen” wordt in de volksmond het ‘zesde zintuig’ genoemd. Buiten India is de fundamentele oorsprong te zien, in de Romeinse en Griekse goden en nu dus ook, symbolisch op de top van het Vaticaan in Rome. Gedegenereerde religie, als geloof vinden wij ook al met bewijs in India. Wij gedenken de goden van de Grieken en de nieuw verzonnen namen door de kerk van Rome. Mercuriusis, Hermes, Jupiter is Zeus, en Zeus is de vader van Ares de Boogschutter en uit de vleselijke relatie met Aphrodite volgt Eros ook bekent als cupido. Het grote probleem van de Romeinse kerk en onze gelovige medemens is een afkeur voor de geschapen natuur, in het bijzonder de gulden snede. De gulden snede is een blauwdruk van het leven, via de wiskunde met de wortel phi heeft de mens deze blauwdruk mogen inzien. Dichotomieën worden verborgen; eb/vloed, zon/maan, mannelijk/vrouwelijk, warm/ koud. hoog/laag. Deze kennis van de guldensnede is een universele mensenrecht, welke de innerlijke godsvonk binnen de mens aanwakkert.  
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Het verduisterde pad naar verlichting moet voor elk mens gerespecteerd en openblijven. Het onderlijf en het bovenlijf zijn één lichaam. Er is volgens mij geen enkele reden om mij voor het onderlichaam te schamen. Heilige geschriften kennen allen het zwaard van kennis, maar deze kennis is door de bovenwereld en de onderwereld verkeerd begrepen.  In plaats van het zwaard te hanteren voor het goede, is het medogenloos misbruikt ter bevordering van haat en verdeeldheid. De man werd de baas en de vrouw kwam aan de ketting is daar een goed en herkenbaar voorbeeld van.  

Dit gebeurde al tijdens het Ramtijdperk, wat voorafging aan het Vissentijdperk. 

De ichthus is symbolisch de vis in het water en wijst naar de christelijke waterdoop, welke voor volgelingen het besnijdenis ritueel verving. Het Vissentijdperk duurde tweeduizend jaar en ging vooraf aan het Watermantijdperk van nu.  Het beeld van het Vissentijdperk wordt gekenmerkt door een wonderbaarlijke visvangst.  

De ichthus (Grieks woord voor vis) 

 

In de vrouw ziet men het astrologisch symbool van Vissen, welke symbool staat voor een wonderbaarlijke visvangst, die begint bij een eicelbevruchting. Het sperma valt op te vatten als een vis die naar een eitje zwemt. De zon geeft energie aan al het zaad van de aarde, ook van de mens. In dat licht kan Jezus daarom met volle overtuiging zeggen; “Ik en de Vader zijn één”  

Feitelijk zijn we allemaal kinderen van het licht. 

De astrologische vissen welke je kan zien bij het sterrenbeeld vis, wijzen naar twee kanten: vrouwelijk en mannelijk. Als astrologisch teken is dat schijnbaar tegenstrijdig, want is het hom of is het kuit? Het symboliseerd de vloeibare seksualiteit in de mens.  

In beginsel heeft alles wat leeft de Godsvonk, wat volgt is het menselijk lichaam als tijdelijk voertuig, stoffelijk en vergankelijk. Als menselijke soorgenoot weiger ik over het gebruik van ons door de schepper gegeven seksueel speelgoed of gereedschap een oordeel te geven.  

Zou ik dat laatste wel doen, dan is dat in mijn denken openbare en goddelijke laster. Met deze toelichting over mededogen, hebt U genoeg kennis opgedaan om het mannelijk en vrouwelijk geslachtsdeel in een respectvol daglicht te zetten, want het is zeker niet vulgair. Binnen de Abrahmitische religies met zogenoemde celibataire priesters is de seksuele vloeibaarheid van de mens het verduisterde geheim.  
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Figuur 9: De ichthus heeft veel weg van het vrouwelijk geslachtsdeel, dat symbool staat voor de vruchtbaarheid en het moederschap.

 

Dit geheim der geheimen is nog wel als symbool herkenbaar in het Hieros Gamos kruis X  

In het pentagram is wetenschappelijk de gulden snede te vinden.  

Het pentagram als 5 puntige ster symboliseert tevens de geboorte van Venus als de morgen-ster welke wij goed zien voor zonsopkomst of vroeg in de avond.  

De dualiteit in (god) Keizer Alexander de Grote 300 v. Chr. 

 

Het Grieks christendom was van oorsprong een vroege vorm van humanisme, want de onvervalste Christos (Sol Invitus) als de onoverwinnelijk zon werd door alle mensen gerespecteerd. Het idee van de Griekse Christos stond aan de basis van elke religie en tot vandaag ook in het humanisme.  

Het idee van de Griekse Christos wordt helder met een voorbeeld uit de geschiedenis, namelijk (god) Keizer Alexander de Grote. De jonge (god) Alexander had een jeugdvriend, waar hij tot aan zijn dood een bevredigende homoseksuele relatie mee heeft had. Tegelijkertijd was hij getrouwd met maar liefst drie vrouwen uit religieus veroverde gebieden van Perzië.  Dit geeft de Griekse tijdsgeest weer en de zuivere open houding over vloeibare seksualiteit die heerste. Het is 300 voor Chr. de tijd van de Griekse Pythagoras, Plato en Socrates. Ook is er het Oude Osho verhaal uit India. 

De “Osho” is de oorspronkelijke dualiteit, die een ieder in zich draagt.  

In latere tijden is men in de wereld gaan praten over labels als Mars en Venus, die in de kern Romeinse verbasteringen waren van de Grieken, en daarvoor weer de Perzen, Indiërs en uiteindelijk de ‘bron van alles’.  

Niet alleen in het dagelijks leven glipten die verbasteringen door, maar zeker binnen de ‘veilige’ muren van tempels, moskeeën, kerken, etc. slipte deze waarheid door. Om religieuze reden en vernieuwd geloof zijn er zelfs opzettelijk hele bibliotheken afgebrand zoals de bibliotheek van Alexandrië in de stad vernoemd naar deze (god) Keizer Alexander Grote.  

De familie Aras stamboom is opzettelijk verduisterd.  

In de vorige eeuw was het voor mij ondenkbaar dat ik zomaar alle boeken zou mogen lezen. Heden worden boeken als warme broodjes verkocht over vloeibare seksualieit.  

Zo is er een boek met als titel 50 kleuren grijs wat aangeeft dat de mens behoefte heeft aan kennis over verduisterde kennis. Helaas zijn Venus en Mars tot heden verduisterde zaken welke binnen Abrahamitische religies, door onwetendheid voor dagelijke conflicten zorgen. Een van de manieren van verduistering van kennis is het buitenproportioneel aandacht geven aan het stoffelijke, of religieus (theater). Dit terwijl in het tijdelijk en stoffelijk leven maar een heel klein deel bepalend is voor iemands identiteit.  

In werkelijkheid loopt elk mens op de ‘weg der geheimen’ (Unio Mystica) Bij het ouder worden is dat veelal herkenbaar dat man/vrouw op een natuurlijk manier in elkaar overgaan als yin-yang. 

Gouden bloem 

Door dit beeld in het achterhoofd te houden ontstaat er wederzijdse vervulling van het vrouwelijke ‘ego’ en het mannelijke, welke in harmonie kan leiden tot een diepgaand gevoel van tevredenheid. Man en vrouw zijn één, verenigd in spiritueel wederzijds contact. 

Oude wijsheid en Magie. 

Al duizenden jaren is dit begrip “de gouden bloem”van Osho bekend, bij de Chinezen.  In de oeroude Chinese verhandeling “De Gouden bloem” is dit idee neergepend. In de Westerse wereld is Osho Het Geheim de Geheimen. Yin enYang, man en vrouw voorbij de dualiteit. Het is ook herkenbaar in Tantra meditatie en dat staat voor heel zijn en heilig zijn. Licht en duisteris versmelten.  

Terugkeer 

Er een weg terug naar het Stiertijdperk, indien er opnieuw geluisterd wordt naar bekende profeten. De astrologische Stier brengt in de 21ste eeuw de eeuwenlange versnipperde kennis opnieuw tot leven. Het Hebreeuwse Oude Testament uit het Ramtijdperk is aanleiding geweest voor het verduisteren van Venus en het bevorderen van de politieke en religieuze dictatuur.  

De Romeinen, ofwel de machthebbers binnen de kerk van Rome hebben een joods-christelijk verbond gesloten. Deze basiskennis zorgt ervoor dat de volgende boodschap te begrijpen valt:  

 

De Romeinse Tilius Maccius Plautus (250 – 184 v. Chr.): 

“De ene mens is voor de andere als een wolf, want ze wilde de mens gevangen nemen en hem voor eeuwig tot slaaf maken.” 

Nu de versluierde en verduisterde woorden duidelijk zijn, valt te denken aan de Griekse munt met de symbolische uil en olijftak.  

Het staat symbool voor dag/nacht, zon/maan, stoutmoedigheid/wijsheid en Vrede.  

Deze Griekse wijsheid is met onze historische familiestamboom vanuit Griekenland naar het Winter Paleis van de Hertogen van Bourgondië gekomen.  

Wij gedenken de Franse stad Dijon ( Bourgondië ) Frankrijk. 

 

Opmerkelijk staat de uil bekend als de vogel van Pallas en als Athene, de Griekse godin van de wijsheid.  
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Figuur 10: Minerva/Athene en haar uil. Dijon, Frankrijk

 

 

Figuur 11: Op de voorkant staat Athene; achterkant geeft de uil weer, met de caduceus links van zijn/haar vleugel 

 

De uilenstad Dijon in Frankrijk is met het winterpaleis altijd bekent gebleven als stad van de Hertogen van Bourgondië met aansluitend het paleis in de stad Brugge in Vlaanderen. Wij volgen in de 15e eeuw de bloedlijn Sang Real richting de Ware Jacob in het gehucht La Hay. Het oude La Hay, is nu in de wereld bekend als Den Haag en Internationale stad van vrede en recht.  

Algemeen bekend is Den Haag ook al vele eeuwen de stad van de ooievaar.  Deze vogel staat historisch bekend voor een blijde boodschap.  Na de uil en de ooievaar, herkennen wij nu ook de Leeuwerik in het schilderij de stier van Potter. Deze vogel is het oude symbool voor een spirituele boodschap.  

Met deze versluierde geschiedenis van La Hay – Den Haag of s’Gravenhage denken wij terug aan de vergeten Priorij van Sion. S/R Sang Real (heiligbloed)  Nabij de grote markt is de Jacobskerk, met binnen de herkenbare geschiedenis van de historische orde van het guldenvlies uit de tijd van Hertog Filips de Goede.  In de toren van deze grote Jacobskerk vinden wij tot vandaag de Jhesus en Jacobsklok.  

Binnen deze kerk heeft Jacob (de Lange) “ De Ware Jacob “ in de 15e eeuw van zijn vader Bisschop David van Bourgondië twee altaren gekregen.  Met deze wetenschap denk ik met u terug aan onze gedeelde familiestamboom en de symboliek in het wereldberoemde schilderij. De stier van Paulus Potter.  

Dit schilderij kent het symbool X Hieros Gamos.  Dit symbool X is ook herkenbaar in het schilderij “het boerenerf” van Paulus Potter. Opmerkelijk zijn de schilders in de 15e eeuw bevriend met onze familie en de zusters op de grote markt. Dit is tot vandaag herkenbaar in de zeer bekende schilderswijk welke is gelegen in de zusterpolder. De schilderijen het boerenerf en de stier van Potter vertellen ons een herkenbaar verhaal over versluierde geschiedenis en zijn beide te zien, binnen museum het Mauritshuis in Den Haag.  

De symboliek van het Hieros Gamos kruis X in de bomen is ook te vinden in het schilderij van Nicolas Poussin, waar Jezus wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de doper. De schilder Nicolas Poussin heeft ook nog een schilderij met als titel twee is een en dat verwijst ondubbelzinnig ook naar het Hieros Gamos symbool X. Hetzelfde symbool is ook herkenbaar is in de Bisschopszetel of kasteelstoel X met als naam Dagobert zetel.  

Deze koning Dagobert is in het Vlaamse Orval vermoord door zijn huismeester Pepijn. Geruchten zeggen dat de laatste Koning der Merovingers, is vermoord in opdracht van de kerk. Deze (geruchten) waren herkenbaar de aanleiding voor de nieuwe Islam religie.  

Hoofdstuk 1 

Onze Stamboom 

Toen ik na mijn werk als hobby mijn familie stamboom diepgaand ging onderzoeken. werd mij stap voor stap duidelijk dat onze familienaam in de 15de eeuw opzettelijk was veranderd.Vervolgens ontdekte ik dat ik onze oorspronkelijke familienaam in beeld kon brengen vanuit de chaos naar het hier en nu. Als gevolg hiervan zijn de wanden in mijn woonhuis behangen met hoogtepunten uit de geschiedenis zoals de moord op de laatste Merovingse Koning Dagobert met als gevolg het ontstaan van de Islam religie.  

Om deze geschiedenis levend te houden heb ik een echte Dagobert stoel met twee leeuwen en de zon als Griekse Christos en het Hieros Gamoskruis X  

Nu Koning Dagobert is vermoord in het Vlaamse Orval, drink ik in de Dagobert stoel wel eens een glas Orval bier. 

Dit bier wordt tot heden theatraal door monikken gemaakt in het klooster van Orval.  

De bron van Orval is de plaats waar Koning Dagobert is vermoord, lijkt te zijn vergeten. Het klooster met brouwerij is heden, voor bezoekers niets meer dan een opmerkelijke toeristische atractie. Voor de vele bezoekers is er een verhaal over een vis, welke een gouden ring van de bodem uit een waterbron terug geeft aan de rechtmatige eigenaar. Vanuit deze gedachten aan de bron van Orval, denk ik aan onze verduisterde familienaam. Onze familie naam blijkt voor 1490 Arras te zijn. Arras was de naam van de heilige Vaast van Arras die in 490 n.chr. de Franse koning Clovis heeft gedoopt.  

Ook Keizer Constantijn de Grote kwam met zijn familienaam en kasteel Arras rond het jaar 300 in beeld.  Alle verduisterde kennis over mijn familie heb ik nu openbaar gemaakt, niet zelden vanuit de occulte geheimtaal met hulp uit de astrologische wereld. Vanzelfsprekend heb ik daarbij ook gebruik gemaakt van alle kennis van mijn voorouders. Ook het onvergetelijke fluitje van mijn Opa heb ik symbolisch regelmatig gebruikt.  

 

Wij denken nu even aan een synbolische zonsverduistering. 

Om het occulte te kunnen ontcijferen moet men terug naar de kennis van de oude wereld, toen elke keizer symbool stond voor Griekse “Christos als Zon”  Deze Christos heeft als Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) een Griekse origine.  Dit symbool van de rijzende zon, vinden wij ook in de Japanse Vlag die tot op heden onveranderd is. De zon of het vuur is ook het symbool van Koerdistan.  Vandaag de dag kan men de goddelijke connectie nog zien in de Japanse keizers.  De wortel van elk geloof komt uit het Grieks (religio) symbool voor éénheid en deze éénheid, gaat terug naar de bron van het ongekende bewustzijn achter de zon, maan en sterren. Dit stoffelijk waarneembare vind zijn oorsprong in de ongekende (godsvonk)  

Helaas is astrologische kennis in de westerse wereld in de laatste vijf eeuwen stap voor stap opzettelijk verduisterd. Door de Oostenrijkse keizer Karel de Grote is er nog eens bijna voor een millennium aan kennis verduisterd. Dit laatste heeft als reden de moord op Koning Dagobert door zijn beschermer en kamerheer Pepijn. Deze doelbewuste verduistering wordt langzaam en vooral door onze familiestamboom, stap voor stap ontsluierd. 

Alle goden delen dezelfde historische Arras-stamboom.  

Onze gemeenschappelijke stamboom ( de stamboom van de gehele mensheid) begint vanuit Chaos, dan komen de Griekse goden Zeus en Hera, samen krijgen zij een zoon, de God Ares.  

Daaropvolgend ontstaat een Grieks spraakmakende verband tussen Ares en Aphrodite,  

De Griekse Eros of Romeinse Cupido is het product van hun liefde.  

Cupido is symbolisch de God van de eeuwige jeugd. Onze opzettelijk verduisterde stamboom is herkenbaar verbonden met het universum (de hemel) en het goddelijke.  

De Indo-Griekse stier is, vier tot zes millennia geleden, het symbool van kennis en van voorouderverering. 
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Figuur 12: Marcus Aurelius brengt een offer aan Mercurius/Hermes, God van de handel 

 

 

De bijbehorende tekst is een offer aan de Indo-Griekse God Zeus, de latere Romeinse Jupiter. Het reliëf is van Marcus Aurelius. Het betreft een offer aan de Romeinse Hermes, de Griekse Mercurius, die de God is van de handel.  

Het is de bloeiperiode van de Oost West zijderoute.  

Een symbool of illustratie zegt soms meer dan duizend woorden.  We kijken naar de stier uit de oude Mitrascultuur, waar de stier het offer was aan de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zonnegod.  

Duidelijk is dat de Romeinen in het Vissentijdperk na de dood van (god) Keizer Constantijn met opmerkelijk weinig respect omgingen met de oude Griekse goden en deze zelfs gingen hernoemen.  

De Griekse God Ares als Boogschutter en bewaker van grenzen werd door de kerk gesplitst in twee Romeinsese goden met de naam Janus als God van de poorten en Mars als God van de oorlog. Vanzelfsprekend is deze kennis voor mij heel belangrijk. 

Dit maakt bewijsbaar heel duidelijk dat niet alles te geloven valt.  

Brononderzoek door online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen is een must voor iedere onderzoeker.  

Het blindelings volgen van het curriculum, opgelegd door de staat, is gevaarlijk en doet onrecht aan de waarheid. Een typisch voorbeeld is het unaniem bestempelen van de middeleeuwen als ‘donker’ of ‘barbaars’ waar het in realiteit gaat om verduistering van bewijsbare feiten. Zo blijken talloze geschiedkundige bronnen na de 15de eeuw met opzet versluierd.  

Derde oog. 

Een getraind derde oog was voor mij cruciaal bij het doorspitten en evalueren van bronnen op waarheid.  

Dit derde oog is de pijnappelklier, welke in verbinding staat met het zenuwstelsel; hypofyse, en het hart. Symbolen van de astrologische Stier en de beschermvogels; zoals de Griekse uilen der wijsheid, binnen de stad Dijon en spirituele leeuwerik met de ooievaar helpen mij.  

Bovendien denk ik bijherhaling aan de Hertogen van Bourgondië in de stad Brugge in Vlaanderen en de zwanen welke in Brugge het symbool zijn van re-incarnatie.  

Zoals in sprookjes brengt symbool kennis ons terug bij Hieros Gamos X en de Griekse Christos, Sol Invictus, welke bekend is als de onoverwinnelijke zon.  

Sol Invictus.  

[image: ]

 

Figuur 13: Helios-reliëf (390 v.Chr) uit de Athene-tempel in Troje. 

 Zoals U weet ben ik niet van de geïnstitutioneerde religie, maar ben wel tot in mijn ziel religieus (verbonden met de medemens) en alles wat leeft.  Daaarbij heb ik respect voor alle profeten en leraren welke ons het religieuze pad terug kunnen wijzen naar de religieuze oorsprong. Verlost van geromaniseerde geschiedenis en theatrale kerkelijke gebruiken doe ik mijn onderzoek en verhaal.  

Ook de paus erkent het schijnheilig en medogeloos oordelen van zijn kerk en zegt: “Wie ben ik om in de 21ste eeuw nog over trans- of homoseksuelen te oordelen?” De paus roept zelfs al zijn soortgenoten op om een streep te zetten door het woord discriminatie, want hoe lopen de hazen binnen en buiten de kerk. Deze voor gelovigen moderne paus predikt heel opmerkelijk mededogen.  

Het astrologisch Vissentijdperk is voorbij en het tijdperk van de Waterman is herkenbaar.  In de 21ste eeuw is (vloeibare sexualiteit) erkend en anders geaard zijn niet langer reden om een veilige toekomst te zoeken binnen een kerk of klooster onder bescherming van het Vaticaan.  

Heden is de Romeinse Janus als God van de poorten zelfs vergeten, zoals ook Koning Dagobert en alle Merovingers als voorgangers. Wat rest is voor velen in de 21e eeuw zonder gedachten, aan de zon (de Griekse Christos) een spirituele leegte.  

De kerstgedachte is heden eten en drinken maar wat er stoffelijk en smakelijk in gaat, komt er zonder nadenken ook weer uit. Om deze reden wil ik samen met U bidden.  Het oude Onze Vader gebed heeft van boven naar beneden een connectie met de zeven chakra’s. Deze energiepunten: delen bij de juiste spirituele geaardheid de Kundalini energie. Met de juiste inzet zult U dankbaarheid en innerlijke harmonie ervaren.  

Onze vader, die in de Hemel zijt, 

Sahasrara kruinchakra: spiritualiteit en verlichting Uw Naam worde geheiligd, 

Ajna derde oogchakra: oplettendheid en bewustzijn Uw Rijk kome, 

Vishuddha keelchakra: bemiddelaar tussen voelen en denken Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.   Anahata hartchakra: verbindt instinct met hogere bewustzijn Geef ons heden ons dagelijks brood 

Manipura navelchakra: opslagbron van energie En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

Swadhisthana heiligbeenchakra: zoetheid   

En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade Muladhara is de wortelchakra onder het stuitbeen  Amen  

In de 21ste eeuw kijkt de kerk in de spiegel van de tijd.  Eerdere gelovigen kopen in de winter een ticket naar de zon. De kerk van de eerdere aflatenhandel is al sinds de 16de eeuw, de tijd van priester Luther, bekend als hoer van Babylon. Paus Franciscus in een jurk is ook in de 21ste eeuw nog bezig met theatrale duiveluitdrijving, maar binnen het Vaticaan is er kortsluiting in het kleefweb van spirituele energie.  

Dezelfde verdeeldheid en kortsluiting is in de 21ste eeuw ook zichtbaar binnen de erfenis van de profeet Mohammed en de Islam.  

Denken wij aan het zogenoemde heilige land dan zien wij Israël in bezet gebied en een dreigende oorlog om Jeruzalem te bezetten.  

Om deze reden heb ik geen enkele belangstelling voor pseudowetenschappers welke geloof proberen te verdedigen door bij herhaling opnieuw verdeeldheid te zaaien.  Tot op heden mag het grote publiek niet weten dat Satan de Duivel in realiteit de godin Venus (Lucifer) de lichtbrenger is en de Morgenster en Aphrodite (koningin van de Hemel) en Beschermer van Wijsheid en Waarheid is(Luna de Maan)  

Deze oude waarheid brengt mij terug naar Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon)  De Godsvonk is voor mij herkenbaar in bewustwording.  De opstanding van de Innerlijke Griekse Christos is voor mij een nooit eindigend innerlijk groeiprocces.  

Deze godsvonk zit in al onze soortgenoten.  
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Figuur 14: De spiegel van de tijd is voor de kerk met gebrek aan aura een onomkeerbare boemerang geworden.

De astrologische Stier helpt ons, met hulp van onafhankelijke bronnen, om de religieus wild gegroeide (religieuze) boom van de hak op de tak te snoeien.  Wij gedenken het volgende Bijbelvers: Maleachi 3:19 

“Want zie, die dag is komend, brandend als een oven; zullen alle 

overmoedigen en alle bedrijvers van boosaardigheid tot een stoppelveld (Zegt Adonai in de joodse Bijbel) en hij zal hen 

verzengen, geen wortel en tak zal overleven.” 

 

Deze tekst is tekenend voor het gebrek aan empathie van het volk Gods. Een grote brede spiegel wordt voorgelegd door deze tekst. Maleachi 3:20 zegt aansluitend voor wie ontzag voor mij zal hebben, zal de zon stralend opgaan.  

De zon die genezing in haar vleugels draagt.  

Wij gedenken de Griekse Christos bekend als Sol Invictus ofwel de onoverwinnelijke zon.  Maleachi 3:20 vraagt ons het goddelijk X Hieros Gamos huwelijk te blijven respecteren als bron van de godsvonk welke wij in ons diepste wezen zijn.  

Zie het Hieros Gamos huwelijk (de bomen) in het schilderij  De stier van Paulus Potter. 

Het Bourgondisch en later Spaanse hof in Den Haag uit de 15e eeuw is heden compleet vergeten. Karel de stoute had binnen het gehucht La Hay het Bourgondisch hof en heeft in zijn tijd een aantal gildes opgericht, ter kennisoverdracht; zoals het boogschuttersgilde in lijn met de God Arras, en aanvullend het Sint-Joris en Sint-Sebastiaansgilde.  

Eerdere kloosters op de grote markt zoals St Elizabeth en Maria van Gallilea vernoemd naar de Moeder van Jezus en Johannes de doper zijn na de reformatie in de Haagse geschiedenis met de Jhesus en Jacobus klokken volledig vergeten.  Ook het klooster van Sion op Rijswijks grondgebied.  Zelfs Hertog Filips de Goede en de stad Brugge van de zwanen (symbool van reincarnatie) zijn vergeten.  

Voornoemde gildes werken nu volgens informatie aan internationale kennisoverdracht.  

De Boogschutter duikt op om spirituele grenzen te verwijderen. 

Vanuit Brugge in Vlaanderen gaan wij nu een stap terug in de tijd naar de stad Arras met de Maria-Magdalena-kathedraal.  

De paus heeft zijn kerk eind 20e eeuw laten toegegeven, dat deze Maria (volgens kerk eerder een hoer) nu toch een goede rol heeft gespeeld in het leven van Jezus.  

Om deze reden denken wij nu aan de dochter van Jezus en Maria Sara Arras.  De stad Arras dankt haar naam aan de Heilige Bisschop Vaast van Arras welke in 490 het Grieks Chistendom (Sol Invictus) met de doop in water naar Europa heeft gebracht.  Uit de geslachts lijn van Jezus en Maria komen de Merovingers en latere Bourgondische hertogen zoals hertog Filips de Goede en zijn zoon Bischop David.  Deze David van Bourgondië had een relatie met zijn buurvrouw.  Wij gedenken met het klokkenspel in de HaagseToren zijn erkende zonen Johan en Jacob. Het klokkelspel is bekend gemaakt in 43 talen. Vader Jacob slaapt gij nog. 

De stad Arras dankt haar naam aan de Heilige Bisschop Vaast van Arras.   

Voornoemde stad staat ook bekend om zijn ondergronds netwerk van straten, die vooral gebruikt zijn in de zogenoemde 100 jarige oorlog met Engeland.  Heden zijn deze ondergrondse straten ook open voor toerisme. Er zijn in de directe omgeving van Arras ook graven van de Merovingers gevonden.  De Franse stad Arras was in het verleden de Nederlandstalige stad Atrecht.  

De Merovingers waren in het verleden gekleed in mantels met symbolen van bijen en zijn daarmee ook begraven. Een bijenkolonie staat tot heden voor hiërarchie in de samenleving; een koningin met haar werkbijen is de basis van democratie.  

Een menselijke analogie is herkenbaar binnen het kastensysteem in India.  

Hiërarchie is de basis voor democratie. De latere geschiedenis van Bourgondische Hertogen Jan zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute vinden we later terug in Den Haag in het (verduisterde) schuttersgilde (Gilde = kennisoverdracht).  

Ik denk nu ook even terug aan Koning Arthur.  

Ik ga ervan uit dat U de verhalen kent. Het zwaard in de steen van KoningArthur, was in het dorp of gehucht Sarras, in de provincie Ardèche in Zuid-Frankrijk. De steen is voor mij zo zacht als een pakje boter geworden. Met de dolk ontneem ik twee letters uit Sarras  Als ik nu de letter S en R uit Sarras samenvoeg; 

dan lezen wij S/R ofwel heilig bloed (Sang Real) Wat aansluit op onze familienaam Aras.  
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Figuur 15: Bijen opgegraven uit het graf van Childerik I                Figuur 16: De bij was inspiratie voor de fleur-de-lys Fleus de Lis is het symbool voor opkomst en ondergang.  
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De Ronde Tafel is niet langer van belang, want we gaan terug naar Den Haag.  

 

Het rijk van de graal is identificeerbaar in de Haagse Toren, ofwel de omgeving van Sint-Jacobskerk. De klokken zeggen dat er een heilig volk geboren is.  

Geen Joods volk, maar het volk Arras (de gehele mensheid).  

Het zwaard van de koning en het rijk van de graal, vinden we dus vanuit Sarras en Ardèche terug in de Priorij van Sion, dat gerelateerd is aan de kloosters op de Grote Markt.  

Deze kloosters zijn vernoemd geweest naar de moeder van Jezus en Johannes de doper. Wij zijn terug in de voor gelovigen ‘Internationale stad van vrede en recht’. 

Bisschop David van Bourgondië. 

Deze waarheid zou onbekend zijn gebleven, als De ware Jacob geen vader had zoals David, die ook de leraar was van Desiderius Erasmus en de leraar van de Nederlandse paus Adrianus, die binnen twee jaar is vermoord. Op de achtergrond gaven de kerk en Vaticaan (maffia) daar opdracht toe, onder invloed van de algemeen bekende Borgia’s. Tegenover een complot van kerk en mafia zoals de Borgia’s waren er mensen welke zich maatschappelijk hebben ingezet om de waarheid te laten overleven.  

Wij gedenken schilder Paulus Potter en zijn opdrachtgevers. Om deze reden zijn de vernoemde gildes niet alleen in Den haag, maar over Nederland en Vlaanderen onmisbaar ook voor de toekomst. In de stadsgeschiedenis van Den haag is het gildeverhaal terug te vinden. 

Hoor de klokkenluiden: Vader Jacob slaapt gij nog. 

Waarschijnlijk kent u de uitspraak, dat je een boek niet moet beoordelen op de omslag en dat je enige tijd nodig hebt, om vanuit de chaos van verduisterd geloof op het pad te komen van verduisterde waarheid.  

Bijna 20 eeuwen is Maria Magdalena door veel gelovigen als een deur naar de hel gezien en daarom door de kerk van Rome spreekwoordelijk met de nek aangezien.  

Telkens als ik twijfel over versleutelde of verduisterde kennis uit religieuze bronnen, zoals de verduisterde astrologische Stier, dan gebruik ik zonder nadenken mijn aangeboren ‘innerlijke Christos’ welke los staat van kerkelijke dogma’s zoals morele slavernij en vleselijke zintuigen.  
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Bijkomend was er handel in 

aflaten om na de stoffelijke 

dood een plaats in de hemel 

te verkrijgen.  

Reformatie. 

 

Belangrijke figuren waren 

Luther en Calvijn, die de zaak 

van het geloof hebben 

versimpeld.  

Daardoor is het geloof ook 

ingewikkelder geworden voor 

mensen als Jehova-getuigen 

die het woord in de Bijbel 

letterlijk nemen en daarmee 

de humor zijn verloren.  

De geschiedenis is en blijft 

versleuteld en bronnen zijn 

zorgvuldig verduisterd.  

Figuur 45: “Sint-Dominicus zit een Autodafe 

voor” door Pedro Berruguete (1495) 

Bisschop David van Bourgondië.  In dit geval zijn twee Katharen de klos. 

Erasmus was als priester, wetenschapper en latere humanist, een leerling en persoonlijke vriend van bisschop David van Bourgondië. Er wordt nu gedacht aan de door velen vergeten bisschop uit de 15de eeuw van het bisdom Utrecht. Bisschop David van Bourgondië was een erkende zoon uit het 4de huwelijk van hertog Filips de Goede met Colette Casteleyn. De bisschop woonde op kasteel Wijk bij Duurstede, voorheen Dorestad nabij Utrecht, en had bij zijn dood twee wettelijk erkende kinderen, met als namen Johan en Jacob.  Laatstgenoemde Jacob kreeg in La Haye de huidige stad Den Haag in de 15de eeuw als bijnaam de Lange. Als priester krijgt Jacob (de Lange)het beheer over de Jacobskerk aan de Grote Markt met twee altaren, als geschenk van zijn vader. Binnen deze grote kerk zijn heden nog de familiewapens te zien van de orde van het Gulden Vlies. Deze orde is opgericht door de vader des vaderlands hertog Filips de Goede. De familiewapens zijn ook in Brugge in de Onze Lieve vrouwekathedraal te zien 

De Jacobskerk in La Hay met de Jhezus en Jacobs klok had een verband met het Sint-Elizabeth en het klooster Maria van Galilea en het eerste Bonifatius bisdom in Nederland, de Bonifatiuskerk in Rijswijk.  

Beide kloosters zijn vernoemd naar de moeder van Jezus en Johannes de Doper.  Daarbij was er ook nog de nabijgelegen prijorij van Sion in Rijswijk. 

 

Op Rijswijks grondgebied is in de 15e eeuw het regionaal klooster Sion.  
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Figuur 46: Drieluik door Meester van Delft; David van Bourgondië staat op het linker zijluik.  

Museum Catharijneconvent, Utrecht     Waarschijnlijk  zegent hij zijn zoon Jacob 

 

Naast priester was Jacob ook molenaar van de oude Veenmolen. De bijnaam is ‘boontjesmolen’ vernoemd naar de heilige Bonifatius. Daarbij was Jacob beheerder van een eendenkooi. Zittend in mijn kenmerkende X Koning Dagobert stoel met een glas Orval bier denk ik regelmatig even aan Dagobert Duck. en het symbool van opkomst en ondergang, fleur de liz. 

Deel III 

HET KLOKKENSPEL/DE PRIORIJ VAN SION  

In de Haagse toren van de grote Jacobus kerk wordt de Jhesusklok en de Jacobsklok uit de 15de eeuw gevonden. De Jhesus klok met de goud-ingegraveerde Ooievaar. 

Deze Bourgondische geschiedenis van het gehucht ‘Die Haghe’ was regionaal te zien in verband met de Priorij als klooster van het nabijgelegen Sion in de veelzeggende Harnaspolder van Rijswijk  

Een boek over verduisterde geschiedenis schrijven is moeilijk maar schilderijen en illustraties helpen mij. Daarom denk ik aan ‘Teun van het leesplankje’, sinds eind 19de eeuw bekend op alle lagere scholen in Nederland en Vlaanderen.  Toeval is dat brave Hendrik ( zie de stier van Potter) nu de naam Teun heeft op het leesplankje, zonder hoed.  

In gedachte hoor ik het luiden van de klokken bij elke nieuwe generatie na Jezus de Goede Herder en denk ik aan de Jacobs- en de Jhesusklok met ingegraveerde ooievaar.  

Deze klokken zijn nog te bezichtigen in de Haagse Toren van de Grote kerk. 
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Voor alle duidelijkheid is het in 

verband met de stamboom altijd 

goed om nog even terug te denken 

aan de Griekse goden Zeus en Hera 

met dochter Aphrodite en god Ares 

met de geboorte van Cupido.  

Cupido staat spiriteel symbool voor 

de eeuwige jeugd, immers als de 

klokken van Vader Jacob luiden dan 

is er een boodschap van de ooievaar  

Wij gedenken deze oude Griekse 

mythologie. 

Figuur 47: "Venus als personificatie van de nacht" 

door Hesperus Mengs. 

Venus is in de verschijning van de Morgenster 

(Lucifer/Phosphorus)

 

“Vader Jacob slaapt gij nog als alle klokken luiden”

Er wordt nu teruggedacht aan de 16de eeuw en het latere Spaanse Hof nabij de Jacobskerk in Den Haag van koning Filips I van het Spaanse Castilië die nog voor 50% Bourgondisch was en 50% Habsburger.  

In Vlaanderen en Nederland was hij koning Filips II immers deze was de kleinzoon van Hertog Filips de Goede.  

Wat we heden in onze stad Den Haag kennen als het Spaanse hof was oorsponkelijk het Bourgondisch hof.  

Voornoemde koning Filips II was met zijn vader keizer Maximiliaan de schenker van de Oude Veenmolen. Onze stamvader Jacob (de Lange) “up te drift” gaf de molen aan de Schenkkade “Heilige boontjes” als naam, immers de eerste bisdomkerk van Nederland was in Rijswijk vernoemd naar de heilige Bonifatius.  De “boontjesmolen” als watermolen was eind 15e eeuw bedoeld om de zusterpolder de huidige schilderswijk geschikt te maken voor graanteelt.  Heden is deze geschiedenis van Bisschop David van Bourgondië en zijn kinderen Johan, en Jacob ( Symbolisch in het familie wapen als eendjes) nog steeds zichtbaar.  Zeker ook zichtbaar en herkenbaar in relatie met de schilderijen zoals Het boerenerf en De stier van Potter.  

Onze Jacob is een volle neef van de Spaanse Koning Filips II. 

Jacob de Lange up te Drift was de zoon van bisschop David van Bourgondië in Utrecht en kleinzoon van Filips de Goede. De Boontjesmolen zit in de naam van Bonifatius, brenger van het christelijk geloof.  

Koning Filips was gedood door het drinken van wat water en zijn zoon Keizer Karel V als Habsburger werd op vijftienjarige leeftijd al zijn opvolger.  In deze tijd werd Adrianus uit Utrecht de nieuwe Nederlandse paus. Deze paus heeft voorafgaand een opleiding gehad bij Bisschop David van Bourgondië. Alles wat de kerk niet zint, komt eeuw na eeuw in de tabernakel.  

In de 20 e eeuw zijn er films over gemaakt.  

Geruchten gaan dat voornoemde paus Adrianus vergiftigd was, want hij werd zacht gedwongen om elke avond een biertje te drinken. Bij herhaling werd werd er telkens wat gif door het bier gekieperd en zo bleven de Borgia’s feest vieren.  

Luther en Calvijn hadden genoeg van deze maffiapraktijken en de aaneenschakeling van gebeurtenissen culimineerde in de beelden-storm en de bijbehorende vrijheid van godsdienst. Na de moord op koning Filips volgt zijn zoon Karel V, keizer van het Roomse Rijk.  

Volgens de kerk van Rome en de Habsburgers heeft ieder het recht om de joods-christelijke geschiedenis, naar eigen hand te zetten. En daar is gebruik van gemaakt.  

Wat verborgen moest worden en verborgen moest blijven, komt in het joods-christelijk tabernakel welke sinds de Exodus als naam heeft, “De tempel van god”. Er wordt met deze gedachten weer in contact gekomen met Aphrodite als Koningin van de hemel, de latere Romeinse Venus. Wij gedenken niet de engel en zeker niet de duivel.  

Lucifer met cupido is herkenbaar onze Lichtbrenger en de gulden snede.  

Er moet daarom gedacht worden aan de Klaagmuur in het huidige Israël als overblijfsel (ca. 70 n. Chr.). Deze werd twee keer gesloopt in de tijd van (god) Keizer Constantijn. De echte Tempel van Salomo staat gelukkig in Kasjmir.  Het was zelfs de 2de tempel van Salomo in Jeruzalem en daarom moet er gedacht worden aan de woorden van Jezus, over het hemelse Jeruzalem. Jezus, de goede herder zegt bij herhaling dat we naar het hemelse Jeruzalem moeten gaan, want het koninkrijk Gods is niet van deze aarde.  

Jezus, zegt aanvullend het koninkrijk Gods zit in je lieden, klop en er zal worden opengedaan.  

Matteüs 4:18-19-23-28 zegt dat het gaat om gebrek aan zelfkennis en dat meer kennis en meer licht mensen geneest.  

Het Joodse volk onder leiding van Zionisten is nog altijd op zoek naar innerlijk licht, zoals ook de eerdere Griekse christenen opnieuw op zoek waren naar het verloren Christoslicht van Sol Invictus. Het is bij herhaling dat wij met de kennis van het licht, terugkomen in het oude La Haye ofwel Den Haag en luisteren naar de klokken in de Jacobuskerk. 

Naast de Jhesusklok met ingegraveerde ooievaar in goud, hangt veelzeggend de Jacobsklok in de Haagse Toren. Het is vader Jacob die de stamvader is van onze Nederlandse stamboom.  

Deze stamboom is te zien in het schilderij Het boerenerf van Paulus Potter. Voor je dat gaat zien, geef ik nog wat algemene noodzakelijke informatie.  

Er wordt gedacht aan ‘De Ware Jacob’ en ‘De Priorij van Sion’. 

Wie het boek ‘The da Vinci Code’ van Dan Brown heeft gelezen kent de Priorij van Sion, een mystieke oude beweging die de geheimen van de kerk kent. Kort samengevat komen deze geheimen erop neer dat Jezus niet dood was toen hij van het kruis werd afgehaald, hij getrouwd was met Maria Magdalena en met haar een kind heeft en de bloedlijn nog steeds in stand wordt gehouden.  

De Priorij van Sion zou zijn gesticht in 1099, tijdens de eerste kruistochten.  

Volgens de meest gekende man van de Priorij van Sion, Pierre Plantard, hernieuwden de Jezuïeten de sektarische club in 1617. Het doel: was het bewaren van het grote geheim van de kerk. Plantard verleende zijn medewerking aan het bekende boek ‘The Holy Blood and The Holy Grail’ van Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln.  In het boek staafde Plantard het verhaal van de heilige bloedlijn en het gegeven dat Jezus niet echt dood was toen hij van het kruis werd gehaald. In de mystieke kerk van het Zuid-Frans dorpje Rennes Le Chateau zijn daar nog aanwijzingen van Jezus en Maria Magdalena, die door de Bijbelselectie de rol van zondige vrouw toegedicht kreeg.  

Maria was zwanger en week uit richting Frankrijk.  

Of Jezus meeging wordt uit de mythes niet duidelijk, hij was namelijk ook druk bezig met het strijden tegen de overwoekerende invasie van de Romeinen en had hogere prioriteiten dan zorgen voor vrouw en kind.  

Dat ze veilig in het buitenland zaten was hem denkbaar meer dan genoeg. Het Vaticaan schijnt op de hoogte te zijn van deze theorie, maar probeert het onder het tapijt te schuiven.  

Dit erkennen betekent dat ze Jezus geen Messias meer kunnen noemen, die de stoffelijke dood heeft overwonnen.  

Mogelijk heeft Jezus zelfs zijn apostelen voor de gek gehouden. Als men de documenten van de Franse priester Berenger Saunière uit Rennes Le Chateau mag geloven.  Toen Jezus dood was, werd zijn lichaam volgens de overlevering drie keer verplaatst door de tempeliers, de beschermers van het geheim.  

De tempeliers stierven uiteindelijk uit, doordat het merendeel vermoord werd. Zonder tips over het grote geheim achter te laten.  

De Priorij van Sion, lang alleen gekend dankzij Pierre Plantard, kende de tips en wist van het grotere geheim.  

Diverse auteurs onderzochten het verhaal en er zijn vele boeken over geschreven. Dan Brown maakte er dankbaar gebruik van.  

Na publicatie van ‘The Holy Blood and The Holy Grail’ bleek Pierre Plantard het een en ander uit zijn duim te hebben gezogen.  

Hij verzon ‘geheime’ groeperingen sinds zijn jeugd. Sceptici beweerden al snel dat de volledige Priorij van Sion een hoax was. Schrijver Henry Lincoln zag zijn levenswerk in rook opgaan en begon alles in zijn boek dat enigszins naar speculeren neigde, te relativeren.  

Maar is de Priorij, ondanks het bedrog van Plantard, wel een hoax?  De vraag naar het bestaan en de geheimen van de Priorij van Sion blijft staan. Naast Pierre Plantard zijn er nog andere levende mensen welke beweren een hoge positie in de Priorij te hebben. 

In 2008 kwam de film ‘Bloodline’ van Bruce Burgess uit, waarin Nicolas Haywood en Gino Sandri te zien zijn:  

In de documentaire vertellen ze over het grote geheim van de kerk, dat ze de locatie van Maria Magdalena’s graf weten te vinden en dat Jezus niet dood was toen hij van het kruis werd afgehaald.  

Maar wie zijn deze twee mannen? Een vernieuwing van de hoax of echte Priorij-van-Sion-lieden?  

Tot hier een stukje nieuws uit online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen.  

Paulus Potter “Het Boerenerf” 

Een hoax is een grap of een ‘broodje aap’, maar het schilderij het boerenerf van Paulus Potter heeft met aanwijzingen een boodschap (Zie het Hieros-Gamos-kruis in de bomen).  

Opa tilt zijn hoed op; Hoera het is een jongetje!  

Zie je de aap in de boom? Of is het een broodje aap? De gelukkige ouders zitten onder de bomen met X Hieros Gamos symbool. Het boerenerf van schilder Paulus Potter hangt in het Mauritshuis. Midden op het schilderij zien kenners van symbooltaal; de geschiedenis van Amalia van Solms, echtgenote van Prins Hendrik.  Wij zien de pissende koe.  

Amalia kreeg geen kleinkinderen en op dat moment verwaterde het vorstenhuis van Oranje als sneeuw.  

Het schilderij ‘De pissende koe’ is speciaal door Paulus Potter gemaakt voor Amalia.  De leeuwerik maakt bij herhaling duidelijk dat het gaat om een spirituele boodschap.  

Heden is Amalia de pissende koe als schilderij te bezichtigen in Sint-Petersburg Rusland.  
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Onder de ware jacob op het boerenerf (de pissende koe centraal) 

[image: ]

 

Figuur 48: “Het boerenerf” door Paulus Potter. De bomen links vormen het Hieros-Gamos-x-kruis. Kijk naar Opa rechts onderin; Hoera het is een jongetje! En zie de aap rechtsboven in de boom, broodje aap? 

Eendjes komen en eendjes gaan 

De mens blijft verbonden met de god Ares en het Stiertijdperk.  ‘De ware Jacob’ en de Jhesusklok met ingegraveerde ooievaar brengen al vele generaties de onvergetelijke boodschap van de heilige graal en de fleur-de-lys.  

Vader Jacob slaapt gij nog?.  

Wij zien Opa op het schilderij ‘Zo blij als een aap in een boom’.  

Hij licht zijn pileushoed als symbool voor vrijheid.  Gelukkige ouders zitten onder de bomen met het Hieros Gamos of andreaskruis.  Brave Hendrik wordt volgens goed gebruik gedoopt om zich te verlossen van erfzonden naar voorbeeld van Jezus’ doop in de Jordaan. 

Het Hieros-Gamos-kruis is ook herkenbaar in de schilderij van Nicolas Poussin; Jezus’ doop door Johannes.  

In de jonge bomen aan de andere kant van de Jordaanoever-heuvel zien we opnieuw het Hieros-Gamos-kruis – schilder Nicolas Poussin. 

De Priorij van Sion in het licht van het Hieros Gamos/Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. We denken aan de Sangreal, Maria Magdalena (de graal) en fleur-de-lys. 
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Figuur 49: “Sint-Johannes de Doper doopt het volk” door Nicolas Poussin

 

De Priorij van Sion. 

Den Haag of La Haye in Pays-Bas of ‘s-Gravenhage kent heden al 500 jaar geen enkele geschiedenis uit de tijd van de hertogen van Bourgondië, met uitzondering van de ridderzaal uit de tijd van de ridders en de religieuze tempeliers. Sol Invictus bleef de onoverwinnelijke zon, maar ook deze geschiedenis is versluierd. In de 16de eeuw was er tot kort voor de reformatie in 1572 nog wel een verband met de grote Jacobskerk en het grote landgoed de Priorij van Sion en de kloosters.  Dit landgoed lag veelzeggend in de Harnaspolder op Rijswijks grondgebied, nabij de stad Delft. Ook op Rijswijks grondgebied vinden wij de Bonifatius als eerste bisdomkerk van Nederland. Nadat hertog Karel de Stoute in 1479 was vermoord, kwam de Delftse Bijbel met alleen het oud-joods Chazariaans testament in de handel.  

Onze historische stamboom is samen met de orde van het Gulden Vlies vergeten. 

Dit eerstgedrukte boek was direct het bestverkochte boek van Nederland. Zo is dit tot op heden ook altijd geloofwaardig en met humor doorverteld. Ook is bekend dat Zwitserland sinds de moord op hertog Karel de Stoute voor de westerse wereld een neutrale staat vertegenwoordigd, zoals het Vaticaan dat is met haar eigen wetten. Samengevat geeft het de indruk dat de geschiedenis opzettelijk is verduisterd en geloof al lang geleden stap voor stap onderdeel is geworden van politiek Romeins theater.  

De komst van de Bijbel in de 16de eeuw was denkbaar een soort van reddingsboei voor gelovigen en zeker voor elke dominee of zakenman. Het was ook het moment dat de Haagse ooievaar zelfs Delfts blauw als kleur kreeg. De rijke geschiedenis van de Bourgondische hertogen is in de daaropvolgende honderd jaar herkenbaar verduisterd.  Zelfs de grote kerk in Delft is zonder geschiedenis van de Bourgondiërs,  het stoffelijk huis van Oranje geworden met de bekende grafkelders.  

De Priorij van Sion was tot in de 16de eeuw de regionale hoofdvestiging voor de vele zusters werkzaam in regionale kloosters. Zo was er de zusterpolder nu bekent als schilderswijk en nabij het gehucht La Haye Den Haag op Rijswijks grondgebied het veelzeggende ‘Zieken’, waar Vlaamse zusters liefdevol regionale zieken verzorgde.  

Tijdens de opstand van stadhouder Willem van Oranje (ca. 1570) vanuit de stad Delft tegen onze Spaanse koning Filips II zijn deze kloosters in brand gezet en vervolgens schaamteloos vergeten. In de 21ste eeuw zegt de geschiedenis dat Willem van Oranje zelfs korte tijd het wereldberoemde schilderij Jeroen Bosch Tuin der Lusten van de Bourgondiërs koning Filips II in bezit heeft gehad. Een menselijke vergissing, dat is onderhand wel duidelijk geworden. Immers dat schilderij blijft alleen zichtbaar in de Spaanse stad Madrid.  

Voor de meest mensen begint de geschiedenis van Den Haag pas na 1850, met het gehucht La Haye. De reden is een opmerkelijk versluierde, verdraaide en verduisterde waarheid. De verduisterde geschiedenis is openbaar gemaakt in het schilderij  

De hooiwagen van Jeroen Bosch.  

Demonen houden er verband mee. Het schilderij is een opmerkelijk beeld van de tijd. 

De geschiedenis van de hertogen van Bourgondië blijft waar mogelijk verduisterd. Zo kreeg zelfs ’s Hertogenbosch, de stad met de oude stadswallen en het bos van de hertogen, als nieuwe naam Den Bosch. Voor geloofwaardige westerse en Nederlandse bronvermelding verwijs ik je naar de zwarte bladzijden in onze geschiedenisboeken en het hoofdstuk de Donkere Middeleeuwen. Op de eerst daaropvolgende tekst wordt er gelezen dat alle mensen afstammen van Karel de Grote.Beelden van de hertogen zouden nog wel in de voorgevel van het schitterende stadhuis van Gouda te zien zijn, maar zelfs dat is twijfelachtig.  

De hooiwagen uit de 16de eeuw maakt dat als stoffelijk symbool duidelijk. De oorlog met Spanje kreeg in de 16de eeuw met de zogenoemde beelden-storm de naam ‘vrijheid van godsdienst’.  Een oud gezegde is dat als je vandaag wil begrijpen, je op zoek moet gaan naar gisteren. Daarbij komt dat er tot in de 21ste eeuw op scholen wordt gevraagd wat je nu nog aan geschiedenis hebt. Het antwoord moet natuurlijk zijn dat je zonder deze kennis, er nog meer oorlog en moord volgt vanuit onwetendheid en verdeeldheid. Heden is er in ons land een waanzinnig cultureel probleem met Sinterklaas en Zwarte Piet. De Nederlander is zich echter tot heden niet bewust van de 400 jaar onderdrulkking en slavenhandel.  

De Gouden Eeuw en de Gouden Koets zegt het klompenvolk weinig of niets. Het volk heeft al eeuwen een Bijbel met orgel en zingt al eeuwen Psalmen. Natuurlijk kan je de tijd niet terug zetten maar met enige kennis kan je zonder grote problemen wederzijds begrip kweken. Het conflict over de oorspronkelijk Turkse Sint Nicolaas is ook herkenbaar is het ontstaan van de Islam religie. In vogelvlucht begint ons Romeins vernieuwd christendom al met de Roomse keizer Karel de Grote, na de moord op koning Dagobert en de heilige Bonifatius. Het was daaarna geduldig afwachten tot de volgende aktie van de kerk in Rome, beter en al langer bekend als de Hoer van Babylon.  

Er werd in de 16e eeuw gehoopt op vrijheid van godsdienst onder Willem van Nassau, die later door dezelfde kerk van Rome erkend werd als Prins van Oranje.  Onze stadhouder Willem werd een vrije vogel met nieuwe veren. In de stad Delft is deze zogenoemde stadhouder (de latere prins van Oranje) vermoord door de Fransman Balthazar Gerards.  

Vanzelfsprekend is dat te veroordelen, maar dit mag geen reden zijn de hele geschiedenis van de Bourgondiërs en de hertogen van Bourgondië dan met onze latere Spaanse Koning Filips ook maar te vergeten. Deze feiten over onze geschiedenis behoren transparant en begrijpenlijk te zijn 

In Matteüs 10:34 bracht Jezus ons het zwaard. 

Gelovigen met een gebrekkig bewustzijn kunnen de Bijbel en het Nieuwe Testament met Matth 10-34 soms niet geloven. Velen zijn niet in staat om te lezen of te begrijpen wat ze lezen. Om deze reden komen er Psalmen.  

De Roomse kerk is geduldig en het Huis van Oranje-Nassau ook. Keizer Napoleon verliest in 1815 de slag bij Waterloo en komt op het eiland Sint-Helena gevangen te zitten, het eiland van de zon, waar hij uiteindelijk zijn laatste adem uitblies.  Sinds zijn dood komt er tot op heden elke dag wel een nieuw boek op de markt over zijn leven. Voor de kerk is het eiland van de zon, de hel en daarom verbonden met het Hellenisme uit de heidense tijd van godkeizer Constantijn de Grote. De tijd dat de wereld nog was als de Grieks-christelijke eenheid, is voorbij.  In het congres van Oostenrijk in 1815 krijgt Nederland toestemming van het Vaticaan voor een koning.  

Het volk in Nederland vergeet Amalia, de pissende koe, en krijgt een door de kerk erkend ‘uit de lucht gegrepen’ vorstenhuis.  

Het overwegend klompenvolk krijgt met hulp van Klaas Vaak bij herhaling zand in de ogen.  Vlaanderen komt in opstand en zo ontstaat België met tevens een Duits/Oostenrijks aangesteld koningshuis. Wekelijks is er nu in de 21e eeuw wel een theatraal televisieprogramma over koningshuizen en ‘blauw bloed’.  In beeld komt de familie van stadhouder Willem van Oranje (1559), die het nieuwe gezicht is van Nederland.  

Deze prins van Oranje werd volgens onze geschiedenis gepromoveerd tot vader des vaderlands gekroond door de Spaanse koning Filips II, kleinzoon van Maria van Bourgondië en keizer Maximiliaan.  

De laatste twee verloren hun zoon (de Spaanse Koning Filips 1 ) door het drinken van een fout glas water in 1506. De medewerking van de Spaanse Koning Filips II is gewoon te onwaarschijnlijk, met uitzondering voor een goedgelovige geschiedenisleraar. 

Tot heden heeft het gehele Nederlandse volk over dit tijdsbeeld zand in de ogen.  Zand in de ogen voor de opzettelijk verduisterde, gemanipuleerde of zelfs vergeten geschiedenis van Sangreal en de hertogen van Bourgondië.  Bij herhaling denk ik aan het landschap in de 15e eeuw en de vele kathedralen en kerken en de Priorij van Sion. Zelfs het Heilig Bloed in de stad Brugge is binnen Nederland opzettelijk vergeten enom deze reden gaan wij voor onderzoek naar DenHaag.  Feitelijk zijn in Den Haag niet alleen de kloosters St. Elizabeth en Maria van Galilea (Vlamingstraat en de Grote Markt) vergeten, maar ook de Priorij van Sion in de Harnaspolder (Rijswijk). Voornoemde kloosters zijn door de hertogen van Bourgondië opmerkelijk vernoemd naar de moeders van Jezus en Johannes de Doper.  Dit geeft op zijn minst de indruk dat de heilige familie Sangreal in Den Haag en Rijswijk al langer vertegenwoordigd was.  

Feit is echter dat deze geschiedenis na de 15e eeuw is vergeten of mogelijk bewust in het bezit is gekomen van de tegenpartij.  

Mijn boek over deze vergeten geschiedenis is heden voor een enkeling geen verhaal. Het verhaal van mij mist voor gelovigen vleugels en niet zelden voel ik mij gekortwiekt en vleugel lam maar de schilder Paulus Potter helpt mij.  De stier is voor mij een verzameling van historische feiten. Het schilderij is voor mij herkenbaar als een historisch pamflet en daarom vertegenwoordig ik heden de stier van Potter en zijn opdrachtgevers.  

Doel van mijn onderzoek en schrijven is uw bewustzijn te richten op het verleden.  Het lied Vader Jacob slaapt gij nog komt uit de tijd van de zijderoute en heeft als basis het grieks alfabet. Alpha en Omega maken voor mij de cirkel rond, maar mijn boek is voor de “blinde tegenpartij” een nietszeggend kleuren palet of pamflet over schilders zoals Paulus Potter binnen de oude schilderswijk met verwijzingen naar architectuur binnen kerken en kathedralen uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië.  Mijn gedachten blijven daarom in de 15e en 16e eeuw onveranderd bij de schilders.  Op drassige veengrond ligt in de 15e eeuw de vergeten zusterpolder met een onopvallende vergeten eendenkooi.  

Tijdens mijn onderzoek binnen het archief van het Hoogheemraadschap Delfland kwam voor mij aan het licht dat Jacob II als eenden kooiker een kleinzoon was van priester Jacob de Lange welke de zoon was van Bisschop David van Bourgondië. Deze Jacob de Lange “up, te drift” kreeg voor mij veelzeggend een water-/veenmolen van Koning Filips II, de latere zogenoemde Heer der Nederlanden, en zijn vader de Oostenrijkse Habsburger Keizer Maximiliaan.  

De molen als geschenk was bedoeld om de Zusterpolder (behorende bij de kloosters) te bemalen, daar waar nu de Schilderswijk ligt. Het doel was om op het nieuwe land, met toekomstige graan, meer brood te kunnen bakken en tevens de Bierkade meer werkgelegenheid te geven. Begin 16de eeuw was er een tijd van vrijheid voor de lagere adel, want verknipt geloof bleef waterbeheersing, gezond drinkwater en bier als levensbehoefte. Daarbij hoorde een oud Romeins gezegde “Geef het volk brood en spelen”.  

Brood en wijn delen was een concept geïntroduceerd door de Indo-Ariërs, doorgegeven via de stamlijn van Jezus de Merovingers en latere Bourgondiërs. In La Haye begon het aan de Schenkkade met een veenmolen (boontjesmolen) om het overtollige water uit de zusterpolder weg te pompen.  

De lagere adel onder leiding van stadhouder Willem van Nassau (Oranje), kende ook de kracht van het wassende water.  

Het zeewater heeft met hulp van de watergeuzen na Den Brielle heel Holland, tot aan de stadswallen van de stad Leiden, onder water gezet en de bevolking verlost van de Spaanse overheersing. De Spaanse soldaten, onder leiding van Alfa, zijn met schone billen richting de hemel gestuurd (16e eeuw).  

De voorafgaande christelijke verdeeldheid was al eerder ontstaan in Holland en Zeeland, na de moord op onze Bourgondische hertog Karel de Stoute.  Voorafgaand en daaropvolgend ontstaat de Hoekse en Kabeljauwse twist, een conflict met als oplossing de latere Bijbel.  

Wij gedenken de bevrijding van de eerste stad Brielle op één april 1572.  De Watergeuzen werden geleid door Willem van Oranje en wonnen de godsdienstoorlog met hulp van Luther en Calvijn. Een schisma volgde want er was onrust. Luther en Calvijn hervormden het geloof naar een welke de oorsprong beter benaderde dan de Roomse kerk. Echter ook de Protestanten kregen regionaal al snel last van hervormingen en versplinteringen. Deze verdeeldheid is tot heden nog opmerkelijk herkenbaar in de stier van Potter met als restproduct poep of vlaai. De Grieks religieuze eenheid is door de schilder herkenbaar gemaakt met judaspenning,poep en strontvliegen.  De Griekse geschiedenis van Christos en Sol Invictus X verdween in de kast, in ruil voor een volkslied.Het volkslied zegt tot heden “schijnheilig”onverveerd hebben wij de Koning van Spanje geëerd.  

De bekende in Rotterdam geboren priester en wijsgeer Erasmus bleef gelukkig bij de Griekse oorsprongsreligie. De Christos was voor hem de zon en Religio betekende verbinden wat verdeeld was. Erasmus bleef ook bij de oorspronkelijke waarden van het Griekse moraal. 

Elke oorspronkelijke gedachte over religie kwam uit de tijd van godkeizer Alexander de Grote, dat astrologisch het Ramtijdperk was. Godkeizer Constantijn de Grote bleef in zijn tijd, het astrologisch Vissentijdperk, trouw aan deze religieuze geschiedenis. Trouw aan zijn familie Arras en trouw aan de wortels tot aan de voet van de Himalaya in India.  De priester en wijsgeer Erasmus was bekend en vertrouwd met de geschiedenis van de (god) keizers Alexander en Constantijn (de periode van 300 voor en 300 na Christus)  

Met deze wetenschap gedenken wij nu het kasteel Arras van Keizer Constantijn aan de Moezel in Trier. Duitsland brengt ons in gedachten terug bij de symboliek van de gulden snede. Dit symbool hield verband met Jezus, de symbolische zoon van God (Sol Invictus). Elke keizer was symbolisch in dat beeld van de Griekse Christos (de zon) te zien.  

Met deze wetenschap denk ik nu in de 21e eeuw ook even aan de vlag van het land van de rijzende zon en de Japanse Keizer. Erasmus was een voorstander van medemenselijkheid en kreeg daarom het label humanist. Wel bleef er verduistering van de Griekse waarheid. Jezus, de Goede Herder was symbolisch de Griekse god Eros of Romeinse Cupido, zoon van Aphrodite/Venus de Lichtbrenger.Ook nu denk ik aan de vlaggen van Marokko en Turkije met de vijfpuntige ster als symbool van de Koningin van de hemel Aphrodite.  Deze waarheid was volgens de kerk als de Ster van Bethlehem, geboren in een grot of stal uit een maagd, genaamd Maria.  

Bethlehem betekent oorspronkelijk ‘het huis van brood’.  Het stoffelijk verhaal kent geen grenzen. De maagdelijke geboorte, was voor de familie en bewuste gelovigen hetzelfde als dik worden, zonder te eten. Volgens de bijbehorende mythe lag Jezus in een voerbak voor ossen en ezels.  De os staat symbool voor een gecastreerde stier en de ezel sinds de oudheid voor de aarde. Aanvullend bezoek was er van herders en schapen. Dit is kortweg weer een nieuw stoffelijk verhaal, als een sprookje voor een kudde goedgelovige volgelingen.  

Echter binnen ons “geweten “en bovenpersoonlijk bewustzijn is bekend gebleven dat als je Jezus een vinger geeft, hij ook nu nog je hele hand pakt en je vervolgens optilt naar het licht. Dit laatste is voor mij een voldoende bewezen feit en vraagt niet om geloof maat om de ontwikkeling van een bovenpersoonlijk bewustzijn. Het vraagt van mij en van elke volgeling om een rotsvast innerlijk vertrouwen in de bovenpersoonlijke liefde van Jezus. 

Erasmus herkende de kruisweg van Jezus, zoals elke andere denker met een ontwikkeld bewustzijn. De weg naar Golgotha (De schedelplaats) was voor elk mens gelijk. Anders gezegd is er voor de denker maar één weg. De weg naar het Hieros Gamos ofwel het Goddelijk huwelijk symbolisch herkenbaar gemaakt in het X symbool.  

Volgens de kerk is Jezus uit het tuingraf van Jozef van Arimathea als een avatar opgestaan, zoals dat gebeurde in joods-Arabische sprookjes. En voor latere gelovigen is Jezus ten hemel opgestegen. Dit initiatieritueel houdt herkenbaar verband met de piramides in Egypte. De joodse geschiedenis erkent deze symbolische kruisdood niet als een stoffelijke dood. Wel had Jozef, als grote zakenman van de zijderoute, een tuin met een graf. In de tijd van Jezus als Avatar en gebedsgenezer had deze zakenman Jozef van Arimathea ook tinmijnen in het Engelse Glastonburry en Oost-Turkije (Oud-Armenië en Mesopotamië).  

Heden wonen er nog opmerkelijk veel Koerden die Christos en de zonnegroet in stand houden.De vlag van de Koerden maakt héél duidelijk dat de Christos (Sol Invictus) zelfs na 2000 jaar van religieuze versplintering overleven kan.  In Turkije is het vijfpuntige pentagram van Venus herkenbaar in de vlag.  

Het is het oude symbool van de liefde voor de morgen-ster Aphrodite  

Ook in Marokko, Suriname en zelfs in Nieuw-Zeeland. De zon en de maan is met de aarde de wortel van elke religie, via Lucifer en Venus/Aphrodite.  De astrologische Stier blijft de beschermer van elke opzettelijk verduisterde waarheid. 

De ark van Noach en de zondvloed beschreven in het Joodse Testament blijft weternscappelijk onbekend, met uitzondering van het ontstaan van de Zwarte Zee (12de en 13de eeuw v. Chr.). 

Wel verschijnt de Chazariaanse maffia met de god Baäl (900 n. Chr.).  Vanzelfsprekend denk ik nu ook heel even aan het Joods/Christelijk verbond en de Borgia’s binnen het Vaticaan in de 15e eeuw.  

Voorafgaaand aan de Ark van Noach is er het zogenoemde paradijs met de tweeslachtige goddelijke hermafrodiete Lilith, de eerste vrouw van de androgene Adam.  Dan volgt een verhaal over de rib uit het lijf van Adam met daaropvolgend een ondergeschikte rol voor Eva. 
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Figuur 50: Irakese Koerden beklimmen een berg gedecoreerd met de Koerdische vlag. Dit is in het teken van de viering van Newroz, ter inluiding van het nieuwe jaar. Het vuur is in het Zoroastrisme een symbool van inzicht, goedheid en zuiverheid.

Eva kwam als vrouw in een ondergeschikte rol terecht en kwam symbolisch aan de ketting van Adam. De mannelijke Adam vol van lust en begeerte zoekt vervolgens tot op heden zijn verloren rib. Het woord paradijs betekent boomgaard en komt uit Perzië.  De Hof van Eden is een tuin vol fruitbomen en de joden bezitten de Etrog (Een soort citroen) naast de boom van kennis.  

De Etrog als vrucht staat in de joodse cultuur symbool voor het scheppend vermogen van Eva; ofwel het kruis van Eva. De boom van kennis stond centraal en symboliseerde het goddelijk bewustzijn. De joods-Babylonische geschiedenis en het grote rijk van de Meden en Perzen blijkt te zijn vergeten. 

We denken nu ook aan de in de Bijbel 
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vergeten Arras- en Koera-rivier en denken aan 

het oude koninkrijk Urartu met de berg 

Ararat. De schepper heeft de mens geschapen 

naar zijn of haar (mannelijk/vrouwelijk) beeld 

en gelijkenis. Daarover oordelen is de eerste 

menselijke zonde. Heden is ook de 

evolutieleer door velen erkend, maar deze is 

niet echt van belang meer sinds de zondvloed 

en de onoverwinnelijke verduisterde zon.  

Sol Invictus is langdurig vergeten X 

Er was geen zondvloed nodig in de Tuin der 

Lusten, want elk mens heeft een moeder en 

een geweten.  

De menselijke seksualiteit van elke Adam en 

Eva op aarde is tot op heden onveranderd 

vloeibaar gebleven.  

Kenmerkend was oordelen en veroordelen 

over lust en begeerte.  

De eerste zonden (oordelen en veroordelen) 

vormen de basis binnen het latere theater van 

geloof.  

Volgens de Bijbel was er een sterke behoefte 

naar macht, onderdrukking en slavernij door 

de kennis van de gulden snede. 

 

De slavernij sluit aan bij de latere geheime 

Illuminati van Asjkenazische joden die ‘huilen’ 

en offeren voor eigen gewin.  

Figuur 51: “Lilith” door John Collier (1892)

Een aantal vragen komen aan de orde:  

Wat is mythe? Wat is kenmerkend voor een Apocalyps? Was is een complot van zelfverheven mensen die misbruik maken van religie en de geschiedenis manipuleren? 

Alle dieren zijn gelijk 

Animal Farm is een leerzaam en vooral humorvol boek van George Orwell wat aansluit op het idee achter “Justice is your first sin”, oordelen was de eerste zonde waarop de zondvloed volgde, dat oordelen was zelfs in de tuin der lusten aanwezig.  In Animal Farm zijn alle (dieren) als mensen gelijk maar enkelen (dieren) menen meer ‘gelijk’ te zijn.  

Ook mensen (predikers) menen de waarheid te spreken zonder uitleg te geven over de gulden snede, het pentagram of over Venus/Aphrodite en haar relatie met de God Arras. Gelovigen zijn tot op heden onveranderd als een schaapskudde met herders. “All animals are equal” 

De graftombe van Noach, zoon van Henoch, is ook nu nog te vinden in de stad Nachitsjevan in Azerbeidzjan. Deze tombe is tot op heden een toeristische plaats.  Daarbij is regionaal de God Arras nog evident als de stem van het water, de rivier Arras en ook de onvergetelijke zijderoute, met vertakkingen over land en water in de gehele oude wereld. Er wordt bij herhaling gedacht aan online encyclopedieën, databanken, het informatietijdperk en de Griekse mythologie. 

De God Arras had een relatie gehad met Aphrodite.  De God Arras was de 10de generatie vanaf Chaos. Uit het nageslacht kwam de Griekse Jason, die gehuwd was met Media uit de streek Kolchis aan de Zwarte Zee.  Deze Jason Arras is als heiden in het Joods testament (Tenach en Torah) en de Bijbel vervangen door Gideon.  

In de 15de eeuw was dit gebeurt onder druk van de geestelijke raadgever en kanselier Jean Germain. 

De bron van deze opzettelijk versleutelde joods-christelijke ‘waarheid’ ligt bij een artikel gepubliceerd in het Nieuwsblad onder de titel Filips de Goede: De echte vader des vaderlands.  

Het blijkt dus dat er sprake is van opzettelijke geschiedvervalsing. 

Dit laatste wordt ook bevestigd in een verslag van Michel Pastoureau in de catalogus van de tentoonstelling Vlaamse miniaturen.  

Het gaat over hertog Filips de Goede en de oprichting van de Orde van het Gulden Vlies.  De eerdere graal vervangt de mythe uit de tijd van koning Artur met Lancelot en de ridders van de ronde tafel (1400 n. Chr.). 

De Orde van het Gulden Vlies is opgericht onder de bescherming van Maria Magdalena en de apostel Andreas welke als eerste apostel is doodgemarteld aan het bekende andreaskruis. Het kruis met het Hieros-Gamos-symbool in verband met Sol Invictus de onoverwinnelijke zon.  

Voor kanselier Jean Germain was de Griekse Jason met het Gulden Vlies een heiden.  In de Bijbel, Torah, Tenach en andere heilige geschriften wordt Jason ingeruild voor Gideon. Lees de Bijbelvers Rechters 6:36-40. 

Vanzelfsprekend kies ik zonder twijfel met mijn onderzoek het pad van eer en deugd, immers ook Gideon genoot de bescherming van God, zoals bedoeld was in 1430 bij de oprichting van de orde. De halsketen voor de leden van de Orde van het Gulden Vlies bleef onveranderd de vuurslag en vuursteen, met als hanger de ramsvacht.  Bijna onopgemerkt bevindt men zich in het astrologisch tijdperk van de Ram.  Bijna onopgemerkt moet Gideon sinds de 15de eeuw bewijzen dat God of Jahweh Gideon had uitverkoren tot redder van Israël. 

De naam Israël hoort bij Jacob. Daaraan valt niets te knippen of te plakken.  

Deze geschiedenis van Gideon is verknipt en verduisterd geloof geworden en tot op heden de oorzaak van verdeeldheid, wapenhandel en oorlogen.  In de 21ste eeuw vervangt de Griekse Jason opnieuw Gideon, immers alle volkeren zijn Gods Volk en de gehele aarde is onveranderd het land van god.  Gideon brengt ons in contact met de oude god Baäl en het bloedig offeren van De Stier.  

Wij gedenken Sol Invictus en het tijdperk van De Stier.  

Deze bloedoffers zijn in latere tijden veranderd van het offeren van de eerstgeborene, toen God tegen Mozes zei dat Isaak gelijk was aan een schaap, vanaf toen werd het offeren van een schaap geaccepteerd door God, want het astrologische stiertijdperk was teneinde en het Ram-tijdperk was begonnen.  

Het schilderij de stier van Potter kent astrologisch een liggende stier een staande ram en twee schapen in tegenovergestelde richting (vissentijdperk)  Er wordt ook teruggedacht aan de Gouden Stier als symbool van stoffelijke begeerte en hebzucht. Twee astrologische wetenschappelijke tijdperken van in totaal 4000 jaar werden voor latere Ibrahamitische gelovigen opzettelijk verduisterd.  In de 15de eeuw werd de mythologische Jason zelfs ingeruild voor Gideon in de heilige geschriften. Dit vond plaats na de dood van hertog Filips de Goede en zijn zoon hertog Karel de Stoute. . 

Deze waarheid brengt ons bij de Orde van het GuldenVlies.De in de 15e eeuw opgerichte orde brengt ons spiritueel terug in de historie van Troje en vervolgens naar de Griekse held Jason en zijn vloot met Argonauten.  

Hertog Filips was in de 15de eeuw in het bezit van 900 bijzondere boeken en opmerkelijk ook in het bezit van de heilige Koran.  Jason Arras bracht dus het verloren Gulden Vlies naar de koning volgens de Griekse mythologie. Het gaat nu dus om de verduisterde geschiedenis van Jason en zijn echtgenoot Media.   

Jason is in de gehele wereld bekend gebleven met het schip De Argo en haar vloot, op zoek naar het Gulden Vlies. Zijn standbeeld wordt nu nog gevonden in de havenstad Batumi, binnen de streek Kolchis van het huidige Georgië, nabij de havensteden Samson en Trabzon in Oost-Turkije. 

Binnen dit gebied ligt ook de berg Ararat met de zogenoemde ark van Noach en het oude koninkrijk Urartu.  

Voornoemde streek en havensteden waren het centrum van de zijderoute.  Daar was het paradijs de tuin vol met fruit, de lusthof, de hof van Eden.  Deze streek is ook bekend geweest als het rijk Iberië wat ook Albanië en Armenië omvatte, met als hoofdstad de bekende steden Jerevan en Tabriz (voorheen Tauris in het huidige Iran).  

In de oude taal van de Indo-Ariërs is een paradijs een boomgaard van alle soorten fruit. Al deze oude kennis van de Meden en Perzen werd in de geschiedschrijving blootgesteld aan een zogenoemde ‘zondvloed’.  

Het joods-Bijbels testament is met de vervanging van Gideon voor Jason Arras een bewuste en opzettelijke geschiedvervalsing. Opzettelijk is het centrum van de zijderoute ook vergeten zoals ook het graf van Moses en van Jezus en de tempel van Salomon in de streek Kashmir in India. De profeet Mohamet heeft gezegd respecteer voorgaande profeten en als je deze boodschap echt volgt dan kom je in India. Het is daarom ook niet echt verwonderlijk dat de joden het verhaal van de kruisdood van Jezus niet erkennen met uitzondering voor zoekers en bezoekers van het zogenoemde heilig graf.  
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Nu in de 21ste

eeuw is de streek 

Arras nog zeer 

kenmerkend.  

De zijde- en 

medische 

specerijenroute 

bestond al vele 

eeuwen voor 

Christus.  

 

Figuur 52: “Hal van Apadana” in Persepolis, Iran (5de eeuw v. Chr. in het tijdperk van de Achaemeniden). Perzische en Medische soldaten in traditionele kledei. De Meden droegen ronde hoeden. Uit het geslacht van Jason Arras kwam godkeizer Alexander de Grote uit Macedonië (ca. 300 v. Chr.).  

Daaropvolgend kwam God Jezus de Goede Herder uit de stamboom Arash met religieuze en medicinale kennis uit India en Ceylon, het huidige Sri Lanka, en kennis vanuit de oude religieuze mysteriescholen.  

Alleen met dit tijdsbeeld voor ogen, kan iedereen nu stap voor stap de stoffelijke begeerte van deels gefrustreerde Joden in Babylon beter leren begrijpen, in verband met deze Arras welvaart binnen het oude Koninkrijk Urartu.  

De toren van Babylon en de Gouden Stier aanbidding is veelzeggend. 

Babylon als het huidige Bagdad is tot op heden in de geschiedenis herkenbaar gebleven met de oude watergod Enki. Echter de god Enki is met de zogenoemde zondvloed en de hangende tuinen van Babylon en de Gouden Stier weggespoeld.  

Gideon ofwel Jason wint de strijd.  
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Figuur 53: "De zijderoute" door Zhang Hongnian

Het stoffelijk schip de ark van Noach bleef het symbool voor de zondvloed in relatie met de boom van kennis en Eva met de innerlijke slang. Vooral dit geheime symbool voor goddelijke energie en bewustzijn bleef occult en geheim. Zoals ook het getal zeven.  De draak/krokodil en gnosis als kennis kwam in relatie met een grot, stoepa, of tabernakel als verborgen en verduisterde kennis.Er moet daarom gedacht worden aan het oude koninkrijk Urartu met de heilige berg Ararat in huidig Oost Turkije. Daarbij gedenken wij de historische koningin van de hemel Aphrodite de morgen-ster.welke nog steeds het oude symbool is van Venus. Verduisterde astrologische waarheid is herkenbaar in de vlaggen van Turkije en Marokko.  

Woorden zijn als zaden.  

Alle symbolische oude kennis is verborgen in de ark. De god Arras was en bleef onderscheidbaar en blijft ook nu dé bewaker van grenzen en kreeg na de vernietiging van de stad Babylon en Troje van de Romeinen de naam Mars de god van oorlog of Janus met de ‘twee gezichten’.Echter de realiteit maakt duidelijk dat Prometheus het vuur heeft geleend van de goden om bij herhaling (bijvoorbeeld) vanuit de Olympische Spelen het licht terug te brengen.  

Licht bedoeld om de mens bewust te maken van de stoffelijke illusie en de realiteit van stoffelijke grenzen in verband met religieuze verkrachting.  Het licht van de wereld was altijd bedoeld de mens te verlichten en de weg terug te wijzen.We denken aan de profeet Abraham in relatie met Mekka en de gulden snede. De profeet Mohamed heeft gezegd respecteer alle voorgaande profeten.  

De Romeinen, met het joods-christelijk verbond, hebben in de 21ste eeuw voldoende bewezen geen enkel respect te hebben voor geschiedenis en de god Arash en alle nakomelingen uit dat geslacht, zoals de Merovingers en daaropvolgend de hertogen van Bourgondië. 

In het Sanskriet wordt daarom in gedachten teruggegaan naar het oude pad dat leidt tot moksha of met hulp van de latere Jacobsladder. De god Arras is tot op heden de bewaker van grenzen. De boodschap van de Boogschutter, die een relatie had met de Griekse Aphrodite, blijft te onderscheiden.  

De god Cupido blijft het symbool van de eeuwige jeugd.  

De geschiedenis van Arash was gerelateerd aan die van Prometheus, de god van het Olympisch vuur. Het goddelijk licht van de Olympische Spelen blijft als Sol Invictus. Daarom herkenbaar. In de onoverwinnelijke zon is het licht te herkennen van de Romeinse Venus of de Griekse Aphrodite, beschermd door de astrologische Stier.  

Cupido blijft de symbolische god met de eeuwige jeugd en blijft de vertegenwoordiger van de gulden snede. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van het zwaard. Het oude Griekse spoor van de profeten brengt ons naar de religieuze bron in India en Sri Lanka.  De morgen-ster blijft de Griekse Godin Aphrodite en daarom ook als latere Lucifer onze Lichtbrenger. Onveranderd is deze de Moeder van Cupido met als Vader god Arras. In dit beeld herkennen wij  Jezus de Goede Herder.  

Van zijn 14de tot zijn 29ste levensjaar was Jezus Arras in verband met zijn reizen over de zijderoute overwegend in India, waar hij zich onderdompelde in kennis van medicinale kruiden en verlichte kennis van de Boeddha, zoals in Ceylon (Sri Lanka). Jezus, kwam vervolgens terug in Palestina om zijn spirituele bewustzijn te delen met het volk in Palestina, maar de kennis over mededogen vanuit de oude mysteriescholen werd door de Joodse Romeinen niet gewaardeerd. 

Sol Invictus werd door de kerk en Romeinen met de kennis van Lucifer van de duivel en Aphrodite de Romeinse Venus werd verduisterd en kennis van astrologie was daaropvolgend zelfs verboden. Zoals ook alle andere wetenschappelijke kennis.  Dit klinkt ongeloofwaardig, maar wat deze Romeinse volkeren aan wetenschappelijke kennis hadden was te verwaarlozen. 

Zonder kennis van de Arabieren en de god Arras, in relatie met Sol Invictus, was er geen toekomst voor de Romeinen in Europa, met uitzondering van oorlog voeren en bijkomend theater.  

Na de zogenoemde kruisdood en opstanding uit het graf in Jeruzalem, is Jezus zoals eerdere profeten met zijn moeder Maria naar de bijzondere waterstad Urfa gegaan, wat nu op de grens ligt van het huidige Syrië en Oost-Turkije. De waterstad Urfa is sinds de profeet Mozes bekend door karpers en wordt tot op heden al 4000 jaar de stad van de profeten genoemd.  

Astrologisch is de tijdsgrens op dat moment de overgang van het Ram- naar het Vissentijdperk in de oudste taal van de wereld bekend als het Kali-Yuga-tijdperk.  

Voorspellingen van profeten uit die tijd kan iedereen lezen in het heilige boek de  

Bhagavad Gita (Lied van de Heer).  

Opmerkelijk is dit oudste heilig boek in de westerse wereld bijna onbekend.  

Religie is zoals 5000 jaar geleden voorspeld door profeten, verwaterd tot geloof en vervolgens misbruikt. Het is tegenwoordig meer een bewijs van uiterlijk gedrag door middel van kleding en voeding geworden. Voorspellingen voor het Kali-Yuga-tijdperk waren; dat als een koe te weinig melk geeft, de koe zal worden vermoord.  Kinderen zouden in dat tijdperk ook de ouders vergeten.  

Jezus, Arras nu bekend als de Goede Herder is door het oude koninkrijk Urartu (600 – 900 v. Chr.), het centrum van de zijderoute, richting het Van - meer gelopen om vervolgens naar de stad Van te gaan, nabij de berg Ararat.  We denken aan de symbolische ark van Noach in samenhang met de zogenoemde zondvloed, want woorden zijn als zaden. Deze berg ligt tot 5 kilometer hoog bedekt met eeuwige sneeuw.  Na de opstanding uit het graf ging Jezus terug naar de stad Urfa en verder richting de Himalaya.  

Hima betekent in Sankriet taal sneeuw en Alaya betekent liefde, Hima is de stoffelijke illusie zoals het woord Maya staat voor het tijdelijke. 

Onderweg was de 1ste koning van Armenië door Jezus gedoopt in de Arras-rivier nabij de stad Igdir in Oost-Turkije. De hoofdstad van Armenië is nu Jerevan. In spiegelbeeld van de Aras rivier wordt er gelezen: “Sara” de dochter van Jezus en Maria Magdalena. Het koninkrijk Urartu met de Aras rivier komt uit het tijdperk van de Stier. Jezus voelde zich thuis in deze streek. Het gebied was het centrum van de zijderoute zoals er ook een handelscenrum was in Dijon (Bourgondië) Zuid Frankrijk en Dorrestad nabij de stad Utrecht. Daarbij was Normandië in Noord Frankrijk met de stad Arras en Noorwegen met de stad Oslo in beheer van de Merovingers en de zogenoemde Noormannen.Deze zeehelden waren ook bekend als de Vikingen en voor de nieuwe jaartelling als de Anglo-Saxons. Met deze geschiedenis denken wij aan de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland tot de moord op Hertog Jan Zonder Vrees in de 15e eeuw en het ontstaan van de Anglikaanse kerk.  

Ook gedenken wij de oorlog tussen (Nederland) en Engeland in de 17e en 18e eeuw.  Voorafgaand aan deze verduisterde middeleeuwse Bourgondische geschiedenis gedenken wij Maria Magdalena die met haar dochter Sara in een boot zonder zeilen vanuit Palestina over zee was gevlucht. Zij kwam met de hulp van Roma’s (Griekse zigeuners) in Frankrijk aan wal met de graal (heilige bloed) Vervolgens ging ze naar het Franse gehucht Arras Lavedon, welke streek tot heden bekend staat als land van God. Daar komt Maria met dochter Sara Arras tot rust. Uit deze S/R-bloedlijn ( de Merovingers) komt in 490 n. Chr. Vaast van Arras voort, die als bisschop de Franse koning Clovis de Grieks-christelijke beginselen bijbrengt. Koning Clovis werd daarna gedoopt met water.Daaropvolgend komt de doop voor zijn volk in gebruik, die was begonnen met Johannes de Doper. De besnijdenis is toen algemeen vervangen door de doop met water. Bisschop Vaast van Arras is vanuit Rome heiligverklaard en leeft in de geschiedenis tot op heden verder als een heilige en zeker bij de inwoners van de bijzondere stad Arras in Frankrijk. In de Vlaams-Nederlandse taal had deze stad lang de naam Atrecht. Meest bekend is de Notre Dame in de stad Arras, ofwel de Maria-Magdalena-kathedraal. Zoals ook in het centrum van de stad Dijon,  

De kerk in Rome heeft Maria Magdalena tot in de 20e eeuw neergezet als een hoer en ze hebben haar pas in de vorige eeuw op 22 juli 1969 eerherstel gegeven. Dit in de lijn van de Siriuslente (Zomer equinox); Maria magdalena werd zonder veel woorden gelijkgesteld aan Isis, de Grieks-Egyptische godin. (Isis-Horus-Seth) De stad Arras (Voorheen Atrecht) was met de hertogen van Bourgondië onderdeel van Vlaanderen. Het taalgebied grensde aan het latere Nederland. Een bezoek aan deze nu Frans sprekende streek, met de stad Arras is verhelderend.  Ook de stad Dijon in Frankrijk en Brugge in Vlaanderen mag niet vergeten worden, met haar vele kerken en kathedralen. Een bezoek is zeer verhelderend. De zogenoemde duistere middeleeuwen zijn met de Sangreal in Vlaanderen transparant geworden.Zelfs nu de stoffelijke resten van de hertogen in praalgraven zijn geborgen, komen er dagelijks nog héél veel mensen een bezoek brengen. Voorafgaand is de gemakkelijkste bron voor diepgaand onderzoek nog steeds online encyclopedieën, databanken en het informatietijdperk, om de opmerkelijke geschiedenis van de familie Arras beter te leren kennen.  

Het opmerkelijke cultureel erfgoed van de Bourgondische hertogen is in de Nederlandse geschiedenis overwegend verduisterd of vergeten. Kinderen op scholen krijgen na de 15e eeuw te horen dat de geschiedenis begint met het Roomse rijk van de 1e Romeinse keizer Karel de Grote Deze is de wortel van ons latere Koningshuis. De leraar verteld volgens zijn boekje en weet daarom ook niet beter.  De realiteit van onze geschiedenis blijkt anders te zijn na het lezen van dit boek en zeker als men aansluitend een bezoek aan Brugge brengt of aan de uilenstad Dijon in Frankrijk om kennis te maken met de Hertogen van Bourgondië met de familienaam Arras. Het gaat immers om een bijzondere familie met opmerkelijke bijnamen, zoals de Lange, de Rijke, de Stoute, de Moedige, Zonder Vrees. De Goede, de Schone. Ook tweemaal ( god) Keizer Alexander en Constatijn de Grote, met centraal Jezus de Goede Herder.  Het zijn de historische dragers van het Hieros Gamos kruis X wat ook herkenbaar is in de geschiedenis van de Koning van Marokko.Volledig bewijsbaar is de familie stamboom Arras de grootste op onze planeet aarde in relatie met het Sangreal (heiligbloed) en met een boodschap van Christos- de zon en Sol Invictus.  

Onze onoverwinnelijke zon. 
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Figuur 54: Notre Dame Arras “Maria Magdalena”, binnenin de Onze Lieve Vrouwen Kathedraal.

Onze Jezus Arras bekend als de goede herder was bekend met de zijderoute en leefde in de Indiase streek Kasjmir. Zijn graf vinden wij in de stad Srinagar met de wijsheid van de godin Sarasvati. De Zijderoute en de Grieks Christelijke Arras geschiedenis is met uitzondering van de Ark vanNoach tijdens de zogenoemde zondvloed door Vaticaanstad volledig verduistert  

Het Vaticaan heeft een verbond met de joodse Torah en met Babylon. 

Het Vaticaan blijft ook na de 15e eeuw het spook van de opera en niet zelden is er een de 21e eeuw een verwijzing naar de Illuminati. De regie van het theater in Rome kan op elk moment van onder het toneel door de Romeinse Curie worden gewijzigd.  De kruisdood van Jezus is bewijsbaar niets anders dan symboliek. Na de wederopstanding en het inwijdingsritueel uit het graf in de tuin van Jozef van Arimathea was Jezus al snel bergopwaarts gegaan. Na de top van de eerste berg bereikt te hebben, is deze voor gelovigen uit beeld en daarom voor gelovigen in de kerk van Rome ten hemel opgestegen. Jezus opgestaan als hovenier is met zijn moeder Maria na de wederopstanding in de streken rond de profetenstad Urfa (Oost Turkije) en vervolgens in Pakistan tot heden bekend gebleven. 

Uiteindelijk was Jezus op zeer hoge 
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leeftijd een natuurlijke dood gestorven 

en begraven in de stad Srinagar 

(Kasjmir, India). Deze deelstaat 

Kasjmir ligt aan de voet van de 

Himalaya. De streek rond Srinagar is 

bekend als een heilig dal, waarin Milky 

Weed (Asclepias Tuberosa) als 

knolzijdeplant zijn oorsprong heeft. 

Met deze wetenschap herkennen wij 

Jezes de goede herder als kenner van 

kruiden en als medicijnman.  

Met deze kennis denken wij aan de 

Kundalini en de Caduceus met zeven 

belangrijke energie punten in het 

menselijk lichaam. Deze tot in de 21e

eeuw (occulte-geheime) kennis komt 

uit de tijd van de medicijnman en de 

Sjamaan welke als “priester” in staat 

was om met hulp van cosmische  Figuur 55: “Mercurius maant Aeneas om Carthago te  energie terug te gaan in de tijd.  verlaten” door Giovanni Battista Tiepolo.  

 

Ook (god) Keizer Alexander de Grote is tot  Mercurius wijst naar zijn staf met twee slangen, het  Caduceus-symbool.  heden bekend om zijn gave een ziekte 

herkenbaar te maken of een blokkade op te heffen. Tijdens een behandeling van het aura heeft de dienstverlenende “gebedsgenezer” of paragnost de kennis om met magnetiseren samen met de client een herkenbare blokkade op te heffen.  Deze occulte paranormale Chacra kennis (zonder erkend wetenschappelijkbewijs) heeft heden ook in de westerse werteld steeds meer belangstelling. Mensen met een letter M in de handlijnen zijn van nature begaafd.  

Met deze kennis wordt ook herkenbaar wat de zegening van de profeet Izaak betekende voor zijn zoon Jacob. Zie boven de illustratie van Mercurius de oude god van handel en het caduceus symbool. 
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U kijkt naar een holistisch beeld van een stoffelijk en astraallichaam  Tijdens een wandeling in de natuur denk ik met regelmaat aan de sneeuwpop van mijn Opa en bijbehorende wortel. De energie kennis van mijn Opa is veelzeggend herkenbaar in alles wat leeft. In het voorgaande schilderij is de caduceus te vinden van Hermes.  Bij het heilig getal zeven ( de belangrijkste Chacra’s) denk ik ook aan de zondag en de zeven dagen van de week, of de zeven kleuren, tonen en smaken,  Voor een gezonde geest in een gezond lichaam is er de kruidenleer en denken wij aan de Asclepias tubarosa welke vooral met haar wortels bekend is als een geneeskrachtige plant in de homeopathie bij hart- en longkwalen. Deze Asclepias is volgens Linnaeus, de man van de Grieks-Latijnse nomenclatuur, de god van heling en genezing. Deze Asclepias is ook bekend als Milky Weed, in verband met de sterren en de Melkweg. (Narcose)  Er zijn zeker nog 20 andere variëteiten van Asclepias met geneeskrachtige werking.  De caduceus is een symbool van twee slangen die om een staf gewikkeld zijn.  Het is hedendaags vooral bekend van de apotheken en de kundalini kennis met de zeven belangrijkste chacra’s welke kennis aansluit op de Oosterse accupunctuur.  
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Deze zeer oude kennis over energie (blokkade’s) maakt de oude medicijnman of Sjamaan als priester en gebedsgenezer herkenbaar. We kennen Jezus de Goede Herder en herkennen Jezus Arras als specialist in medicijnen en kenner van de Melkweg en de zijderoute. De stem van het water valt te herkennen in het Dalmeer, het grote meer in Srinagar. (heilig land) Deze waterstad Srinagar ligt aan de voet van de Himalaya.  

De stem van het water is als bron van leven, zoals de vrucht in elke moederschoot. Nu denken we aan de deelstaat Kasjmir in India, want daar ligt in de winter de dik besneeuwde Himalaya. In het Sanskriet hebben Hima en Alaya hun eigen betekenis. Hima betekent sneeuw/illusie/tijdelijk/vergankelijk. 

Alaya is onbaatzuchtige Liefde en is herkenbaar als de   goddelijke entiteit als monade of de Godsvonk.Alaya is geestelijk/onvergankelijk/damp/ether.  De geest van onvergankelijke liefde is de Godsvonk en daarin is Venus te zien, maar ook in de stem van het water in de streek rond de Himalaya.  Bij de Godsvonk als levensbeginsel in India behoort de oude Sanskriet naam Monade. Vanuit de monade denk ik aan de Indiase god(in) Shiva en Durga die verenigd in één lichaam staan voor mannelijk/vrouwelijk. Samen vertegenwoordigen deze Atman. (één god) Deze verduisterde wetenschap brengt ons bij de guldensnede.Ook de mens bestaat voor 70 tot 80% uit water/Hima/illusie, aangevuld met Alaya/liefde/bewustzijn. In Sanskriet Atman. Bij de mens is het levensbeginsel bekend als de ziel, of een stap hoger de geest als Godsvonk/Krishna/Sol Invictus. (On)bewust staat Krishna in verbinding met Christos, het eeuwige licht. De geest van de schepper is herkenbaar in Sol Invictus ofwel de onoverwinnelijke zon. In de stem van het water, is de geest (ether) te herkennen, als Godsvonk van de Schepper. 

Het voornoemde graf van Jezus in Srinagar is in Nederland ook bekend bij het dagblad Parool en De Telegraaf. Meer info vind je bij online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen.  Jezus, ligt dus begraven in de stad Srinagar, in de oorspronkelijk Roza Ball Tempel, wat heden een moskee is. Het graf van Jezus wordt beschermd door de moslims en het is gevaarlijk om daar heen te gaan. Het graf ligt in het Khanyaar Quarter in de binnenstad.  Nu is deze tempel een moskee voor de moslims. De BBC heeft er een film over gemaakt.  

Tijdens mijn bezoek aan Sringar was het er in de nacht voor mij te koud, veel hotels waren schepen op het water en werden gebruikt als hotels. Ik voelde mij tijdens mijn korte verblijf op een soort eiland en kon zonder hulp van een watertaxi geen kant op.  Daarbij liepen er in de stad voor mijn gevoel tevéél losse honden en veel straten waren super slecht onderhouden. Samengevat het voelde voor mij niet goed, maar sluit niet uit dat ik er nog eens terug ga, maar dan in de maand september want de natuur is dan adembenemend mooi.  

Binnen het gebied Srinagar wonen historisch veel wetenschappelijke soefi (moslims) welke het fundament hebben gegeven aan alle bekende heilige boeken, aangevuld met astrologische kennis en bijbehorende symbooltaal. Deze soefigemeenschap heeft in Nederland in de duinen bij Katwijk een tempel. Elke zondag is er ook in Den Haag een soefie gebedsdienst.  

Uit alle heilige boeken wordt elke zondag een deel voorgelezen om de religieuze eenheid herkenbaar te maken. 

Het soefisme is het religieuze hart van de islam en erkent alle heilige geschriften.  Er wordt daarom opnieuw gedacht aan de profeet Mohammed in de heilige stad Mekka. Mohammed zei dat je geen moslim kunt zijn, zonder respect voor alle voorgaande profeten.  

De Kaäba in Mekka was voorheen een Shivatempel gerelateerd aan de Lingam- en Yoni verering. De bron van alle heilige boeken vinden wij dus in Srinagar. In symbooltaal gaat het bij herhaling om de verduisterde wiskundige guldensnede en dat was de oorzaak dat ik kennis nam van het Salomonsoordeel.  Dat oordeel blijk te gaan om de éénheid welke in werkelijkheid niet gedeeld kan worden.  Van belang is te weten dat Jezus ook tot op heden alle respect geniet van alle oprechte moslims. Het grote verlangen naar eenheid is terug met deze opmerkelijke wetenschap.  Nu is de religieuze weg opnieuw geopend richting de zetel van Salomon, de tempel van Mozes en het graf van Jezus in Srinagar Kashmir in India.  

Het Oud-Griekse woord Religio is tot vandaag onveranderd verbinden. 

We moeten terug naar de eenheid en dat kan met alle wetenschap uit het verleden. Geloof vol twijfel moet uiteindelijk een religieuze overgave worden aan de waarheid, de wilskracht, het bewustzijn en de kennis.  

Figuur 56: Paus Innocentius III door Raphael

 

Alle bekende profeten zijn ons de weg van religio voorgegaan.  Onbewust gemaakte fouten moet een mens zichzelf kunnen vergeven en aansluitend moet een mens ook anderen leren vergeven.  

Indien je oprecht wenst, geeft de profeet Mohammed en ook Jezus ons altijd de kracht.  

 

De kracht voor een nieuw zinvol en beter leven, met respect voor onze schepper.  Via onlinebrononderzoek is voldoende bewijs te vinden voor deze waarheid.  Jezus, zegt dat het koninkrijk Gods in je lieden zit; klop op de deur van uw hart en de deur zal open worden gedaan. 

Er is geen enkele reden om oordelende en veroordelende ‘zelfverheven leiders’ van een kudde nog langer te volgen.  

Kennis van de gulden snede wint van elk geloof.  

Bewijsbare waarheid ontkennen is een misdaad tegen de natuur en zeker ook tegen de schepper. De natuur laat zich stoffelijk kennen in het ‘bewustzijn’ van geboorte en dood, maar spiritueel zeker ook in de ziel en de geest ofwel de godsvonk.  

Deel III. Een dubbele moraal.  

Paus Innocentius III (1161 – 1216) 
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Deze paus was in zijn goedheid 

een persoonlijke vriend van de 

nederige dierenvriend Franciscus 

van Assisi, het Romeinse symbool 

voor nederig zijn. 

We denken nu ook aan de eerste 

christenen zoals de Katharen, die 

in opdracht van deze paus 

Innocentius III zonder mededogen 

levend zijn verbrand. Dit gebeurde 

in Zuid-Frankrijk ‘het land van de 

Katharen’. Geruchten zeggen dat 

een miljoen mensen zijn 

vermoord.  

Het was ook de tijd van de 

kruistochten tegen joden en 

moslims in Andalusië in Spanje.  

Om reden dat ze de dogmatische wetgeving van de kerk weigerden te aanvaarden  De reden van elke verdeeldheid is kenbaar.  

Daarbij had de kerk als doel de waarheid van het vruchtbare liefdesverband tussen Jezus en Maria Magdalena te verduisteren.  Echter de stem van het water is als een spiegel. In de (verduisterde) Arrasrivier wordt in spiegelbeeld Sara Arras gelezen. Vanuit deze bron komen de Merovingers en daaropvolgend de Hertogen van Bourgondië  

De Inquisitie (rechtbank van de kerk) heeft in de verduisterde middeleeuwen haat en verdeeldheid gezaaid. Het kerkelijk oordeel heeft medogenloos veel wetenschappers, heksen, homoseksuelen en biseksuelen het leven gekost. Ook steden in Nederland hadden een heksenwaag.  

De meest bekende is nu nog te vinden als museum in de stad Oudewater. Zonder enige vorm van broederschap, naastenliefde of mededogen werden onschuldige mensen door de kerkelijke rechtbank veroordeeld tot de dood op de brandstapel. Van de Katharen in Zuid-Frankrijk is bekend dat deze zich vrij konden maken, door onder ede te zweren dat; ze met liegen geen probleem hadden; met een vrouw sliepen en vleeseters waren.  

Om zichzelf volledig betrouwbaar te maken voor de Inquisitie van de kerk, was het extra waardevol als de persoon in staat was een medemens van bijvoorbeeld homoseksualiteit verdacht te maken. Deze verdachtmaking was voldoende. 

Munt van de Tempeliers 

De Tempeliers zijn in grote aantallen als ‘homoseksueel’ vermoord, omdat deze zich regelmatig verplaatsten met twee mannen op één paard.  Alle bezittingen, zoals landerijen, werden bezit van de kerk in Rome, na de dood van de hertogen van Bourgondië was er hulp van een Duitse orde.  De tempeliers hebben in beginsel gewerkt voor de kerk. Later zijn ze uitgemoord na veldtochten in Jeruzalem.  

In Jeruzalem hadden ze een onbekende schat gevonden, waardoor zij rijk zijn geworden, zo rijk zelfs dat ze uiteindelijk uitgemoord werden in opdracht van de kerk.  

In ons gebied is er een Duitse orde overgebleven in de vroegere gemeente Maasland.  Hier ligt nog land van de Duitse orde, achtergelaten door boeren uit deze streek die samen streden met de Tempeliers en nooit meer zijn teruggekomen.  Het waren in beginsel arme ridders die in een heilige oorlog tegen de moslims in het huidige Israël het leven lieten. Het leger van de paus slachtte uiteindelijk de Tempeliers af, omdat de kerk angst kreeg voor hun snelle opmars in de machtsorde.  Hetzelfde was gebeurd met de Katharen, Bourgondiërs, Vrijmetselaars en Albigenzen. De Albigenzen waren honderden jaren “verduisterd en ondergronds geweest maar uiteindelijk werden zij toch allemaal uitgemoord. De Bourgondiërs werden uitgemoord door de Borgia’s. De Nederlandse Paus Adrianus (1521 n. Chr.) kreeg een opleiding van Bisschop David van Bourgondië en heeft waarschijnlijk onze familie stamhouder Jacob als kind nog gekend.  

Paus Adrianus ging in Rome vaak met de spirituele zweep te keer en wilde alle pracht en praal weg hebben, maar zijn Bisschopellijke collega’s hebben hem bier leren drinken en uiteindelijk werd een bietje met gif zijn dood.  Bisschop David van Bourgondié heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Adrianus in het Vaticaan werd gekozen, om de zweep erdoor te gooien maar de Borgia’s wonnen opnieuw de strijd. In het licht van verduisterde geschiedenis denken wij nu even aan het gebied van de Katharen de streek rond Lourdus.  

Samengevat waren de 15e en 16e eeuw roerige tijden.  

Het Spaanse hof in Den Haag bleek tijdens mijn onderzoek oorspronkelijk het Bourgondisch hof te zijn, maar de bloedlijn is verdergegaan in de Habsburgers.  Dit gebeurde bij het huwelijk van keizer Maximiliaan en Maria van Bourgondië (Maria de Rijke 1477). Deze Hertogin Maria de Rijke van Bourgondië heeft twee keer een kindje gebaart en meest bekent gebleven is Filips de Schone.  In Brugge de stad van de zwanen (symbool voor reincanatie) is zij moeder Maria de Rijke onverwacht dood van een paard gevallen. Ze was de enige dochter en erfgenaam van Hertog Karel de Stoute.  

Filips II is Filips de Schone is voor 50% een Habsburger.  

Met alle kennis over ‘christelijk mededogen’ denken wij nu 500 jaar later aan de religieuze moord, op het Iberisch schiereiland. (Spanje) Binnen de streek Andalusië. woonde Joden, moslims en christenen tot in de 10de eeuw vreedzaam.  De streek Al –Andalus of Andalusië ondervond Moorse invloed en dat is ook nu nog goed te zien in de architectuur van bijvoorbeeld de stad Cordoba Ook nu in de 21ste eeuw is die streek zeker een bezoek waard. Ook de apenrots in Gibraltar is een aanrader, waar de aap met de grootste bek nog steeds op de hoogste rots zit (‘horen, zien en zwijgen’).  We herkennen met alle voorgaande kennis de spirituele slavernij vanuit Rome in relatie met de verduisterde waarheid en het geheim van de gulden snede.  

Wij denken aan de Profeet Mahammed en alle voorgaande profeten zoals Abraham en denken aan de oude hindoetempel van Shiva & Durga in Mekka.  

De ster van Aphrodite ofwel Venus is met het kind cupido het symbool van de vloeibare seksualiteit.De profeet Mohammed heeft veelzeggend gezegd: “Je kunt geen moslim zijn als je alle voorgaande profeten niet respecteert”.  

Dat begint met Jezus de Goede Herder en vervolgens alle voorgaande profeten zoals Koning David, Izaak, Mozes, Abraham Noach  en zijn voorghangers Salomon in de streek Kashmir in India Van Jezus de Goede Herder is bekend dat deze, eenmaal in de tempel van Jeruzalem, in gevecht was met de zelfverheven zogenoemde schrift-geleerden. 

Er is niets veranderd als er wordt gedacht aan Gideon die in de 15de eeuw in de heilige geschriften de plaats in nam van Jason Arras. (Jason en de argonauten)  De tempel in Jeruzalem was in de tijd van Jezus Arras een overdekte markt geworden, met handel in levend vlees, zoals eerder in Babylon, met prostitutie van het vrouwelijk en mannelijk geslacht. De geschiedenis herhaalt zich. In de 15de eeuw had de kerk van Rome daarom als naam de hoer van Babylon.De verdeeldheid is in de 21ste eeuw door gebrek aan kennis in relatie met de verduisterde gulden snede alleen maar groter geworden.  

Bewuste mensen, zoals joden, christenen en moslims herkennen de waarheid als Jezus zegt: “Ik en de vader zijn een”. De Godsvonk is herkenbaar in de guldensnede te zien.  Deze waarheid opzettelijk en bewust ontkennen is tot op heden de wortel van het kwaad. Geloof zonder kennis is het verkondigen van verduisterde waarheid met gebakken lucht.  

Als de weg van de profeten gevolgd wordt, belandt men in India. Aan de voet van de Himalaya, binnen de deelstaat Kasjmir en in de stad Srinagar, is het graf van Jezus en eerdere boodschappers te vinden. Ook de profeet Mozes ligt in Srinagar begraven. 

Iedereen is als mens de geestelijke monade en het stoffelijke en vergankelijke in één. In het woord van God is de kracht en de stem van het water, en de reïncarnatie te herkennen.Het stoffelijk menselijk lichaam bestaat immers voor 70 tot 80% uit water, aangevuld met wat kalk in de botten.  

Water is van levensbelang, als ether/mist/damp/regen.In vaste vorm is water als sneeuw, hagel of ijs. Het zijn de moleculen en atomen die ons lichaam met energie uit de zon vormgeven. Als je dat begrijpt dan mag je zeggen: “Ik en de Vader zijn een”. Water in vaste vorm is om deze reden als illusie of in het Sanskriet, Maya.  

Alles wat wij waarnemen is tijdelijk, stoffelijk en onderdeel van illusie. 

De enige zekerheid van tijdelijk/stoffelijk leven is mannelijk/vrouwelijk, de Godsvonk en het Hieros Gamos.  

De pileuswolk (als paddestoel) is herkenbaar als het symbool van vrijheid en permanente verandering. Deze pileus hoed is herkenbaar op het hoofd van de herder (schilderij van de stier van Potter)  

Als nu de stem van het water in verband gebracht wordt met licht, dan valt te denken aan de Sol Invictus.(de onoverwinnelijke zon) In het Grieks is Christos de Zon.  De Griekse Christos is door Rome opzettelijk verduisterd.  Wat volgt is een illustratie van de zevenkoppige draak, want Rome is gebouwd op zeven heuvelen.Er moet daarom gedacht worden aan het Onze Vader van Jezus, als een van oorsprong Grieks Christosgebed; “en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons”.  Dus een gebed in verband met de zon en de gulden snede. Rome als tegennatuurlijke Antichrist is al sinds de 16de eeuw te zien als de hoer van Babylon. Zie de geknielde koningen, knielend voor een vrouwelijke paus op een zevenkoppige draak met tiara. De afbeelding is gemaakt door Lucas Crenach in opdracht van de bekende priester en hervormer Luther. Te zien zijn koningen knielend voor de tiara en wereldbol van een vrouwelijke paus. In de 15de, 16de en 17de eeuw waren alleen schilders in staat om deze opmerkelijke waarheid over de verduistering van Sol Invictus in beeld vast te leggen, zonder direct te worden vermoord.  Het zwaard opnemen is in de 21ste eeuw gebruik maken van ons spiritueel bewustzijn en vervolgens het woord. Het woord van de profeet Mohammed was duidelijk.  
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Figuur 57: "Hoer van Babylon" door Lucas Crenach

Respect voor voorgaande profeten is het volgen van de weg terug. Doel is dat wij in de 21ste eeuw met alle middelen, zoals online encyclopedieën, databanken de opzettelijk, versluierde en verborgen waarheid opnieuw gaan ontdekken.  De waarheid van de oorspronkelijke mens in relatie met de schepper is zeker nog herkenbaar. Zo kan iedereen bijvoorbeeld een bezoek brengen aan Het Bourgondisch winterpaleis in de Franse stad Dijon.  

De stad waar uilen je de weg wijzen en de stad met de verduisterde Mosesput  Van buiten naar binnen ontdek je de vergeten hertogen en de door Rome verduisterde kennis over de bekende engel Lucifer, heden onze lichtbrenger. Bij herhaling wint kennis van geloof. Kennis gerelateerd aan de verduisterde gulden snede. 

Wij gedenken Hertog Filips de Goede: vader des vaderlands. 

Het voormalig winterpaleis van Bourgondië is nu een museum vol met relieken die wijzen naar een verduisterde waarheid. We denken aan alle verduisterde kennis in verband met de gulden snede en de engel Lucifer de Lichtbrenger. We denken ook aan de orde van het Gulden Vlies en in gedachten wordt een bezoek gebracht aan de Mozesput in Dijon en weten daaropvolgend waar Abraham de mosterd haalt.  

We denken aan de Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon.  

Te zien is een opeenvolging van Bourgondische hertogen in de 15de eeuw.  Vervolgens is hertogin Maria van Bourgondië te zien die was gehuwd met de Habsburgse keizer Maximiliaan van het Roomse rijk.We denken aan ‘Triumph de Vienne’, de overwinning van de Habsburgers in Wenen.  

De Oostenrijkse overwinning in Wenen van de Habsburgers met blauw bloed van Maria van Bourgondië. (Hertogin Maria de Rijke)  

Het tijdperk van de Merovingers en Hertogen van Bourgondië wordt afgesloten en om deze reden denken wij aan de Hofstad Den Haag, de geschiedenis van Brugge en zeker ook de stad Dijon met het winterpaleis van de Hertogen.  

Hieronder ziet U zes opeenvolgende generaties met als laatste Filips de schone welke als Vader Keizer Max Miliaan van Oostenrijk had.  

Dat feit kenmerkt de overwinning voor de Habsburgers in Oostenrijk. De latere zoon van de Spaanse Koning Filips de Schone is de Oostenrijkse Keizer Karel V.  
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Figuur 58: Bovenste rij  Filips ii de stoute.            Jan zonder Vrees                  Filips de Goede 

Op de onderste rij staan Karel de Stoute                     Maria van Bourgondië        Filips de Schone 

Hoofdstuk IIII 

Roomse maffia 

De kerk in Rome is in beheer van de maffiabaas en paus Alexander VI ofwel Rodrigo Borgia (1431 – 1503). Over de Kerkelijke maffia en familie Borgia in het Vaticaan zijn in de 20ste eeuw diverse films gemaakt.  

In deze periode van de 15e naar de 16e eeuw is onze Nederlandse Paus Adrianus vermoord en gedenken wij de overgang van de Bourgondiè naar de Habsburgers.  De bekende violist André Rieu heeft er eind 20ste eeuw waarschijnlijk onbewust een avondvullend muzikaal theaterprogramma over gemaakt.  

Onze Spaanse koning Filips de Schone, de Nederlandse landheer als zoon van Maria van Bourgondië, is begin 16de eeuw tijdens de overgang richting de slavernij vermoord. Kort na de dood van zijn moeder Maria de Rijke van Bourgondiè ontstond er een heksenjacht. Ook in Nederland in de stad Oudenwater is er nog een heksenwaag als museum voor toeristen o.a. voor Aziaten en Japanners. 

De kleinzoon van Maria de Rijke, keizer Karel V groeide in grote eenzaam op.  

Tussentijds valt te denken aan zijn Habsburgse vader, de vader van de Spaanse koning Filips I; keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Zijn zoon Koning Filips Schone vond vroegtijdig de dood na het drinken van een glas water.  De gehele erfenis was voor de Oosterijkse Habsburger en de kerk van Rome. Vrijwel direct erna is de wereld met de Bourgondishe erfenis ontdekt door Columbus.  

Ook nu staan wij weer even stil bij de moord op de laatste Merovingische koning Dagobert in de 7de eeuw. We denken aan S/R en X (Symbool voor oneindig leven). In deze periode is Bonifatius de brenger van het geloof in Nederland vermoord. Aansluitend maakte de nu bekende profeet Mohammed zich los van zij Christelijk verleden en kwam met het Islam geloof.  

In de 15de eeuw is er de wissel van Jason in ruil voor Gideon; de manipulatie van heilige geschriften is herkenbaar en bewijsbaar.  

Als met al deze kennis nu in de 21ste eeuw teruggedacht wordt, heeft de joods-christelijke maffia tot heden niets aan macht ingeboet.Opmerkelijk is in de 20e eeuw de herhaaldelijke moorden op onschuldige Palestijnen door joodse zionisten.  Dit wordt concreet als men de cijfers er bijpakt, want 13% van het wereldinkomen wordt heden besteed aan oorlogen. De investeringen in wapenhandel zijn in Europa groter dan in China en Rusland samen.  

Islamitische jongeren in Nederland beschuldigen in de 21ste eeuw op sociale media, zonder enige twijfel, niet de joden, maar de zionisten welke de baas zijn in de staat Israèl. Deze zionisten zijn ook in Amerika zichtbaar bij de Republikeinen die voorstander zijn van wapenbezit. Kinderen krijgen op scholen al van jongs af aan de mentaliteit aangeleerd dat er met kennis van geschiedenis geen droog brood valt te verdienen.  Sinds Karel de Grote van het Roomse rijk, bevindt men zich allemaal onder familie dat is voor alle leraren op scholen de kennis uit het boekje.  

De betekenis van het Joods/Christelijk vebond blijft voor gelovigen onduidelijk.  Echter de Merovingische koning Dagobert en de hertogen van Bourgondië zijn dood, verongelukt of vermoord.  

Ook de jonge Spaanse koning van Castilië, Filips de Schone/Filips I/Filips II der Nederlanden.  De zoon van hertogin Maria van Bourgondië is op jonge leeftijd met een glas koud water onder verdachte omstandigheden vermoord, zijn de geruchten. Twee van de zes schepen zijn na zijn huwelijk in de provincie Zeeland met zijn Bourgondische erfenis direct vergaan, na het huwelijk met zijn Spaanse bruid in Vlaanderen. Met deze gedachte denk ik nu aan de zogenoemde ontsdekkingen Marco Polo.Ook de erfenis van eerdere hertogen was na de scheepsramp spoorloos verdwenen.  Het bewijs van deze scheepsramp is verdwenen in de diepte van de zee.  Na zijn huwelijk betradt Filips I (Onze Filips II) de troon van Castilië, samen met zijn vrouw Johanna. Vervolgens sterft de koning na het drinken van een glas water.  

De erfenis van de hertogen van Bourgondië en de voorafgaande Merovingers ging voor 50% naar de Roomse kerk en voor 50% naar de Oostenrijkse keizer.  Het verduisterde evangelie van Jezus is in de vorige eeuw voor 50% in het Vaticaan gevonden en heden op internet beschikbaar om te lezen. DE andere 50% is in het bezit van de staaqt Oostenrijk.  

Als vader van de overleden koning Filips, heeft keizer Maximiliaan de zorgplicht voor zijn kleinzoon Karel V, keizer van het Roomse rijk. De weduwe koningin Johanna krijgt bijna direct als naam Johanna de Waanzinnige.  

Zij werd gek verklaard en vervolgens levenslang opgesloten. Over de waanzinnige liefde voor haar man, is in de 21ste eeuw een indrukwekkende film gemaakt met als titel Johanna La Loca. “Liefde overwint de begeerte” is in het Sanskriet Kama Loca.  Alle kennis van zeekaarten en astrologie, inclusief het evangelie van Jezus, komt direct verduisterd in bezit van de kerk en van de Roomse Keizer Maximiliaan van Oostenrijk. 

Vrijwel direct ligt er een opdracht voor Columbus.  

Columbus ontdekt in opmerkelijk korte tijd de zogenoemde nieuwe wereld als in een panoramisch visioen. Hij deed dit vanuit de erfenis, de zeekaarten. Columbus heeft gezegt dat het als een eitje rechtop zetten was en niet moeilijk in het licht van oude kennis en de zijderoute.Ook de handel van de Vikingen en de Noormannen ging ten onder.  Via de oude zijderoute verspreidden de plunderingen zich over de gehele wereld en in India worden zelfs religieuze tempels met de grond gelijk gemaakt. Uit het een volgt het ander en er komt direct een islamitische religieuze vloedgolf.  

Dit geeft aan dat de hertogen van Bourgondië kennis deelde met alle volkeren, op de joods-christelijke religieuze schrift-geleerden na.  

De islam komt als een onverwachte vloedgolf over de wereld; in Pakistan, India, Indonesië en Maleisië. 

Dit laatste verklaart dat er een opmerkelijke breuk in het vertrouwen was.  

Het panoramisch visioen van de Roomse kerk, de lagere adel en Columbus is in het volle zicht; misdaad, malversaties en verduisterde geschiedenis zijn de sleutelwoorden.  Wat volgt is de bekende Gouden Eeuw en de slavenhandel. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn nu pas bekend met de appeltjes van Oranje.  

De dominee en de zakenman is geboren.  

Het volk op klompen weet niet beter en zingt Psalmen en is zich zelfs eeuwen later van geen kwaad bewust. De ‘donkere’ middeleeuwen zijn doelbewust versluierd en verduisterd gemaakt, niets is daarvan te bekennen in onze Nederlandse geschiedenisboeken. 

Maria van Bourgondië viel dood van haar paard. 

De moeder van Filips de Schone was hertogin Maria van Bourgondië de Rijke. Zij vond de dood na de geboorte van haar wettelijke zoon, Filips de Schone. Dit gebeurde tijdens een valkenjacht in de stad Brugge. Haar man Maximiliaan van Oostenrijk werd dus al vroeg weduwnaar en voor zijn eigen veiligheid, is hij nooit meer terug geweest in Vlaanderen zegt de geschiedenis.  

De jonge Spaanse kroonprins Filips I de Schone groeide toen op zonder zijn vader Maximiliaan en had daarom gebrekkige kennis over zijn eigen Bourgondische geschiedenis. 

 

Filips de Schone en Filips de Goede 

Tot op heden leeft dit dramatisch stukje Bourgondische geschiedenis onder de Vlamingen. Filips I zat op de troon van Castilië en is de kleinzoon van onvergetelijke vader des vaderlands.  

Filips de Goede is in Vlaanderen bekend gebleven als de onvergetelijke Bourgondisch-Hertog.  

In Vlaanderen en Nederland kent men de Spaanse Filips I als Filips II van Brabant, Holland en Zeeland. 

De grootvader van de Spaanse koning Filips I was hertog Karel de Stoute, de vader van Maria van Bourgondië.  

Deze Hertog is in 1477 tijdens een veldslag in Zwitserland vermoord.  

De moord was het einde van de Hoekse en kabeljauwse twist in Holland en Zeeland. Het was een conflict van wel 100 jaar en verdiende in de ogen van de kerk in Rome en de lagere adel een langdurige oplossing.  

Stadhouder Willem 

Er moet daarom bij herhaling gedacht worden aan de Duitse stadhouder uit het Brabantse Breda en het tot op heden verdeelde Baarle-Nassau.  Stadhouder Willem is als een struisvogel wettelijk in dienst van de koning van Spanje. Echter deze wetenschap blijkt tot op heden in onze geschiedenis te zijn gemaskeerd.  

Het verdeelde volk bleef onveranderd bidden en offeren, en de nieuwe lagere adel voerde stap voor stap een zogenoemde godsdienstige oorlog onder de vlag van vrijheid van godsdienst. 

Jeanne d’Arc doodt Jan Zonder Vrees (Hertog Franguet de Arras)  

Voorafgaand was de grootvader van hertog Karel de Stoute (1419) bekend als hertog Jan zonder Vrees (Franquet d’Arras). Hij werd vermoord door de 18-jarige maagd van Orleans. Hertog Jan heeft het Hieros-Gamos-kruis op de borst en ook het oude beersymbool van de heilige Vaast van Arras is aanwezig. 

Deze moord was het einde van een 100-jarige en bijzonder koude oorlog tussen Engeland en Frankrijk. De maagd is vooral bekend gebleven als de heks Jeanne d’Arc die door de kerkelijke inquisitie is veroordeeld en daaropvolgend levend verbrand. In de 20ste eeuw, 500 jaar later, is deze Jeanne d’Arc door dezelfde kerk onverwachts zalig en vervolgens in de 20e eeuw zelfs heilig verklaard. 

De vraag blijft natuurlijk waarom?  
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Men wordt beslist een betere gelovige 

met kennis over het heilige.  

Een kaars kan duizenden kaarsen 

aansteken zonder haar levensduur te 

verkorten.  

Twee honden vechten om een been 

en de derde loopt er mee heen, die 

derde is de verlichte kerk van Rome. 

Figuur 59: “Jeanne d’Arc sterft op de brandstapel” 

door Stilke Hermann Anton

De Roomse kerk geeft het gelovige 

volk een hondenspeeltje als beloning 

voor de levend verbrande Jeanne 

d’Arc, door haar de naam heilig te 

geven na 500 jaar.  

 

De maskarade van Columbus Na de tragedie van de moord op koning Filips I van Spanje, volgt de moord op de volledige Inca- en Mayabeschaving in Zuid-Amerika.  

In de 18de eeuw komt het Vaticaans bisschoppelijk paleis van de grond met schepen vol goud. Er wordt symbolisch gedacht aan de verloren Inca- en Mayabeschaving.  De kruisweg van Jezus Via Dolorosa in Jeruzalem komt plotseling in beeld binnen alle kerken. Dit maakt het Romeins feest van slavernij voor een gemanipuleerde kudde gelovigen compleet. 

[image: ]

 

Figuur 60: “Bestorming van de Teocalli door Cortez en zijn manschappen” door Emanuel Leutze

 

Vallen en opstaan  

Er wordt gedacht aan Lucifer onze Lichtbrenger.  De boodschap blijft: “Wie alleen eet, sterft in eenzaamheid”.  De kerk deelt het brood en de wijn en de kudde viert feest. 

De Katharen 

Het joods-christelijk verbond in Rome maakte van Lucifer, Venus de Duivel en Tegenstrever. Lucifer brengt het licht, zoals ook de Griekse Aphrodite dat doet.  In de verte zien we de uilen van Dijon. Zuid-Frankrijk ofwel Occitanië onderscheidt zich door haar unieke Occitaanse cultuur, de erfenis daarvan ziet men terug in de verlaten kastelen.  

De opmerkeljke ruïnes waren achtergelaten door de Katharen. 

De stier blijft onveranderd onze spirituele bron van eenheid en van kennis. 

In de streek Arras Lavedon verbleven de Katharen, Maria Magdalena en haar dochtertje Sara.  

De Katharen als eeste Christenen waren geliefd en invloedrijk, zodat paus Innocentius III er genoeg van had. Ook vrouwen en kinderen werden massaal afgeslacht als vergelding.  De getuigen uit die tijd noemden een getal van 1.000.000 doden. 
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Figuur 61: “Bloedbad van Béziers door de manschappen van Simon de Montfort” door Emile Bayard

In de Kathaars-christelijke streek bevindt zich de stad Montségur, met nabijgelegen  bedevaartsoort ‘Lourdes’. Rome zegt dat de aanwezige waterbronnen geneeskrachtig werden, nadat de maagd Maria verscheen.  

De verschijning van Maria is een feit voor Roomse christenen, net zoals dinosaurussen en de Big Bang dat zijn voor wetenschappers. 

Orval is een streek langs de Belgisch-Luxemburgse grens, waar Dagobert in de 7de eeuw werd vermoord. Koning Dagobert was de laatste Koning der Merovingers.  Op datzelfde moment begon de profeet Mohammed met de opmars van de islam.  

De Sangreal bloedlijn van de Bourgondische hertogen volgt na de dood van Dagobert.  Er volgen nog twee generaties van Bourgondische hertogen na Karel de Stoute, de laatste Bourgondiër; hertogin Maria van Bourgondië en haar wettelijke zoon Filips II, uit het huwelijk met Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk. 

Goud van de Maya’s en de Inca’s 

In de 16de eeuw zijn de zogenaamde ‘ontdekkingen’ van de Nieuwe Wereld begonnen met nieuwe bronnen van inkomsten. Denk aan het goud van de Maya’s en de Inca’s. Zo kwam met al het goud in de 18de eeuw de Sint-Pieter tot stand.  Centraal op het plein symboliseert de Obelisk (Fallus) de mannelijke energie en trots. 

Het gezicht van de kerk kent geen schaamte.  

Het apostolisch paleis is van binnen behangen met goud, gestolen van de Meso-Amerikaanse beschavingen. De Obelisk brengt ons terug naar de eerste apostel Andreas, moedig gestorven aan het Romeins S/M-kruis, dat doet denken aan sadomasochisme.  Er wordt gedacht aan de Sol Invictus en de gezamenlijke zoektocht naar verlossing van het kwaad. 

Amsterdam is tot in de 21ste eeuw een Bourgondische stad gebleven, waar het menselijk kruis de Griekse oorsprong behield; de vloeibare seksualiteit. Zonder enige twijfel is het menselijk kruis het oudste kruis van de bewust denkende mens. Het oudste geloof en de eerste religie is nog altijd die van de aapjes; horen, zien en zwijgen. 

Het is natuurlijk allemaal slechts beeldspraak en daarom moet gedacht worden aan Amsterdam en haar jaarlijkse Gay Pride langs de kanalen en op het water. Amsterdam viert de vrijheid met de Sol Invictus.  

De regenboogvlag staat symbool voor respect en vrijheid voor vloeibare seksualiteit.  Deze vlag telt zeven kleuren, zoals in de dagen van de week. Iedereen mag er zijn; hetero’s, homo’s, biseksuelen, lesbiennes en transgenders.  Eenheid in verscheidenheid wordt tot uiting gebracht in de kleurdracht. Een mensenrecht is de mogelijkheid om uniek te mogen zijn.Heb je een kromme neus of flap oren je mag je eigen vingerafdruk te hebben. 

De zondag werd ingesteld door godkeizer Constantijn de Grote. De Sol Invictus is ook in de zeven basistonen van de muziek te vinden. De eenheid is voelbaar in Amsterdam en een bepaalde verbondenheid met het verleden. De Grieks-christelijke waarden stammen oorspronkelijk van de Religio.  

Seksuele moraalridders van de Roomse kerk hebben het na het Vissentijdperk druk gehad met het dichthouden van de eigen kerkelijke doofpot.De paus staat aan het hoofd van de club van moraalridders, die in de 21ste eeuw nog aan het werk blijven door duiveluitdrijvingen. De beerput van de moraalridders in Rome gaat open, en alle vuile was en uitwerpselen van de afgelopen 2000 jaar komt naar buiten; onderdrukking, moord, slavernij en seksueel misbruik.  

In 2007 kostte dit laatst genoemde feit de kerk van Rome alleen al in Amerika 27 miljoen dollar. Karma is aan het werk en Jezus de Goede Herder heeft gezegd “Oordeel niet en veroordeel niet” In Nederland lopen de doofpot kosten op tot 30 miljoen Euro alvorens deze zaak in 2016 kan worden afgesloten.  

De woorden van Jezus zijn binnen de kerk voelbaar tot in de 21ste eeuw. We zeggen dan dat de zaden op de rotsen zijn gevallen. Voor de hypocriete kerk komt het oordelen en veroordelen van het menselijk kruis nu aan als een boemerang. De kerk heeft zichzelf van binnenuit tot op het bot verrot verklaard.  

De boodschap van Jezus blijft onverminderd luiden.  

Er wordt gedacht aan de EuroPride en het goddelijk huwelijk (Hieros Gamos) in het licht van de Sol Invictus, want mannelijkheid en vrouwelijkheid gaan in elkaar over. EuroPride staat internationaal bekend om het uitdragen van de Europese trots.  De fundamenten waarop Europese samenwerking tot stand kwam, waren o.a. seksuele vrijheid en respect.  

Binnen gezinnen met opgroeiende kinderen wordt deze vrijheid van het menselijk kruis, normaal en met respect besproken. Op scholen wordt over het onderwerp zeker gehamerd. Ook het carnaval wordt tot op heden in vrijheid gevierd, volgens de zuivere Grieks-christelijke normen en waarden. In stapjes kan elk mens op een natuurlijke manier de vrijheid en verantwoordelijkheid binnen zijn of haar eigen innerlijk leren kennen. 

Voor jongeren ontstaat er zo een tweede geboorte.  

Een geboorte waarbij elk mens zijn of haar eigen persoonlijke vroedvrouw is geworden. Jezus, de Goede Herder heeft ook gezegd dat het Koninkrijk Gods in de mens aanwezig is en dat het Koninkrijk Gods toebehoort aan de ‘tweemaal’ geboren mens. Dit maakt duidelijk dat je zelf bij deze 2e geboorte je eigen vroedvrouw moet willen zijn.  

Liefde overwint alles 

We denken aan de gulden snede belichaamd door Lucifer de Lichtbrenger samen met Venus en Aphrodite. Jezus heeft ook gezegd “Hebt een ander lief zoals jezelf”. In eenvoudige taal spreekt Jezus als onderwijzer over wetten in de natuur.  Die wetten passen in de filosofie van karma, de wet van oorzaak en gevolg. 

Paus Pius XII op bezoek bij Nazi Deutsland.  

Zuivere religie is afgeleid uit de universele natuurwetten. Elk mens krijgt de kans om zijn of haar eigen persoonlijke leraar en leerling te worden. Via onlinebrononderzoek is er ook nog het vredesevangelie van Jezus de Goede Herder te vinden. Indien gewenst kan iedereen er vrijblijvend kennis mee maken. Elk mens mag een transparante spiegel zijn voor de ander.  

Het woord religie is van origine Grieks en hield in ‘samen één zijn’.  

Gezamenlijk een zijn is de weg van waarheid en het echte leven en zelfs het eeuwige leven. De mens is oorspronkelijk met een vrije wil geschapen, naar Gods beeld en gelijkenis.  

Daarover oordelen is gebrek aan respect hebben voor de Schepper.  
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Twee is één. Aan de kleding van de bezoekers bij het graf is de vloeibare mannelijk/vrouwelijk seksualiteit van de mens te herkennen. De wijsvingers gericht op de tekst ‘verbeelden’ vanuit de hemel het Hieros-Gamos-x, wat staat voor grenzeloosheid.  
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Dit is het symbool van het ‘goddelijk huwelijk’ en grenzeloos eeuwig leven. 

Deze waarheid verdient nu in de 21ste eeuw opnieuw het licht. Als teruggedacht wordt aan Religio dan zijn er 2000 jaar lang alleen schisma’s (afscheidingen) waarneembaar, met de rug naar het licht gekeerd.  

Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon is bij herhaling verduisterd in ruil voor menselijk begeerte, hebzucht en oorlog. Onbewust zijn gelovigen het slachtoffer van verdeeldheid in samenhang met de Stier van Goud. Als de mens gezamenlijk de wortel van religie opnieuw leert begrijpen dan heeft geen enkel geloof nog een toekomst.  

Geloof bestaat uit gezaaide angst, twijfel, verdeeldheid, haat en oorlog.  

Elke twijfel is als onzekerheid en vervolgens angst voor eenzaamheid.  De juiste weg naar zekerheid is zelfkennis en de weg terug naar eenheid is kennis maken met de natuur, de schepping volledig accepteren en deze opnieuw leren respecteren.  

Eenheid in verscheidenheid met persoonlijke verantwoordelijkheid over normen en waarden ontdek je in de natuur. Normen en waarden over de Religio ontdek je niet bij de joodse zionisten, de Taliban of bij I.S.-extremisten. 

Geen enkel geloof heeft een antwoord.  

Als je vandaag wat wil begrijpen dan moet je denken aan gisteren. Dat laatste heeft de profeet Mohammed duidelijk gezegd en elke voorgaande profeet wijst ons de weg terug. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn, daar is duidelijk in de Bijbel over uitgesproken door de evangelist Matteüs in 19:30, maar ook door evangelisten zoals Marcus en Lucas.  

We leven heden in het Watermantijdperk, maar volgen de weg terug. Zelfs het klimaat is in de 21ste eeuw duidelijk aan het veranderen. De Leeuw van Juda uit het geslacht van David vereist opnieuw onze aandacht De wederopstanding van het Bourgondisch kruis is voelbaar X en de weg naar eenheid is zichtbaar. Binnen het stadswapen van Amsterdam is driemaal het Bourgondisch kruis te zien.  

 

In het schilderij De nachtwacht is de symbolische verdeling van mannelijk/vrouwelijk te zien samen met het einde van het Hieros Gamos. De nachtwacht is geschilderd door Rembrandt van Rijn. De moord op vrijheid van het menselijk kruis is identificeerbaar in het wereldberoemde schilderij van hem. De nachtwacht, laat ons kennis maken met de schaduw van slechts een hand op het kruis van de man in witte kleding. De man is verlicht en heeft een relatie met de jonge vrouw in witte kleding, wat eenheid symboliseert.  

Op de achtergrond rechts op het schilderij is een man te zien met hogehoed en gekruiste speren. Het gaat om het Hieros-Gamos kruis. De man rechts met de trommel staat symbool voor onderbuikgevoelens. Het schilderij geeft de indruk dat Amsterdam tijdelijk slachtoffer is geweest van onderdrukking en zelfs los geweest van het Hieros-Gamos-kruis als symbool voor mnl/nrl. 

Om deze reden wordt uit de duisternis gestapt van De nachtwacht en teruggegaan naar tijden van transparantie en zuiverheid.  
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Figuur 62: "De nachtwacht" door Rembrandt van Reijn

Voorafgaand aan de hertogen van Bourgondië waren er de Merovingers.  

Deze staan bekend als het nageslacht van Jezus en Maria. Bij herhaling komt de waarheid symbolisch terug vanuit duisternis, als een waterlelie met bloem.  Fleur-de-lys als waterplant komt altijd uit de duisternis met altijd dezelfde boodschap, zoals de heilige lotus in de oosterse cultuur.  

De heilige lotus of fleur-de-lys is een waterplant en laat zich in al zijn schoonheid van het licht zien. De kleuren staan symbool voor de oorspronkelijke Grieks-christelijke eenheid, belichaamd in Sol Invictus. De onoverwinnelijke zon. 

De Stier blijft onze beschermende bron.  

Fleur-de-lys duikt soms onder water in de duisternis van de oersoep.  Dit buitenbeeld zijn, is in het oud Sanskriet belichaamd als Dharma, dat het levenswielsymbool is van dood en leven.  

Dit symbool is kenbaar in de vlag van India. 

Tijdens ons leven ondervinden we de invloed van karma door de wet van oorzaak en gevolg. Op basis van de natuurwet van oorzaak en gevolg (karma) heeft Jezus de Goede Herder ons gezegd “In de mate je oordelen, zo zal je worden geoordeeld”. Deze waarheid is te herkennen binnen de kerk van Rome als de natuurkundige boemerang.  De paus zegt in de 21ste eeuw “Wie ben ik om te oordelen over het menselijk kruis?”. 

 

Paus Franciscus: 

“Wie ben ik om te oordelen over het menselijk kruis?” 

 

We denken nu ook aan de oorlog van de Islamitische Staat, die oprechte moslims vernedert. Zij doen dat door respectloos misbruik te maken van de Koran en de uitgesproken woorden van de profeet Mohammed te versleutelen en te misbruiken.  

Bij herhaling moet er gedacht worden aan het Grieks-christelijk woord Religio (Samen één zijn). Het gehele ‘christelijk’ Vissentijdperk is vol van religieuze verdeeldheid en is tot op heden de oorzaak van elke zinloze oorlog. 

Het Grieks-christelijk woord ‘Religio’ is het opnieuw herkennen dat geloof oorspronkelijk dezelfde religieuze wortel deelt van alle profeten. Om deze reden heeft de profeet Mohammed gezegd dat er naar elke voorgaande profeet geluisterd moet worden. Zonder respect voor voorgaande profeten mag een volgeling van de profeet Mohammed zich zelfs geen moslim noemen. Het gaat immers om de bovenpersoonlijke spirituele eenheid.  

Deze waarheid over spirituele eenheid is zeker ook bedoeld voor elke oprechte christen en jood. Immers deze erkennen de eenheid van dezelfde schepper, alhoewel onder verschillende namen. 

Er is voor allen een noodzakelijke weg terug.  Het vereist natuurlijk wel ‘broederschap’ en een bewuste keuze. De weg naar Srinagar in India moet belopen worden, figuurlijk natuurlijk.  Het Griekse woord Religio maakt duidelijk dat twee één is, want Jezus zei “Ik en de vader zijn één”. Wat Jezus de Goede Herder zegt zijn gedachtenzaden om serieus over na te denken.  

De woorden van elke profeet zijn bedoeld als gedachtenzaden. 

Het vraagt vanzelfsprekend om een keuze voor de kudde met verdwaalde herders of de weg met de profeten naar de bron.  

Elke moslim en christen is vrij om Jezus te volgen in de voetsporen van eerdere profeten richting India, waar Jezus de Goede Herder met de profeet Mozes binnen de deelstaat Kasjmir in de stad Srinagar ligt begraven. 

Bij elke vorm van twijfel heb ook jij bloed aan je handen, want je bent dan onbewust aandeelhouder in de internationale wapenhandel. Geloof zonder respect voor bewustzijn is in de 21ste eeuw te merken in de verdeeldheid en verwevenheid van geloof met oorlog en moord.  

Alle herders als voorgangers zijn de weg kwijtgeraakt.  

De eerdere Abrahamitische monotheïstische ‘eenheid in verscheidenheid’ is voor elk bewust mens in de gehele wereld volledig mislukt en spiritueel failliet.  Spiritualiteit is bewustzijn met bijbehorende normen en waarden.  Elk mens met oorspronkelijk goddelijk bewustzijn krijgt de kans om de universele boodschap van broederschap en liefde opnieuw vanuit de bron te leren begrijpen. 

Deze bron is in de 21ste eeuw de online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen die het internet kent. 

Confucius (551 – 479 v. Chr.): 

“Al betekent, dat nederigheid de grondslag is voor alle deugden” 

Marcus Tullius (106 – 43 v. Chr.): 

“Dankbaarheid is de moeder van alle deugden” 

Alle bekende en onbekende profeten wijzen ons bij herhaling de weg terug. 

De Griekse Socrates (469 – 399 v. Chr.) zegt: 

 

Socrates (469 – 399 v. Chr.): 

“De kortste en meest zekere manier, om eervol in de wereld te 

leven is om zich persoonlijk voor te doen zoals men werkelijk is” Een betere wereld met respect voor de natuur en iedere mens begint bij het bewust maken van een persoonlijke keuze. Alle menselijke deugden nemen toe door ze in praktijk te brengen en vervolgens in vrijheid te ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de wetenschappers en vele vrijwilligers in de gehele wereld, die werkzaam zijn binnen online encyclopedieën, databanken en wetenschappelijke redacties. Religie is van origine verbonden met spiritualiteit. Dat bewustzijn ervaar je in een cultuur waar mensen respect hebben voor mens en dier. Waar levende wezens samen onderweg zijn om de wereld mooier te maken.  

Er moet daarom gedacht worden aan de godin Sarasvati. De godin gaf haar naam aan de oude Sarasvatirivier in Noord-West India, die 3000 v. Chr. is opgedroogd of deels ondergronds is gegaan. Sinds de oersoep vanuit Chaos is de universele boodschap van de Schepper ( in Sankriet Brahma) of Atman onveranderd. Vanuit de oersoep ontstond onze planeet en was er vervolgens leven.Uit deze periode is de moedergodin Sarasvati bekend als het vrouwelijk aspect van de schepping.  

Als hindoeïstische godheid is zij de godin van kennis, kunst, muziek, dichtkunst, wijsheid, schrift en literatuur. Kennis borrelt op uit het aldoordringende water van de oeroceaan, de bron van alle leven. Als symbool van de schepping heeft zij de buikdans kenbaar gemaakt, die belichaamd is door planeten en sterren. 

Ook is een trommel kenbaar gemaakt in de vorm van een zandloper waaruit zinnen met een diepere betekenis opborrelen. Deze zinnen worden slechts begrepen door zieners met een bepaald niveau van spiritueel bewustzijn. 

Ook nu is het zeker zinvol om deze godin met hulp van online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen beter te leren kennen en terug te keren naar de kennis van 5000 jaar terug in het oudste heilige boek de Bhagavad Gita (Lied van de Heer).  

De schepper Brahma is ook herkenbaar als Shiva (drieeenheid) van Creatie, onderhoud en venietiging. Wij zijn nu verbonden met de oudste taal van de wereld het Sanskriet en de geschreven tekst. Vaak wordt de V met een W uitgesproken, zoals ook opmerkelijk is in de Turkse taal.  

De naam van het meer Van in het oude koninkrijk Urartu (4000 – 6000 v. Chr.) wordt dan uitgesproken als Wan. In deze tijd was het bewustzijn van de mens nog verstrengeld met de Griekse goden, de sterren en de planeten. Het voornoemde koninkrijk Urartu is waar de ark van Noach op de berg Ararat ligt. Ook de Arashrivier gaat terug tot de god Arras, de 10de generatie uit Chaos.  

Als de mens nu aan de zogenoemde zondvloed denkt, dan is bekend dat de Toren van Babel van de Hebreeuwse Mardoek is verwoest. In het Oude Testament worden de rivieren Eufraat en de Tigris genoemd, maar de rivier de Kura en de Arras zijn opmerkelijk vergeten. Zelfs het gehele koninkrijk Urartu blijkt te zijn vergeten.  De joodse geschiedenis van de Torah is vol van vervormde en verduisterde kennis. Ook de hindoeïstische watergod Varoena is vergeten.  

Zelfs de zijderoute blijft onbenoemd.  

Uit het woord Varoena is nu het woord ‘varen’ te herkennen. Dit verklaart ook waarom Jezus de Goede Herder geen respect had voor de zogenoemde schrift geleerden. Het ‘vergeten’ is ook als bewijs te vinden bij de zogenoemde Klaagmuur in Jeruzalem. De tempel is tweemaal opgebouwd en tweemaal met de grond gelijk gemaakt zonder enige verklaring waarom. Ook deze geschiedenis is ‘vergeten’.  De reden is dat de echte tempel van (rechter) Salomon binnen Kasjmir in India staat.  
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Figuur 63: De God Varuna zit op zijn makara, gemaakt in Rajastan, India (1675 – 1700)

 

Ook zijn er opzettelijk bibliotheken vol boekenwijsheid verbrand.  

 

Klaarblijkelijk moest de mens leren ‘vergeten’. Dan volgt er een veelzeggend Joods verbond met de oude Romeinen. Vele eeuwen later krijgt de god Arras van de Romeinen, zonder uitleg, de naam Mars (God van oorlog).  

Daarnaast kreeg hij nog de extra vermelding ‘god van de poorten’. 

De heilige geschriften zitten vol malversaties en zijn geen zuivere spirituele bron meer, want deze zijn opzettelijk vervuild. Welke waarde hebben de zogenoemde heilige geschriften? Als de mens aan het kwaad denkt, dan denkt men aan de engel Lucifer. Echter Lucifer is de Griekse Aphrodite en de Romeinse Venus, die onze Lichtbrenger en Morgenster is. Kennis van de sterren en astrologie als wetenschap is en was voor de kudde gelovigen verboden terrein.Dit bewijst duidelijk dat geloof opzettelijk is vervormd en daarom overduidelijk en bewijsbaar onbetrouwbaar.  

Geloof heeft daarom geen toekomst.  

Religie is kortweg verdeeld geloof en verworden tot een consumptiegoed, dat toebehoort in een hedendaagse supermarkt of als overbodig in een kringloopwinkel waar ik mijn mooie Koning Dagobert stoel X kocht, als gebruikte bisschopsszetel. Er is opzettelijk en herkenbaar misbruik gemaakt van ons aangeboren spiritueel bewustzijn. Wat wij heden ervaren is dat het joods-christelijk verbond is mislukt.  

Geloof blijkt de basis te zijn voor slavernij, wapenhandel en oorlog. Kindsoldaten geven hun jonge leven op, om in het paradijs te komen. Het paradijs waar 40 maagden liggen te wachten op een kindsoldaat gedrogeerd door gelovigen. We denken nu ook aan de van oorsprong Oostenrijkse Hitler die een claim wilde leggen op het zonnekruis van de Ariërs. Wat volgde was discriminatie, rassenleer en haat tegen de medemens. Hitler dacht dat de blanke of licht gekleurde mens mogelijk uit Tibet kwam.  Echter in India herken je dat de wortel van elk ras dezelfde is; de familiestamboom van de god Arras is herkenbaar de wortel.  

Alle kleuren van wit tot zwart zijn deelgenoot van het Arisch ras.  

Europa had geen enkele kennis van de geschiedenis en elke bron van kennis is tot op heden door extremisten vervuild en gemanipuleerd.  Telkens gaat het om geen weet hebben van chakrakennis, de koendalinie-energie, de slang van wijsheid en de esculaap die het symbool is van bijvoorbeeld de huisarts.  Zonder deze basiskennis weet je ook niet wat de zegening van Jacob betekende. 

Voor elke onwetende ‘gelovige’ is deze zegen gewoon Abracadabra.  

De slapende slang bij het heiligbeen is kennis van de duivel voor de Romeinen.  Door gebrekkige kennis uit China (met vijfmaal het pentagram in de vlag) en onwetendheid uit India en de cultuur van de Grieken, zit de Romeinse geschiedenis vol onwetendheid, bedrog en manipulatie.  

Zelfs de Jacobsladder wordt met enige kennis van yoga opzettelijk verduisterd. Het Hieros-Gamos-verbond (Goddelijk huwelijk) is al eeuwen verduisterd.  

Ook de Griekse Christos als de zon wordt opzettelijk verduisterd samen met de zondag ingesteld door godkeizer Constantijn de Grote. Deze vorm van zonsverduistering is de basis voor elk later schisma van verdeeldheid. Het moslim geloof en de islam wat aansluit op het voorgaande is dus vertrouwd en niet zomaar uit de lucht komen vallen. Kennis vanuit de oersoep met kennis uit boeken van de Veda’s, brengt ons bij de oudste geschreven taal van de wereld.  De kop en de staart van de slang staan symbool voor kennis, die de kans krijgt om de cirkel te vervolmaken. Het zijn de volgelingen die de slang van wijsheid een kans moeten geven. In het oude India van het geschreven Sanskriet is religie open en transparant. 

Door de zogenoemde zondvloed en de ark van Noach is de realiteit volledig vergeten. Binnen het Oude Testament is de Koera- en de Arrasrivier vergeten. Ook Jason en het Gulden Vlies is vergeten. Uitzonderingen zijn de top van de berg Ararat met de ark van Noach en alle dieren van de wereld op slechst één schip.  

Dat gebeurde allemaal binnen het vergeten koninkrijk Urartu met de Arrasrivier. Heden is de ark en elke kerk een gekeerd schip. Dit geeft herhaaldelijk de indruk van opzettelijke geschiedvervalsing. Denkbaar was er na de afbranding van bibliotheken ook een groot gebrek aan kennis. Immers de relatie met de watergod Varoena is er al sinds de moedergodin Sarasvati bestaat. Al deze kennis is beschreven door de Veda’s in de oudste taal van de wereld. 

Latere watergoden zijn bekend als de Griekse Poseidon of bij de Soemeriërs de watergod Enki. Ook Neptunus is een watergod en dat maakt duidelijk dat elk volk later een eigen watergod had. Alleen had die nooit een relatie met varen, zoals bij de watergod Varoena en het koninkrijk Urartu met de zijderoute.  

De wortel van kennis en religieuze beschaving is daarom te vinden in India, het land van de heilige koe. Immers de koe was er om landbouwgrond te bewerken om voedsel nabij stedelijk gebied te kunnen laten groeien. 

De heilige koe staat daarom ook symbool voor respect en moederliefde.  

De heilige koe was altijd met de mens verbonden en gaf ons melk om vervolgens boter en kaas van te kunnen maken. De heilige koe staat met een pasgeboren kalfsymbool voor moederliefde en onbaatzuchtige liefde. Zelfs met de poep van de koe kan je ook nu nog een lemen huis bouwen en na haar dood kun je de huid van de koe gebruiken om er kleding of schoenen van te maken. De heilige koe kent ook geen begeerte, hebzucht of trots.  

Geen enkele koe is zelfzuchtig en mensen herkennen in de koe een echte moeder met zorg en liefde, zelfs voor haar ongeboren kind in de baarmoeder. Zoals elke echte moeder is zij er altijd voor haar kinderen. Elke echte moeder is een onbaatzuchtige moeder zolang ze leeft. Als alles goed gaat met haar kinderen is zij dankbaar en draagt haar kennis over, wat echt waarde heeft in het menselijk leven.  

Alleen een moeder kent de wet van ‘twee is één’ al sinds haar eerste zwangerschap. Daarbij is ook de koe negen maanden zwanger. Ook jij hebt negen maanden lang binnen de buik van je moeder geschopt en gebokst, voordat je het licht in de ogen van je moeder mocht ervaren.  

De heilige koe verdient respect.  

De heilige koe in India is daarom een voorbeeld voor elk mens. Dit verhaal over de heilige koe is geen geloof, maar een levenshouding over respect en moraal in de omgang en de zorg voor mensen in relatie met dieren.  

Om deze reden is kennis van Boeddha en het hindoeïsme deels gebruikt in de latere heilige geschriften. Zo staan er in de Torah, Bijbel en Koran de Tien Geboden, waaronder “Gij zult niet doden”. Ook veelzeggend is dat er in staat dat je je beide ouders moet respecteren, wat normaal een vanzelfsprekend iets hoort te zijn. Als je daar wat dieper over nadenkt dan weet je al snel dat er een groot gebrek aan respect was voor voorouderverering. De heilige koe in onze samenleving is er slechts voor melk en respectloze Kiloknallers in de supermarkt met als kenmerk ”beter leven” 

Godsvolk. 

Ook is er nog het verhaal van Lot, die zijn dochter aanbiedt als lustobject voor seksueel dwaze bezoekers. Hoewel Sodom tot op heden niet is ontdekt, zegt het genoeg over het zogenoemde Godsvolk. De Stier van Goud stond lang symbool voor begeerte en hebzucht.  

Alle herders zijn de weg kwijt.  

Nu in de 21ste eeuw is men zich met online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen meer bewust wat religie is. In de geest van goddelijke wijsheid. Er wordt nog even bij de oude cultuur van India gebleven. Als de mens de weg teruggaat, dan komt men zonder twijfel ook de heilige olifant tegen.  

Deze staat symbool voor luisteren.  

Binnen elke familie is luisteren belangrijk. Luisteren naar wat de ander echt zegt of echt bedoeld te zeggen. Dat begint met geduldig luisteren. Het zijn de tonen die de muziek maken. Zoals een kip zorgt voor de eieren, tijdens het broeden en vervolgens, naar haar kuikens luistert. De kip luistert en de haan kraait, soms teveel, om te kunnen luisteren.  

Daarom is de olifant met zijn oren ook het symbool voor geluk binnen elk gezin. Binnen deze symbool taal is het respect te herkennen, voor de gehele schepping.  

Blijft natuurlijk de vraag wat er nu nog geweten wordt van de oersoep en haar planeten. Planeten staan bekend als (half)goden en dus levende wezens. De mens leeft feitelijk als ruimtevaarder op de planeet aarde samen met andere planeten en ontelbare sterren binnen een onvoorstelbaar grenzeloos heelal.  

Alle planeten zijn ontstaan uit een ‘baarmoeder’ als product van voorgaande planeten of sterren. De belangrijkste ster is de Morgenster (Venus/Aphrodite) die staat op vele vlaggen en ook op de door mij eerder vergeten vlag van China. En juist deze vlaggen staan ‘onbewust’ symbolisch voor het kwaad van de duivel  

Lucifer, onze Lichtbrenger.  

Bekende planeten zijn en blijven daarom onveranderd goden.  

Meest bekend zijn Neptunus van het water, Hermes/Mercurius van de handel, Jupiter, Arras en Mars en Aphrodite of Venus de Romeinse Lucifer. Voor de Roomse kerk en ook voor de moslims is Lucifer de duivel. In de latere Romeinse god Mars is de opzettelijk versluierde Arras te herkennen.  

Er wordt nu bewust geluisterd naar de stem van het water samen met Venus en Cupido. Eros de god van de liefde blijkt niet alleen te zijn versluierd, maar opzettelijk doodgezwegen. Bij herhaling is onze religieuze geschiedenis opzettelijk verduisterd en gemanipuleerd.  

Planeten zijn dus levende hemellichamen met een eigen bewustzijn.  

Voornoemde planeten zijn daarom als eerdere profeten en (half)goden, met daarnaast de latere engelen als boodschappers en profeten. Deze eerdere boodschappers zijn als Avatar ook nu nog in de wetenschappelijke kennis van astrologie en energie te vinden. Al deze kennis is onderdeel van de Griekse gnosis (kennis) en occult (geheime leer). 

Deze oude wetenschappelijke kennis is in het Vissentijdperk 2000 jaar lang verduisterd, versluierd en soms ook wel opzettelijk belachelijk gemaakt. Het werd het label heidens gegeven. Alles wat gerelateerd is aan de natuur wordt gemanipuleerd en minderwaardig gemaakt.  

Juist dat is een ontkenning van de Schepper en mag het label duivel en as van het kwaad dragen.  

De Sol Invictus wordt geblokkeerd en versluierd en Venus wordt ontkend.  Dit is tegen de natuur in en is een duivelse religieuze verkrachting van de bron. 

Wij denken aan de Stier van Goud, De Stier van Potter en de astrologische Stier.  

De astrologie kent 12 huizen, daarbij komt er elk 2000 jaar een nieuw tijdperk. Zo begon het tijdperk van de astrologische Stier 6000 jaar geleden en volgde het tijdperk van de Ram 4000 jaar terug. Nu ruim 2000 jaar geleden is het astrologisch Vissentijdperk begonnen en gelovigen werden gedwongen om de verduistering van astrologische kennis te slikken. Heden leeft de mens in het tijdperk van de Waterman en zwemt de mens langzaam terug in de tijd.  

Tijd is natuurlijk vooral ook wat je er zelf van maakt.  Er zijn mensen die nooit een boek lezen en mensen die geen enkele belangstelling hebben voor religie. Niet zelden zijn het mensen die geloven dat oorlog voeren, in de naam van Jahweh, God of Allah normaal is.  

Dit bewijst dat ‘mensen’ met gebrekkige kennis zich van generatie op generatie laten misbruiken. De profeet Mohammed zegt daarover “Er is een weg terug”.  Het probleem is dan natuurlijk wel, dat elke imam dan werkeloos is, als alle moslims zich écht gaan richten op het oosten.  

Op het Oosten zoals de profeet Mozes dat heeft gedaan in Mekka. Je kunt dus geen moslim zijn zonder voorgaande profeten te respecteren.  

 

Profeet Mohammed: 

“Er is een weg terug” 

 

Ook de joodse traditie kent de weg terug.  

De Jacobsladder gaat over een periode van ca. 4000 jaar vanuit de toren van Babylon samen met de ark van Noach. Voorafgaand was er het paradijs met de appel, de slang en Eva. De uitkomst daarvan is de erfzonde.  

Adam en Eva moesten nog besneden worden. Jahweh, Adonai, Elohim of Jehova zijn namen van dezelfde god.  

Deze god maakte volgens de joodse historie de ene vergissing na de andere. 

Vooral met betrekking tot de seksuele vloeibaarheid van het menselijk kruis en de magie van een noodzakelijke rituele besnijdenis. Heden leven er zelfs 200 miljoen besneden vrouwen in de wereld.  

De wet van de besnijdenis komt nog uit de tijd dat het ‘uitverkoren’ volk een Gouden Stier ging aanbidden of mogelijk zelfs daaraan voorafgaand.  Er is altijd een spirituele weg terug naar de Tien Geboden, de Jacobsladder en zelfs naar de tempel met zetel van (rechter) Salomo in India. 

Voor serieuze volgelingen van Jezus staat er bij de evangelist Matteüs 10:34 dat Jezus niet is gekomen om vrede te brengen, maar is gekomen om het zwaard te brengen. Om Jezus te kunnen volgen, moet je in stilte een eenzame beslissende keuze willen en durven maken. Niet om in Jezus te gaan geloven, maar om hem als leraar te vertrouwen en hem in zijn voetsporen te volgen, zoals voorafgaand de weg van Mozes.  

De profeet Mohammed heeft gezegd “Je kan geen moslim zijn als je geen respect hebt voor alle voorgaande profeten”. In de Koran Soera 9:123 kan iedereen hetzelfde lezen over een gevecht met het zwaard van Jezus. Als echte oprechte jood, christen of moslim laat je de kudde los en volg je zonder enige twijfel de spirituele weg van de profeten. De profeet Mohammed zegt ook dat Allah één is met de godsvruchtige.  Dan kom je in Srinagar de stad waar Mozes en Jezus liggen begraven.  

 

Profeet Mohammed: 

“Allah is één met de godsvruchtige” 

 

Het bevestigt met bewijs dat er altijd een religieuze weg terug is. De mens volgt de eerdere profeten. Van belang is een persoonlijke keuze te maken en zonder enige twijfel bewust de weg van eerdere profeten te volgen, zodat de gehele wereld weer een religieuze toekomst heeft. Het door God beloofde land omvat de gehele wereld. Elke profeet had het verlangen naar eenheid in religie.  

De Leeuw van Juda roept je op om terug te keren naar de bron. Gebruik indien gewenst voor meer kennis telkens online encyclopedieën, databanken en wetenschappelijke artikelen. In het Oud-Sanskriet van de Veda’s gaat de geschreven religieuze geschiedenis van het Moksha terug tot binnen het gehele astrologisch Stiertijdperk, dat meer dan 6000 jaar geleden is ontstaan vanuit het tijdperk van de Tweeling. 

 

Aansluitend op de geschreven geschiedenis van de Veda’s volgt de Griekse, waarin de god Arras de 6de generatie is vanuit Chaos (De oersoep) in relatie met de godin Sarasvati uit de hindoeïstische cultuur. De stamboom verloopt zo: Chaos, Gaia, Ouranos, de Titanen, Kronos en Rhea, Zeus en Hera, en Arras. 

Religio heeft slechts één basis, namelijk Theosofie (Goddelijke wijsheid).  

Dat is de wortel van religieuze kennis vanuit de oersoep. Elk later geloof is ontstaan door gebrek aan religieuze en culturele kennis. Elk geloof is door gebrek aan kennis van ‘religie’ wel evident gebleven in offeren en delen met mensen die religieuze hulp nodig hebben. 

Religie en geloof blijven ook na het Stiertijdperk gekenmerkt in het tonen van dankbaarheid en respect voor alle vormen van leven, in liefde, maar wel binnen een eigen verdwaalde kudde met eigen herders die zich hoogverheven graag laten zien aan de kudde.  

De joodse geschiedenis begint met slavernij en het aanbidden en offeren aan een Gouden Stier. Het joden-dom impliceert dat ze constant slachtoffer zijn; in Egypte en Babylonië, door de Filistijnen, de Inquisitie, in de Holocaust, door de Russen en Afrikanen. Terwijl zij de drijfveer waren achter de Gouden Eeuw en de Opiumhandel.  

Het is nog altijd een spiegelbeeld van de hedendaagse politiek.  Je zou ze echt wangklappen geven zegt Aoyang Chen (tijdens het redigeren van dit boek) om ze wakker te laten maken, zoals ze in Japan deden. Als je daar het slachtoffer zit te spelen en zit te janken, dan geven ze je flinke klappen tegen de wangen om je wakker te maken. Chinezen, Japanners en Indiërs kennen schaamte en gezichtsverlies.  

In Japan plegen ze Harakiri (zelfmoord) als ze een fout hebben gemaakt, zoals dat gebeurde met de Japanse ingenieur die in Rio de Janeiro Brazilië de brug heeft ontworpen. Toen bleek dat hij een rekenfout had gemaakt en de brug hersteld moest worden, kon hij dat niet verkroppen. 

Zijn eer was aangetast en hij sprong nog diezelfde avond van diezelfde brug. Als de joden zo bijzonder zijn, wil ik ze herinneren aan Judas die zichzelf aan de boom heeft geknoopt vanwege zijn eer. Dit is een herkenbare bijdrage van Aoyang Chen welke deze cultuur van gezichtverlies kent vanuit zijn Chinese opvoeding.  

Als je in de Bijbel Jason inruilt voor Gideon ben je wat mij betreft erger dan Judas.  Judas had nog de trots, dat hij zichzelf ophing aan een boom. Samengevat is het erkennen van een volk slechts symboliek, want de wortel blijft onveranderd. Zo ook de stamboom welke bekend gemaakt is in dit boek. Wij allen delen hetzelfde licht en dezelfde kennis. Oog om oog, tand om tand hoort een glimlach en knipoog te zijn.  

Witte schapen, zwarte schapen 

Nu is er in onze tijd onnodig veel dierenleed. Koeien worden misbruikt, gemanipuleerd en gebruikt als voedsel. De melk van de koe zit vol met medicamenten, zoals ook kip en elk ander soort vlees.  

Zelfs moord op de ‘andersdenkende’ mens is normaal geworden.  Het afslachten van gelovige mensen binnen een zogenoemde heilige oorlog is normaal geworden.  

Oog om oog en tand om tand zeggen de heilige geschriften, zonder enige mededogen, glimlach of knipoog. Zelfs in de Tien Geboden staat te lezen dat je je ouders moet respecteren.  

De Tien Geboden zijn mislukt en daar is een hele Bijbel bijgekomen.  

Als je de Tien Geboden niet respecteert heb je aan alle verhalen helemaal niks.  Alle heilige boeken erna van schriftgeleeden zijn waardeloos. De hele geschiedenis van de Stier en het Joodse volk. Uiteindelijk wordt de Gouden Stier stuk geslagen. Volgens de latere Joodse geschiedenis kun je goud alleen smelten. Het zogenoemde uitverkoren volk met een verhaal over het beloofde land verhuist langdurig naar de woestijn, want het is gefrustreerd en verward. 

De oorzaak is duidelijk.  

Immers de gehele wereld is het beloofde land, voor alle volkeren.  Het komt uiteindelijk goed voor de Koerden, Alevieten en Jezidi’s in het oude land van Mesopotamië, onder de bescherming van Christos. Allereerst zullen de zeven zegels geopend moeten worden.  

In Openbaringen zijn de zeven zegels bekend gemaakt, waarin aanwijzingen zijn te vinden van de wederkomst van Christus. Ook geeft dit boek de reden dat Jezus op zich laat wachten.  

De profeten stammen in zeven stappen af van de profeet Noach.  

De bekende koning David gaat in slechts zeven generaties naar Noach.  

Mozes is gefrustreerd, want het uitverkoren volk kan de inscripties niet lezen.  Een boek lezen en begrijpen is moeilijk en wetten schrijven is nog moeilijker.  Mozes gooit de Tien Geboden uit frustratie stuk.  Vader Abraham keek ernaar en dacht aan zijn vader Noach en zijn grootvader Henoch. Mozes bereikte net als zijn vader en grootvader de leeftijd van vele eeuwen.  Hij kende de geschiedenis nog van de acht deugden: Liefde, vrede, juist handelen, inzicht, wilskracht, juist denken, doorzettingsvermogen en dagelijks brood op de plank brengen op een correcte manier. 

Het geeft de indruk dat de oorspronkelijke eenheid en het Humanisme werd vernietigd. Het geluk was dat Abraham nog zeven zonen had en gezamenlijk zouden deze in de verre toekomst alle zeeën gaan bevaren.  

Van belang was een Joods-Grieks of later een Romeins-christelijke verbond.  Iedereen kan de kennis uit de Torah lezen.  

Ook de Bijbel en de Koran delen de geschiedenis van het Gouden Kalf. 

De kennis van de Veda’s is bewaard gebleven in het Sanskriet. De lijn van profeten komt opnieuw in het licht. De sluier van de geschiedenis wordt afgedaan.  

Mozes ging terug naar het oude India.  

Er is een weg terug via Jezus de Goede Herder en dat idee is verspreid in alle talen van de wereld. Als men voor het eerst luistert naar de profeet Mohammed, dan krijgt men de drang en noodzaak om de weg terug te vinden. De laatste profeet van de Islam zei dat je geen echte moslim kunt zijn zonder respect voor alle voorgaande profeten. Niet alleen op individueel gebied, maar ook de collectieve mensheid zal de weg terug moeten belopen. Dit vraagt om een spiritueel getraind leger van vrijwilligers.  

Religie krijgt dan opnieuw zijn originele betekenis terug.  

De Religio is een verbinding en niet langer een blind geloof voor struisvogels.  Geloof is niet passieve onderwerping, maar actieve interpretatie.  De mens maakt zijn eigen geloof, want de mens zal vorm moeten geven aan zijn eigen goddelijke bewustzijn, zoals Michelangelo zijn meesterwerken vormgeeft met zijn beitel. Wijsheid start met kennisuitbreiding.  

Een mens heeft een vrije wil en is zijn eigen profeet.  Een bewust mens heeft geloof in eigen waarheid en neemt persoonlijke verantwoordelijkheid daarvoor.  

De heilige koe begrijpen, zal je een compleet andere blik geven over Moeder Aarde.  Alle dingen krijgen opeens een andere waarde.  

Begrijpen dat de Sol Invictus altijd al de onoverwinnelijke zon is geweest en dat Luna de Maan de andere helft vormt, zorgt ervoor dat je stevig op de aarde staat. De maan is vrouwelijk en de moeder, die verband houdt met het levenswater.  Denk aan eb en vloed, want de bron van elk leven op aarde is licht en water.  Denk aan de menstratie cyclus bij de vrouwen.  

In een droge woestijn is de roos van Jericho te vinden, die ook symbool staat voor de wederopstanding. Deze plant kan wel 100 jaar zonder water, maar bij de eerste regendruppels komt de doornloze roos spontaaan tot bloei.  In enkele weken transformeert een woestijn in een kleurrijke oase.  De roos staat daarom ook voor onsterfelijkheid.  

 

Psalm 23 

 De Heer is mijn herder. Goed en slecht ontmoeten elkaar 

symbolisch. 

 

Hoofdstuk V. 

De Ware Jacob komt herkenbaar uit het geslacht van Abraham en David.  

De Bijbel vertelt over een Joods meisje van 14 jaar die maagd wilde blijven, dit meisje was Maria. De tak van Jozef ging bloeien en hij was De Ware Jacob. In de roos van Jericho laat de schepper de innerlijke geestkracht zien. Opnieuw kan Gods geest in de ether en over de wateren zweven. Het is niet langer wachten op wat God wil, maar zelf luisteren naar wat de profeten te vertellen hebben. 

Het bestuderen van de woorden van profeten is een serieuze en religieuze opdracht bedoeld voor alle mensen op aarde. De woorden van Mohammed zijn bedoeld voor elk mens met een oprechte nieuwsgierigheid en vertaald zich tot religieus bewustzijn.  Er is een herkenbare weg terug voor alle oprechte volgelingen van profeten als Mohammed en Jezus.  

De weg naar vrede is Jezus zelf, vrede is de weg.  Het Egyptisch alziend oog staat op Amerikaanse Dollarbiljetten afgebeeld.  De Amerikanen hebben zich vanuit het genootschap van de Vrijmetselaars dit symbool toegeëigend. Dergelijke symbolen herkennen en interpreteren is moeilijk en er over oordelen zonder inwijding is vanzelfsprekend ongepast.  Volgens veel Arabieren gaat het om hebzucht, olie, goud, diamanten wapenhandel, etc. echter zonder hard onomstootbaar bewijs gaat het om speculatie en verdachtmaking.  

De Illuminati in samenhang met de Zionisten komen in beeld.  

Zijn deze de enige die het licht zien en zich gemachtigd voelen om het Oude Testament te verbasteren door de rechter Jason te verwisselen met Gideon.  Het getal één is symboliek voor de bloedlijn van Ares, via Chaos in de Bijbel onder toeziend oog van de Uil en de Stier. 

Herken je de waarde nog van deze symbolen?  

Weg met de Illuminati en weg met de wapenhandel en het zaaien van verdeeldheid, want er is nog nooit een oorlog gewonnen in de geschiedenis. Er moet persoonlijk een keuze gemaakt worden voor oprechte broederschap. Er is geen weg naar vrede.  

Vrede is de weg.  

Gods liefde is grenzeloos, nederig en vreedzaam. De zonnestralen van de Sol Invictus bestralen en reiken tot in het oneindige. 
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Figuur 64: Links zien we op de dollar de piramide met het alziend oog (symbool uit Egypte) Het getal één is symbolisch herkenbaar als de bloedlijn van de God Ares vanuit Chaos,   

Kennis wint van elk geloof 

Onde4 

De profeten wijzen ons ongetwijfeld opnieuw de weg naar de stad Urfa.  Het oude Mesopotamië wordt bereikt. Over land of door de lucht wordt de voet van de Himalaya bereikt, in de streek Kasjmir grenzend aan Pakistan.  Op weg naar India wordt er gedacht aan Plato, Socrates, Pythagoras en Aristoteles, welke de onvergetelijke leraren waren van (god) keizer Alexander de Grote.  

Ook de Boeddha uit India en Confucius en Laozi uit China mogen niet ontbreken. De bloedlijn van Arras wordt geïnterpreteerd in de context van Confucius, Laozi, Pythagoras, Plato en (god) keizer Constantijn de Grote 300 n.chr.  

In alle culturen was de (god) keizer een belichaming van de Sol Invictus.  

De (god) keizer Alexander de Grote leerde zelfs zijn paard over zijn eigen schaduw heen te stappen. Zo ook zal opnieuw over de schaduwen van de wapenhandel en geloofs schisma’s heen gestapt moeten gaan worden. 

Er zijn geen redenen meer om te geloven in verdeeldheid, slavernij of oorlog.  

Niet in naam van God, Allah of Jehova. Stap over de schaduw heen van maatschappelijke conditionering, massageloof en manipulatie.  

Richt het bewustzijn op de zon en alle voortgebrachte producten. Elk mens kan innerlijk verlicht worden en leren om over zijn of haar eigen schaduw heen te stappen.  

Alle vormen van religieuze levenswijsheid komt oorspronkelijk uit het Oosten.  
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Figuur 65: Standbeeld Confucius

 

Confucius: 

“What you do not want done to yourself, 

Do not do to other.” 

 

Herhaaldelijk wordt daarom gedacht aan de Boeddha en Jezus de Goede Herder. Ook andere grote leraren mogen er zijn, zoals Plato, Socrates en Pythagoras.  In het Verre Oosten hebben we ook nog Laozi en Confucius. De goddelijke keizer Constantijn Arras 300 n.chr. staat centraal in de leer van de Boeddha en was bekend met al deze religieuze en wetenschappelijke kennis.  

Er moet daarom gedacht worden aan het naar hem vernoemde Constantinopel het huidige Istanbul. Ook denken wij aan zijn Kasteel Arras. Zijn kasteel Arras ligt aan de Moezel bij de stad Trier in Duitsland. Het kasteel is heden een 4-sterren hotel.  

Na een bezoek aan dit kasteel kan iedereen kennis maken met de stad Trier, met haar bijnaam Oud-Rome.  

De kathedraal in Trier moet iedereen gezien hebben, want deze heeft betrekking op een verering van Sol Invictus en de door de Romeinen verduisterde Venus. 

Figuur 66: Kasteel Arras aan de Moezel, vroeger het huis van godkeizer Constantijn de Grote (300 n. Chr.)
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Wat dan zou kunnen volgen, is een bezoek aan Klein-Rome; de Vlaamse stad Brugge. Bezoek aldaar de praalgraven van hertog Karel de Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië. Zelfs het hart van haar zoon, de koning van Castillië, is in haar graftombe begraven. Daarbij valt ook nog even te denken aan het Winterpaleis van de Hertogen van Bourgondië, wat in gebruik was van 800 tot eind 15de eeuw. Het paleis bevindt zich in de Franse stad Dijon, waar de Griekse uil al 700 jaar volop in het straatbeeld aanwezig is. 

Vanuit Dijon in Frankrijk gaan we naar het zomerpaleis in Brugge in Vlaanderen en tijdens deze reis wordt duidelijk wat er zoal door het Vaticaan in de donkere middeleeuwen is verduisterd. Vanuit Brugge is het 50 kilometer rijden met de auto naar Nazareth en 100 kilometer rijden naar Bethlehem.  

Dit geeft aan dat Vlaanderen gekenmerkt wordt door heilig land, zoals Israël (ofwel Jacob).Het christendom begint in 490 met Vaast van Arras, 500 jaar later zijn de Tempeliers en de Vrijmetselaars bezig om kathedralen en kerken te bouwen. In de 15e eeuw valt deze hele geschiedenis onrechmatig onder de paraplu van de Romeinen.  

 

Bij elke stap in de mooie stad Dijon (met de betekenis Heilige stad) wordt men beslist een beter mens, want de zonsverduistering is opgeheven. De Christos is op een mooie dag onveranderd de onoverwinnelijke zon.  

De dom Sint-Pieter ligt nabij kasteel Arras in de stad Trier aan de Moezel in Duitsland. Er wordt gedacht aan de goddelijke keizer Constantijn de Grote samen met Jezus de Goede Herder. Dogmatische wetgeving van de kerk in Rome wordt genegeerd. 

Er wordt onveranderd in het licht en het bewustzijn van de onoverwinnelijke zon geleefd. De zondag en de maandag waren ingesteld door godkeizer Constantijn de Grote. Dit was voor mij voldoende bewijs voor het behoud van de oorspronkelijke waarheid dat de zondag en maandag gerespecteerd moeten blijven. We moeten in de wortel blijven van het Grieks christendom, welke een diepe relatie heeft met de zon, de maan en het gehele universum. 

De (god) Keizer Constantijn moest 300 n.chr. niets hebben van nieuw geloof, want zijn zogenoemd later Romeins christendom is in woorden herkenbaar als gebakken lucht.  
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Figuur 67: Dom in Trier, gerechtsgebouw en kathedraal.

 

Het Romeins christendom is bewijsbaar pas onstaan in 490.n.chr. met de doop van de Franse Koning Clovis. De geschiedenis zegt dat Trier (300 n. Chr.) een versie is van het latere Rome.  

Het zijn de overwinnaars die geschiedenis schrijven.  

De dom in Trier is gebouwd in de tijd van godkeizer Constantijn. Het was ook de tijd dat de stad Istanboel als naam Constantinopel had. De dom in Trier was een zetel voor kennis en rechtspraak, zoals elk ander kathedraal binnen een grote stad. De dom was in het licht het symbool van Sol Invictus de onoverwinnelijk zon.  

Er wordt gedacht aan de rechtspraak over grenzen van de god Arras. 

Online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen zijn er ook voor u. Het standbeeld van de god Arash (Boogschutter) is te vinden bij het Saadabadpaleis in Teheran (Perzië, het huidige Iran).  

Het bijbehorende verhaal is beslist zeer opmerkelijk en indrukwekkend. Het gaat om het standbeeld van de god Arash, die de grenzen bepaalt. De goddelijke Arash staat daar om bekend. In het huidige Iran worden daar tot heden dagelijks in de media, liedjes gezongen over Arash.  

Iedereen uit die streek kent heden de god Arash, de bepaler van grenzen.  

Zoals ook het lied “Vader Jacob slaapt gij nog?”, dat gerelateerd is aan het Grieks alfabet. 

Bij herhaling gaat het om opzettelijk verduisterde kennis.  

Mythe, werkelijkheid en cultuur zijn vanzelfsprekend ook met Rusland verbonden. Arash blijft binnen elke cultuur uit de duisternis terugkomen, al sinds de oersoep Chaos.  Het doel is dat er bij mensen met een ontwikkeld bewustzijn een licht opgaat. Symbolen in bijvoorbeeld een vlag of de naam van een rivier, helpen om de waarheid opnieuw zichtbaar te maken.  

De weg gaat terug naar de heilige stad Urfa, de stad van de profeten, omdat alle profeten daar geweest zijn. Als je vanuit Urfa naar de weg vraagt die Jezus heeft gelopen met Maria (Moeder van Jezus), kan ieder mens de weg wijzen naar Srinagar.  Onderweg is de moeder van Jezus gestorven en begraven.  Ergens op de route is de kerk te vinden waar de moeder van Jezus is begraven.  De stad Urfa is omringd met water en karpers, het symbool voor tegen de stroom in zwemmen en symbool voor de jeugd.  Onderweg vanuit de stad Urfa naar Srinagar in Kasjmir kan iedereen je nog steeds zonder twijfel de weg wijzen. Onderweg deel je het licht van de Boeddha, Jezus en de profeet Mohammed.  

Wij denken aan Jezus en Mozes die de weg teruggingen naar het land aan de voet van de Himalaya. Het land van de verlichting met de Boeddha en hindoeïstische cultuur. Een cultuur zonder geloof, maar wel met opmerkelijke kennis over de wederopstanding uit de dood.  

Zo is er ook nog het bijna vergeten Egyptisch dodenboek uit de tijd van de bekende goden Isis, Horus en Seth, welke in Egypte het symbool is van eenheid en hoort in datzelfde gebied wat voorheen beheerd werd als een eenheid door (god) keizer Alexander de Grote.  

Opeenvolging van goden in de Egyptische tijd, onder Grieks beheer.  Het Egyptisch dodenboek was een reïncarnatieverhaal en optelsom gerelateerd aan karma en dharma. De Godin Isis zit in de bloed lijn van Maria Magdalena.  Egyptische drie-eenheid van de tegenwind.  

Horus is God van de Poorten en van de oorlog en een verduisterde Ares.  

Dit is herkenbaar duidelijk gekoppeld aan (god) Keizer Alexander de Grote. Isis ging naar de Nijldelta met de joodse Mozes, waarvan zij de moeder is.  Horus is de vader en Seth is de zoon.  

Uit het oud Sanskriet komt het woord reïncarnatie ofwel wedervleeswording, dus een wedergeboorte in vlees om reden dat elke ziel in de oude leer, als godsvonk, even oud is.  

Er is dus beslist meer kennis over reïncarnatie dan over de zogenoemde zondvloed, de Jacobsladder en de ark van Noach op de berg Ararat in het huidige Oost-Turkije.  De toren van Babylon als ladder naar de hemel is mislukt zoals ook de aanbidding van de Gouden Stier.  

Daarom worden in de 21e eeuw alleen de profeten gevolgd. 

Het zwaard zal de scheiding aanbrengen.  

Er moet symbolisch met het zwaard een bewuste keuze gemaakt worden tussen ketters en profeten. Zoals Jezus met zijn moeder na de zogenoemde kruisdood en de zogenoemde zonsverduistering op weg ging naar de stad Urfa op de grens met Syrië.  

Gevlucht voor de Romeinen.  

Zoals ook Maria Magdalena met Sara richting Frankrijk.  Jezus, volgt het pad naar moksha, terug naar de deelstaat Kasjmir in India, zoals de profeet Mozes dat eerder deed.  

Het woord moksha is in het Sanskriet, een staat van hoger ‘bovenpersoonlijk’ bewustzijn. Oud geworden gaat de geest van Jezus naar de hemel of het oorspronkelijk nirvana. Zijn lichaam ligt tot op heden in een graf in de stad Srinagar.  Het voornoemde pad naar moksha is de weg van eerdere wereldleraren.  

Voor de profeet Mohammed is het de weg van respect.  Je kan volgens de profeet geen moslim zijn als je geen respect hebt voor alle voorgaande profeten. Na het plotseling overlijden van de profeet in de zomer van 632 n. Chr. is deze belangrijke boodschap zijn enige opmerkelijke erfenis en dus is dat zijn testament en verder niets.  

Wel is er nog de opmerking dat alle eerdere profeten moslims zijn geweest. Maar de realiteit bewijst dat het de Soefies zijn geweest. Deze zijn de bron van de Islam en de bron van het Abrahamitische geloof. De basis is rechter Salomon geweest met het bekende Salomons oordeel. Dit maakt duidelijk dat in de Griekse taal Alfa en Omega de ring sluiten. Het Grieks alfabet is herkenbaar in het lied Vader Jacob slaapt gij nog.  

De zon en de maan ofwel het mannelijk/vrouwelijk versmelten tot eenheid. Ook Jezus heeft geen testament nagelaten, met uitzondering van het vredesevangelie wat tot de vorige eeuw verduisterd is geweest binnen het Vaticaan.  Ook Jezus heeft nooit om een verheven paus gevraagd of oordelend en veroordelend grondpersoneel met een nageaapte papegaaienmentaliteit.  
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Figuur: Een groep Ara’s 

 

Elke paus in Rome denkt tot op heden de plaatsvervanger te kunnen zijn voor Jezus, maar dat is al 2000 jaar bewezen grootheidswaanzin.  

Geen enkele profeet kan en mag worden vervangen.  

Van belang is dat van elke bekende profeet de belangrijkste boodschap gerespecteerd wordt. Alleen dan is de Jacobsladder te beklimmen en alleen dan wordt in beeldspraak gewandeld op het oude mokshapad en wordt stap voor stap in contact getreden met kennis en het oudste heilige boek de Bhagavad Gita (Lied van de Heer). De botanische naam voor een papegaai is Ara. Als meervoudig volk volgt Arras in beeldspraak. Elke bewuste jood, christen of moslim weet dat elk ‘geloof’ binnen een kudde al vele eeuwen levensgevaarlijk is.  

Geloof is los van de wortel en het oude woord religie is verbinden. De weg terug naar de werkelijkheid van religie is door Jezus de Goede Herder met de profeet Mohammed bij herhaling opnieuw bekend gemaakt. Zoals eerder door andere profeten zoals de Boeddha. Gezamenlijke eenheid, vol van mededogen en broederschap vraagt om bewustzijn.  Elk mens moet ‘zonder papegaaienkooi’ of schaapskooi een bewuste keuze willen en durven maken.  

Dit vereist dat er tijdens dit leven of in een volgend leven een spirituele wedergeboorte plaatstvindt en dat kan alleen als jij en ik bij herhaling spiritueel en persoonlijk de verantwoordelijkheid aangaan om zelfstandig onze eigen vroedvrouw en spirituele leraar te worden, verlost van de kudde en de stoffelijke illusie. 

Dus in beeldspraak los van de kudde of als eendjes binnen de eendenkooi. Het vraagt om een keuze en daarom zegt Jezus “Gebruik het spirituele zwaard”. Jezus, de Goede Herder zegt het duidelijk en Matteüs schrijft erover. Geen gelovig mens begrijpt deze tekst van Matteüs 10:34, maar Jezus zelf gaf het voorbeeld en verliet zijn familie. Zelfs zijn geliefde Maria Magdalena en zijn geliefde dochter Sara Arras.  Jezus, Arras de Goede Herder verliet zijn familie om deze rust te geven en later werkt hij in de medicijnen in de stad Srinagar van de deelstaat Kasjmir in India en daar wordt hij ook begraven.  

Ook de boodschap van de profeet Mohammed als spiritueel leraar is voor elke echte moslim duidelijk. Het oude pad naar moksha is de weg van verlichting, de weg van Sol Invictus (De onoverwinnelijke zon). Het oude pad naar moksha is voltooid als je verlost bent van je innerlijke conflicten, jezelf innerlijke hebt gereinigd en je bewustzijn is gegroeid.  

De weg naar nirvana is innerlijke vrede, bijvoorbeeld een moment dat je buiten bent, kijkt naar de ondergaande zon en je onverwacht bewust wordt van de innerlijke rust. Zonder gedachten blijft het dan voor altijd een tijdloos moment, want later weet je ook niet of het vijf minuten heeft geduurd of drie jaar. Je zat in een soort van flow.  Alle afleidingen was verdwenen en er was gewoon niks. Op het moment dat je weer echt wakker wordt ben je nog wat zweverig, maar voel je verlossing.  Je bent als het ware uit de cyclus van geboorte en dood. Er zijn mensen die zelfs naar India gaan, om zichzelf daarin te trainen. Yoga-meditatie is gerelateerd aan het mokshapad.  

Wat in beginsel zweverig is en lijkt, blijkt in de praktijk een geestelijke verrijking te zijn.  Je gaat eerst naar het nulpunt, want het is zweverig en je moet er niets van hebben, totdat er een moment komt dat je andere mensen ontmoet die datzelfde hebben. Dat maakt de gnosis, kennis in de sfeer van occult.  In feite kan je dat in onze samenleving terugvinden in de kerkdienst, waar brood en wijn het lichaam van Christus voorstellen, dat is ook zonder Gnosis = Kennis en Occult = Geheim, met menselijk verstand of bewustzijn niet te bevatten.  

Vipasanameditatie 

De sfeer van India kan je ook in Nederland krijgen, want je kan gratis Vipasanameditatie doen. Op een gegeven moment was ik met een groep van veertig à vijftig mannen en vrouwen, van diverse leeftijden. Als je 10 dagen niet mag praten, zie je mensen veranderen. Dit in de zin dat ze naar binnen gekeerd zijn, strijd voeren, en dat zo erg dat ze soms behoefte hebben aan een gesprek. Daar is bij noodzaak een leider voor om mensen te helpen, zichzelf te bevrijden van spanningen en opgebouwde stress.  

Sommige mensen zie je innerlijk strijden, ze leveren echt strijd met zichzelf.  

In de meditatie sessies mag je weglopen. Maar als ze echt weg-lopen moeten ze buiten onder een touw door kruipen en eenmaal weggelopen mag je niet meer terug. Ik heb zelf mensen zien weglopen en heb zelf ook iemand zonder woorden onder dat touw vandaan getrokken.  

Je kan zonder oogcontact in stilte iemand zonder gesprek, zelfs als deze dertig/veertig meter bij je vandaan is, verdiept en in zichzelfgekeerd, tijdens een wandeling in de natuur echt leren kennen.  

Tijdens pauzes mocht je wel naar buiten, maar je mocht niet praten.  De persoon welke ik onder het touw vandaan had getrokken, leerde ik zonder woorden steeds meer kennen.  

Ik wist dat als ik mij openstelde, dan was dat openstaan er visa-versa ook voor mij.  Wij hebben nooit een enkel woord gewisseld maar diegene sloeg bij het afscheid wel een arm om mij heen. Wij deelden visa versa zonder woorden een eigen levensverhaal.  Dagen na de meditatie kon ik niets zeggen en slechts denken aan het woord ongelofelijk. Ik ontdekte dat communicatie zonder woorden eenvoudig was en zelfs over een hele grote afstand. Zonder gebruik te maken van een telefoon, kan je met mensen intuitief communiceren.  

De ether is gevoelig voor zoveel meer dan we denken.  

Voor mij was het ongelofelijk, zodat ik vele dagen dagen verslaafd ben geweest aan het woord ongelofelijk, want het is gewoon niet te bevatten.  

Niet van deze wereld. 

Verlost van kuddegedrag zal elk mens ontdekken wat Jezus de Goede Herder bedoelde met de woorden “Ik en de vader zijn een”.  

Jezus, was een vertegenwoordiger van de zon, zoals ook al te zien was bij (god) keizer Alexander en ook later bij godkeizer Constantijn de Grote.Indien gewenst is er ook nog het verborgen gehouden evangelie van Jezus persoonlijk.  Het is er ook voor u. Dus leer de waarheid van Jezus de Goede Herder kennen. De mens leeft heden in een maatschappij vol van communicatie en kennis. Het jonge Watermantijdperk brengt ons snel terug naar het Vissentijdperk, het Ramtijdperk of het Stiertijdperk. In deze volgorde is er 6000 jaar astrologische en religieuze kennis beschikbaar.  

Samengevat 6000 jaar goddelijke wijsheid, zoals op het wereldberoemde schilderij van Paulus Potter. Op het schilderij ‘De Stier van Potter’ zien wij Brave Hendrik, “Hoera het is een jongetje” van het eerdere “boerenerf” Hendrik is nu een volwassen man. Het eerder pasgeboren jongetje van Het boerenerf is ook Teun van het leesplankje. Links onder zien wij liggend in tegenovergestelde richting twee schapen, een Ram en een stier. Het is de symboliek van drie religieuze tijdperken. 
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Figuur 68: "De stier" door Paulus Potter

We kijken naar het Grieks-christelijk symbool Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon aangevuld met het Hieros-Gamos-kruis en de eerste en laatste letter van het Grieks alfabet, Alpha en Omega.Deze twee letters maken de Griekse cirkel weer rond. Uit het Grieks vertaald komt het woord katholicisme of het latere universele woord katholiek.  Onze Brave Hendrik op het schilderij van Potter, met op het hoofd een pileus (Vrijheidshoed) kreeg in de 16de eeuw een molen van onze koning Filips II om de zusterpolder van voornoemde kloosters te bemalen in La Haye (Den Haag). 

 

Op de achtergrond van dit beroemde schilderij ‘De Stier’ is de Bonifatiuskerk te zien van Rijswijk als eerste en oudste bisdomkerk van Nederland. De Stier van Potter is om meerdere redenen een zeer opmerkelijk schilderij. Hieros-Gamos-kruis was al kenbaar op het schilderij De doop van Jezus door Johannes in de Jordaan en vervolgens in het schilderij Nachtwacht van Rembrandt van Rijn en nu komt de spirituele waarheid van het goddelijk huwelijk opnieuw in het volle licht.  

De stier is dus een universeel religieus schilderij.  

1. In de bomen is het X Griekse universele Hieros-Gamos-kruis te zien. 

2. Onder het kruis (de bomen ) zien wij veelzeggend een Stier, Ram en in de schapen 

het symbool van het Vissentijdperk. (drie tijdperken) van elk 2000 jaar. 

3. Rechts boven het achterwerk van de samengestelde Stier onder een donkere wolk 

zien wij een leeuwerik vliegen. Deze leeuwerik staat symbool voor een spirituele boodschap.  

4. Hendrik heeft een opmerkelijke pileus op het hoofd als symbool voor vrijheid. 

5. De kikker staat symbool voor de opstanding van christus en het sprookje van de 

kikker en de prins.  

6. De samengestelde Stier blijkt voor boeren en kunstkenners te bestaan uit drie 

delen. De kop is het oudste deel met kennis uit India.  

7. Astrologische tijdperken van religieus bewustzijn. Religie is gedegenereerd en 

verknipt geloof geworden.  

8. Een Babylonische oude kop met een vervormd midden lijf en een jong kontje. 9.

De beplanting onder de religieus ‘samengestelde Stier’ is groot hoefblad ook bekend als allemansvedriet of pestwortel.  

10. Herkenbaar ligt er ook een vlaai, poep als grote religieuze boodschap of indien 

gewenst om de opmerkelijke beplanting zoals allemansverdriet en de aanwezige extremistische strontvliegen te voeden. 

11. Als er niet gekeken wordt, maar wij bewust zien en niet horen, maar bewust 

luisteren naar de leeuwerik met uitzicht op Rijswijk dan is er de Bonifatiuskerk. Bonifatius is vermoord in Dokkum en bracht de oorspronkelijk Grieks-christelijk religie met de doop in water in ruil voor de besnijdenis.  

12. Als laatste is er aan de voeten van de bomen nog de judaspenning als symbool van 

verraad met de verduisterde leer van onze geschiedenis en de vergeten Bourgondische hertogen. 

 

13. De hand van Hendrik rust op de mannelijke stamboom X  

13 punten om met Paulus Potter even over na te denken of op te mediteren.  

Deze punten maken ons opnieuw bewust van oorspronkelijke eenheid en latere bewust verknipte eenheid. Ook het schilderij is om onduidelijke reden verknipt geweest.  De gevolgen van deze religieuze verkniptheid zijn in 2016 bijna dagelijks in het nieuws.  

De verkniptheid van de latere religies had als bron de stier van goud in samenhang met de tien geboden. De belangrijkste wetgeving is op dat moment geweest: “Gij zult niet doden”. Opmerkelijk bevindt zich in de heilige geschriften van de Abrahamitische godsdiensten verduisterde kennis, zoals die over de Arras- en Kura rivier. Al deze kennis is blijkbaar met de zondvloed weggespoeld, zoals ook de god Arras.  

Daarbij is het opmerkelijk dat elke verband met India ontbreekt. 

Zelfs het graf van Mozes en van Jezus de Goede Herder binnen de provincie Kashmir is vergeten. Kashmir is de streek welke rijk is aan ‘kruiden’ en planten met narcotische extracten. Dat is de reden dat Jezus als de bekende gebedsgenezer overwegend in Kashmir leefde op het eind van zijn leven.  

Jezus, welke bekend is als gebedsgenezer gebruikte zijn kennis van allerlei ‘kruiden’ om mensen te helpen met het verlichten en genezen van ziekte en pijn. Meest bekend is de Asclepius Turberosa welke ook bekend is als milky weed. De wortel van deze plant was de basis om een verdovend extract te maken om bijvoorbeeld bij ouderen een ooglid operatie toe te passen. Met deze gedachten over ziekenzorg en de zijderoute denk ik even aan het éérste Europese ziekenhuis uit de tijd van de Hertogen van Bourgondië in de stad Brugge.  

Dit eerste ziekenhuis in Brugge is nu een ziekenzorg museum.  

In de streek Kashmir aan de voet van de Himalaya is een tempel ter verering van de penis. (Lingam en Yoni verering) Het is een (heilige) grot vol met penisvormige ijspegels. Bij de seizoenswisseling van winter naar voorjaar op het hoogtepunt van de Lingam komen vele duizenden mensen samen voor het feest van de langste penis.  Het is feitelijk een mannelijk/vrouwelijk (Lingam/Yoni) seizoens festival met alle kennis over de kamasoetra, waarin seks als iets heiligs wordt gezien en het mooiste wat er is. De Kamasoetra is een heilig boek waarin het mnl/vrl samenkomen in alle denkbare sexuele standjes.  

Dit feest van de goddelijke ervaring, is een feest van respect en harmonie.  

Zie het contrast tussen datgene wat in de Abrahamitische cultuur tot de duivel is gemaakt. De wetenschappelijke kennis van de gulden snede blijft verduisterd en het gehele koninkrijk Urartu in de context van de zijderoute en de scheepvaart krijgt de zondvloed.  

Ook is er geen enkele melding van de regionale maffia uit Chazarië, welke waren verbonden aan de God Baäl. Het Zionisme heeft niets te maken met het joden-dom van joden. Het Zionisme maakt slechts dankbaar gebruik van het ‘lot’ van de joden. Dit laatste blijkt een ‘dubbele boodschap’ te zijn, en vraagt om uw inzet en zelfonderzoek.  

Mijn onderzoek richt zich zonder vooroordeel op de wortel van onze gedeelde goddelijke stamboom. Alle wetenschappelijke kennis is ons gezamenlijk bezit, en niet slechts dat van een kleine groep zelfverheven mensen. 

Opnieuw valt te denken aan het feit dat 13% van het wereldinkomen in de 21ste eeuw wordt gebruikt om verdeeldheid te zaaien en religieuze oorlogen te voeren.  

Alleen gedeelde kennis kan deze waanzin stoppen.  

De Priorij van Sion 

Een priorij is een speciaal soort klooster, waarin de nonnen een besloten gemeenschap vormen. De plaats Rijswijk met de Bonifatiuskerk, brengt ons even terug in de tijd. De hoofdvestiging van de Priorij van Sion was tot in de 16de eeuw bewijsbaar in de Harnaspolder van Rijswijk samen met de twee kloosters op de Grote Markt in het centrum van Den Haag, die vernoemd zijn naar de moeder van Jezus en de moeder van Johannes de Doper. 

Er zijn ook andere familienamen ontstaan als gevolg van Jacobs aanboring van nieuwe geslachtslijnen, voor de voortzetting van de stamboom. Daar kan ik slechts een hint in geven; de andere familienamen zijn gerelateerd aan vogels. 

Er wordt opnieuw gedacht aan het regionale gehucht ‘Die Haghe’ het huidige Den Haag en de religieuze onrusten onder leiding van stadhouder Willem van Oranje, wonende in Delft. Opmerkelijk is dat deze stadhouder op dat moment nog in dienst was van onze Spaanse koning Filips II. Er volgt een zogenoemd religieus conflict van de lagere tegen de hogere adel.  De protestbewegingen en hervormingen waren veroorzaakt door priesters als Luther en Calvijn. Het theatrale werd afgebroken en alles wat overbodig was, was ondergeschikt aan het woord van God. Al het uiterlijk vertoon werd gesloopt. Bijkomend was de strijd tussen armen en rijken en de protestbeweging wilde direct het materialistische delen.  

De binnenlandse oorlog is samengevat als beelden-storm.  

In de omgeving van de kerk van Monster nabij Hoek van Holland zijn een aantal priesters en familieleden vermoord. Deze werden over de zee naar Gorinchem gebracht om daar naakt voor de kerk Latijnse liederen te zingen. Dertien werden er daaropvolgend gemarteld en naakt opgehangen in de kerk van Gorinchem. Door het volk werden de priesters voorafgaand uitgemaakt voor homo’s.  

Dit kreeg allemaal de naam beelden-storm en ook de kloosters op de grote markt in La Hay met de hele Bourgondische geschiedenis werden vernietigd, alles wat gerelateerd was aan Bourgondiërs en de Hertogen is weggemoffeld. Het enige wat overbleef is het latere Spaanse hof. De kloosters zijn gesloopt, namelijk op Sion in Rijswijk en de Grote Markt in Den Haag Beide waren deels al eerder afgebrand.  De kloosters waren vernoemd naar de moeder van Jezus en Johannes de Doper.  De Priorij van Sion plus de twee kloosters werden van de kaart geveegd.  Een familielid van mij werd met messteken om het leven gebracht. De haat was groot. De kloosters hadden de Grote Markt in beheer en ook het Zieken. Daar kwamen hulpbehoevende mensen en doodzieken (met een ziekte als de pest) en deze werden door Vlaamse nonnen verzorgd. Zo heb je herkenbaar nabij de Jacobskerk nu nog de Vlamingstraat in Den Haag.  

La Hay werd in de 15e eeuw beheerst en bestuurd door Vlaanderen.  

Wat overigens ook nog belangrijk was, was het gebied ‘t Sluisje, bij het latere Hollands Spoor. De hoerenbuurt nabij het sluisje lag grenzend aan de Haarlemmerhout. Regionaal kon je daar naaktlopen en drinken en feestvieren.  

De Geleenstraat is overgebleven, welke naar een plaats in Limburg is vernoemd.  Deze straat van de hoeren is tot op de dag van vandaag te bezichtigen. De goede daden van de Bourgondiërs en zusters van het Zieken zijn helaas verdwenen. Wat het vuur rond 1572 n. Chr. niet heeft kunnen vernietigen is nu als religieuze boodschap kenbaar gemaakt in het schilderij De Stier van Potter.  

We kijken dus in de spiegel van de tijd naar religieuze verkniptheid.  

Willem van Oranje had samen met de priesters Luther en Calvijn het doel de oude religieuze koek met bijkomende stoffelijke bezittingen naar verhouding van inzet, opnieuw te verdelen. Religie werd als nieuw geloof met oude dogma’s bij herhaling verknipt. De grote boodschap op het schilderij is herkenbaar als de poep met de extremistische religieuze strontvliegen.  We herkennen in de 21ste eeuw de extremisten en de vele religieuze conflicten.  

Uit deskundig onderzoek werd duidelijk dat het schilderij versneden is geweest en later gerestaureerd of ook mogelijk is het linkerdeel met de herder en de bomen met de schapen en de liggende Stier even los geweest.  

Er is geen echt antwoord van kunstkenners op deze vragen over De Stier van Potter  Ook niet op de zeer opmerkelijke geschiedenis van versnijden en weer plakken.  

De Stier van Potter is als een gebroken spiegel van de tijd 

Te zien is het Grieks-christelijk symbool Sol Invictus aangevuld met de eerste en de laatste letter van het Grieks alfabet zoals ook is in het lied van vader Jacob: Slaapt gij nog. Deze waarheid wordt nu al vele eeuwen door gebrek aan kennis en bewustzijn ‘goedgelovig ‘door alle bezoekers van het Mauristshuis over het hoofd gezien.  

Opmerkelijk heeft de Brave Hendrik een pileus vrijheidshoed op het hoofd wat een zeer oud symbool voor Griekse vrijheid is. De pileus is oorspronkelijk een paddenstoelwolk. Op de grond is een kikker te zien ‘de kikker en de prins’ is voor mensen ook nu nog als een sprookje. Het sprookje heeft nu een herkenbare boodschap.  

Vervolgens zijn de bomen gekruist zoals ook op het schilderij van Johannes de Doper, die Jezus doopt in de Jordaan. De eendenkooi in samenhang met het schilderij ‘Het boerenerf’ krijgt nu botten en vlees met een vetrandje. Het een is onlosmakelijk met het ander verbonden.  

Opnieuw valt te denken aan de twee kloosters op de Grote Markt in verband met de Priorij van Sion en de Jhesusklok met ingegraveerde ooievaar in goud en de Jacobus klok in de Grote Jacobus kerk. De twee kloosters op de nabijgelegen Grote Markt zijn vernoemd naar de moeder van Jezus Maria van Galilea en Sint Elizabeth de moeder van  Johannes de Doper.  

Dit cultureel erfgoed is in Den Haag vergeten zoals ook het nabijgelegen Spaanse hof. De vraag is nu natuurlijk of het woord vergeten wel juist is. Je kunt immers ook denken aan verduisterd cultureel erfgoed. Opmerkelijk groeit er aan de voet van de bomen de judaspenning Lunaria Annua. Deze plant krijgt na de bloei zilveren lobben en komt vaak in de christelijke geschiedenis voor, zoals bij verraad, de kus van Judas.  

Er wordt nu gedacht aan Jezus de Goede Herder en we horen de haan kraaien. “Ik ken die man niet” en bij herhaling kraait de haan, tot driemaal toe zegt Petrus “Ik ken die man niet”.  

Jezus, kreeg vervolgens de stoffelijke rozenkrans op het hoofd en werd koning van de joden genoemd om reden van de symbolische davidster (mannelijk/vrouwelijk).We denken nu ook aan het Andreaskruis, de mannelijke en de moedige, die als eerste apostel is doodgemarteld aan dit door de kerk vervloekte X Hieros Gamos en later vervormde S/M-kruis van de kerk in Rome.  

Symbolisch gaat het verhaal over verraad, oordelen en veroordelen. Zonder enige twijfel is de eindconclusie dat het schilderij De Stier van Potter, symbool staat voor religieus en vooral goddelijk verraad. Het schilderij ‘De Stier’ staat symbool voor Grieks-christelijke ontrouw en menselijk verraad van bijvoorbeeld de zusters werkzaam binnen de Priorij van Sion en de vele zusters werkzaam voor de regionale gemeenschap in de 15de en 16de eeuw, vanuit de kloosters in dienst van bijvoorbeeld de verzorging van leprapatiënten en andere hulpbehoevende binnen het Zieken (Een oud hospitaal of ziekenhuis).  

De ooievaar vliegt boven de Grote Markt en komt met een onverwachte blijde boodschap. In de grote toren van de Jacobskerk luiden de Jezus en de Jacobsklok en in Rijswijk laat Bonifatius zich horen met een uitzicht op de oude boontjesmolen.  Onze geschiedenis leeft in Sol Invictus de onoverwinnelijke zon. De spirituele leeuwerik zweeft onder een donkere wolk met een spirituele boodschap over moord en verraad op de gehele heilige familie van Jezus en Maria Magdalena.  

Er is sinds 490 n. Chr. spiritueel misbruik gemaakt van de heilige Vaast van Arras en de hertogen van Bourgondië en de moord op koning Dagobert als laatste koning van de Merovingers. 

Astrologie 

Liggend zijn te zien op het schilderij twee schapen in tegengestelde richting welke het Vissentijdperk van 2000 jaar vertegenwoordigen. Dan is de Ram van het Ramtijdperk te zien, wat ook 2000 jaar kenbaar maakt. De kop van de koe of stier (“twee is een”) brengt ons naar het oudste deel en vertegenwoordigd opnieuw 2000 jaar verdeeldheid als de toren van Babylon.  

In deze astrologische volgorde is de opbouw van de Stier te herkennen.  

In de bomen is het Sol Invictus-x te zien, als de onoverwinnelijke zon en het Hieros-Gamos-kruis van mannelijk/vrouwelijk. De verduistering en verraad wordt aanschouwd en het gevolg daarvan is verknipte religie.  

De religieuze verknipte ‘stier’ is met de judaspenning als poep op moeder aarde en voeding voor groot hoefblad, met als bijnamen pestwortel en allemansverdriet. 

Nu in de 21ste eeuw zijn dagelijks in de media de resultaten van stoffelijk verknipte religie te zien en met deze kennis valt te denken aan Jeroen Bosch de beroemde schilder geboren in ‘s-Hertogenbosch.  

We denken aan De hooiwagen en zeker ook aan het wereldberoemde schilderij Tuin der Lusten uit de tijd van onze Spaanse koning Filips II.  

De zonsverduistering 

Er wordt in gedachten even stilgestaan bij alle grote kathedralen en kerken in Nederland, en binnen geheel Europa gebouwd, in de tijd van de hertogen van Bourgondië en wij denken bewust terug aan de opzettelijk verduisterde, religieuze geschiedenis van de hertogen van Bourgondië in samenhang met onze huidige stad Den Haag.  In de Romeins-christelijke leer is ook 
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Figuur 69: Groot hoefblad, pestwortel, allemansverdriet. De heidense 

heilige drie-eenheid.

 

Er moet nu daarom gedacht worden aan Maria Magdalena, als de moeder van Sara Arras. Maria als moeder welke volgens de leer van de kerk een hoer was.  

We denken aan de judaspenning en de onvergetelijke moord op onze laatste Merovingische koning Dagobert. Koning Dagobert is vermoord door Pepijn, de grootvader van de binnen onze vaderlandse geschiedenis theatraal bejubelde en geprezen Karel de Grote.  

We denken aan het Bourgondisch kruis in verband met de orde van het Gulden Vlies. Het Bourgondisch kruis symbool van oneindigheid is door hertog Filips de Goede gebruikt bij zijn 10de huwelijk met Elizabeth van Portugal op 7 januari 1430 en aansluitend op dit Bourgondisch feest “de bruiloft” was hij op datzelfde moment de stichter van het bondgenootschap van de orde van het Gulden Vlies.  

Het totale onvergetelijke Bourgondisch feest duurde tot 14 februari 1430. De oorsprong van deze dag van de vriendschap is in onze huidige geschiedenis verduisterd. Maar blijft tot op heden wel bekend als Valentijnsdag.  

Binnen de Jacobuskerk in Den Haag is het bewijs van deze orde tot op heden nog goed te zien. Er wordt wederom gedacht aan de Jhesusklok met de ooievaar en de Jacobsklok in verband met de klok en klepel en vooral het licht van de onoverwinnelijke zon Sol Invictus. 
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Figuur 70: Judaspenning (Lunaria annua)
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Figuur 71: Rijpe Judaspenning met zilveren schudbladeren, dubbele bladeren gevuld met zaad.
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In de Romeinen is de duivel als leidsman te herkennen.  Bij herhaling heeft Jezus zijn volgelingen gevraagd niet te oordelen of te veroordelen. Jezus, de Goede Herder kwam om blinden te laten zien en doven te leren luisteren.  

Dit in een gehandicapte wereld waar zelfs toen al Sol Invictus werd verduisterd.  Voor de kerk van Rome en haar kudde gelovigen is het belangrijkste dat Jezus, de Goede Herder op Goede vrijdag is gestorven voor alle zonden in de wereld.  

Was dat laatste goed?  

Ook de beelden-storm van priesters zoals Luther en Calvijn en de Oranjes is al lang vergeten en vergeven.  

Zoals ook de moordenaar van de laatste Merovingische koning Dagobert door zijn hofmeester Pepijn, wat binnen de kerk al lang is vergeven en door de meeste volgelingen vergeten. Deze moord bracht de Oostenrijkse Habsburger en Roomse keizer Karel de Grote op de troon.  

Er wordt nu nog even gedacht aan de Duitse paus Benedictus XVI en de huidige paus Franciscus (2016). Wat U eerder waarnam is hocus-pocus-theater van twee pauwen zonder veren. Ook deze zelfverheven personen zijn zonder verbeelding van de kudde niets meer dan een druppel in de oceaan of een zandkorrel in de Sahara van symbolisch theater.  

De koningshuizen in Europa delen nu Duits blauw bloed. Onze koning van Oranje heeft géén of een gebroken bloedband met de eerdere Willem van Nassau. Volgens sommigen zou er ook voor de koning nog een bloedband met het huis van koning David bestaan. Als bewijs daarvoor zou onderstaande informatie mogelijk inzicht kunnen geven in relatie met de moord op de laatste koning der Merovingers.  

Opmerkelijk komt uit de Oranjeinformatie de Pepinidische bloedlijn in beeld.  

Deze waren in dienstverband van de Merovingers, zoals ook Willem van Oranje die werkzaam was in dienstverband als stadhouder.  

De duivel als leidsman is dus in de gehele geschiedenis verschenen.  Erken je of herken je ons koningshuis?.Als je ja zegt is het goed en als je nee zegt is het ook goed. Jezus, heeft gezegd geen enkel koninkrijk is van deze aarde.  In verband met het bovenstaande Koninklijke theater is De Stier van Potter opmerkelijk transparant. “Het Koninkrijk Gods is niet van deze aarde” zijn bekende woorden van Jezus. Bovendien vraagt de profeet Mohammed ons respect te hebben voor eerdere profeten. 

Van belang is dat koningen offeren en delen.  

Deze woorden zijn ook vertrouwd in het hindoeïsme en boeddhisme van India en China en om deze reden is het niet gemakkelijk om via een smokkelroute of hooiwagen het Huis van David of blauw bloed te vertegenwoordigen. Alleen al om deze reden verdient ons koninklijk huis respect.  

Onze koning is gedoopt en daarmee volgens de leer van de kerk verlost van de erfzonde.  Daarbij zegt de kerk sinds “goede vrijdag “alle zonden te kunnen vergeven. Maar is dat nu in onze tijd nog wel voldoende?  

De slavernij en handel in zwarte slaven duurde van begin 16de eeuw tot 1863 en uit deze periode komt ons Mauritshuis met een opmerkelijke kunstcollectie waaronder  Het boerenerf en De Stier van Potter. Deze hebben een herkenbare relatie met de vergeten Priorij van Sion en de vergeten kloosters op de Grote Markt. Daarbij valt nu natuurlijk ook te denken aan de Haagse Ooievaar en Jhesus- en Jacobsklok in de toren van de Jacobskerk.  

Onze stad Den Haag heeft een geschiedenis van allemansverdriet, pestwortel en judaspenning, zoals kenbaar gemaakt door Paulus Potter. Onze stad van vrede en recht is de zusterstad van Santiago de Compostella en staat heden symbool voor Judas en de opzettelijk verduisterde middeleeuwen. Bij de vraag wat zijn je bronnen is mijn antwoord ‘Hoor de klokken’ en ‘Vader Jacob slaapt gij nog?’. 

We denken bij herhaling aan de in de 7de eeuw vermoorde Merovingische koning Dagobert II en aan onze Spaanse koning Filips II. In gedachten bevindt men zich op het vergeten Spaanse Hof en staan wij stil bij de Gouden Koets met beelden van slaven.  De trots van ons koninklijk huis gaat in 2016 in langdurige reparatie.  

Den Haag heeft met uitzondering van Hollands Spoor en station Nieuw Oost-Indië immers voor 1850 geen geschiedenis. 

Zelfs onze religieuze geschiedenis is verknipt en versneden als De Stier van Potter.  

Ook de waterdoop in ruil voor de besnijdenis brengt ons in de 21ste eeuw bij de Gulden Snede. Voor de kerk in Rome gaat het niet om de wiskundige pi of natuurkundige phi, maar om het menselijk kruis en de stoffelijke wip tussen anaal of vaginaal contact. 

Welke waarde heeft Koningsdag?  

En welke waarde geef je heden nog aan het theater en de kerk van Rome?  Het Huis van Oranje-Nassau geeft zelf bijvoorbeeld een abracadabra-uitleg over de relatie tussen de Merovingers en hofmeester Pepijn, die overduidelijk de moordenaar van de Merovingische koning Dagobert II is geweest.  

Op het internet lees je over hofmeester Pepijn in Vlaams-Brabant en zelfs dat alle hertogen in Brabant van Pepijn afstammen. 

Opmerkelijk is dat alle namen van de onvergetelijke Bourgondische hertogen ontbreken.  Feit blijft dat de laatste Merovingische koning uit het geslacht van Jezus en Maria Magdalena is vermoord door Pepijn. Feit is ook dat hertog Filips de Goede als vader des vaderlands en als vader van bisschop David van Bourgondië zeker geen enkele bloedband had met de zogenoemde Pepiniden.  

Er moet daarom gedacht worden aan de stad ‘s-Hertogenbosch en ’s-Gravenhage en aan bekende schilderijen als De Stier van Potter, Het boerenerf en De hooiwagen van Jeroen Bosch.  

Er wordt nu opnieuw gekeken naar de fleur-de-lys.  

Meest opmerkelijk blijft dat alle geschiedenis van de Bourgondische hertogen respectloos is verduisterd. Er moet daarom bij herhaling gedacht worden aan de respectloze moord in het heilige dal en de bron van Orval en de verduisterde waarheid.  Vanuit de kerk van Rome is de islam ontstaan. De kerk van Rome blijft verantwoordelijk voor deze bewuste daad in de 7de eeuw. 

De beloning vanuit de kerk op deze moord is tot op heden gelinkt met de inzegening van de eerste keizer van het Roomse rijk, Karel de Grote.  Bij herhaling krijgt het gelovige volk tot in de 21ste eeuw zand in de ogen.  

Op 27 juli 2016 spreekt de paus van Rome over een derde wereldoorlog.  

Dit nadat een priester van 83 jaar in Normandië de keel werd doorgesneden, notabene binnen de muren van de kerk. Slechts een dag later op 28 juli hebben steden in de voorheen Russische Krim nieuwe Oekraïense namen. De paus is dan in Polen waar de Wereldjongerendagen plaatsvonden. De paus benadrukt dat de moord op de priester geen religieuze moord is en hij ontkent, als een struisvogel, dat er een oorlog is in relatie met geloof. De kudde ‘gelovigen’ is te herkennen in het gezamenlijk staan, zitten of knielen.  

De uit de lucht beschoten MH17 boven Oekraïne heeft tot op heden geen identificeerbare dader. De oorzaak is dat alle radarinstallaties in Oekraïne buiten werking waren op de dag van het onheil. Dagelijks wordt op televisie vernomen dat religieuze I.S.-extremisten een oorlog voeren tegen de eerdere Roomse politieke kruisvaarders.  

De paus benadrukt in de media dat er nog nooit een oorlog is gewonnen en zegt ook dat het motief van oorlog hebzucht is en handel in wapens. De paus weet zeer waarschijnlijk meer dan hij zegt over de Illuminati en de joodse Chazariaanse maffia.  

Er wordt gedacht aan de ‘vrije’ media in samenhang met Klaas Vaak; “Oogjes toe en snaveltjes dicht”. Het is mogelijk dat als extremisten als Wilders en Le Pen aan de macht komen, Europa 500 jaar teruggaat in de tijd qua politiek. Als binnen Europa de onwetendheid toeneemt dan zal dat zeker het geval zijn. Elk volk krijgt wat het verdient.  Ook de erfenis van ons koningshuis uit de tijd van de slavernij blijft herkenbaar in de Gouden Koets. Deze Koninklijke koets, volgeschilderd met illustraties van zwarte slaven komt jaarlijks met trots en bombarie uit de stal van het hof.  Een enkeling roept “geitenneuker” of “fuck de koning”, terwijl anderen met de vlag in de hand het oude geuzenlied zingen.  

Oordelen of veroordelen is niet goed, maar je mag over alles wel een mening hebben en met je vrije wil ook een keuze maken. Geschiedenis leeft in het theater van beelden. 

Ik denk terug aan de paus in Rome en de onmoeting met ons Koningshuis. 

De paus is als gelovige zonder complotsbesef waarschijnlijk in de veronderstelling dat onze Willem-Alexander een bloedband heeft met Godkeizer Alexander de Grote. Onze koning Willem-Alexander weet mogelijk niet beter dan tijdens een ontmoeting in gesprek te zijn met de tijdelijke plaatsvervanger van Jezus de Goede Herder.  Op de achtergrond vraagt Koningin Maxima aan een kardinaal of ze op wat langere termijn zalig verklaart kan worden voor het dragen van een grijze mantel met zonnekruis tijdens haar komende bezoek aan Duitsland.  

Immers Hitler bedoelde het ook allemaal goed.  

Onze Nederlandse minister-president wacht geduldig af om op een goed moment paus Franciscus te vragen voor een bezoek aan het Mauritshuis om Het boerenerf en De Stier van Potter te komen bewonderen.  

De schilderijen die door de kerk vervormd zijn tussen het S/M-kruis en de eerste apostel Andreas (de mannelijke en moedige)  

Het gesprek zal daaropvolgend mogelijk ook gaan over de judaspenning en de judaskus.  

Een dagprogramma in voorbereiding voor de paus zou er als volgt uit kunnen zien:  In de ochtend een bezoek aan Het boerenerf en het schilderij De Stier van Potter binnen het Mauritshuis. Na een lichte lunch van brood en wijn een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam met het wereldberoemde schilderij De nachtwacht.  

Ook dat opmerkelijk ‘verlichte kruis’ verdient voor de huidige paus een transparante Grieks-christelijke uitleg. Wie zou dit beter kunnen doen dan de winnaar van het songfestival in 2014 Conchita Wurst met het lied Rise like a Phoenix. Afsluitend zou een bezoek aan de jaarlijkse Gay Pride/EuroPride in het programma passen. Daar staat het menselijk kruis in relatie met het heiligbeen in de bekkenbodem centraal, aldus het Vaticaan.Echter dit keer onder de zeven kleuren van de regenboog en de leer van de zeven chakra’s. 

Amsterdam heeft onveranderd een Grieks-christelijke relatie met de Sol Invictus de onoverwinnelijke zon.  EuroPride bukt niet voor de glorievolle geheimen van een kerk en paus met een gezalfde tonsuur als teken voor goddelijk bewustzijn, onderwerping of slavernij.  Tijdens het bezoek heeft de paus geen beveiligd vervoer nodig om reden dat hij volgens informatie elk probleem oplost met een schietgebedje.  

We denken opnieuw aan vrijheid en democratie in relatie met de vergeten Priorij van Sion en de samengestelde versneden Stier van Potter. Ook de godsvonk blijft in het Hieros Gamos als een spiritueel huwelijk met de schepper.  

Als je er wat langer over nadenkt dan komt phi de Gulden Snede in beeld.  

Kennis van het bovenpersoonlijke en het goddelijke in de mens is niet slechts kenbaar gemaakt door Godkeizer Alexander de Grote.  

Kennis van de Gulden Snede is er altijd al geweest, al helemaal in de tijd van Godkeizer Constantijn de Grote.  

De religieuze herders zijn in het Vissentijdperk verdwaald. 

[image: ]

 

Figuur 72: Gay Pride op de Amsterdamse grachten. Grote afwezige op de boot van de religies was de Roomse kerk in 2016.

Er wordt gedacht aan Blasius van Sebas met het Hieros-Gamos-kruis en we herdenken de latere zegen van Blasius X en het verduisterde kruis van Sol Invictus, dat in gebruik bleef tot in de tijd van de moord op de laatste Merovingische koning Dagobert (600 n. Chr.).  

Elke daaropvolgende moord maakt de geschiedenis van de kerk in Rome transparant. Zelfs tot eind 15de eeuw binnen de dynastie van de hertogen van Bourgondië. De Romeinse kerkelijke ontwikkeling is in de rode draad vol van ongevallen en moord.  De stem van Sara en het ARAS-water laat zich niet stoppen.  

Er is een weg terug.  

De Griekse Alfa en Omega blijven evident. Het Grieks alfabet blijft hoorbaar in het lied vader Jacob. De heilige Blasius en het Hieros-Gamos-kruis is evident.  

Alle oorspronkelijke spirituele kennis komt tot ons vanuit India en de godin Sarasvati (Arras en Vati: vuur), het vuur is Sangreal (heilig bloed).  Het zesde zintuig is het symbool voor de pijnappel. De kerk en het Vaticaan herkent de eigen zelfverheven trots en stoffelijke pauwencultuur. Voor gelovige volgelingen is de boodschap.  

“Uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij wederkeren”.  

Om dat te bevestigen krijgen gelovigen het askruisje op het voorhoofd.  De kerk van Rome kent de weg naar de hemel, denk maar aan de toren van Babylon en aan de aflatenhandel in gebakken-lucht-meditatie.  

De glorievolle geheimen 

De pijnappel staat in India symbool voor spirituele ontwikkeling van het bewustzijn, wat mensen in onze cultuur nog kennen als het derde oog of het zesde zintuig.  

In werkelijkheid gaat het bij het ‘getrainde oog’ om meer ogen en meer zintuigen binnen de geest van ons grenzeloos bewustzijn. Deze kennis is met kennis van de astrologie door de kerk eeuwenlang veroordeeld als heidens.  

Er wordt gedacht aan de nationale vlaggen van 28 landen in relatie met het pentagram, Venus de Lichtbrenger en de Gulden Snede.  

Vlaanderen en hertog Jan zonder Vrees 

Hertog Jan is in 1419 vermoord door Jeanne d’Arc, die na langdurig onderzoek door de kerk ‘De maagd van Orleans’ als bijnaam kreeg. Jeanne werd om haar kleding verdacht van te veel mannelijk testosteron.  

Als verdachte lesbische heks is Jeanne d’Arc, niet alleen wegens de moord op hertog Jan, maar vooral als heks levend verbrand.  

Ook mannen verdacht van te weinig testosteron of te veel vrouwelijk oestrogeen werden op de weegschaal geplaats en te licht of te zwaar gevonden.  Wat volgde was de brandstapel. 

500 jaar later is deze opmerkelijke heks Jeanne d’Arc door dezelfde kerk heiligverklaard.  Het theater binnen en buiten de kerk met de duivel als leidsman blijft evident.  Dit voorval kan iedereen in de 21ste eeuw zien als een spijtbetuiging van de kerk, echter opmerkelijk blijkt hertog Jan zonder Vrees door dezelfde kerk te zijn vergeten.  De kleinzoon van hertog Jan zonder Vrees, de latere hertog Karel de Stoute, is door de Zwitserse Garde en het leger van de paus vermoord. 

In 1984 komt er vervolgens ook een Vlaamse film over Jan zonder Vrees, Help, help de beer is los. De beer is een teken van ruzie en onenigheid en komt oorspronkelijk uit Mesopotamië. Uit het deel wat bekend was als Iberië, met Sint-Joris en de draak. 

Het oude Iberië heeft heden de naam Georgië met als hoofdstad Tbilisi.  

Tijdens de grote volksverhuizing kwamen de Visigoten met kennis van de draak naar de Spaanse streek Andalusië. De naam Iberië verhuisde met de draak naar de streek Andalusië. “Help, help de beer is los” is veelzeggend, want de heilige bisschop Vaast van Arras was de grondlegger van het Griekse christendom in Europa.  De doop met water kwam in ruil voor de besnijdenis als verlossing van de zogenoemde erfzonde. Sint-Joris en de draak staat symbool voor de vloeibare seksuele mannelijke/vrouwelijke mens met de vrije wil van de denkende mens.  

Het kruis van de mens met een vrije wil werd na de dood van de laatste Bourgondiërs voor de kerk een middel en doel van religieuze onderdrukking en slavernij. Op geen enkele manier zijn de joden of de Bourgondische hertogen schuldig aan deze weerzinwekkende vorm van slavernij.  

De vraag blijft wat is het joods-christelijke 
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verbond en waar wordt de advocaat van de 

duivel ontdekt.  

Er wordt gedacht aan de oppergod Zeus ‘De 

god van het licht’ en zijn vrouw Hera met als 

enige zoon Ares.  

Voor de Romeinen is Mars de god van de 

oorlog.  

Bekend is dat je een beer alleen kunt doden 

door vastberaden een volle vuist achter in de 

keel van een beer te stoten.  

Er wordt gedacht aan de kerk van Rome en we 

herkennen in haar de beer.  

De hertogen van Bourgondië kunnen in dit 

licht van de beer natuurlijk nooit worden 

vergeten, zoals de moord op de laatste 

Merovingische koning Dagobert in de plaats 

Orval van de Ardennen.  

Deze geschiedenis poets je niet weg met een 

biertje Orval of Hertog Jan.  

Deze geschiedenis kan en mag nooit worden vergeten.  

De heilige Vaast van Arras 490 n.chr. 

De Heilige Vaast van Arras is de grondleggen van het Europese christendom. 

Er wordt aan Jezus (Christos de zon) gedacht met brood en wijn in het licht van Sol Invictus en we zwijgen nu maar over de dood van de hertogin Maria van Bourgondië en de moord op haar zoon Filips I in Spanje. 

De gehele 15de eeuw blijft generaties lang opzettelijk verduisterd.  

De vader van Filips I, de Roomse keizer Maximiliaan, is na de dood van zijn vrouw en zoon veelzeggend nooit meer in Vlaanderen geweest. 

Hertog Jan zonder Vrees, de vader van hertog Filips de Goede, is eerder vermoord en vergeten en drie generaties zijn daaropvolgend door de donkere middeleeuwen volledig vergeten. Het hart van koning Filips I is uiteindelijk in de graftombe bij zijn moeder in Brugge gekomen. Hertogin Maria rust tot op heden in een praalgraf naast haar vermoorde vader hertog Karel de Stoute in de Onze Lieve Vrouwenkerk van Brugge. Breng een bezoek aan Orval of Brugge en ontdek de verduisterde waarheid.  

Geniet van een Orval biertje in de brouwerij van het klooster van de bron Orval. Er wordt gedacht aan het heilige dal van Orval, welke het verduisterd kwaad herbergt van de verduisterde moord op koning Dagobert.  

Gedenk de Koning Dagobert stoel als latere bisschopszetel en drink zoals ik dat doe ook eens een Hertog Jan biertje en denk daarbij aan de moord op hertog Jan in relatie met de heilige Jeanne d’Arc.  

Breng ook eens een bezoek aan Brugge.  

De Onze Lieve Vrouwenkathedraal is met 80 meter het hoogst gemetselde gebouw in het stadshart van Brugge, vergelijkbaar met de Sint-Bavo in Haarlem. Volgens de kerk is het heilig bloed van onze Jezus in Brugge.  

 

Het bloed Sangreal is onrechtmatig verkregen en vanuit de verwoeste tempel van Salomo in Jeruzalem naar Brugge gebracht.  

Deze tempel is tweemaal verwoest en wat nu nog rest is de bekende joodse Klaagmuur. Het DNA van Jezus is dus volgens de kerk van Rome in Brugge.  

 

Deel V. 

De graal van Brugge heeft dezelfde waarde als elk door de kerk van Rome samengesteld koningshuis. Vanzelfsprekend is er ook geen enkele paus die de plaatsvervanger kan zijn voor Jezus de Goede Herder. Het bloedsymbool Sangreal in Brugge heeft geen enkele bewijsbare overeenkomst met de verduisterde Priorij van Sion in Rijswijk. 

Een bezoek aan Brugge als stad van de zwanen is overigens zeer verhelderend.  

De stad Brugge wordt omschreven als Klein-Rome en zelfs als Jeruzalem. Denk ook even aan de graal waar vele boeken over zijn geschreven, het geheim van Jezus in relatie met Maria Magdalena en hun dochter Sara.  

Sara x Arras in spiegelbeeld bleef het geheim van de kerk en bleef verduisterd tot in de 15de eeuw na het huwelijk van Maria van Bourgondië met de Oostenrijks-Roomse keizer Maximiliaan.  

Elke paus is daarom tot op heden in een vriendschappelijke relatie met de Habsburgers en tegen het Griekse Hieros-Gamos-kruis.  

Het theater gaat onveranderd verder.  
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Figuur 73: De graal van Brugge, binnenin zit het bloed van Jezus

 

Het bloed van het Lam

Als wij vanuit Nederland aan België denken dan is er de vogeltjesmarkt in Antwerpen en kent Brussel het manneke pis en als wij aan de plaats Damme denken dan denken wij aan de schavuit Tijl Uilen spiegel welke in zijn waanzin de watergeuzen opriep ook Bourgondisch Vlaanderen te “bekeren” tot een nieuwe vorm van geloofsvrijheid.  

De Bourgondische tijd is sinds de 15e eeuw in Vlaanderen tot heden “ gelukkig stil blijven staan “ Vooral met carnaval is de Bourgondische geschiedenis voor Nederlands begrip beneden de grote rivieren tot in s’Hertogenbosch nog heel herkenbaar.  

Als onze Vlaamse taalgenoten in de 21e eeuw aan de stad Brugge denken, dan denken deze aan Jeruzalem met het “ bloed van het Lam “ en aan de jaarlijks terugkerende heilig bloed processie van het lam in de stad Brugge. Bezoekers van buiten de stad voelen zich in Venetië van het Noorden.  

Brugge. 

’t Is wonder hoe de Brugse stad 

Bijna heel ’t heilig land bevat: 

Hier heet een kerk Jeruzalem 

Of Nazareth of Bethlehem, 

Bethaniën ligt niet ver van daar, 

Sarepta ziet men nog voorwaar 

en Sion met zijn oud covent 

was eer-tijds in heel de stad bekend. 

Van aan Carmelus hoog bekroond 

Alwaar de Carmelieter woont 

Tot op de Burg waar ’t Heilig bloed 

Calvarieberg herdenken doet, 

Brengt Brugge, ’t zij van welke kant 

Gedachten bij van ’t Heilige land. 

 

Guido Gezelle. 

 

Het feest van de “Hemelvaart van Jezus” in Brugge is met het bloed van het lam al 725 jaar een opmerkelijk Bourgondisch feest. Sinds 1310 komt Sang Real ofwel het (heilig bloed) van Jezus de goede herder éénmaal per jaar in de straten van Brugge.  

Het bloed wat volgens de kerk éénmaal per jaar vloeibaar is.  

Volgens Vlaamse berichtgeving waren er in 2016 in Brugge met hemelvaart meer dan 35.000 bezoekers. Tijdens een bezoek aan de stad van de zwanen en de Onze Lieve vrouwe Kathedraal is hotel (kasteel) Lodewijk van Male een aanrader.  

Voor het stadsbestuur wordt het Bourgondisch feest te druk en om deze reden gaat het hele circus van schapen en kamelen met Bijbelse taferelen in 2017 naar de indrukwekkende Bourgondische stad Antwerpen met ook een historische Onze lieve vrouw kathedraal. 

Terug in de tijd. 

Vanuit de bron denken wij aan de Abrahamitische (heilige boeken) en het schaap als bloed offer van Mozes en zijn zoon Izaak en daaropvolgend zijn gezegende kleinzoon Jacob welke van zijn Vader Izaak de naam Israël kreeg.  

Als wij deze historische bloedlijn volgen dan komt Koning David in beeld en aansluitend Jezus de goede herder. Deze krijgt vanuit de bloedlijn en de kerk véélzeggend als naam;  

“het lam Gods”  

De oorspronkelijke religieuze wortel van het bloed gaat terug naar de Griekse Christos als Sol Invictus, als de onoverwinnelijk zon. Deze bloedlijn is ook altijd bekend gebleven bij de Katharen en vervolgens bij de Tempeliers. Nadat de Katharen en Tempeliers door de kerk van Rome zijn vervolgd en vermoord is alle esoterische kennis uit de bron vele eeuwen gedwongen ondergronds gegaan.  

De oude occulte (geheime) verduisterde kennis over de ( Christos )religie van de Katharen en Tempeliers vinden wij heden alléén nog binnen het theosofisch genootschap, de Rozenkruisers en de Vrijmetselaars.  

De afscheiding van België is een gevolg van de verloren slag bij Waterloo in 1815 door Napoleon. Burgers in Nederland vergeten de opzettelijk verduisterde Bourgondische geschiedenis.  

Tijdens geschiedenis lessen op scholen lezen en horen kinderen over de donkere middeleeuwen en samengevat over de Romeinen. Het heilig bloed in België met de stad Brugge heeft voor Nederlanders een opmerkelijke occulte en verduisterde geschiedenis.  

In de 15e eeuw heeft Hertog Filips de goede “de orde van het guldenvlies” opgericht met een verwijzing naar Troje en de Griekse Jason welke door “rechters” opzettelijk in het oude testament is ingeruild voor Gideon.  

 

Wij zien nu onder het schilderij als het boek Openbaringen van Johannes.  

De (bovenlaag) kenmerkt de verdeeldheid van de guldensnede. 

Links onder zien wij het verduisterde deel “de recvhtvaardige rechters” 
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Wij gedenken de wisseling van Jason voor Gideon (Bijbels conflict) van de Aras stamboom verduistering en verdeeldheid in de 15e eeuw 

Het schilderij Lam Gods is te zien in de St Bataafs (St Jan) kathedraal in Gent.  

S c h i l d e r   J a n   v a n   E y c k   g e b r u i k t e   d e   w o o r d e n   “   a l s   i k   c a n   ” . 

D i t   s c h i l d e r i j ,   a l s   B i j b e l s   b o e k   A p o c a l y p s e   i s   t e   z i e n   i n   G e n t 

Het schilderij kenmerkt onbewust een occulte boodschap uit de tijd van de Griekse Jason in samenhang met het gulden Vlies. Een opmerkelijk feit is dat juist dit deel van de rechtvaardige rechters met (Johannes de doper sinds 1932 van de vorige eeuw met de (gerechtigde rechters) is verduisterd. Alle aandacht gaat nu dus naar de verduistering van Jason in de Bijbel en de gerechtigde rechters. Op het verduisterde deel (links onder)van (Johannes de doper) wordt de vlag van de tempel gedragen door een ridder, ofwel het “zegel van de ridders van Christus” 

Wij gedenken Johannes (de doper) met de woorden “hij die na mij komt” samen met Katharen, Tempeliers, Rozenkruisers en Vrijmetselaars.  

Dit laatste is veelzeggend immers verleden, heden en toekomst zijn met deze kennis opnieuw verbonden. Het schilderij “LamGods”heeft ook als naam “rechtvaardige rechters” maar gezien de erfopvolgers van de graal heeft de diefstal een samenhangende relatie met de “gerechtigde rechters” en de tempeliers. De Heilige graal waarin het bloed van het lam wordt opgevangen staat vol opmerkelijke symbolen.  Meest opmerkelijk is Gideon in de Bijbel en de verbijsterende verduistering van de Griekse Jason en de geschiedenis van het gulden Vlies. Schilder Jan van Eyck was zeer waarschijnlijk “een ingewijde alchemist” zoals ook zijn broodheer Hertog Filips de Goede (oprichter van de orde van het guldenvlies) welke in zijn hertogelijk paleis in Brussel ook een ”alchemisten kamertje ”had.  

Voor kenners van religieuze esoterische geschiedenis is bekend dat alchemisten in de 15e eeuw op zoek zijn geweest naar de schat ofwel “de steen der wijzen “ in India Brahma of Shiva & Linguam ofwel de guldensnede, Mekka met de Kabaa (wiskunde) of voor meer dan 50 % het voor gelovigen verduisterde leven van Jezus.Voor de buitenwereld en (de kerk van Rome) waren alchemisten in de 15e eeuw werkzaam om in “geheime achter-kamertjes ”van lood goud te maken.  

Het Lam Gods vraagt daarom opnieuw de aandacht. Heden niet van ”gerechtigde rechters ” maar van rechtvaardige rechters welke bekend zijn met het Salomons oordeel.  

In symbooltaal denk ik met alle verzamelde feiten aan het Belgisch monster van Loch Ness.Ook Hitler droomde van de éénwording binnen Europa en begon een zoektocht naar het in 1932 verdwenen paneel met Johannes. Het ging bij Hitler denkbaar niet alleen om de spirituele graal maar denkbaar vooral om de stoffelijke erfopvolging. 

Volgens bewijsbare verduisterde geschiedenis is door gerechtigde rechters in de 15e eeuw in de Bijbel Jason Aras ingeruild voor Gideon. Deze waarheid komt uit de catalogus Vlaamse miniaturen waar namen worden genoemd van Michel Pastoureau en kanselier Jeane Germain.Algemeen bekent is de Bijbel een geselecteerde verzameling van boeken en komt uit het Griekse woord biblio (bibliotheek)  

Voorafgaand aan de Bijbel zijn bibliotheken met religieuze kennis afgebrand en heden komt er een nieuwe zondvloed over verduisterde geschiedenis. Dit laatste vanuit de erfenis van de orde van het gulden Vlies, opgericht door Hertog Filips de Goede.  

Kort voor zijn dood zou Hertog Filips de Goede hebben ingestemd met de verduistering. Dit is gezien de bewijsbare informatie, ondenkbaar en dus komt Jason Arras symbolisch terug in de Bijbel en ook onze geheel verduisterde familie-stamboom.  

Ook (God) Keizer Constantijn de Grote 300 na christus zou op zijn sterfbed afstand hebben genomen van Sol Invictus in relatie met Hieros Gamos X en ook dat is vanzelfsprekend ondenkbaar immers deze heeft persoonlijk de zondag ingesteld.  

Verduisterde kennis voorafgaand aan 490 n.chr. staat nu centraal.  

De Heilige Vaast van Arras ( met doop van Koning Clovis) moest immers nog geboren worden. Met kennis over waarheid en verduistering in Vlaanderen is het wachten nu op rechtvaardige rechters héél verklaarbaar.  

Kennis over de verduisterde guldensnede blijft héél belangrijk.  Het beloofde land aan (Israël)ofwel Jacob is dus ook nu in de 21e eeuw zeker nog herkenbaar in Vlaanderen. De zoektocht van Hitler naar de ontvreemde “Johannes de doper” was bedoeld als een “doofpot operatie “ met denkbaar als doel de weg van de profeten in de toekomst te gaan volgen richting India.  

Het hakenkruis ofwel het heilig zonnekruis van Sol Invictus is daar voldoende getuige en bewijs van. De geschiedenis zegt ook dat George Washington als 1e president van Amerika als een openbare Vrijmetselaar is gevraagd of deze Koning van America wilde worden. Deze eerste president heeft dit veelzeggend geweigerd, om reden dat hij onvoldoende recht had wegens zijn bloedlijn. 

De realiteit is onveranderd dat elk mens de godsvonk deelt vanuit de oorspronkelijke bron en dus ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheid draagt. Nu in de 21e eeuw is duidelijk; dat hebzucht, macht en begeerte voor velen belangrijker is dan “de waarheid” over “het lam Gods “en het bloed van Jezus de Goede herder welke persoonlijk meermalen kenbaar heeft gemaakt. Het Koninkrijk Gods, is niet van deze aarde. Aansluitend waren de woorden van Jezus “ Ik en de Vader” zijn één.  

Deze woorden van Jezus over de religieuze wortel van religie zijn voor veel oorspronkelijke Abrahamitische broeders en zusters tot in de 21e eeuw onbegrepen gebleven. Het Arisch ras en elk daaropvolgend ras, komt uit één en dezelfde wortel. Op het schilderij van de “rechters” zien wij de verdeeldheid van Adam en Eva, zoals de broers Kain en Abel, en dat is te herleiden tot kennis of juist het gebrek aan kennis en bewustzijn van éénheid in de gulden snede. Samengevat is de realiteit de éénheid in verscheidenheid. Simpel uitgedrukt hoog en laag, warm en koud, mannelijk, vrouwelijk, donker en licht.  

Oordelen is de bron van verdeeldheid.  

Herkenbaar is ook de eenheid en verdeeldheid binnen het Nederlands taalgebied Vlaanderen met de stad Brugge, Antwerpen en Gent met deelgebieden in Nederland zoals Brabant en Limburg. Verscheurd en los gemaakt van Bourgondisch Maastricht en aansluitend zelfs Zeeland en Holland. Om reden van verdeeldheid blijven “graal onderzoekers” en auteurs, veelal binnen de grenzen van huidig België. Veelzeggend en vooral ook opmerkelijk is Baarle Hertog/ Baarle Nassau als grensplaats tussen huidige België en Nederland. Als wij aandacht geven aan dit dorp als enclave, komt de geschiedenis in beeld van het verdeelde Baarle Hertog/Baarle Nassau.  

Sinds Graaf Willem van Oranje en de watergeuzen is de geschiedenis van de Bourgondische Hertogen in Nederland opzettelijk verduisterd. Zoals herkenbaar in het vroeger gehucht La Hay met de Jacobskerk. Binnen deze kerk zien wij tot heden nog wel de wapens van de orde van het Gulden Vlies.  Maar de geschiedenis van de kloosters van Sion in de Harnaspolder nabij Delft met wel 150 zusters voor regionale ziekenzorg zijn met de Bourgondische hertogen door het volk vergeten. La Hay - Den haag –s’Gravenhage staat echter wel bekend als stad van Jacob en als stad van vrede en recht. In de diecte omgeving van het Internationaal vredes paleis vinden wij veelzeggend in de 21e eeuw het genootschap van de Rozenkruisers en de loge van Vrijmetselaars. Ook de hoofdzetel van het Theosofische genootshap Stichting ISIS en de Soefi gemeenschap ( als hart van de Islam) en bron van alle heilige boeken  

Met deze historische en vooral internationale religieuze kennis, denken wij nu opnieuw aan de rechtvaardige rechters. Uw persoonlijk onderzoek en uw mening is héél belangrijk immers ook uw kennis wint van elk geloof.  

Ik denk nu ook aan de bekende Vlaamse auteur Patrick Bernauw met zijn boek “ Het bloed van het Lam “ en weet dat er geen toeval bestaat. Bernauw is al vele jaren in de ban van de diefstal van De Rechtvaardige Rechters en heeft meerdere trillers, over dit tot heden onopgeloste mysterie geschreven.  

Voor mij blijft Brugge de stad van zwanen en van reïncarnatie. 

Zwanen welke historisch symbool staan voor reïncarnatie (de wederopstanding) Met dit laatste in gedachte zien wij de kikker en de prins en de Leeuwerik op het schilderij de stier van Potter en gedenken de opdrachtgevers voor dit meesterwerk.Het innerlijk weten blijft daarbij héél belangrijk. Daarbij denk ik nu ook aan het Evangelie van Johannes en zijn woorden;  

Hij die na mij komt.  

Opmerkelijk is Johannes de doper om deze reden de beschermer van de Rozenkruisers en de Vrijmetselaars. Voor meer informatie over Johannes is er de Bijbel met het nieuw testament. De belangrijke opmerking van Johannes (Hij die na mijn komt) is ook herkenbaar in het oud testament en de geschiedenis van de tweeling van Vader Izaak en zijn zonen Ezou en Jacob. Waarbij Jacob de naam Israël kreeg en bij de geboorte de hiel vast hield van zijn voorganger. Jacob is na de zegen van Izaak, de spirituele religieuze vertegenwoordiger van Israël.  

Jacob en de naam Israel is voor mij onveranderd persoonsgebonden.  

Nederland kent al 500 jaar traditionele gewetensvrijheid met rechters, echter met alle wetenschap over verduistering of diefstal denken wij nu ook aan de Sint Baafs-kathedraal in Gent (voorheen de Sint Janskathedraal ).  

Deze zogenoemde Godshuizen komen uit de tijd van de Bourgondische hertogen en zijn gebouwd door vrijmetselaars. Zie voor gewetensvrijheid in Nederland, het glas in loodraam in de St. Janskerk in Gouda. 
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Koning Willem was op 25 april 2016 met Maxima op privébezoek in Rome bij paus  Franciscus en zijn voorganger de Duitse Benedictus. Er liepen toen nog enkele seksuele onderzoeken tegen priesters welke binnen de wet waren verjaard. De kerkelijke beerput binnen ons koninkrijk werd in stilte afgesloten, het koste de kerk in Nederland wel dertig miljoen Euro.  

 

Sol Invictus zal de onoverwinnelijke zon blijven.  

De verduisterde relatie tussen Jezus en Maria Magdalena is tot diep in de 15de en 16de eeuw in Vlaanderen bewaard gebleven. Geen enkele moord op het nageslacht van de Merovingers en de latere Bourgondiërs was voor het volk in Vlaanderen toeval.  

Ook na de laatste moord op hertog Karel de Stoute zou de stijl van leven bij de Vlaamse Bourgondiërs onveranderd blijven.  

Herkenbaar tot in de verste hoeken van Limburg en Brabant en zelfs tot binnen de stadsmuren van Den Bosch (het bos van de hertogen) s Hertogenbos.  Het duivelse bos vol van leeuwen en beren was in 2016 nu 500 jaar later opnieuw de stad van schilder Jeroen Bosch.  

Wat is tijd?  

Tijd is tot op heden wat je er zelf van maakt.  

“Je Maintiendrai” is sinds 1815 de Koninklijke waarheid “Ik zal handhaven”.  

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.  

Wij gedenken de vernedering van het menselijk kruis van Jezus, Maria Magdalena en dochter Sara Arras. Dit heilig kruis zou vanuit de stad Brugge overleven. Het Hieros-Gamos-kruis zou overwinnen in het licht van Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon.  

Voorbij de horizon was er ook altijd nog de Shankarachariatempel met de ‘zetel van Salomo’ (788 – 820 v. Chr.) in de stad Srinagar binnen de deelstaat Kasjmir in India. 

Deze wetenschappelijke kennis is zeer waarschijnlijk de reden dat in 70 n. Chr. de tempel van “Salomon” in Jeruzalem bij herhaling is verwoest.  

De stad Srinagar is dus de stad van Mozes, Jezus en Salomo. Het zonnekruis staat opnieuw symbool als de onoverwinnelijke zon (Hieros Gamos). 

De zetel van Salomo in Srinagar is de tempel van religieuze eenheid.  

Verering van Lingam en Yoni als het mannelijke/vrouwelijke geslachtsdeel, de zon/maan, het mannelijke/vrouwelijke.  

Er wordt gedacht aan de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Er wordt telkens met respect gedacht aan de echte vader des vaderlands, Hertog Filips de Goede. In 1467 n. Chr. was er een onvergetelijke rouwstoet in de stad Brugge, van Vlaanderen tot in Brabant en Limburg was er een onvergetelijk Bourgondisch volksfeest met als leuze: “De koning is dood, lang leve de koning”.  

Aansluitend lang zal hij leven in de gloria in het volste vertrouwen dat hij zou wederkeren. Onmiskenbaar is Hertog Filips de Goede de enige echte vader des vaderlands en oprichter van de orde van het Gulden Vlies. 

Hertog Karel de Stoute volgt als enige zoon onmiddellijk zijn vader op en wordt vervolgens 10 jaar later als laatst levende hertog van Bourgondië in Zwitserland vermoord (1433 – 1477). Slechts vijf jaar na haar huwelijk met de Oostenrijkse Habsburger en Roomse keizer Maximiliaan, verloor ook de hertogin het leven in Brugge door een dodelijk ongeval met haar paard. Hertogin Maria van Bourgondië (de Rijke) liet twee kleine kinderen na.  

De orde van het Gulden Vlies kwam zo (met blauw bloed) in bezit van de Habsburgers De overwinning was voor de paus en zijn soortgenoten in Wenen.  

De geschiedenis komt verduisterd onder beheer van de Romeinen.  

De Donau rivier vulde zich met illusionair koninklijk blauw bloed. Haar enige zoon Filips de Schone was vervolgens 50% Habsburger.  
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Deze wordt opgevolgd door zijn zoon 

Keizer Karel V en dan volgt onze Spaanse 

koning Filips II, met de later door de 

Oranjes versleutelde naam Landsheer der 

Nederlanden.  

In Spanje was Filips I van Castilië (1478 – 

1506) zoon van Hertogin Maria 

vanBourgondië (de rijke) het schaap van 

de rekening en is volgens de geschiedenis 

vermoord met een glas water. 

Deze koning Filips, achterkleinzoon van 

Filips de Goede, huwde in 1496 met de 

Spaanse Johanna in Lier, nabij de 

havenstad Sluis op de grens van 

Vlaanderen en Zeeland.  

 

Figuur 74: Filips de Schone, Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondie.

Ook dit Bourgondisch feest was weer onvergetelijk, want 130 schepen met meer dan 20.000 Spanjaarden waren gekomen om dit Bourgondisch huwelijksfeest gezamenlijk te vieren.  

Er volgde voor onze koning Filips II slechts tien gelukkige jaren.  Onderweg naar Spanje vergaan zes schepen. Alle bezittingen met kennis van internationale scheepvaart de zijderoute komen direct onrechtmatig in handen van zijn schoonvader en de kerk van Rome, inclusief het verduisterde evangelie van Jezus de Goede Herder. De zoon van de Spaanse koning Filips I, wordt opgevolgd keizer Karel V van het Roomse rijk. Daaropvolgend is de zoon van keizer Karel V, onze Spaanse Filips II, als Habsburger maar ook de leverancier van een molen voor de zusterpolder.  

Heden de bekende Haagse schilderswijk (voorheen de zusterpolder) 

We denken nog eens aan de kloosters vernoemd naar de moeder van Jezus en Johannes de doper en sluiten ook deze judasgeschiedenis af, immers wat volgde is bekend gebleven als de zogenoemde beelden-storm.  

Er wordt daarom met het symbool van de stier teruggegaan naar de Priorij van Sion in Rijswijk en we luisteren bij herhaling naar de klokken van vader Jacob in de Jacobuskerk in Den Haag.  

 

Er wordt in stilte gedacht aan. 

 

De Ware Jacob en broer Johan. 

Jacob (de Lange) was eendenkooiker, priester en zoon van bisschop David.  

Er wordt gedacht aan de Jhesusklok met ooievaar in de Haagse toren en we denken nu vooral aan de Jacobsklok.  

De blijde boodschap van De Ware Jacob. Jacob Arisse is de kleinzoon van De Ware Jacob, die een zoon is van bisschop David van Bourgondië en de zoon is uit het vierde huwelijk van hertog Filips de Goede.  

Deze bisschop David van Bourgondië is een halfbroer van hertog Karel de Stoute. Er wordt gedacht aan de ooievaar op de Jhesusklok met de slang in de bek als symbool voor wijsheid.  

De Priorij van Sion krijgt 500 jaar na dato een S/R-gezicht.  

Bij herhaling is de stem van het water te herkennen binnen de familie Arisse/Arras/Ares/Arash. 

De wederopstanding van de Merovingers en de daaropvolgende Bourgondiërs is opnieuw een feit.  

Dit boek en onze familiegeschiedenis is non-fictie.  
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Uitleg Figuur 83 

 

Figuur 75: Moeder van Johannes de Doper, Elizabeth en de andere is Maria de moeder van Jezus. Beide staan symbool voor de twee kloosters op de Grote Markt. Waarschijnlijk gemaakt in opdracht van hertog Filips de Goede. 

In de Jhesus kerkklok is de ooievaar gegraveerd.  

Christos is de zon en als godsvonk het mannelijke/vrouwelijke, en is in elke geboorte te herkennen in de wijsheid van de slang in de bek van de ooievaar. De slang staat symbool voor wijsheid en spirituele ontwikkeling in samenhang met de 7 Chacra’s (energie punten ) in het menselijk lichaam ofwel de kundalini energie.  De slang is herkenbaar in het getal 7, ook omdat de slang om de 7 jaar zijn/haar huid vernieuwd. Het getal 7 is wederom een heilig getal.  Daarom denken wij ook nu aan de onoverwinnelijke zon en de reïncarnatie, waarin de slang elke zeven jaar zijn huid vernieuwd zoals ook de cellen van het menselijk lichaam zich elke 7 jaar vernieuwen.  

De 7 is ook herkenbaar in kleuren en hoofdtonen in de muziek en de dagen van de week met de zondag en maandag.  

De ooievaar staat nu symbool voor de wedergeboorte van het menselijke bewustzijn en kennis van eerdere verduisterde feiten over een periode van vele eeuwen voorafgaand aan de beelden-storm.  

De schelp is gekoppeld aan drie keer Jacob: Jacob in Santiago, Jacob gezegend door Izaäk en Jacob als klok in de toren van de Jacobskerk.  

De Roemer is het symbool van overvloed aan verborgen kennis in de vaas en de kroon als deksel op de vaas. De spiegel staat symbool voor achteruitkijken terugblikken naar de tijd van de verduisterde Bourgondiërs.  

De weegschaal is het symbool voor recht en het zwaard is symbool voor de wijsheid, waarheid en schoonheid (Salomonsoordeel) of de gulden snede.  

Vrouwe Justitia. 

De twee godinnen aan weerszijden van het wapen kunnen ook gezien worden als Vrouwe Justitia en het Internationaal Hof in Den Haag, de stad van vrede en recht.  De kleding van beide godinnen is waarschijnlijk wit en vergelijkbaar met de Essenenkleding van de zusters in eerdere kloosters op de grote markt.  Al deze symboolkennis, is zeer waarschijnlijk de inspiratie bron geweest voor het meesterwerk van Paulus Potter;  

De stier van Potter en aansluitend het boerenerf.  

Sinds de Grieks-mythologische tijd van de Arash en Aphrodite is er niets veranderd aan het heilig bloed; Sangreal. Voorafgaand was er de godin Sarasvati in India.  

Deze was de echtgenoot of dochter van God Brahma welke ook bekend is als Shiva. Met deze kennis denken ik aan de Avatar Rama, Vishnu en Krishna. Als de mens het woord Sarasvati in twee delen deelt, leest men Sarras en Vati.  

Vaticaan vanuit het Latijn vertaald is de aanbidding van de slang.  

Volgens dezelfde kerk is de slang het symbool voor het kwaad of zelfs het symbool voor de duivel in relatie met de krokodil of de draak.  

In Aziatische en oosterse landen is de slang het symbool voor wijsheid en ontwikkeling van het spiritueel bewustzijn. Symbool voor ontwikkeling en wedergeboorte is ook de fleur-de-lys in relatie met de energie en de chakra’s binnen het menselijk lichaam.  

De symbolische slang ligt slapend op de bekkenbodem bij het heiligbeen. Om deze occulte kennis openbaar te maken valt even te denken aan de huisarts. Deze heeft veelal een logo van de esculaap in verband met de kundalinie-energie. 

Bij spirituele ontwikkeling door meditatie, nu ook wel bekend als mindfullness en concentratie, wordt de chakra-energie geactiveerd en dat verklaart de woorden van Jezus, “het koninkrijk Gods, is in je lieden”. Feitelijk gaat het om kennis van energie om je zelf te genezen en vervolgens anderen te helpen genezen.  

Dat was de leer van Jezus de Goede Herder.  

Als men al deze kennis nu gebruikt in yoga en meditatie dan bevindt men zich in de verlichtingscultuur van Jezus Sarras (S/R) en Siddhartha Gautama Boeddha. Vanuit voldoende meditatie volgt als vanzelf concentratie in de geest.  Wat volgt is de innerlijke stem van het water. Binnen dat veld van harmonie wordt men na veel training één met de allesdoordringende goddelijke energie.  

Men wordt dan naast het stoffelijk lchaam ook een esoterisch energielichaam en komt door middel van de occulte leer in de goddelijke Hieros-Gamos-sfeer van twee is één ofwel de Gulden Snede.  

Een oud gezegde is stille wateren hebben diepe gronden. Meditatie is een bewezen weg naar innerlijke spirituele verlichting. Deze (occulte) gnosis of kennis mag natuurlijk nooit misbruikt worden. Mensen welke vergissingen of fouten maken komen niet zelden, in onoplosbare geestelijke problemen. In dit licht van (verduisterde) kennis en bewustzijn krijgt de leerling de inwijding of initiatie alleen als deze blijk heeft gegeven daar verantwoordelijk mee om te kunnen gaan.  

De Priorij van Sion heeft deze kennis nu in de 21e eeuw opnieuw bekend gemaakt.  

Nu blijkt opnieuw dat de gehele mensheid de grootste stamboom van de wereld is, met vooral een belangrijke boodschap voor alle zelfbewuste bewoners van onze planeet aarde.  

Bij herhaling krijgt iedereen de kans om deel te nemen aan de wederopstanding. 

De opstanding van religie begint met zelfkennis en het durven nemen van een innerlijke beslissing, zoals vredelievend vol van mededogen is bedoeld door alle profeten.  

In de 20ste eeuw is er onverwachts een stripboek over hertog Jan zonder Vrees.  

Het is een stripboek van de Hollandse-uitgevers-maatschappij. De inwoners van Vlaanderen waren over de inhoud boos en verdrietig.  Het wachten was op verhalen als het zwaard van koning Artur en het geheim van de ronde tafel. Hertog Filips de Goede zou net als zijn vader hertog Jan nooit kunnen worden vergeten.  

Tot de moord op de laatste Bourgondiërs was bij herhaling elke vrouw door de kerk behandeld, als Maria Magdalena.  

Behandeld als hoer of erger een gedoopt onbesneden lustobject. Voor de kerk was het kruis van elke vrouw als een deur naar de hel. Er moet daarom gedacht worden aan de blijde boodschap van Jezus als deze zegt, “Het koninkrijk Gods zit in je lieden”.  Verhalen over het kruis gaan als een lopend vuurtje. 

Jezus de Goede Herder: 

“Het koninkrijk Gods zit in je lieden” 

De mens komt in meditatie onbewust in contact met het hoger bewustzijn. Ook bidden is een vorm van nadenken en ontwikkelen van bovenpersoonlijk bewustzijn in verband met liefde van de schepper. Veel mensen in de wereld bidden voor vrede en denken dan ook wel aan kruisraketten, maar dat is niet de weg naar een betere wereld en ook geen weg naar vrede. Elk vredesproces begint met anders denken.  

Zelfs nu zijn er in de 21ste eeuw nog mensen die denken dat er een weg naar vrede is, maar het antwoord op deze vraag moet zijn vrede is de weg.  

Immers elk mens moet innerlijk, zonder ego of trots, dezelfde beslissing nemen. Het belangrijkste bewijs in de menselijke geschiedenis is nog steeds dat er nog nooit een oorlog is gewonnen door dom kuddegedrag.  

Ook is er voldoende bewijs dat jonge mannen met gebrekkige levenservaring, zelfkennis en bewustzijn in alle vormen, soorten en maten door manipulatie van leiders in elke oorlog worden misbruikt als maatschappelijke mislukkelingen. 
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In elke oorlog gaat het om domme 

goed gelovige kindsoldaten.  

 

Figuur 76: Een jonge soldaat op het 

westfront in 1944.  

U.S. National Archives and Records 

Administration

Oorlog (1940 – 1945)

 

Zo was het ook met de veertienjarige Heinrich wonende in een klein bergdorpje in Beieren. Het land was in gevaar en Heinrich wordt opgeroepen om soldaat te worden. Aangekomen krijgt hij niet alleen nieuwe kleding, maar ook zijn geest wordt geüniformeerd. Hij krijgt verhalen over kromme neuzen die samenspannen om de wereldheerschappij te veroveren. 

Heinrich geloofd elk goed verteld verhaal. 

Heinrich leert door verhalen ook de Russen kennen als een soort ongedierte waarvoor je geen enkel respect kunt opbrengen. Ook de Fransen hebben in het verleden bij herhaling en op zeer smadelijke wijze Duitsland vernederd.  Vanzelfsprekend krijgt Heinrich ook verhalen over de missie van het Duitse volk en het belang van het zuivere Arische ras.  

Het grote verhaal zou je ook rassenleer of haat kunnen noemen.  

Heinrich gelooft alle verhalen en meldt zich vrijwillig aan bij de SS. Het wordt voor Heinrich zijn nieuwe identiteit en het nieuwe richtsnoer maakt hem een gedreven SS’er. Voor hem is een jood van dezelfde waarde als een brok steen.  

Aan het oostfront richt hij zijn geweer op een Rus zonder te weten dat hij zijn geweer richt op een mens met unieke waarde. Hij richt zijn geweer op een Rus en dat rechtvaardigt, dat hij de trekker meerdere malen overhaalt. Zijn fascistische fantasie over de werkelijkheid heeft zijn beeld over de mens vervormd.  

Als hij een Fransman moet martelen, omdat deze nog verzet biedt, dan heiligt het doel alle middelen. Immers door gemotiveerd martelen kan je de medemens overwinnen. Heinrich woont in een angstige wereld. Zijn gehele wereld bestaat uit mensen die hij bestrijdt.  

Hij voert een oorlog tegen zijn eigen angsten. 

Voor de realiteit is Heinrich doof en blind. Heinrich ziet joden, Russen en Fransen. De beelden hebben geen realiteit en Heinrich vergast, executeert of martelt, immers hij is niet in staat zijn beeld nog te veranderen. Zijn zelfbeeld zegt hem dat hij zo is en dat het zijn ego is.  

Heinrich zat gevangen in zijn ego en zijn fantasie.  

Na de oorlog heeft Heinrich nog vele jaren nodig gehad om de echte wereld te leren kennen, immers Heinrich was slachtoffer van een dwaalleer vol van illusie.  Hij was als een gevangene vanaf het moment dat hij zich aansloot en lid werd van de SS.  

Vanzelfsprekend heeft het nog jaren geduurd voor het valse ego van Heinrich was verdampt. Heel opmerkelijk is er tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse SS, misbruik gemaakt van het religieuze heilige zonnekruis van het hindoeïsme.  

Het enige verschil was dat het heilige zonnekruis van de SS respectloos naar rechts draaide. Het misbruik maken van het heilige zonnekruis uit de oudste religie, maakt duidelijk dat geloof en oorlog door kuddegedrag, een langdurige verband hebben.  

Herkenbaar heeft het een met het ander te maken. Gelovigen zijn onbewust doof en blind. Het is de wet van de natuur en heeft vanuit het Sanskriet de naam karma, ‘De wet van oorzaak en gevolg’. 

Oorlog. 

Vanuit de hindoeïstische geschiedenis is er in het heilige boek de Bhagavad Gita (Lied van God) en ook een verhaal over oorlog. Arjoena is boos en gefrustreerd en hij verteld dat aan Krishna. De hoogste persoonlijkheid Gods zegt: “Jij hebt een vrije wil” met eigen bewustzijn. “Doe wat je niet laten kan” Denk aan je Karma (de wet van oorzaak en gevolg)  

Jij bent verantwoordelijk voor al je daden…. 

Arjoena gaat vol woede en frustratie op de strijdwagen, met het zwaard in de hand. Arjoena stuurt zijn strijdwagen richting zijn tegenstanders. Arjuna is de mens met het ego en Krishna het hoger bewustzijn in de mens dat ook wel wordt uitgelegd als het hogere innerlijke Zelf of geweten en kijkt toe. De paarden voor de wagen zijn het symbool voor Arjoena’s gedachten stromen.  

De mens naar beeld van Arjoena stuurt zelf deze gedachten.  
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Figuur 77: Arjoena en de vier paarden (verheven waarheden), Krish staat symbool voor het bovenpersoonlijk hoger zelf.

Dichterbij gekomen stuurt Arjuna zijn paarden plotseling weg van zijn tegenstanders en Krishna vraagt: “Wat doe je nu?” en Arjoena zegt: “ 

Ik zie van dichtbij dat er ook familie bij is, dus ik neem pijl en boog”.  

Even later draait Arjuna de strijdwagen opnieuw en pakt zijn pijl en boog, maar dan twijfelt Arjoena opnieuw en Krishna vraagt wat er is. Onverwachts zegt Arjoena “Ik doe het niet, omdat ik nog liever zelf doodga”.  

De innerlijke stem van de stilte het ‘geweten’en het hogere bewustzijn van Arjoena had een eind gemaakt aan zijn woede, frustratie en begeertestrijd.  Dit verhaal over innerlijke strijd kan iedereen lezen in het heilige boek de Bhagavad Gita. (lied van de heer) Het heilig boek van het hindoeïsme behoort bij de verlichtingsleer van de Boeddhisten in Azië en het Verre Oosten.  

Als de mens nu aan India als een land groter dan Europa denkt en aan de heilige koe, dan is bekend dat deze heilige koe symbool staat voor onbaatzuchtige liefde van alle moeders.  

Ook voor moeders van alle kindsoldaten in de gehele wereld.  

Zelfs in landen waar ze grappen maken over de heilige koe of door gebrekkige kennis grappen maken, over de olifantgod Ganesha.  

Als de mens nu een verhaal hoort over Ganesha de olifant dan is nu bekend dat er elke dag opnieuw moet worden geleerd te luisteren naar álle moeders.  

Als te zien is dat er voedsel of bloemen worden geofferd aan de schepper dan heeft dat te maken met respect voor alles wat leeft. Vlees als kiloknaller verkopen in een supermarkt heeft een herkenbaar verband met dierenleed en moord.  

Er is geen enkel leven op aarde zonder bewustzijn.  

Het gehele universum zit vol van levende planeten, sterren en bewustzijn.  In het Verre Oosten heeft dit totale bewustzijn de naam Tao.  De Chinese Tao betekent te groot om er een naam aan te kunnen of mogen geven.  

De vier paarden voor de strijdwagen van Krishna de allerhoogste en Arjoena de mens staan symbool voor de leer van de vier verheven waarheden en daaropvolgend de leer van het achtvoudig pad. Wat volgt uit deze kennis is wijsheid ofwel levenswijsheid.  Door deze kennis in praktijk te brengen kan ieder een betere gelovige worden.  Het doel moet de ontwikkeling van spiritueel hogere bewustzijn zijn, ook wel het bovenpersoonlijk bewustzijn genoemd.  

Dat hogere bewustzijn heeft een verband met innerlijk weten en dus ook met Sol Invictus, de innerlijke zon.  

Alle kennis van het grenzeloze universum is er ook voor jou. 

Er wordt gedacht aan de herinneringen van de Bourgondische dynastie. 

 

De Grote Markt 

De Grote Markt Den Haag was in de 15de en 16de eeuw de plaats met de kloosters vernoemd naar de moeders van Jezus en Johannes de Doper, Maria van Galilea en Elizabeth. Op de achtergrond is de grote Jacobuskerk te zien met de Jacobsklok en de Jhesusklok en de ooievaar in goud.  

Binnen deze Jacobskerk in Den Haag zijn tot op heden de familiewapens van alle leden van de orde van het Gulden Vlies te zien.  Tijdens de oprichting van de orde is bekend gemaakt dat de S/R Sangreal graal niet langer onder beheer was van koning Artur en de ridders van de ronde tafel.  De orde is opgericht door de onvergetelijke vader des vaderlands hertog Filips de Goede in verband met het Bourgondische rijk tot de 16de eeuw. 
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Figuur 78: De Grote Markt in de zomer van 2016

De donkere middeleeuwen. 

Na de laatste moord op de Bourgondiërs volgen de Habsburgers en Keizer Karel V van het Roomse Rijk. Deze keizer was de vader van onze koning Filips II en Kleinzoon van Filips de Schone, die weer de zoon was van de voortijdige overleden hertogin Maria van Bourgondië. 

Maria (bijgenaamd de rijke) met haar Bourgondische Rijk was tot haar vroege dood gehuwd met de Oostenrijks-Habsburgse keizer Maximiliaan van het Roomse Rijk. Dit laatste verklaart waarom keizer Karel V als Habsburger tussen (1516 – 1556) zelfs heerser is geweest van Jeruzalem in relatie met de kruisvaarders.  

In werkelijkheid gaat het dan nog om zijn deels Bourgondische geschiedenis en zijn afkomst. Héél opmerkelijk is dat Vlaanderen tot heden met ‘het bloed van het lam’ Sang Real’ (heilig bloed)ook de stad Brugge kent als nieuw Jeruzalem.  

Deze geschiedenis moet blijkbaar vergeten worden.  Keizer Karel V (1516 – 1556) was tijdelijk heerser in Palestina en de stad Jeruzalem.  De hoer van Babylon ofwel de kerk 
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is bij herhaling herkenbaar als 

addergebroed, zoals voorspeld in de 

Bijbel. Lees Openbaringen 17:3-5 en 

aanvullende informatie.  

Het Vaticaan is tot op heden 

herkenbaar als een ultieme 

schurkenstaat met een aantoonbaar 

crimineel verleden.  

 

Keizer Karel met als bijnaam de 

centenbak.                                   Figuur 79: Karel V in Augsburg. Schilderij door Titiaan uit 1548.

 

Het heilige Roomse Rijk vindt zijn criminele oorsprong in het hart van Europa sinds de 7de eeuw. Het Heilige Roomse Rijk van keizer Karel de Grote begint na de moord op de laatste Merovingische koning Dagobert (650 – 679 n. Chr.) uit het geslacht van Jezus en Maria Magdalena.  

Het ontstaan van de heilige Koran wordt hierdoor begrepen en we kennen nu ook de reden van het ontstaan van de nieuwe islam.Ook is duidelijk waarom onze vaderlandse geschiedenis begint bij de opstanding van de nieuwe hoer van Babylon, Karel de Grote. 
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Figuur 80: “Keizer Maximiliaan met het keizerlijk vaandel” door Albrecht Altdorfer, c. 1515

De grote vraag is nu of de joden de schuld krijgen.  

Na de moord op de laatste Bourgondiërs en de zogenoemde ontdekkingen van Columbus volgt in de 16de en 17de eeuw een begrijpelijke religieuze vloedgolf van het nieuwe islamitisch geloof over de wereld. In den beginne was er niets en toen was er het Heilige Roomse Rijk van de Habsburgse keizer Karel de Grote.  

In den beginne was er niets en toen was er het Heilige Roomse Rijk. In den beginne was er niets en toen was het er. 

Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg.  

Er wordt gedacht aan de profeet Mohammed, die heeft gezegd dat je geen moslim kunt zijn zonder voorgaande profeten te respecteren. In verband met de stem van het water en kennis over de grootste stamboom van de wereld is het symbool te zien van de Noorse levensboom Yggdrasil De Noorse levensboom in de Edda zegt u  “Zo boven zo beneden”.  

De stamboom Yggdrasil heeft 
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zijn wortels in de hemel. 

 

“Zo boven zo beneden” 

De dauw die van de Yggdrasil 

valt brengt ieder leven het 

levenswater.  

Dit water is de drager van de 

levenskracht en brengt zo de 

mens zijn vitaliteit of haar 

levensenergie.  

Alle mensen hebben hun vitale 

levenskracht aan deze boom te 

danken. Zo wordt er gelezen in 

de Edda.  

 

Figuur 81: “De nornen Urd, Verdandi en Skuld onder de Yggdrasil” door Ludwig Burger (1882)

We herkennen de god Arras in de versleutelde Romeinse god Mars. De mens moet persoonlijk bij herhaling een keuze maken, want God gaf de mens een vrije wil.  Het Abrahamitische verbond met God vindt zijn wortel in de ontwikkeling van het joods bewustzijn.  

De wortel van verdeeld geloof is Abraham en zijn vrouw Sara in relatie met God.  

Wat is geloof? 

In alle twijfel komt dan ook de vraag “Wat is geloof?”, met als algemeen antwoord; geloof is wat je er zelf van maakt. Het geloof was allang verdeeld en in relatie met de goden Nimrod in Mardoek en met de Soemerische watergod Enki, de god van de ondergang.  

In Babylon bouwde de Soemerische mens de toren van Babylon bedoeld als trap of ladder naar de hemel. Het oude Babylon is nu de hoofdstad Bagdad van het huidige Irak aan de rivier de Tigris. 

Een minderheid van de joden heeft een opmerkelijk ego, want zij praten en praten en weigeren elke oplossing. De magie van het praten is voor een minderheid van verheven joden, de basis om geen beslissing te nemen. Gedachtenzaden voor een nieuw begin krijgt later als naam addergebroed.  

Henoch de vader van Noach kijkt hoe zijn zoon een spiritueel schip bouwt om alle dieren uit de gehele wereld te verzamelen met voedsel, zoals vlees voor de vleeseters. Er wordt dus een illusionair schip gebouwd om alle dieren van de wereld te verzamelen, twee van elk geslacht. Het gaat om gedachtenzaden voor een nieuw begin, want het schip staat symbool voor de aarde.  

Ook elke kerk of kathedraal uit de tijd van de vrijmetselaars heeft tot op heden een middenschip als symbool voor de aarde en een verheven orgel om met muziek en zang de hemel openbaar te maken, zoals ook herkenbaar in het klokkenspel.  

Het illusionaire verhaal komt uit de boeken in de Abrahamitische regionale taal en er volgt over de gehele wereld een zogenoemde zondvloed.  

Tot op heden zijn er mensen die dit verhaal ‘letterlijk’ geloven.  

Een nieuwe toekomst voor Noach begint vanuit de eeuwig besneeuwde berg Ararat. Het Soemerische volk komt dan binnen in het koninkrijk Urartu, in relatie met de opzettelijk in de Bijbel vergeten rivier Arras en de Koera.  

Dit oude verduisterde koninkrijk heeft een relatie gehad met India en de zetel van Salomo in de stad Srinagar (heilig aarde). Sri = heilig en Nagar = aarde. Héél even denk ik nu ook aan Sri Lanka (Heilig land)  De stad Srinagar (heilige aarde) is een zeer opmerkelijke waterstad in de deelstaat Kasjmir in India.  De schrift-geleerden zijn helaas vergeten over Srinagar en de tempel van Salomon te schrijven. Na Abraham volgt Izaäk en uit Jacob komen 12 stammen. De 12 stammen zijn verdeeld. De vlag van Europa heeft 12 verdeelde sterren. De astrologie kent 12 huizen.  

Tweemaal wordt er in Jeruzalem op de Tempelberg een onrechtmatige Salomonstempel gebouwd welke even later weer met de grond gelijk wordt gemaakt, immers de echte tempel vinden wij in Srinagar, zoals ook het graf van Mozes en van Jezus.  

Sol Invictus de onoverwinnelijke zon.  

 

We denken aan Godkeizer Alexander met als familienaam Arras die 300 v. Chr.  veelzeggend zijn paard over zijn eigen schaduw leerde stappen. Ook wij moeten opnieuw leren over onze schaduw heen te stappen.  

In de voetsporen van Alexander Arras volgt Jezus Arras de Goede herder en deze zegt; “Ik ben het licht en de waarheid, volg mij”. Er wordt gedacht aan dit licht en aan (god) Keizer Constantijn Arras. Er wordt gedacht aan Matteüs 10:34 in het licht van deze waarheid. De Goede Herder Jezus Arras bracht ons het zwaard en S/R heilig bloed. Bij het zwaard moeten wij denken aan de rechtspraak Koning Salomon. Twee moeders vochten om één kind, en na veel geschreeuw en tranen zei de rechter het bewijs is er gewoon niet dus we moeten het kind door twee delen. De ene moeder werd stil en de andere moeder begon nog harder te huilen en neen; doe dat niet te schreeuwen.  

Met dit bewijs kon de rechter het kind aan de échte moeder geven.  

We vervolgen de weg van de profeten.  

De Goede Herder Jezus bracht ons het zwaard, om met vuur het zwaard om te smeden tot ploegschaar om vervolgens het land te bewerken. Deel het brood en deel de wijn. Er is geen weg naar vrede, want vrede is de weg. Het is beeldspraak om over na te denken. De tempel en zetel van Salomo en het graf van Mozes en Jezus wordt gevonden in de waterstad Srinagar aan de voet van de Himalaya binnen de deelstaat Kasjmir in India.  

Grenzend aan de stad drijven hotel boten (dal-Lake) die je verwelkomen.  

Begin april is er een voorjaarsklimaat en wordt men verwelkomt met bloeiende bloembollenvelden. In de bergen van de Himalaya kun je onder begeleiding nomadenfamilies leren kennen die er met en van de Kashmir geiten leven.  Het bekende product van de geiten is de Kashmir wol. Uit de gehele wereld komen er mensen naar Kashmir om in stilte te ontdekken, wat de profeten bedoelden met het zwaard en welk land je moet gaan ploegen. In de stilte van de Himmalaya ontdek je dat het gaat om het ontwikkelen van innerlijk bewustzijn.  

Ons bewustzijn is de voedingsbodem.  Woorden zijn als zaden en als de mens mediteert op éénheid, dan wordt de gehele wereld het beloofde land. In de stilte van de Himalaya wordt ontdekt dat iedereen familie van elkaar is en als één godsvolk al het brood en alle wijn in “religio”moeten leren delen.  

In de stilte en de eenzaamheid van de Himalaya wordt stap voor stap ontdekt wat het goddelijk huwelijk Hieros Gamos is.  

De ark van Noach staat symbool voor een nieuw begin van vrede.  

De regenboog vinden wij in mededogen, tolerantie binnen ons bewustzijn.  

De kleur azuurblauw staat symbool voor een hemelse boodschap.  

Brood en wijn delen is symbolisch de boodschap van kennis, liefde en broederschap. Delen van kennis wint van elk geloof. Het grote probleem in onze huidige wereld is de religieuze verdeeldheid, in verband met trots, hebzucht en machtsmisbruik.  

De ooievaar staat symbool voor een blijde boodschap.  

De slang in de bek van de Haagse Ooievaar is het symbool voor wijsheid. 

Ons familiewapen 

Als het wapen op de borst gedragen wordt, dan kijk je rechts naar de azuurblauwe vleugel welke symbool staat voor een spiritueel geestelijk hart. De rechtervleugel is grijs en staat in de 15de eeuw symbool voor een onzekere toekomst. Te zien is bisschop David van Bourgondië symbolisch als een geestelijk herder.  

De twee zwemmende eendjes zijn het symbool voor de twee erkende kinderen van de bisschop T.W. Jacob en Johan. 

De stem van het water. De regenboog en de ark van Noach staan symbool voor een nieuw begin van vrede. 

[image: ]

 

Figuur 82: “Landschap met Noachs dankoffer” door Joseph Anton Koch, in opdracht van de Chazaren (Zionisten)

Er is geen weg naar vrede “Vrede is de weg” 

 

Er is altijd een weg terug naar religieuze eenheid zoals bedoeld door de schepper die ons een vrije wil gaf. Een vrije wil om zelfstandig een keuze te mogen maken voor religieuze eenheid of de keuze binnen een gelovige kudde met een stoffelijke herder verdeeld te blijven. Om deze reden is het goed om na te denken over de woorden van de profeet Mohammed als deze zegt; “Je kan geen moslim zijn zonder respect voor alle voorgaande profeten”. 

 

Jezus de Goede Herder: 

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven” 

 

Vervolgens wordt geluisterd naar de woorden van Jezus als deze zegt; “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Het vraagt om een keuze voor de schepper en het bewustzijn van het gehele universum vanuit ons persoonlijk bewustzijn. Denk aan een illusionaire sneeuwpop met een grote neus van een wortel. Zie de wortel als symbool voor spiritueel bewustzijn samen met de Gulden Snede. Zie de sneeuwman tijdelijk met de religieuze phi-wortel natuur en Pi (wiskunde) Herken de godsvonk in religieus bewustzijn en de stem van het water (verdampt) of bij vorst, in vaste vorm als ijs.  

“Tijd van leven is wat je er zelf van maakt” 

Ook jij kan een keuze maken om met je vrije wil, zorg te dragen voor een betere wereld. Alleen jij bent de schepper van je persoonlijke realiteit in connectie met de wortel van je bewustzijn. Ook jij kunt in het hier en nu ‘anders denken’ en luisteren naar de stem van het water. Niets is zo zacht als water en niets is zo krachtig als water.  

 

“Water kan ook alles vernietigen” 

De stem van het water heeft een connectie met ons lichaam dat ook voor 70 tot 80% uit water (moleculen en atomen) is opgebouwd. Als de mens aan de zee denkt en aan eb en vloed in samenhang met de maan, dan ervaart men het goddelijk bewustzijn in alle organen van ons tijdelijke en stoffelijke lichaam.  

Om deze reden heeft Jezus bij herhaling gezegd tot zijn leerlingen dat het koninkrijk Gods in je zit, maar ook dat als je klopt, op de deur van je hart, er open zal worden gedaan. Dit sluit aan op de leer van Plato uit de tijd van Socrates.  

Mens ken Uzelve. 

De klop op je eigen hart is voldoende. Als de mens een wolk of de regenboog ziet, dan valt te denken aan de zon in verbinding met water en aan Noach die symbolisch vrijwillig de zorg op zich nam, om alle leven als bewustzijn op aarde te redden van de zondvloed.  De Godsvonk binnen ons menselijk leven is vanuit het ei in de moederschoot te herkennen in water. Alles wat waargenomen kan worden is als water. Ook evident in vaste vorm, denk maar aan sneeuw, hagel of ijs. De mens is stoffelijk niets meer dan een druppel water in de oceaan of een zandkorrel in de Sahara.  

Wat wij waarnemen is tijdelijk en illusie. 

DEEL VI: 

Een boek schrijven over vallen en opstaan.  

Voorafgaand aan dit boek De Ware Jacob, heb ik in 2013 een boek voor mijn familie geschreven over onze stamboom, teruggaand tot ca. 450 n. Chr. Na uitgave van mijn boek waren er uiteenlopende reacties, zoals “Het boek was voor mij te moeilijk”. 

Toen begreep ik dat niet direct, maar nu weet ik dat mijn boek lezen bijna hetzelfde is als universeel studeren. Verduisterde zaken kwamen aan het licht, zoals de bisschop met zijn geheime vleselijke relatie met de buurvrouw de Moeder van Johan en de Ware Jacob. Aansluitend was er een opmerking dat geloof de wereld en de mensheid niet gelukkiger had gemaakt, met uitzondering van Kerstmis en het samen eten en drinken met de familie.  

Gelijksoortige opmerkingen heb ik ook gehoord van oprechte moslimvrienden over het Schapenfeest. Opmerkingen over dat het lezen van mijn boek moeilijk was, heb ik toen al voldoende begrepen.  

Alle opmerkingen waren leerzaam voor mij. 

Maar ik schrijf voor mensen die wel kunnen lezen en begrijpen. Degeneratie van het collectief geheugen was typerend voor het Hollands nageslacht van Jacob, welke de eerste generaties in stilte hadden geleefd op een eendenkooi. Soms was er een opmerking over het Jacobspad, de Jacobsschelp of over “Vader Jacob slaapt gij nog?”.  

Ik kan en wil er niet over oordelen, maar ook mijn twee volwassen zoons, beide vader van drie kinderen, hebben als hovenier buiten hun vakliteratuur, volgens mij tot op heden nog slechts één boek gelezen. 

De jongste over de ontvoering van bierbrouwer Heineken en de ander over de bekende wielrenner Lance Armstrong die door drugsgebruik van zijn troon viel.  Helaas veel te vroeg is er in 2016 een boek bijgekomen, over het inspirerende leven van Johan Cruyff. 

Mijn deels religieuze boek “De Ware Jacob” bleef bij mijn kinderen tot heden onbesproken en ongelezen. Om deze reden durf ik op basis van Matteüs 10:34 het zwaard te gebruiken.  Nu ik na mijn pensioen een hobby heb, vinden mijn zoons dat leuk voor mij. En dat laatste vind ik ook voldoende immers in de Bijbel staat ook ergens te lezen alles op zijn tijd en zo ervaar ik dat ook in mijn leven.  

Nog maar vijf jaar terug was het voor mij ondenkbaar dat ik een boek zou gaan schrijven.  Ook mijn kinderen hebben waarschijnlijk aangeboren niet zoveel met geloof, hoewel ze wel gedoopt zijn zoals ook mijn kleinkinderen. Onbewust zijn ze in omgang opmerkelijk sociaal en herkenbaar als religieus zonder gesprek over geloof.  Herkenbaar zijn het kinderen van de nieuwe tijd, ofwel kinderen van het licht met opmerkelijk veel belangstelling voor sport en het Olympisch vuur.  Als echte erkende hoveniers herkennen zij dagelijks het goddelijke in de gehele natuur.  Er is dus voor mij tot heden geen reden geweest om een gesprek over geloof te beginnen en dat kwam in het voordeel te liggen van mijn onderzoek en schrijven.  Bijkomend had ik dertig jaar geleden nooit kunnen denken dat ik dit boek over religie zou schrijven. Samengevat valt de appel dus niet echt ver van de boom, om reden dat mijn kinderen werken, fietsen en schaatsen en genieten van het leven, als hobby hebben.  

Elke reactie binnen de familie uit de (12de, 13de en 14de generatie na priester Jacob de Lange) was anders, maar de 15de eeuw was vergeten.Ook was er vanuit familie aan mij de vraag “Wat kan je nu nog met het verleden?”.  

Al deze opmerkingen samengevat bracht ik, ‘Zwijgend als het graf’, in samenhang met de Bijbel en de uitleg van Matteüs 10:34.  

De boodschap van het zwaard is ‘dubbel’, immers als je voor Jezus kiest dan krijg je al zijn volgelingen er als een grote familie bij en dus ook alle oprechte moslims.  

Om deze reden zijn alle oprechte moslims ook mijn persoonlijke broeders en zusters en daarom ben ook ik al vele jaren in het bezit van de heilige Koran.  Het meest belangrijke heilige boek blijft echter voor mij de Bhagavad Gita (Lied van de Heer). Aanvullend ervaar ik Jezus, als een goede herder. Ik heb volgens mij de juiste keuze gemaakt om zonder geloof, maar bewust in woord en daad, met hulp van onze familie stamboom de weg terug te volgen.  

Voor mij is Jezus samen met Maria Magdalena het innerlijk licht ofwel een hulp bij het ervaren van de Godsvonk. Persoonlijk heb ik in gedachten waar mogelijk de gehele weg van alle profeten symbolisch gelopen. Sommige delen van de weg heb ik als een slak gekropen en andere delen als een vogel gevlogen. Ik bedoel met dit laatste het vuur en de gedrevenheid tijdens mijn onderzoek en schrijven en daaraan gerelateerde reizen naar bijvoorbeeld een drijvend hotel op de grens van de stad Srinagar aan de voet van de besneeuwde Himalaya.  

Aansluitend denk ik aan een historische brug van India naar Sri Lanka over een lengte van 48 km. Aldaar is de (Langam als adamsverering) in de Sri Ramanathaswami Tempel in Rameshwaram. De Adams’s bridge heeft ook de naam Rama’s bridge uit het Ramayana tijdperk. Uit deze periode is er nog heilige tekst uit de oudst geschreven Sanskriet taal en bijkomend is er op Sri Lanka (heilig land) ook nog de Adamspeak.  Niet zelden kwam ik op een kruispunt om te kiezen voor de stem van de stilte. 

In eenzaamheid met de stem van de stilte, besloot ik bij elke twijfel over Adam en Eva in het Abrahamitische paradijs verder te gaan met onderzoek en schrijven. Vooral om reden van de grote religieuze verdeeldheid en oorlog in de naam van Jahweh, God of Allah om maar enkele namen van Adonai, Elohim of Jehova te noemen.  

Tijdens onderzoek werd mij steeds meer duidelijk dat kennis deels door onwetendheid, maar soms ook doelbewust en opzettelijk was versleuteld, zoals merkbaar bij het cultureel erfgoed van de Bourgondische hertogen in Nederland en specifiek in Den Haag de zogenoemde stad van vrede en recht. Religio als eenheid was stap voor stap geloof geworden, met als doel de mensheid te leren knielen voor een symbolisch kruis en vechten in een zogenoemde heilige oorlog.  

De oorspronkelijke Griekse Christos (de zon) was doelbewust na de 15de eeuw religieus verduisterd en verkracht.De onoverwinnelijke zon Sol Invictus was opzettelijk verduisterd. Wat nu verdeeld geloof was, begon met de Tien Geboden uit een tijd dat geen mens nog kon lezen.  

Daaropvolgend ontstond versleuteld geloof om jong volwassenen en kindsoldaten in een religieuze oorlog te offeren. Na elke oorlog was de boodschap altijd geweest, dat het achteraf gezien allemaal zinloos was geweest, immers je kan een mens niet dwingen tot anders denken of anders leren geloven.  

Elk mens en elke cultuur verdient respect, zoals ook elk mens met een andere huidskleur dat verdient. Ons Nederland is in mijn ogen de laatste 50 jaar met alle gekleurde mensen uit alle culturen alleen maar mooier geworden.Als ik in huidskleuren denk, dan denk ik aan de woorden van dominee Martin Luther King in de vorige eeuw. Zijn droom was dat alle mensen gelijk zouden worden behandeld. Deze woorden hebben in 1963 van de vorige eeuw, een diepe indruk op mij gemaakt. Ook denk ik aan het boek Roots van schrijver Alex Haley in 1976 over de lichamelijke en geestelijke slavernij in Afrika en later in Amerika tot in de 21ste eeuw. De slavernij vanuit Nederland vond plaats van 1625 tot 1863 n. Chr. Door het lezen van deze boeken, kreeg ik ook begrip voor het grote werk van Mahatma Gandhi in Afrika en later India. Deze man heeft in 1948 datgene bereikt, waar elk mens van iedere kleur recht op had. 

De geschiedenis van slavernij en onderdrukking bleef zelfs doorgaan tot eind 20ste eeuw. Ik denk ook aan Nelson Mandela, welke na jarenlange gevangenisstraf om niets, Zuid-Afrika zijn trots en vrijheid teruggaf. Het grote onrecht tegen de zwarte medemens in de geschiedenis van slavernij en onderdrukking heeft mij bij herhaling de noodzakelijke daadkracht gegeven.  

Als je naar deze (zwarte verduisterde geschiedenis kijkt) dan herken je de wortel van het kwaad in het ego en het oordelen en veroordelen. Vergeten is dat het één “ook in kleur” altijd onlosmakelijk met het ander verbonden is geweest. Wij gedenken de wet van oorzaak en gevolg.  

In Oud-Sanskriet is deze wet bekend als Karma.  

Om deze goddelijke wet te begrijpen is er het heilige boek The Bhagavad Gita (Lied van de Heer). 

Over het ontstaan van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog binnen Europa heb ik geen mening, omdat in 1948 de staat Israël illegitiem werd uitgeroepen. De Tweede Wereldoorlog is mijns inziens niet beëindigd. Anno 2016, is Amerika opnieuw, mijns inziens, onrechtmatig, in een Koude Oorlog verwikkeld tegenover Rusland.  Er zijn in 2016 spanningen in het gehele Midden-Oosten, waarvan momenteel Centraal-Syrië het meest in het nieuws is.  

Het Koerdische volk wil de vlag met de zon centraal hijsen op eigen land, sjiieten en soennieten bestrijden elkaar (op leven en dood) om de religieuze erfenis van de profeet Mohammed.  

Daarnaast wonen er in Oost-Oekraïne en de Krim en ook in Georgië al vele generaties mensen welke door bijvoorbeeld gemengde huwelijken een sterke bloedband hebben met Rusland. Deze bloedbanden waren ook doorslaggevend in de oorlog met Georgië.  

Bij herhaling denk ik aan het bekende Salomonsoordeel.  

Er komt in Oost Europa nooit een oplossing, zonder respect voor de historische achtergrond van verdeeldheid. Voor Navo bondgenoten zonder respect en kennis van de geschiedenis is er geen politieke weg naar Vrede.  

De weg van de profeten is in vergetelheid geraakt. Vrede is de weg. 

Herkenbaar delen alle mensen dezelfde wortel. Als oorlog een kaartspel zou zijn dan herken je in Israël de onberekenbare en onvoorspelbare joker. Bovendien is er de vraag wie dit spel speelt. Onderzoek op internet zegt dat het gaat om oorspronkelijk zionisten uit Chazarië uit een tijd van 900 v.chr. Deze Chazaria mafia spanden later tijdens de 2e wereldoorlog samen over de ruggen van de joden in de concentratiekampen voor eigen gewin. Samengevat geeft het de indruk dat deze zionisten een kat-en-muis-spel met vriend en vijand.  

Wat duidelijk naar voren gebracht hoort te worden, is het feit dat Marokkaanse staatsburgers als enige visumvrij het Israëlisch gebied binnen mogen. Dit is veelzeggend, omdat het direct de warmte van de interreligieuze banden weergeeft. In scherp contrast met wat de media propageert, blijkt er geen interreligieus conflict te zijn tussen joden en moslims zeker niet in Marokko.  Vele eeuwen was er in het huidige Spanje ook geen religieus conflict tussen de Moren, Joden en christenen in Andalusië. (Arabisch: Al-Andalus)  

Tot de val van Granada (1492 n. Chr). De apenrots met de Arabische naam Gibraltar is daar met de Engelse vlag nog getuige van.  

De terroristische activiteiten van de laatste eeuwen door vermeende ‘moslims’ zijn te herleiden tot de kruisvaarders voor het begin van het Europees Imperialisme.  

De zogenaamde religieuze conflicten zijn allemaal verbonden met geopolitieke en militair strategische belangen. Het motto van de Romeinen en hun nazaten is Divide et impera, ofwel verdeel en heers. Het Romeins kerkelijk theater en de wapenhandel is slechts gereedschap in dit samenstel van dingen.  

Toepasselijk is het beeld van Janus met de twee gezichten. 

“Geloof is tot in de 21ste eeuw wat je er zelf van maakt” 

Het beeels van de driedelige Stier van Potter brengt ons terug in het Bourgondisch tijdperk van de hertogen. Ik heb in 35 jaar reizen door Azië en het Verre Oosten zelf de cultuur van de Boeddha ervaren. Deze levenservaring heeft mij volledig losgemaakt van de westerse mentaliteit; geloof, kuddegedrag en verdeeldheid. 

“Kennis wint van geloof” 

Er is de algemene concensus, ook onder gelovigen, dat het Westen aangevoerd door de Anglo-Amerika onder leiding van Bush, Blair, Cheney en Rumsfeld, verdeeldheid heeft gezaaid en opportunistisch Irak heeft aangevallen. Dit blijkt een precedent te zijn voor de huidige situatie in Libië, Syrië en Noord-Irak, de Oekraïne, de Krim en zelfs het Noord Koreaanse schiereiland met nucleare wapens. Volgens America en de verenigde naties is dit laatste een gevaar voor de wereld zoals ook de nucleare wapens in Iran en Rusland.  

Er is een weg terug 

China en Rusland voerden een militaire oefening uit in de Zuid-Chinese Zee (augustus 2016). Deze alliantie is historisch te noemen en zal een tegenhanger zijn van de NAVO.  Dit is heden al een teken van het verlies in aanzien en respect van de rest van wereld voor het Westen. De legitimiteit van toekomstige oorlogen zal in twijfel worden getrokken.  Met kennis uit de Bhagavat Gita (lied van de heer) is heel duidelijk.  

Dat geschiedenis als een boemering terugkomt.  

Ik voelde de afgelopen jaren de noodzaak om te leren schrijven.  Ik moest leren vliegen en voelde mij soms als een zwaan met de vrije wil om te kiezen tussen opstijgen vanaf het water of het vaste land. De zwaan is het symbool van de stad Brugge, maar ook dat van onze familie en de reïncarnatie.  

Herhaaldeijk stond ik voor een keuze om te leven zoals Jacob, de kleinzoon van De Ware Jacob, op de eendenkooi in de 16de eeuw, die een geheim bij zich hield over zijn voorouders, of om met de familiestamboom naar buiten te treden.  

Het leven van David van Bourgondië die op loopafstand zijn twee zoons had verwekt bij zijn buurvrouw, gaf mij vleugels. Als een zwaan maak ik gebruik van de vrije wil en keuze om als vogel op drift, door de tijd te vliegen. 

Bisschop David was de zoon van Filips de Goede. Hij had twee halfbroers met Spaans grondbezit in Noord-Afrika, namelijk de steden Melilla en Ceuta. Deze twee parels aan de Middellandse Zee bij Marokko was geen onbekende streek voor onze familie.  

In de 13de eeuw werd er zelfs gehuwd in het Tunesische huis van Capet, het Afrikaanse zit dus ook cultureel in mij. Ik ben een klein beetje Afrikaans en voel mij ook één met de Afrikanen. Het vinden van je religieuze wortels is belangrijk en dan denk ik weer aan Nasrdin Dchar, de Afrikaanse vlaggen en Arash de Boogschutter.  

De hele mensheid sprong voort uit dezelfde wortel, de spirituele wortel van de Gulden Snede. Denk aan Mekka en aartsvader Abraham, en Srinagar waar Mozes en Jezus liggen begraven. 

Ik begon mijn zoektocht naar familie 30 jaar geleden en na mijn pensioen werd deze zoektocht naar de stem van het water en de Oude Wereld van de zijderoute verslavend. Deze zoektocht deed ik deels op gedurende mijn reizen naar onder meer Sri Lanka. Zo was er de door NASA geverifieerde 48 km lange Adamsbrug (1,75 miljoen jaar geleden) tussen India en Ceylon (Sri Lanka) met de naam Olifantspas.  

De olifant is om die reden het nationale symbool van Sri Lanka. De Olifantspas is bekend uit de Vedische geschriften en de Ramayana tijd. Deze ‘verzamelde’ wetenschap bracht mij 30 jaar geleden fysiek en spiritueel in de stad Kandy in Ceylon (Sri Lanka: ‘heilig land’), het kruidengebied van Jezus de Goede Herder.  

Het eiland is bekend van de Adam’s Peak en de boom waaronder prins Siddhartha tot verlichting kwam. Deze verlichtingsleer is bekend gebleven als het viervoudige pad, de acht verheven waarheden en aansluitend de zeven juwelen van wijsheid. 

Toen ik bonsaiboompjes importeerde uit Japan gaf deze uit levenservaring opgedane empirische kennis mij al vleugels. Beetje bij beetje kwam de Oosterse kennis opnieuw bovendrijven bij mij, waaronder het eeuwenoude verhaal van Jason en de Argonauten, die langs de kust van de Zwarte Zee vaarden.  

Zij bereikten de havensteden Batumi (Georgië), Trabzon en Samson (Oost-Turkse kust). Ook in Europa was onze familie al vroegtijdig aanwezig geweest. Eerst generaties lang in Azië en uiteindelijk belandden zij in het Griekse Macedonië.  

(God)Constantijn de Grote van Arras gaf zijn naam aan Constantinopel de stad aan de Gouden Hoorn van de Bosporus. Constantijn woonde in zijn kasteel Arras aan de Moezel in Duitsland.  

Telkens komt de naam Arras bovendrijven, zie (God)keizer Constantijn de Grote, Jezus de Goede Herder en voorafgaand (God)keizer Alexander de Grote, die het grootse rijk op aarde heeft gehad.  

Dit alles onder het licht van de Sol Invictus. De onoverwinnelijke zon. 

Iedere nieuwe ontdekking was weer onlosmakelijk verbonden met de vorige. De cultuur uit India is de zuivere oorsprong welke onder Grieks beheer in Egypte verduisterd is.  

De strijd was tussen de verduistering en de mysteriescholen van de Essenen, de Tempeliers en latere Vrijmetselaars. De laatste waren de bouwers van kerken en kathedralen in Europa welke bedoeld waren om mensen samen te brengen en spiritueel terug te brengen naar de oorsprong, met kunst, theater, circus of zelfs kermisattracties. Aansluitend was er altijd wel een café in de buurt om Bourgondisch na te kunnen genieten. 

De religieuze bouwwerken die ik heb gezien waren opmerkelijk en indrukwekkend, zoals de Sint-Vituskathedraal (Praag), de Domkerk (Utrecht), de Sint-Jan (’s-Hertogenbosch) en ’s werelds hoogste kathedraal de Sint Bavo (Haarlem) met een gemetselde hoogte van 80 meter. Met dit beeld voor ogen, denk ik ook aan steden in Vlaanderen in België. 

In al deze gebouwen staat het koor en de muziek symbool voor hogere sferen en het middenschip staat symbool voor de aarde. Het middenschip is de ark van Noach op zijn kop na de zogenoemde zondvloed.  

Er wordt gedacht aan het huis van vader Jacob en Israël (Santiago). In dat licht wordt de Sint-Jacobskerk herdacht (Den Haag), de kerk van De Ware Jacob. 

In de Griekse tijd was er al een relatie tussen Pi uit wiskunde en Phi van de Gulden Snede en de Sol Invictus. Deze relatie wordt steeds bekender en stap voor stap wordt geloof overwonnen. Oprechte moslims roepen nu al op tot religieuze eenheid en de Roomse kerk zal ongetwijfeld volgen.  

Het internationale bankenstelsel misbruikt onveranderd de kennis van de Tempeliers. De eerdere Katharen zijn de oorspronkelijke volgelingen van Jezus.  

Deze hadden de doop die voor hen een rol van betekenis speelde en weigerden de doop niet zelden tot op het moment van ziekte en sterven. De Roomse kerk had het dogma tot directe doop en noemden de Katharen bukkers, ofwel homoseksuelen.  Zij waren geen bukkers. 

Maar weigerden voor soortgenoten binnen de kerk te bukken.  

De Katharen werden als heksen op de brandstapel levend verbrand en kerken werden zelfs afgebrand. Het dodental van de genocide in Zuid-Frankrijk was opgelopen tot een miljoen. In Lourdes verscheen daropvolgend de heilige maagd aan kleine kindertjes.  Water was er om het vuur te blussen van de door de kerk vergeten Katharen.  Al het goddelijke is voor ieder mens te zien in de architectuur van de erfenis van de Tempeliers en de Vrijmetselaars. Iedereen is geschapen naar het beeld van onze Schepper. Dat houdt ook in dat er gedacht moet worden als de Schepper, want wij moeten zelf nadenken over religie en het leven gezamenlijk zinvol vormgeven.  

Wij zijn onze eigen schepper.  

Tijdens het diepgaand schatgraven was er voor mij altijd de stem van de stille kracht. Het vertrouwen die ik had in de kerk werd steeds kleiner, totdat het voor mij niets anders was als theater van Roomse begeerte en Joodse hebzucht.  

Jeruzalem is voor mij het symbool van strijd en verdeeldheid, haat en bloedvergieten. Realiseer je dat 13% van het wereldinkomen opgaat aan oorlog en 1% van de wereldbevolking in constante angst leeft en op de vlucht is.  

De Roomse verduistering is er om te voorkomen dat de simpele burger er weet van krijgt en in opstand komt. Een verduistering als de moord op onze Filips I en de wreedheden van Columbus in de ‘Gouden Eeuw’. Deze gebeurtenissen mogen niet verdwijnen in de voetnoten van de geschiedenis en verdienen in mijn ogen de collectieve aandacht.  De verduisterde huurmoorden op onschuldige goede mensen verdienen het licht.  De ‘Abrahamitische’ religies zaaien al vele eeuwen verdeeldheid.  Dit was niet wat Abraham in gedachten had. 

“Bloemen spreken wat woorden niet kunnen zeggen” 

Binnen de voor mij zo bekende glazen stad het Westland spreken de bloemen “Bloemen spreken wat woorden niet kunnen zeggen”. Toen Jezus opstond uit het graf als hovenier, was er de boodschap “Wees je eigen schepper”. 

Voor mij betekent dat vormgeven en een verhaal delen over ons gemeenschappelijk verleden. De rode draad is de familie Arras. Deze hebben allemaal opmerkelijke bijnamen, zoals Jezus de Goede Herder/de Nazarener. De meest bekende 15de-eeuwse figuren zijn Maria de Rijke, haar zoon Filips de Schone, haar vader Karel de Stoute, haar grootvader Filips de Goede en haar onvergetelijke voorouders Jan zonder Vrees en Filips II de Stoute.  Karel de Stoute was de broer van David van Bourgondië, oom van De Ware Jacob op de Haagse eendenkooi en priester van de Jacobskerk. We denken aan Jezus Arras die opstond uit het graf in de tuin van zakenman Jozef van Arimathea welke heel bekent was van de scheepvaart (de zijderoute) en de tinmijnen in Glastonbury Zuid Engeland waar ook de eerste Kathedraal van de Britse eilanden is gebouw. Ook denken wij terug aan de berg Arrarat (huidig Oost Turkije) met de ark van Noach als centrum van de zijderoute.  

Opmerkelijk is dat er bij een inwijding of initiatie ook nu nog bij de Vrijmetselaars een grafkist wordt gebruikt met een tijdelijk gesloten deksel om vervolgens na de inwijding en opstanding een stap hoger te komen op de spirituele Jacobsladder wat in de oudheid in Sanskriet taal in India bekent was als het Mokshapad der Verlichting. De Jacobsladder is (voor mij) de ruggengraat van de mens. Daarbij denk ik aan meditatie waarbij de kundalini energie als vuur vanuit het lagere zelf (de bekkenbodem) naar het spiritueel hogere zelf opklimt. Zo is ook de doop van Johannes en zijn neef Jezus een herkenbare eerste spirituele stap geweest op de weg naar verlichting.  Daaropvolgend ontstonden nieuwe vrijwillige geloftes welke verder gaat in de tuin van Jozef van Arimathea. Deze zakenman en de tinboer was in de tijd van Jezus, de belangrijkste man van de zijderoute en deed herkenbaar zaken met de Romeinen.  Zijn religieuze kennis omvatte de leer van de Essenen met de mysteriescholen en haar medische kant en kruidenkennis voor o.a. slaapmiddelen.  Met de gedachte aan medicinale kruiden handel, denk ik nu aan de vergeten Adamsbrug 48 Km. als verbinding tussen India en Sri Lanka (voormalig Ceylon) en aan Adamspeak.  Dit laatste maakt heel duidelijk dat de 1e Adam naar India kwam waar wij nu als bewijs nog de Sri Ramanathaswamy temple vinden met de Lingam verering.  De zakenman Jozef van Arimathera was een goede en stille man en kon met wat humor bij Pontius Pilatus in Jeruzalem wel een potje breken.  De gehele Familie Arras en Jezus kende hij goed. Het hele ritueel van de “kruisdood” was in zijn tuin geëindigd (bij het graf van Jezus) en de wederopstanding. Het graf in zijn tuin was oorspronkelijk bedoeld voor hemzelf, maar tijdelijk in gebruikt geweest voor Jezus. Na de opstanding uit het graf, verscheen Jezus als eerste aan Maria Magdalena als hovenier. 

Jezus als hovenier.   

Gedachte zijn als zaden en wat je er vervolgens zelf van maakt. De opstanding uit het graf in de tuin van Jozef van Arimathea gaat natuurlijk om beeldspraak en bijbehorende symboliek. Verhalen gaan na verloop van tijd een eigen zelfstandig leven leiden en verhalen over het kruis gaan als een lopend vuurtje.  

Dit is over het algemeen een kenmerk van geloof.  

De kern van geloof is niets meer dan een veronderstelling. Als iemand deze verhalen letterlijk voor waarheid aanziet, wordt over zo iemand gesproken met de woorden  “Die ziet ze vliegen”.  

Zo is er binnen de familie Arras al vele eeuwen de grap over een zwangere maagd welke dik is geworden zonder te eten. Deze onzin is de wereld binnengekomen en op hetzelfde moment werden er onderling tot eind 15e eeuw grappen over gemaakt. Later in de Bijbel lezen wij het volgende. Jozef had een bloeiende tak, en Maria was veertien toen iedereen vond dat ze rijp was voor een man. Deze kennis komt ook uit de Bijbel.  Zij richtte zich op het goddelijke en wilde geen man net als haar ouders. Echter de gemeenschap stelde haar voor aan mannen en daar kwam Jozef tevoorschijn, met een bloeiende rechte tak (de rechte Josef) is algemeen bekend een ander symbool voor.  De Ware Jacob. 
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Figuur 83: Noli me Tangere door Antonio da Correggio, c. 1495. Jezus met een schoffel na de opstanding uit het graf, met Maria Magdalena.
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Het is een opmerkelijke wetenschappelijke illusie welke pas na de 15de eeuw door de kerk naar buiten werd gebracht, nadat de hertogen van Bourgondië respectloos werden toegevoegd aan de geschiedenis van de Romeinen.  Als de hertogen van Bourgondië letterlijk en figuurlijk met de geschiedenis van Dijon (heilig land) in praalgraven zijn begraven, blijkt dat de Romeinen de geschiedenis van Dijon hebben geschreven en ons molens hebben geleverd, wegen aangelegd en kerken en kathedralen gebouwd. Bij het woord “Romeinen”denk ik telkens aan het opmerkelijk Joods – Christelijk verbond. Om deze reden is de echoput van Moses in Dijon voor mij heel belangrijk. Een oud gezegde is weet jij waar Abraham de mosterd haalt?.Dijon is tot heden heel bekend van de mosterd en ook de opmerking van mosterd ga je liegen.  

Onze Europese geschiedenis zit plotseling vol met verhalen over de Romeinen. De vrijmetselaars van de bouwkunst en de wetenschap en geschiedenis van de Tempeliers worden vergeten en blijven verduisterd. Jezus, de Goede Herder blijft kenmerkend, maar de kerk maakt gebruik van magie. De kerk blijft bij een goed verteld verhaal. De bron van het échte verhaal is sinds de 15de eeuw ondergronds gegaan. 

Opnieuw valt naam Borgia als de maffia in het Vaticaan, vooral paus Rodrigo Borgia was een beruchte telg uit de Borgia familie. Hij leefde in de tijd van bisschop David van Bourgondië en de door een glas water vermoorde Spaanse koning Filips de Schone.  De moeder van deze Filips de Schone Maria van Bourgondië (De Rijke) was eerder al dodelijk verongelukt in Brugge, tijdens een Valkenjacht.  

Alle Bourgondiërs met de naam Arras waren uitgemoord ofwel buiten beeld. 

Het was tijd voor magie en tijd om de Bijbel het licht te laten zien.  De Bijbel met een goed verhaal over Jezus de Goede Herder en Maria Magdalena als hoer. In de 17de eeuw komen er volgens de geschiedenis ondergrondse schuilkerken waar in het geheim de heilige mis werd opgedragen met een typisch hocus-pocus-verhaal.  Een stukje brood wordt met magie het lichaam en het bloed van Jezus de Christos.  

De symbolische Griekse (Christos) als zon wordt vervolgens zelfs opgegeten. 

De kudde volgelingen zijn door een orde van jezuïeten omgevormd tot een kudde symbolische kannibalen. De jezuïeten waren de juridische jongens van de kerk die de scholen vulden met kennis, kinderen vertelden hoe de geschiedenis sinds de zondvloed in elkaar zat en ook zwarte kindertjes leerden bidden.  Het waren geschoolde theaterjongens in jurken welke de goedheid van de rooms-katholieken moesten promoten. In daaropvolgende eeuwen kwam het theater van de kruisweg in Jeruzalem langzaam boven de grond en kwamen er scholen waar kinderen geschiedenis leerden over de ‘donkere middeleeuwen’  Rond 1850 n. Chr. kwam de kruisweg (vallen en opstaan) in beeld binnen kerken.  Daarbij was er op mijn school, de vraag om zilerpapier te sparen en vooral om te bidden voor de zwartjes in Afrika. 

De slavenhandel wordt dan nog (verduisterd) of opzettelijk vergeten en de Bijbel krijgt van de 17de tot de 20ste eeuw een ereplaats.  De verdeeldheid van de priesters Luther en Calvijn was samengevat een tijdelijke zogenoemde beelden-storm in de 16de eeuw. en een herkenbare afleiding van de realiteit.  De schizofrenie van geloof werd voor het klompenvolk herkenbaar theater met aansluitend vooral samen psalmen zingen.  

Het toeval wilde dat juist toen in de verduisterde middeleeuwen, Columbus de wereld ontdekte en de geschiedenis van de hertogen van Bourgondië werd begraven. Het Vaticaan werd gebouwd en behangen met het geroofde goud van de Inca’s en de Maya’s. 

Vanaf de beelden-storm (1572) werd religieus theater typerend.  

Bij de Concilie van Trente (1545 – 1563) werd vergaderd en in 1637 is de Bijbel daaruit voortgekomen. De Rooms-Katholieke kerk heeft de huidige vorm gekregen door theatrale diensten te organiseren, waarin brood en wijn veranderd in het lichaam van 
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Jezus als Griekse (Christos) de zon. Dit theater is een verzameling van hapklare brokken voor de kerkganger. Voor een buitenstaander uit India is deze hocus pocus vergelijkbaar met kannibalisme.  

Wat volgt is religieuze schizofrenie en verdeeldheid binnen en buiten Europa. 

 

Tijdens de beelden-storm blijft het één onlosmakelijk aan het ander verbonden.  

 

Figuur 84: "Beeldenstorm in een kerk" door Dirck van Delen Geloof zonder respect voor eerdere profeten is typerend. Het gevaar van de verdeelde kudde wordt in de 21ste eeuw dagelijks groter. Geloof heeft de wereld niet mooier gemaakt.  

We denken opnieuw aan Paulus Potter, want er is nog steeds een weg terug.  

Op het schilderij “Het boerenerf “is veelzeggend een leeuwerik te zien in de lucht met een spirituele boodschap. De boodschap verwijst treffend naar het schilderij  De Stier van Potter met een toelichting op de Sol-Invictus-cultuur, de oorspronkelijk Christos en de stier verbeeld de religieuze verdeeldheid.  In elk geloof wat de Religio en de verlichtingsleer van de Boeddha hooghoudt, vind men het ethos “Er is geen weg naar vrede, want vrede is de weg”. 
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Figuur 85: "Vier stieren" door Paulus Potter

Het zwaard opnemen, is je los maken van de kudde en de aangegeven weg van de profeten terug volgen.  

Weg van deze schizofrene met geloofswaanzin en terug naar het pad van Jacob, zijn vader Izaäk en zijn grootvader Mozes en overgrootvader Abraham.  

Wij denken terug aan het schilderij het boerenerf.  

De leeuwerik heeft een spirituele boodschap voor een echtpaar met een toekomst in het Vissentijdperk. Opvallend zijn de symbolische koeien op de voorgrond. De leeuwerik is telkens het symbool van een spirituele boodschap.  

De Gulden Snede vind je in de wiskunde terug in de wortel pi en natuurkundige phi.  

De wortel van de Griekse Religio is alomaanwezig in de natuur. De mens heeft ook in deze eeuw de kennis van schilder Potter en de wonderen van de natuur.  Mensen begrijpen nu ook het Chinese woord Tao als de allesdoordringende kracht in het grenzeloze universum. 

Verdwaalde stieren.  

De rode stier loopt weg. De zwarte stier weet niet meer wie hij achteraan moet gaan en op wie hij boos moet worden.  

Het gaat allemaal om de historische religieuze stamboom welke moet blijven leven.  

De leeuwerik is herkenbaar de spirituele boodschap. 
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Figuur 86:  Eva + "Adam, Lilith en de slang" door Michelangelo. Op het plafond van het Sixtijnse Kapel

Gebrekkige kennis over het beeld van God kan worden herleid tot de Hof van Eden.  

Je moet Eva, en voorafgaand Lilith en de vloeibare seksualiteit opnieuw leren respecteren. De Gulden Snede vereist zonder oordelen en veroordelen dat de handen in één wordt geslagen. Religie moet weer eenheid in verscheidenheid worden. Verduisterde kennis over het derde geslacht verdient het licht.  

De Gulden Snede en het oog van God is overal in de natuur te vinden.  

Geloof zonder religieuze wortel is mislukt en een herkenbaar trauma voor veel mensen.  

Genezing van een geloofs trauma vraagt geduld en liefde. 

In het belang van alle toekomstige kindsoldaten moet wij gezamenlijk terug willen gaan in de tijd. Als ondernemend hovenier wist ik tijdens mijn werk niets van mijn oorspronkelijke familienaam Arras en was dus ook onbekend met de Griekse Aphrodite.  

Ik wist ook niet dat vallen en opstaan gebruikelijk was binnen onze familie. De Griekse goden hadden geroddeld en kwaadgesproken over de relatie tussen Arras en Aphrodite, maar de goden waren ook vol van jaloezie geweest.  

Deze zogenoemde verduisterde Griekse mythologie was voor mij ( na mijn werk) pas na heel veel onderzoek begrijpelijk. Vervolgens was Arras met het kind Cupido uit beeld verdwenen. Aphrodite bleef als ongehuwde moeder achter.  

Dezelfde tragedie ontstond later tussen Maria Magdalena en Jezus de Goede Herder. Ook dat was een Ongehuwd/Alleenstaand Moederschap. Kermerkend is het moederschap een zaak van offeren en delen. Elke moeder is in de menselijke geschiedenis gelukkig als zij weet dat haar kinderen gelukkig zijn.  

Er wordt daarom gedacht aan Maria Magdalena en haar nageslacht in de vorm van de Merovingers en daaropvolgend de hertogen van Bourgondië.  

Typerend is het Griekse Religio, na de ontdekkingen van Columbus stap voor stap met inzet van de kerk opzettelijk gedegradeerd tot geloof. Begeerte, hebzucht en macht zijn kwade en duivelse kenmerken, welke wij erkennen in elke oorlog.  

 

In God We Trust 

We denken tot op heden even aan de Romeinse Curie en de paus in Rome in samenhang met de Illuminati en de geheimen van de Bilderberggroep.  

Klaas Vaak en de zandwagen.  

Nu geloof is verwaterd en gedegradeerd en de kerken leeg blijven, gedenken wij het klompenvolk in samenhang met de media, de Olympische Spelen, het WK, darten mountainbike, verkiezingsperikelen, entertainment en ramptoerisme. 

Aansluitend zijn er ook emotionele programma’s op T.V. Programma’s zoals Blauw  Bloed, D.N.A. onbekend, All you need is Love. Een ander programma is Spoorloos waar na een zoektocht familie heel emotioneel wordt terug gevonden.  Als tegenhanger is er nog een ander programma met de naam Familiedinner met als doel om over emotioneel “ oud zeer “ of een conflict heen te stappen.  Het echte familie probleem blijft voor de kijker onopgelost.  Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg.  

De winnaar is voor mij; All you need is Love.  De jeugd wordt tussentijds afgeleid met reclame voor Cola en spelletjes zoals Pokémon, Flippo’s, Pokémonkaarten, en media programma’s op televisie zoals Spuiten en Slikken, MTV, etc.  

De georganiseerde media met programma’s over liefde mag je wat mij betreft in de 21e eeuw in verband brengen met het spel binnen het Ministerie van Defensie (Pentagon) in Amerika Ik denk even terug aan de minister van Buitenlandse Zaken Tarik Aziz welke vanuit Irak bij de paus om bescherming kwam vragen, omdat hij christelijk was.  

Geloof jij het nog in de onschuld. 

Het was echt op T.V. toen de bondgenoten Irak binnen vielen op zoek naar nooit gevonden chemische wapens. De oorlog is na het bezoek van Tarik Aziz, aan de paus voor hem voorbijgegaan, maar niet voor de moslims in Irak en omliggende landen.  

Schijnheiligheid kent geen grenzen. 

Hoe kan je de kool en de geit sparen als 13% van het wereldinkomen respectloos wordt gebruikt voor het voeren van oorlog?  

Wat denk je van alle moeders van kindsoldaten?  

Er wordt opnieuw gedacht aan de Chazariaanse maffia. Er wordt nu ook gedacht aan de bankiersfamilie Rothschild, die volgens informatie alle media in handen heeft, zoals kranten radio en televisie.  

Ook jij hebt het leven te danken aan een moeder en dus ben jij medeverantwoordelijk voor alle toekomstige moeders.  

We denken aan de heilige koe in India met haar onbaatzuchtige liefde.  Heden moet er ook gedacht worden aan alle moeders, die dagelijks in de wereld op het land werken om kinderen te kunnen voeden.  

Dit kan allemaal gestopt worden, als de mens samenwerkt en de weg teruggaat naar de bron van de Griekse Religio. Er wordt gedacht aan de Alfa en de Omega in het Grieks alfabet. Alle tonen zijn kenbaar in het lied van vader Jacob, de zeven hoofdtonen. 

Er is een weg terug. Er wordt gedacht aan het verband van Eros en Psyché als de later geromaniseerde Cupido die in oorsprong de zoon was van de Griekse godin Aphrodite en de god Arras.  

Ook moet er gedacht worden aan Jason met het Gulden Vlies en de zijderoute.  

Al deze oude wijsheid werd door de Romeinen versluierd en in het vak Griekse mythologie gezet. Waar mogelijk was de Griekse geschiedenis verduisterd of verkracht. Cupido was de Griekse Eros en stond voor waarheid, schoonheid en goedheid.  Wij moeten naar de rode draad van religio, reïncarnatie en wedervleeswording. 

Er moet teruggeblikt worden naar de moord van hertog Jan, de vader van hertog Filips de goede, met de kennis van zijn ‘verloren’ veldslag tegen de Ottomanen in Nicopolis, het huidige Bulgarije. De latere hertog Jan was als vader van hertog Filips de Goede na de verloren veldslag is hij zelfs direct op een schandelijke manier buiten de kerk geplaatst. Zesduizend van zijn mannen werden afgeslacht en hijzelf werd na twee jaar gezond vrijgelaten.  

Jan zonder Vrees (Franquet d’Arras) kreeg zijn naam van het volk.  

Beeldbepalend is de schaamteloze reactie die de kerk gaf op voorgaande familieleden. Zijn familie was de religieuze grondlegger van elke kerk en nu was Jan zonder Vrees (Franquet d’Arras) gewoon buiten de kerk geplaatst en opmerkelijk ging de bouw van kerken en kathedralen onder leiding van zijn Eros familie gewoon door. Eros is veroordeeld door de kerk. De kerk doet eeuwenlang niks anders dan oordelen.  

De kerk heeft herkenbaar een groot gebrek aan mededogen, waarheid, schoonheid en goedheid.  

De Gulden Snede is altijd het echte probleem voor de kerk van Rome geweest en daarom moet er gedacht worden aan de vele vlaggen met het symbool van Venus ofwel Aphrodite. Deze geschiedenis is voor mij overwegend kenbaar gemaakt door online encyclopedieën, naslagwerken, databanken en wetenschappelijke artikelen.  

Nederland en de Romeinen  

Hertog Filips de Goede had als vader des vaderlands een opmerkelijk levensverhaal, maar de hele familie was in de donkere middeleeuwen verduisterd en zonder verklaring over het waarom opzettelijk samengevoegd met de Romeinen en vervolgens opzettelijk vergeten. 

De eendenkooi in La Haye was uiteindelijk in de schaduw onze redding geweest. 

Soms moet je in de schaduw gaan, onder de bomen, van de zon vandaan voor rust. Generaties lang hebben mijn voorgangers zich weten te verduisteren.  Nu is duidelijk dat wij familie zijn van David van Bourgondië en deel uitmaken van de zogenaamde blauwe lijn. Onze familie heeft zich afgezonderd van de geschiedenis en losgemaakt van het verleden om te overleven. Dat verleden begint pas nu opnieuw te leven. De leeuwerik met de Stier van Potter maakt het verleden weer herkenbaar. .  

Bewust denk ik daarom telkens aan het levensverhaal van de Griekse god Ares en Aphrodite, de koningin van de hemel. De Romeinen die nog steeds op de achtergrond zijn binnen de kerk van Rome hebben de god Ares, Mars en Janus als god van de poorten genoemd. Van achter naar voren wordt deze geschiedenis voor mij weer transparant.  De poorten zijn voor mij twee vensters en deze zijn gerelateerd aan wat geweest is en wat nog kan komen. Aansluitend ervaar ik mijzelf in het “hier en nu “ boven de poorten van de Romeinse Janus verheven.  

Arras was in relatie met de godin Aphrodite als koningin van de hemel die de naam Venus kreeg of Lucifer. ( Lucifer de lichtbrenger) In deze geschiedenis en levensverhaal herken je de Gulden Snede en uit deze relatie kwam de god Cupido.  Ik kwam tijdens mijn ondezoek in contact met het verduisterde universum en al deze opzettelijk verduisterde kennis. 

De zon blijft voor mij onveranderd de Griekse Sol Invictus en dus de onoverwinnelijke zon, die bij herhaling in beeld komt in de geschiedenis van keizer Alexander, Jezus de Goede Herder en ook van Godkeizer Constantijn de Grote.  Deze hele geschiedenis is sinds de 16de eeuw opzettelijk verduisterd.  

Het kind is letterlijk met het badwater weggegooid.  

De Griekse geschiedenis was volgens de Romeinen heidens en van de duivel. Griekse wetenschappers, zoals Pythagoras met bewijsbare kennis van de Gulden Snede was volgens de kerk kennis van de duivel en elke koning moest in de 16de eeuw knielen voor de kerk en de wetgeving van de Romeinen. De Grieks-christelijke zon kwam op een zwarte bladzijde terecht van de middeleeuwen.  

Het menselijk kruis kwam in een kwaad daglicht te staan. 

Daarom valt terug te denken aan Godkeizer Alexander.  Deze leerde zelfs zijn paard, over de eigen schaduw heen te stappen.  Het is de tweede geboorte, waarbij je zelf je eigen vroedvrouw bent, ofwel je eigen leraar en leerling bent. Oosters denken is dat je gericht naar de zon in het volle licht transparant bent. Als je dat niet doet, ben je narcistisch en verzuip je vroeg of laat in je eigen ego, ijdelheid of teleurstellingen.  

Schaduwen zijn het gevolg van een stoffelijke illussie.  

Het oosters paard van (god) Keizer Alexander leerde over zijn of haar eigen schaduw heen te stappen. De mens kan zich keren en symbolisch het zwaard gebruiken.  Vanuit de Chinese horoscoop is mijn sterrenbeeld paard en dat bracht mij terug bij Centaurus de Boogschutter, half paard en half mens.  Mijn levensverhaal komt dus duidelijk uit de sterren en ook ik heb onderweg onbewust vergissingen en fouten gemaakt.  

Om nog even in de oosterse wijsheid te blijven, kwam ik symbolisch op een schildpadeiland tot innerlijke rust. Op moeilijke momenten vol van duisternis mocht ik, met behulp van meditatie, kennis maken met innerlijke energie en uiterlijke harmonie. Mijn onbewust gemaakte fouten, voortgekomen uit twijfel en onwetendheid zijn, na bewuste meditatie, levenservaringen geworden. Vergeving van gemaakte fouten, zijn het grootste cadeau dat ik in eenzaamheid alleen mijzelf kon geven.  

Herkenbaar moest ik over mijn eigen schaduw stappen.  

De wet van karma vereist ook dat je, zogenoemde vijanden als schuldenaren moet leren vergeven. Dat laatste lukte mij pas nadat ik de wet van karma ofwel de wet van oorzaak en gevolg, goed had begrepen. Het lot en de lotsbestemming vol van mededogen voelde voor mij als een tweede geboorte of sterker uitgedrukt als een wederopstanding. Als ik daar over nadenk dan is dit boek de ware jacob daar het gevolg van.  Samengevat is mijn panoramisch beeld nu gevuld met innerlijke harmonie en al vele jaren de kern van mijn persoonlijk levensverhaal.  

Als ik nu aan Jezus na de wederopstanding als tuinman denk, dan denk ik aan mijn eerste Japanse zenervaring in de architectuur en symboliek van de Japanse tuin.  

Het schildpadeiland ligt daar als symbool van de dood in een wat grotere waterstroom.  Het stromende water staat symbool voor het leven. Dat water (als stroom) komt buiten beeld uit het oosten, zoals ook de zon opkomt boven Japan als het bekende oosterse land van de rijzende zon.  

Het water stroomt dus van het oosten naar het westen, waar het in deze tuin onduidelijk buiten beeld weer verdwijnt.  

In de stroom liggen wat rotsblokken en deze symboliseren de problemen in het leven van elk mens.  

Het water symboliseert dus het leven en enige rotsblokken symboliseren de problemen.  Langs de stroom van water staan enkele lantaarns die symbolisch zeggen dat er voor elk probleem een oplossing is. Veelal is de oorzaak van een probleem het probleem van het menselijk ego.  

Zo kan een zakenman bijvoorbeeld in de financiële problemen komen om reden dat zijn managers onverwachts zijn gaan werken voor een gelijksoortig bedrijf.  De directeur raakt verward en brengt een bezoek aan de Japanse tuin. In stilte komt hij tot rust en zoekt naar innerlijke verdieping binnen het theehuis.  Voor hij de brug over gaat naar het theehuis drinkt hij wat water uit de tsukubai, om zijn mond en emotionele gedachte te reinigen.  

Onverwacht valt er een rode cameliabloem ter verwelkoming voor zijn voeten.  

Hij bukt zich en raapt de bloem op en kijkt ernaar. Hij kijkt zoals hij nooit eerder naar een bloem keek. In de bloem herkent hij de zon.  Met een schone geest ziet hij hoe de blauweregen, naar het dak van het theehuis reikt.  De klimboom staat symbool voor de rijstwijn, maar problemen kan je niet oplossen met alcohol. Hij denkt diep na en moet zichzelf leren vergeven. Alles wat hem is overkomen komt voort uit zijn eigen karma.  Hij gaat door het stof en sleept ook zijn gezin door het stof.  

Vanaf dat moment komt hij symbolisch op het schildpadeiland in meditatie.  Langzaam ontdekt hij opnieuw de levensbron en volgt in de stilte de stroom van het water.  

Tegen de stroom in zwemmen is wat moedige karpers doen en hij herkent zich langzaam weer in de karpers. Bij elk volgend bezoek aan de tuin komt er meer inzicht. 

Na meditatie besluit hij het leven te nemen zoals het komt.  

Hij geeft zich als herboren over aan de levensstroom.  Het water maakt onveranderd hetzelfde kabbelende geluid en de vissen zwemmen nog steeds tegen de stroom in, maar de lucht is weer blauw.  

De zon straalt op zijn lichaam en hij voelt de warmte.  

Hij kijkt naar de bomen en ruikt de geur van het mos op de bodem van de tuin. Hij voelt de wind door zijn haar gaan.  

Het water spiegeld zijn omgeving en hij luisterd naar de stem van het water. Tijdens alle problemen had hij de rijstwijn laten staan.  

Tussentijds hadden advocaten gewerkt aan een schadevergoeding.  Veel was verloren gegaan, maar nadat hij over de schaduw was heen gestapt, had hij zichzelf teruggevonden.  

Vallen en opstaan was kenschetsend in de gehele natuur.  De wedergeboorte is het bekende verhaal van Jezus de Goede Herder.  Over je eigen stoffelijke schaduw heenstappen is een zaak van het bewust zijn.  De astrologische centaur vereist om over je eigen ego als stoffelijke schaduw heen te leren stappen.  

De wijsheid van Godkeizer Alexander de Grote (300 v. Chr.) blijft dus typerend, zoals ook de leer van Jezus de Goede Herder, die na de dood opstond en in de vorm was van een tuinman.  

De fleur-de-lys is en blijft onveranderd het symbool van opkomst en ondergang.  De beperking op vrijheid is met de sleutels van de Romeinen het nieuwe symbool van opkomst en ondergang. 

Opkomst en Ondergang 

De Egyptische Goden Isis, Horus en Seth staan symbool voor onsterfelijkheid.  

Het basissymbool is Christos de Griekse zon en blijft traceerbaar.  Het schilderij door Regnoult gaat over de goden Isis, Horus en Seth uit Egypte, waar de reïncarnatiewet en het dodenboek nog bekend van is.  Daaropvolgend is het Romeinse kruis van Jezus te zien, met de spijkers als symbool van onderdrukking, vernedering en vrijheidsberoving. (op het hoofd de rozenkrans)  Heden is deze onderdrukking ook karakteristiek bij islamitische extremisten.  De geschiedenis maakt duidelijk dat de wereld er niet mooier van wordt.  

Als men dat ziet, dan ontdekt men direct ook hoe mooi het leven is. 
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Figuur 87: "De genialiteit van Frankrijk" door Jean-Baptiste Regnault. Triangel staat voor de geboorte Isis, Horus en Seth

 

Bij herhaling valt te denken aan de rozenkrans op het hoofd van Jezus en de vermelding Koning der Joden in samenhang met de davidster als dubbele driehoek. Bij deze ster of het schild als mnl-vrl symbool valt te denken aan de bi-zondere vriendschap tussen Jonathan en David. Meest opmerkelijk in dit verhaal is de jalousie en het drankmisbruik van de gefrustreerde koning Saul, welke in gedachten worsteld met gedachten over seksuele liefde en vriendschap.  

Het verhaal in de Bijbel gaat vervolgens verder over David en Goliath. 

Laatstgenoemde kreeg een steen op het derde oog, de pijnappel, want God liet zich zien en stond aan de kant van de latere koning David. Dit verhaal komt samengevat uit de heilige boeken. Tijdens mijn onderzoek heb ik geen joods bloed ervaren binnen onze familie. Wel dat Joods bloed onveranderd deel uit maakt van de gehele menselijke stamboom welke begon met de God Aras.  

De heilige Vaast van Arras als bisschop heeft (490 n. Chr.) wel getracht joden te dopen in ruil voor de besnijdenis, maar dat is toen mislukt. Wel is er een Joods Christelijk verbond gesloten wat in de 16e eeuw wordt bevestigd met de 1e Bijbel uitgave.  De Bijbel (de joodse wet) is aangevuld met geselecteerde verhalen van vier evangelisten, maar zonder het evangelie van Jezus, de goede herder.  Op geen enkele manier is aan te tonen dat Jezus een Jood was. Wel aantoonbaar is dat Jezus geen Jood was. Daarbij had Jezus geen enkel respect voor schrift geleerden. Samengevat is er niets nieuws onder de zon.  

De Griekse Christus is herkenbaar als Jezus welke de innerlijke Christos herkenbaar heeft gemaakt. Jezus de Christos blijft daarom de onoverwinnelijke zon.  Met deze herkenbare waarheid denk ik aan de pauwen en de pijnappel als stoffelijk symbool boven op het Vaticaan. Nu de 21e eeuw is voor mij duidelijk geworden dat geloof in een kerk, zonder respect voor het menselijk kruis en de gehele natuur is mislukt.  

De pijnappel op het Vaticaan is voor mij als hovenier, het symbool van een van een vergankelijke bonsaiboom in pot. In de Bijbel lezen wij dat Goliath met zijn indrukwekkende leger door slechts een steen op het derde oog was verslagen. Er wordt gedacht en gemediteerd over het geslacht van de latere koning David, vader Jacob/Israël, de Sangreal en het levensverhaal van alle nakomelingen uit het huis van David tot op de eendenkooi in La Haye.  

Er wordt gedacht aan de Jacobskerk met de klokken.  

De klok luidt en staat symbool voor Jezus die daar hangt, geleden heeft en de functie vervulde voor de armen, zwakkeren en verstotenen. De ooievaar staat symbool voor een betere toekomst en vernieuwing.  

De ooievaar staat in goud gegraveerd in de Jhesusklok, met daarnaast de Jacobsklok. 

Voor alle gelovigen van elke kudde valt ook nog te denken aan het in de 18de eeuw gebouwde Vaticaan met twee onrechtmatig verkregen pauwen, omdat het gaat om de erfenis uit de moord op koning Filips I in Spanje in 1506 het jaar dat “ heel toevallig “ de Oost Indische Companie is opgericht.  

Zijn schoonvader heeft zijn dochter de Johanna ( de waanzinnige) gek laten verkaren en de erfenis gedeeld met het Vaticaan. Dat laatste is tekenend geworden, omdat het Essenenevangelie voor vijftig procent in Oostenrijks bezit is gebleven en die andere vijftig procent zich bevond in de kelders van het Vaticaan tot in de twintigste eeuw.  

De symbolische pauwen op het Vaticaan staan voor trots en ijdelheid. 

Het is een pauw van minder dan een kilo in gewicht en een omvang van een vierkante meter welke je kan zien op een afstand van duizend meter. Op het dak staat een Bonsai pijnappelboom symbool voor de profeten binnen het Vaticaan. Lust en begeerte zijn herkenbaar gemaakt door het falus symbool. Wij gedenken Petrus als het fundament van de kerk en horen de haan op de kerktoren kraaien. Ook gedenken wij Andreas de eerste apostel welke in Rome de dood vond aan het Hieros Gamos kruis.  

Wij volgen de weg van de profeten terug naar India. Karma, dharma, intuïtie en het derde oog zijn ideëen uit India.  

Door deze kennis komt bewustzijn en dit leidt mij naar de godin Sarasvati, wat de helft van de naam het Vaticaan is geworden.  

Saras-vati als godin staat in India bekend voor kunst, wetenschap, intuïtie, architectuur, buikdans en alle eigenschappen waar een mens van kan dromen.  

Ijdelheid is het oor van de duivel kussen.  

Het christendom is dom, vanwege de kudde gelovigen. Het levensverhaal van boom in pot, ls in Japan ( bon-sai ) en in het Chinees (pen-sai) De pijnappelboom gaat voor Abrahamitische gelovigen in gesnoeide vorm verder. Het bewustzijn van gelovigen wordt na de 15e eeuw gelijk aan een kudde schapen.  

Samengevat, de Griekse Christos als religie is nu aangepast geloof.  Het is stap voor stap door soortgenoten binnen het Vaticaan, verspijkerd tot theatraal geloof. Het kruis van elke vrouw is eind 15e eeuw voor de kerk als een poort naar de hel.  

Het oordelen en veroordelen komt voort uit onze verheven soortgenoten.  

Slechts enkele verduisterde eeuwen geleden, moesten de Katharen in Zuid-Frankrijk onder ede aan de kerk verklaren: “Ik lieg als ik zweer, eet vlees en slaap met een vrouw”. De haat tegen vrouwen en homoseksuelen is dan al stap voor stap het fundament voor de kerk geworden. Deze haat uit Rome is heden herkenbaar uitgezaaid over het gehele Midden-Oosten. 

De gekruiste sleutels is een Grieks symbool en is gerelateerd aan het Hieros-Gamos-kruis, waarin het mannelijke en het vrouwelijke grenzeloos samenkomen en onlosmakelijk verbonden blijven. Hieros-Gamos betreft een spiritueel verbond met de schepper, zoals openbaar gemaakt door koning David.  Het idee van twee-is-een is in de donkere middeleeuwen kenbaar gemaakt door schilders, maar ook dit is een duivels idee volgens de leer van de kerk. 

Het stoffelijk denken in het Westen staat in de 21ste eeuw los van het Griekse Religio en staat lijnrecht tegenover de oosterse spirituele filosofie. Dit is vooral in Azië en het Verre Oosten te merken in de zorg voor alle levende wezens en het vegetarisch geïnspireerde voedsel. 

Elk mens deelt dezelfde godsvonk in het hogere zelf 

Uiteindelijk is er altijd weer de ongekende stille kracht met de stem van de stilte.  Hier zijn geen woorden voor te vinden en ik kan er dus ook niets over schrijven.  Het gaat elke denkbare niveau van grenzeloosheid te boven, zoals in de stem van het water, het pentagram en de Gulden Snede. 

Venus de morgen-ster als symbool van grenzeloosheid 

Het symbool twee-is-een is ook in de davidster en de yin-yang te vinden.  Dit spreekt herkenbaar de verbondenheid met het kwaad tegen.  

De duivel is in veel landen net zo onbekend als God.  

Wel bekend is de godsvonk als entiteit, monade ofwel het levensbeginsel. Ook is Karma bekend als de wet van oorzaak en gevolg. Religie is verbonden zijn met het innerlijk lager en hoger zelf en aansluitend met je medemens. Religie is in mijn gedachten dus kinderlijk eenvoudig te begrijpen.  

Bij alles wat je in het leven denkt of doet, weet je met kennis van de Dharma (levenswiel) dat het jouw karma beinvloed en het karma van elk ander levend wezen in je omgeving.  

Elk later gedegradeerd geloof herkent zich in de wortel van religie.  

Nu ik al jaren geen werkverplichtingen heb, doe ik wat ik graag wil en dat is één zijn met religie en genieten van het onderweg zijn wat voor mij belangrijker is dan het doel.  

Als ik dagelijks om me heen kijk, dan weet ik, dat ik mij tijdens mijn vele reizen in elke cultuur altijd snel thuis voelde. Onderweg leerde ik onbewust oosters denken en kreeg kennis van astrologie, yoga, meditatie en behaalde zelfs een Reiki en voetreflexmassage certificaat. Aansluitend kreeg ik kennis van de kundalinie-verbinding tussen de aardse energie en de bovenpersoonlijke. Priesters hebben symbolisch om deze verbinding te kunnen maken, soms een kale kruin op het hoofd, wat tonsure wordt genoemd.  

Waar het voor mij om gaat is kenbaar maken dat wij een stoffelijk lichaam hebben als voertuig en een energie lichaam zijn. Vanuit deze kennis is ons lichaam een tempel.  Wij zijn uiterlijk en innerlijk in ons diepste wezen een afspiegeling van het goddelijk universum. Vanuit deze kennis is de mens geschapen naar gods beeld en gelijkenis en vanuit deze gedachten zijn wij als schepper verantwoordelijk voor al onze daden.  

De oude tempel kennis is gerelateerd aan de guldensnede en gaat terug tot de tempel van Salomon in Kashmir in India. Zo zijn de zeven chakra’s, vanuit de bekkenbodem (het heilig been) gerelateerd aan het ruggenmerg en kunnen de aardse en goddelijke energieën in elkaar overgaan. Dit laatste is als het vullen van twee glazen water, waarvan je het ene geïrriteerd vult en het andere vol liefde.  

De waterkristallen zullen verschillen.  

De Chakra-energie is symbolisch verbonden met de slapende slang, op de bekkenbodem en het heiligbeen. De chakra’s zijn als een doorgeefluik tussen de boven- en onderwereld verbonden. Vanzelfsprekend vraagt dit om innerlijke rust en het ontwikkelen van concentratie wat in aanvang ontstaat door meditatie.  

Met andere woorden het zoeken naar de innelijke godsvonk  

Het cijfer 8 staat daar symbool voor de boven en de onderwereld.  Acht is meer dan duizend is in de onderwereld herkenbaar in oorlog en strijd voeren en verdeeldheid zaaien. Heel herkenbaar gaat het conflict bij herhaling om ego, begeerte, trots, hebzucht en politieke macht. 

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg.  

Door het toepassen van meditatie (religio) samen één (al-een) zijn, volgt innerlijke rust en harmonie. Stoffelijk en spiritueel is het voorgaande ook herkenbaar in de (vloeibare) sexualiteit van de mens wat heden sterk tot uitdruking komt in de politiek.  

Denk aan de twee glazen gevuld met hetzelfde water.  

De bovenwereld is als een glas water gevuld met liefde en is bijvoorbeeld herkenbaar in een leraar of iemand in de zorg, voor zieken en gehandicapten. Denk ook even aan de politie en buurtwerkers welke een luisterend oor of troost bieden, aan mensen die wat extra aandacht nodig hebben.  

Denk ook aan mensen die samen zingen of aan een zanger welke je innerlijk blij maakt. De beloning van mensen die goed doen, is voelbaar als gedeeld geluk. 

Geen deur naar de bron bleef voor mij gesloten.  

De vergeten religieuze sleutels helpen mij met zelfkennis of anders gezegd kennis over het Zelf. Bij herhaling denk ik aan de (god) keizer Alexander de Grote en aansluitend aan Jezus de Goede Herder, die spottend koning van de joden werd genoemd.  Jezus kreeg onderweg daar Gogotha de (schedel - plaats) een rozenkrans met doornen op het hoofd.  

Denk aan het glas water gevuld met liefde, en het glas gevuld met afkeer, frustratie en woede. Jezus, de goede herder was met of zonder baard, politiek veroordeeld als een zacht watje en niet van deze wereld en zo kreeg hij als naam Gods zoon.  

Herkenbaar is het oordelen en veroordelen. 

God Keizer Alexander is ook bekend van een tweekleurige edelsteen uit Sri Lanka en dat symboliseert of vertegenwoordigt zon/maan, dag/nacht en de mnl/vrl twee-eenheid welke symbool staat voor de vloeibare mens.  

De (negatief) oordelende mens, doet dat onbewust en typisch vanuit een eigen beperkte visie en veelal uit een angstig of egoïstisch gezichtspunt. Elk oordeel of vooroordeel zegt alles over de persoon zelf. 

Jezus, de Goede Herder: heeft gezegd, 

“Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen” 

“Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen” is daarom een gebruikelijke uitdrukking van Jezus de Goede Herder. Niet oordelen is een bevrijding en kan met wat geduld de basis zijn voor een goed en verhelderend gesprek. Ook is algemeen bekent dat Jezus na een klap op de wang ook de andere wang toekeerde.  

Afsluitend zei Jezus meerdere malen: “Ga heen en vermenigvuldig u”. Immers, alleen kennis kan de wereld mooier maken. Als een gesprek zinloos blijkt te zijn, is het beter niet te oordelen. Niet handelen is ook een handeling.  Het heeft geen zin om over wiskunde te spreken met iemand die nog nooit van de wortel heeft gehoord, want dan heb je ook geen boodschap aan de Gulden Snede, de overgang van donker naar licht blijft voor onwetende versluierd.  

Koppel deze gedachte aan kerstmis; de dagen worden korter, wij wachten op de geboorte van het licht en de terugkeer van het licht. Het is allemaal zicht- en voelbaar en dat is allemaal herkenbaar gerelateerd aan wiskunde en de gulden snede. 

Het mannelijke/vrouwelijke levensbeginsel was bij Godkeizer Alexander te herkennen in zijn levenshouding, door naast zijn huwelijk met drie Perzische vrouwen een liefdesrelatie te hebben met een mannelijke jeugdvriend als levenspartner. Zelfs nu, na het astrologisch Vissentijdperk, zijn er onveranderd mensen met biseksuele gevoelens die veroordeeld worden door soortgenoten.  

Niet zelden zijn deze slachtoffer van chantage op school of op het werk. Versluierd zijn er binnen elke cultuur in onze wereld nog steeds mannen en vrouwen met een geheim en niet zelden met een schijnheilige dubbele relatie. Ook zijn er in de westerse en Arabische cultuur nog steeds jongeren die zelfmoord plegen om de gesloten schijnheilige gemeenschap en familie niet te willen kwetsen met de innerlijke waarheid. 

De oorzaak van het innerlijk conflict is de ontkenning van de Godsvonk ofwel de Gulden Snede. Het Griekse woord Religio is duidelijk verkracht door geloof in vervalste geschiedenis.  

Op middelbare scholen is pesten, plagen of volledig negeren en buitensluiten als je anders geaard bent, zelfs in de 21ste eeuw geen uitzondering. Vloeibare seksualiteit is geaccepteerd als het maar niet dichtbij komt.  

Wetenshappelijk onderzocht is dat 5% van de wereldbevolking seksueel anders geaard is. Een algemeen bekend gezegde is, dat drank meer kapot maakt dan je lief is. Maar verdeeldheid zaaien voor en door schijnheilige gelovigen zonder mededogen, maakt beslist héél veel meer slachtoffers.  

Om deze reden heeft Jezus ‘uit de kast’ in connectie met de Gulden Snede gezegd dat er niet langer moet worden geoordeeld of veroordeeld. 

 

Jezus de Goede Herder: 

“Heb uw naaste lief gelijk je zelf” 

 

We denken aan de kus van Judas en horen de haan driemaal kraaien als Petrus zegt:  “Ik ken die man niet”. Petrus is het fundament van de kerk, zegt de kerk.  Petrus betekent rots; op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.  Ik krijg nu bij herhaling met bewijs de indruk dat die kerk op drijfzand is gebouwd.  Meermalen zegt Jezus: “In de mate je oordelen zal je worden geoordeeld” en “Heb uw naaste lief gelijk je zelf”. Zijn boodschap als Goede Herder gaat over niets anders dan communicatie, broederschap, mededogen en naastenliefde;  

Klop op de deur van je hart” en “Klop en er zal worden opengedaan”. 

Om deze realiteit van zijn boodschap te ontdekken, moet je niet alleen diep door het stof durven gaan, zoals Jezus, maar ook als een spirituele leeuwerik, met de opdrachtgevers van Paulus Potter hoog durven vliegen in een wereld waar de duivel niets anders doet, dan tot in de 21ste eeuw medogenloos, verdeeldheid en haat zaaien.  

De eerste apostel Andreas is doodgemarteld aan het Sol-Invictus-kruis/andreaskruis. Hopelijk herken je ook de volgelingen met naastenliefde en mededogen. De Goede Herder maakt blinden ziend, doven horend en wekte Lazarus als de broer van Maria Magdalena zelfs op uit de dood.  

Jezus de Goede Herder 

“In de mate je oordelen zal je worden geoordeeld” Als je met slechts één vinger naar de ander wijst, dan wijzen er drie vingers naar jouw. Ziel en geweten. Echte volgelingen van alle profeten herkennen tot in de 21ste eeuw deze waarheid. Echte volgelingen willen weten wat de wortel van religie is, met de vreemde wiskundige naam pi en phi. Echte volgelingen willen de Romeinse Venusster begrijpen en komen dan bij de Griekse godin Aphrodite.  

Dit brengt ons bij het levensverhaal van Jezus de Goede Herder. Matteüs 10:34 brengt je het zwaard om vrij te voelen en zelfs los van de grond te komen. Om vervolgens opnieuw in relatie met Lucifer te komen (de lichtbrenger) ofwel Venus en de Griekse Aphrodite.  

 

Matteüs 10:34 

“Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de 

aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” 

 

Het is noodzakelijk om emotioneel vrij te zijn en los van de geconditioneerde omgeving te komen om religieus te kunnen mediteren en spirituele verdieping te kunnen ervaren. Opmerkelijk is dat drugsverslaafden Jezus ook in de 21ste eeuw nog ervaren als redder. Geef Jezus een vinger, dan pakt hij je hele hand is een uitdrukking uit de wereld van oud drugsverslaafden.  

Jezus. de goede herder oordeelt en veroordeelt niemand.  

Maria Magdalena verdedigt Jezus en krijgt er zelfs kinderen mee. De doornkrans kreeg hij, want hij moest kiezen voor de huichelaars of symbolisch voor het vuurpeloton te gaan staan. Jezus, kon niet anders dan vallen en opstaan. Jezus, is dan ook het symbool voor standvastigheid, koppigheid, eigenwijsheid en wilskracht.  

Hij is in harmonie met de goddelijke vader; “Ik en de vader zijn een”. 

Het oude Hieros-Gamos-kruis met de rozenkrans is te zien in de oudste bedevaartsplaats de Onze Lieve-Vrouw ter Nood in Heiloo bij Haarlem.  

Samen spiritueel onderweg zijn. 

In Heiloo is in de buitenlucht sinds begin 20ste eeuw een volledige kruisweg in relatie met vallen, opstaan en rechtop lopend verder gaan. Onze Lieve-Vrouw ter Nood. Voor mij is Maria Magdalena daar al vele eeuwen eerder bekend.  Er is uit de oudheid zelfs een wens- of echoput, maar zonder garantie dat elke wens voor iedereen ook uitkomt. De oorzaak ligt in het feit dat Jezus heeft gezegd, “woorden zijn als zaden” en dat er binnen de kerk van Rome door alle eeuwen heen veel oorspronkelijk zaad op de rotsen is gevallen. Een vriend van mij is gelovig en vraagt mij waaom ik zo negatief over geloof en de kerk ben. Mijn oprecht antwoord is, ik weet echt niet wat je bedoeld.  Door mij, wordt wel telkens gedacht aan de moord op koning Dagobert en de uit de lucht gevallen keizer Karel de Grote in de 7de eeuw met bijna gelijktijdig het ontstaan van de islam.  

Er wordt door mij gedacht aan de laatste hertogen van Bourgondië.  

Er wordt door mij gedacht aan de zogenoemde ontdekkingen van Columbus en de vernederende zwarte slavenhandel in relatie met de zogenoemde Gouden Eeuw. Bekend is dat Jezus doven liet horen en blinden liet zien of zelfs de dode koning Dagobert in de 21e eeuw weer liet leven. Het betreft occulte geheimtaal. Elke echte hovenier zou tegen Jezus gezegd kunnen hebben. Woorden zijn als zaden. Het is een boodschap om verduisterde religieuze kennis te delen.  

De boodschap van Jezus, “Ga heen en vermenigvuldig u”?  

De wereld verdient in de 21ste eeuw meer kennis en meer bewustzijn.  Mogelijk denk je nu aan de hof van olijven of de tuin van Eden met de boom van kennis.  Het is het zwaard dat twee kanten heeft, want als je veel weet kom je erachter dat je niks weet. Het is een hele grote waarheid, naarmate je meer bewustzijn ontdekt in je zelf.  

Niets is vrijblijvend en kennis is verantwoordelijkheid uitdragen.  Vanzelfsprekend gaat het om Griekse gnosis ofwel kennis.  Om reden dat het zo simpel is wordt de taal uit de mysteriescholen in verband met het klokhuis niet altijd begrepen.  

Herken je het symbool van de appel? 

Algemeen bekend is dat de appel nooit ver van de boom valt.  Ook nu denk ik aan Matteüs 10:34 en het zwaard, want met kennis van de boom en het zwaard kan elk mens zichzelf van verdeeldheid en oorlog bevrijden. Dit kan echter alleen als je de stoffelijke kant kent en de esoterisch-religieus geestelijke kant hebt begrepen en onderdeel van je bewustzijn hebt gemaakt.  

Helaas zit bijna elke religieuze gemeenschap door onwetendheid, onbegrip en kuddegedrag vol vooroordelen. Gelovigen hebben thuis veelal wel ‘zichtbaar’ de Torah, Bijbel of Koran, maar begrijpend lezen lukt gelovigen niet.  

Daarbij zijn de voorgangers binnen de tempel, kerk of moskee niets meer dan afgestudeerde goedgelovige papegaaien die volledig onbekend zijn met de oorsprong van de botanische naam Arisse/Arras/Ares/Arash. 
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De botanische Ara’s als één volk symboliseren eenheid in verscheidenheid. 

 

Het echte religieuze levensverhaal van de meest bekende Arraspapegaai lees je in het vredesevangelie van Jezus, gevonden in de inboedel van de Spaanse Filips I en binnen de kelders van het Vaticaan verduisterd tot in de twintigste eeuw.  

De Spaanse Koning Filips I werd vermoord met een glas water in Spanje.  Uit zijn erfenis kwam het Vredesevangelie van Jezus en dat bevestigd voor mij dat onze familiestamboom terug gaat tot de religieuze Christelijke bron.  

Wij drinken een glas water en gedenken dat dit water bedoeld is voor innerlijke en uiterlijke zuivering, om los van gedachten tot innerlijke reiniging te komen samen met innerlijke meditatie.  

Het langdurig verduisterde evangelie van Jezus maakt duidelijk dat Jezus de goede herder begaan was met de homoseksuelen, prostituees en andere “vogelvrij” verklaarde in de samenleving. Er is tot heden in de wereld niets veranderd in de behoefte van lust en begeerte.  

In het vredesevangelie lees je bijvoorbeeld dat je na je mond ook je kont moet spoelen. (google helpt je indien gewenst)  

Jezus, de goede herder wist dat hoeren nodig waren in deze maatschappij en hij preekte niet te oordelen of te veroordelen, want het seksueel gereedschap is jouw speelgoed en maakt deel uit van jouw denken over liefde.  

Heel opmerkelijk is daaropvolgend zijn vraag; als hij zegt, wie zonder zonde is werpe de eerste steen.  

De tolerantie van Jezus over zedenleer zonder oordelen en veroordelen is herkenbaar vol van mededogen.  

Deze kennis van éénheid in verscheidenheid wilde hij overbrengen op zijn discipelen.  De Griekse en botanische naam van de papagaai vogel is verbonden aan de familienaam Arras. Deze naam is verbonden aan nobel, broederschap en mededogen. We denken daarom aan de mystieke kleur van de donkerrode topaas steen als symboloische kleur voor mededogen.  

Jezus, Arras als Goede Herder heeft om reden van transcendente meditatie het opmerkelijk door de kerk geheimgehouden vredesevangelie zelf geschreven.  Meer religieuze basiskennis zal je duidelijk maken dat het koninkrijk Gods in jezelf zit. 

Jezus zegt, “Klop en er zal worden opengedaan”. 

 

Jezus de Goede Herder: 

“Klop en er zal worden opengedaan” 

 

Toen ik mij lang geleden bij de kerksecretariaat in Utrecht bewust liet uitschrijven, kreeg ik een brief terug dat ik, door mijn echtscheiding, er al was uit geflikkerd. Oordelen en veroordelen van zelfverheven soortgenoten heb ik dus ondervonden met schriftelijk bewijs van de kerk en onbewust vanuit de gehele geconditioneerde kuddegemeenschap.  

Ik ben nu dus vrij en voel mij verlost van de hypocriete kerk die volgelingen van generatie op generatie bewust en onbewust als een kudde schapen hetzelfde laat denken en doen.  Zonder enig overleg, ondersteuning en zonder barmhartigheid of mededogen was ik na mijn scheiding uit de kerk geflikkerd.  

Deze ervaring was schokkend maar ook een hele opluchting.  

Gedoopt blijf ik, zelfs na mijn tweede geboorte, waarbij ik mijn eigen vroedvrouw mocht zijn. Het bewijs van deze tweede geboorte heb ik in mijn visie voldoende kenbaar gemaakt. Samengevat heeft juist de kerk op dat moment mijn ogen geopend voor de gebrekkige communicatie en de westerse geloofs mentaliteit en realiteit.  Daarbij komt dat ik in de 21ste eeuw bewust geen lid wilde zijn van de kleinste schurkenstaat van Europa met eigen regels en wetten over het menselijk kruis.  

Volgens mij is er geen enkele reden om de vloeibare seksualiteit van mensen te veroordelen, zoals dat vele eeuwen door de kerk duidelijk wel is gedaan.  Het is een en al valse schijn en gebrek aan mededogen. De wortel van het kwaad is overduidelijk gebrek aan kennis.  

De onwetendheid van gelovigen over de Gulden Snede wordt van generatie op generatie binnen elke kudde misbruikt.  

Het zaaien van haat en gebrek aan mededogen binnen onze huidige maatschappij komt beslist niet uit de tijd van de Grieken of de leer van Jezus.  

De zedenleer wordt al eeuwen als schijnheilig bindmiddel gebruikt.  

In streken als Soelawesi (Indonesië) met 15 miljoen inwoners, het derde eiland in grote van 1000 eilanden, zijn priesters gerespecteerde homo’s. Deze priesters worden als derde geslacht in de gehele samenleving gerespecteerd en dus ook door de religieuze moslims. 

Meten met twee maten.  Feit is nu dat de kerk van Rome, overduidelijk met twee maten meet. Binnen Europa worden homopriesters eeuw na eeuw als schijnheilige, bij seksuele misstappen door de kerk beschermd. Denk aan het volgende, “Leid ons niet in bekoring, en verlos ons van het kwaad vol van mededogen”.  

Bij gemaakte fouten wordt dit binnen het eigen ‘juridisch’ systeem met een ‘regionale’ deken bedekt. Nu in de 21e eeuw kan je vaststellen dat de kerk zichzelf van binnenuit ongeloofwaardig heeft gemaakt.  

Ik denk met regelmaat en humor aan het boek Animal Farm van de Engelse auteur George Orwell.  

Tijdens het lezen van dit boek, ontdekte ik hoe de mens zich als slaaf eeuw na eeuw laat onderdrukken en vernederen door afgestudeerde hypocriete Roomse papegaaien.  

Het islam geloof is dus niet uit de lucht komen vallen. Denk aan het Vaticaan en de huichelaars die Jezus Arras, de heilige met de gehele familie van Vaast van Arras en de hertogen van Bourgondië opzettelijk hebben verduisterd en Maria Magdalena eeuwenlang een hoer hebben genoemd.  

Denk bij deze gedachten van mij, aan de kerken en kathedralen die gebouwd werden in de tijd van deze hertogen. Deze dragen veelzeggend als naam Onze Lieve-Vrouw of transparant Maria Magdalena.  

Het Islam als geloof is dus zeker niet zomaar uit de lucht komen vallen.  ‘De profeet heeft wel duidelijk gezegd om voorgaande profeten te respecteren. Meer uitleg kwam via het zwaard. Het vereist daarom altijd een persoonlijke keuze.  De weg terug begint met het zwaard van Jezus, in Matteüs 10:34 staat dat je je los  behoort te maken van de verdwaalde kudde.  

Jezus, vraagt je een bewuste keuze te maken. Het geschetste beeld van de kerk is ook te merken in de moskee bij de moslims. Het is niet moeilijk om beeldmateriaal te vinden waarin een imam verteld dat je je vrouw mag slaan, schoppen en zelfs stenigen. Dit gebeurt natuurlijk maar zelden.  

Soms komt er wel een tweede, derde of vierde vrouw bij binnen het huwelijk, als hulp in de huishouding. Het voorgaande en volgende nieuws vernam ik van een jonge moslim uit Senegal.  

Uit respect voor de imam zeggen jonge moslimmannen na het huwelijk tegen hun vrouw, dat ze uit respect voor de gehuwde man nu als symbool een hoofddoek moet gaan dragen. Een voorafgaand verhaal zegt dat als een jonge moslimvrouw vóór het huwelijk haar voet op het strand bezeerd aan een steen, haar vriend boos wordt en zegt dat hij een moord zou plegen als hij wist wie die steen daar heeft neergelegd.  Als dezelfde vrouw na haar huwelijk en na de geboorte van haar eerste zoon dezelfde voet bezeert aan een steen, zegt haar man dat ze dom is en goed moet uitkijken waar ze loopt. Hoe kan je zo dom zijn?.  

Dit zijn geen grappen, maar waarheden.  Denk ook nog maar even aan het kruis van een vrouw, als een deur naar de hel. Wat uit oordelend geloof volgt is een geconditioneerde maatschappij, vol religieuze verdeeldheid en zelfs de meest waanzinnige godsdienstoorlogen.  Het voornoemde boek Animal Farm geeft dus met humor uitleg dat sommige (dieren) als mensen gelijk zijn, maar sommige verheven en véél méér gelijk.  Deze waarheid brengt ons bij elke vorm van religieus theater.  Dit theater is te herkennen aan bijvoorbeeld een vissenkopkardinaal, wandelend in een jurk, of de paus met zijn staf en rode schoentjes. Het zijn voortekenen van travestieten die zich soms laten ombouwen om reden dat ze in gedachten in een verkeerd lichaam zijn geboren. Ook dit feit is natuurlijk geen onderwerp om over te oordelen.  

Elk mens en elk geloof verdient hetzelfde respect.  

Wel zou je van mannelijke soortgenoten in jurken willen horen dat er gezamenlijk een spiritueel Grieks-christelijk begrip moet komen van broederschap en oprechte normen en waarden met mededogen voor alle soortgenoten.  

 

“Ons gemeenschappelijk oordelen is ziek en ons 

gemeenschappelijk veroordelen is maatschappelijk ziekmakend” 

 

Elke preek van elke voorganger zou moeten gaan over zelfkennis, gelijkwaardigheid en over spirituele groei. In werkelijkheid is de stoffelijke mens niets meer als een druppel in de grote oceaan of een zandkorrel op het strand. Tijdens onderzoek ontdekte ik in Matteüs 10:34 als initiatie en inwijding de door velen onbegrepen waarheid.  Opnieuw geboren worden is evident in het voor velen bekende sprookje van het lelijke eendje welke een zwaan bleek te zijn.  

De boodschap van de evangelist Matteüs gaf mij de indruk dat ik persoonlijk onderdeel was van de wet van karma ofwel de wet van oorzaak en gevolg.  Alle profeten hebben zichzelf verlost en los gemaakt van de kudde.  Het zwaard gebruiken staat daar symbool voor. Het maakt niet uit of je in de start de profeet Mohammed of Jezus volgt. Als je de boodschap maar begrijpt. In stappen wordt gekomen bij alle voorgaande profeten. In stappen ontdek je, los van de kudde, langzaam wie je zelf écht bent.  

In het jaar 2000 ging ik met vervroegd pensioen en kreeg na enkele maanden geheel onverwacht een hersenbloeding, waarbij mijn linkerbeen en linkerarm tijdelijk waren verlamd. De TIA (hersenbloeding) begon tijdens een vakantie in Marokko.  Het herstel na een zware operatie in Nederland ging met vallen en opstaan en lange tijd was ik uit balans en onzeker. Tijdens het langzame herstel ben ik veel gaan reizen en in Bulgarije ben ik in de trein bewust wat Bulgaars gaan leren. Later ben ik ook naar een sportschool gegaan en tot op heden zwem ik nog zeer regelmatig. Deze levenservaring rond mijn ziekte, vol van stress en van ‘vallen en opstaan’ hebben mijn leven toen opnieuw gevormd.  De wederopstanding ervaar ik nu dagelijks bij het wakker worden als een feestje. Telkens met de gedachten van wat je nog niet bent geweest kan je altijd nog worden.  

In het sprookje bleek het lelijke eendje later een zwaan te zijn.  

Nu met schrijven maak ik zo veel mogelijk gebruik van mijn vleugels.  Langzaam ontdek ik de goddelijke ervaring van innerlijke harmonie.  Eerder dacht ik aan wijsheid binnen alle heilige geschriften en ging op zoek naar een antwoord. Het antwoord kwam voor mij geheel onverwacht van de profeet Mohammed, met de belangrijke boodschap dat je voorgaande profeten moet respecteren.  

Dat betekende voor mij leer ze kennen en volg de weg terug.  

Deze boodschap is voor mij tot vandaag doorslaggevend, immers geen enkele profeet had tijdens of na zijn leven een rechtmatige erfgenaam.  

Nu durf ik te zeggen profeten sterven niet.  

Opmerkelijk was dat elke profeet tijdens het stoffelijk leven altijd helder was in het vertellen van de echte boodschap. Het geheim lees je als een boodschap van de Gulden Snede, alles-in-een of in de Arabische naam voor God, Allah.  Ook Jezus zegt, “Ik en de vader zijn een”.  

Wat duidelijk is dat elk stoffelijk vergankelijk mens, zichzelf vroeg of laat gaat bevrijden van elke stoffelijke illusie. De spirituele waarheid ligt achter ons. Denkend aan Jezus en zijn moeder Maria, volg ik nu spiritueel de weg naar de waterstad Urfa die bekend is als de stad van de profeten in het huidige Oost-Turkije.  

Turkije is in 1923 ontstaan uit het Osmaanse rijk met Atatürk.  

 

Jezus de Goede Herder: 

“Ik en de vader zijn een” 

 

Daaropvolgend is mijn spirituele reis met Jezus en de profeet Mozes naar de waterstad Srinagar in India. Onderweg ontmoet ik de leer van de verlichting van de Boeddha in zijn reis uit Tibet naar Sri Lanka. Onderweg kom ik in gedachten telkens opnieuw in contact met de heilige koe als symbool voor onbaatzuchtige liefde, die symbool staat voor alle moeders.  

Kindsoldaten 

Ik denk aan alle Moeders en aan de paus als heilige en geestelijke vader van alle kindsoldaten. Kindsoldaten die tot op heden zijn opgevoed door gefrustreerde vaders of ander grond -personeel van God, Allah of Jahweh. Kindsoldaten die zich offeren in een zogenoemde heilige oorlog om reden dat er volgens de leer van een dwaze imam in de hemel 100 maagden smachtend liggen te wachten op een frisse moslim.  Geloof is wat je er zelf van maakt. Als je deze imam vraagt waarom ga je niet zelf, dan is zijn antwoord,  

“Ik ben helaas te oud”. 

Het voor mij spiritueel heilige boek de Bhagavad Gita (lied van  god) in India brengt mij spontaan bij de heilige olifant Ganesha met de grote oren om vaders te leren luisteren, immers het leven begint met luisteren.  

 

“Luisteren zoals een kip dat doet, naar haar eieren, met binnen de 

schil nieuw leven”  

 

De reis 

Tijdens mijn reis naar de voet van de Himalaya met de eeuwige sneeuw dacht ik telkens aan de profeet Mozes die zoals Jezus de Goede Herder begraven ligt in de stad Srinagar. Daar is ook de tempel en zetel van Salomo. Vanuit de stad Srinagar in de staat Kasjmir in India, zag ik hoe spirituele religie langzaam maar bewust was verkracht en misbruikt.  

Geloof van ‘gelovige’ predikers klinkt in de 21ste eeuw als ‘gebakken lucht ‘ 

Het joods-christelijk Verbond is als religie (Religio = verbinden) bewijsbaar volledig misbruikt en mislukt. Over dit feit maak je eenvoudig via de smartphone opnieuw kennis met de oorspronkelijk joodse Tien Geboden, op de door God beschreven stenen.  Dit Hebreeuws kon toen geen mens begrijpen, maar ook in de 21ste eeuw is er met deze Tien Geboden nog niets positiefs waarneembaar.  

De Nijl met Mozes en het rieten mandje is natuurlijk ook een leuk Afrikaans verhaal, maar zonder spirituele inhoud. Zelfs de zogenoemde zondvloed blijkt een gebakken-lucht-verhaal.  

Nu in de 21ste eeuw verdient elk geloof de zondvloed om reden dat religie eeuw na eeuw is verknipt en misbruikt.  

Geloof is in de 21ste eeuw niets meer dan wapenhandel en oorlog. 

Noach heeft zijn grafmonument op de grens van Armenië in Nachitsjevan (Azerbeidzjan). De bewijzen over religieuze verkrachting liggen allemaal in de directe omgeving van de berg Ararat, waar de zondvloed met uitzondering van het ontstaan van de zwarte zee onbekend is gebleven.  

We denken nu ook aan het Koerdische volk.  

Opmerkelijk zijn deze Zonaanbidders in de Bijbel opzettelijk vergeten zoals ook Koera- en Arrasrivier. Zelfs de streek Kolchis (Georgië) denk aan Jason en de argonauten  Ook de zijderoute is opzettelijk vergeten en daarmee ook de rovers, overvallers en criminelen die bekend staan als Chazaren.  

In de Bijbel is Jason vervangen door Gideon.  

Niet alleen de Grieks-christelijke eenheid is verkracht, maar ook de hele geschiedenis richting India blijkt versleuteld te zijn. Bij herhaling blijkt dat geloof is wat je er vervolgens zelf van maakt. Als je alles gaat begrijpen dan weet je ook waarom Jezus de Goede Herder een probleem had met de zogenoemde schrift-geleerden denkbaar waren dat de Chazaren.  

De Arabische wereld is tot op heden bekend met sprookjes. Denk maar aan de symbolische toren van Babylon en de aanbidding van de Gouden Stier en daaropvolgend de offers en dwalingen van de Joden in de woestijn. In dat opmerkelijke licht van religieus offeren, denk ik aan de joods-christelijke kruistochten, Columbus en Marco Polo in de 17de eeuw, het geroofde goud van de Inca’s en vernietiging van de Maya- en Incabeschaving in Zuid-Amerika.  Al deze verduisterde geschiedenis is tot op heden zichtbaar in de vorm van verdeel-en-heers-politiek. 

De kerk van Rome zegt dat Jezus is gestorven voor alle zonden in de wereld. Vervolgens wordt deze geschiedenis afgedekt met het Arabische woord amen.  Amen (zand erover) Wat volgt zijn donkere verduisterde middeleeuwse kennis, die uiteindelijk zal winnen van elk waanzinnig geloof. Zeker als je denkt aan de genocide op de Indianen in Noord-Amerika en de Aboriginals in Australië. 

Misbruik 

Het is tot in de 21ste eeuw niet vreemd dat kinderen op scholen vernemen dat geschiedenis niet belangrijk is. Religieuze struisvogels vol van trots vergeten de W.I.C.- en de V.O.C.-handel en hun relatie met de herkenbare joods-westerse slavenhandel. In Paramaribo de hoofdstad van Suriname gingen mijn ogen open. Maar denk ook aan Goud en aansluitend Ivoorkust in Afrika.  

De Torah, Bijbel en Koran zeggen dat er altijd al slaven zijn geweest.  

Deze kennis over geloof en offeren laat stap voor stap elke twijfel verdwijnen.  Er is op een walgelijke manier misbruik gemaakt van religie, door onder andere verduistering van geschiedenis. Langzaam ontdek je dat kennis van profeten nog dagelijks door predikers en ‘gelovigen’ bewust en onbewust met begeerte en macht wordt verkracht en misbruikt.  De zogenoemde eenheid in verscheidenheid is tot op heden voelbaar als een vorm van massapsychose en alleen voelbaar in onderdrukking, begeerte, hebzucht en aansluitend macht en machtsmisbruik.  

“Leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het boze en kwade” 

Verlos ons 

Voor kerkleiders is er het gebed: “Leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het boze en kwade”. Elke dag worden misdaden tegen de mensheid weggepoetst om reden dat Jezus, volgens de leer, is gestorven voor alle zonden van de wereld.  

Dit is zelfs te merken tot in de 21ste eeuw en volkerenmoord op de Grieks-christelijke Armeniërs, Koerden en Jezidi’s in het gebied van het oude Mesopotamië, waar de Koera- en Arrasrivier opzettelijk in het oude joodse testament zijn vergeten. Zoals ook de zijderoute. Ook Jason, Media en de Argonauten.  
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Zelfs Jäson en het Gulden Vlies is verduisterd en opzettelijk vergeten.  Om deze reden denk ik aan het land Georgië en de streek Colchis aan de Zwarte zee waar in de stad Batumi op de boulevare het standbeeld staat van Jason. Met dit beeld voor ogen denk nu ook aan de Krim en de Vrije handel uit de tijd van Jason welke opzettelijk is verduisterd  

Jason is opzettelijk in de Bijbel vervangen voor (rechters) Gideon. 

Dit kan geen toeval zijn. Kennis wint uiteindelijk van verknipt geloof en daarom zullen voornoemde volkeren met Sol Invictus de onoverwinnelijke zon overleven.  

Chazaren 

Als de mens nu dagelijks ziet hoe moslimbroeders elkaar in de 21ste eeuw vermoorden in een zogenoemde heilige oorlog, dan weet je dat er nooit een politieke oplossing komt zolang mensen blijven geloven in voorgangers en in kudde gedrag. Moslim jongeren zeggen dat de schuld niet ligt bij de joden, maar bij schurken die de joden en de vlag van Israël misbruiken. 

Volgens online bronnen gaat het om de Chazaren ofwel de Illuminati.  

Er moet daarom met meer respect worden geluisterd naar de boodschap van de profeet.  Het gaat inderdaad om een spirituele boodschap. Men moet terug naar de waarheid via de bekende spirituele weg van de profeten.  

Gedenken 

In dit licht van waarheid en overleven wordt er gedacht aan de Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon en de Morgenster. Venus als godin van de liefde is het symbolische pentagram in bijvoorbeeld de vlaggen van Marokko, Suriname, Turkije en andere landen Denk daarbij ook aan de vlag van Japan en de sterren op de vlag van China.  

De Morgenster Venus is de religieus verduisterde Griekse Aphrodite, koningin van de hemel, en deze is tot in de 21ste eeuw onder de geestelijke bescherming van de astrologische Stier.  

Gedachten zijn als zaden in verband met onze innerlijke zon, je moet zoeken naar het hogere zelf, dan kom je op een eenvoudige manier bij het Krishna-en-Arjoena-verhaal op de strijdwagen.  

Samengevat niet handelen is ook handelen.  

Nelson Mandela in Zuid Afrika is een goed voorbeeld van een hoger ontwikkeld zelf, die een strijd voerde zonder ook maar een wapen te pakken. Hetzelfde beeld is er van Mahatma Ghandi in India die de Engelse met geweldloos verzet naar huis stuurde.  De vlag van het Verenigd Koninkrijk (Union Flag) laat ons tot heden nog het Griekse Hieros-Gamos-kruis zien X later versluierd en vernoemd naar de eerste apostel Andreas die is vermoord aan dit voor de latere Romeinen S/M-kruis. 

Om de verduisterde spirituele waarheid van éénheid in verscheidenheid te gedenken, volgt nu een oud gebed: 

Oh Gouden Zon 

 

O gouden zon met uw verheven luister, vervul ons gemoed en 

verlicht onze geest, zodat wij onze eenheid beseffen met het 

goddelijk hart van ’t al en dat wij het pad mogen zien en betreden 

het pad, dat ons voert naar de poort, naar de verre poort van 

volmaking, geleid door uw stralend licht. 

 

Hoogmoed van de Buffalo. 

In India is nog een verhaal bekend van een buffalo. Een buffalo die in hoogmoed, de strijd aangaat met vier leeuwen. De buffalo is sterk en na happen uit zijn lichaam, blijft hij sterk.  

Door zijn kracht, ego en hoogmoed is hij zijn ‘geweten’ verloren.  

Hij had vooraf de zinloze strijd tegen de vier leeuwen kunnen herkennen, maar pas in de laatste minuten van zijn strijd gaat hij plotseling liggen en draait zijn kop en zijn ogen richting de hemel.  

Plotseling weet de buffalo wat hij in zijn trots met een vals ego was vergeten. 

 

“Elk mens deelt dezelfde godsvonk in het hoger zelf” 

 

Er moet een eind kunnen komen aan de waanzinnige verdeeldheid van geloof en verkrachting van religie en vernietiging van onze natuur. Ontbossing van de aarde en de moordende vleesindustrie en wapenhandel en oorlog moet worden gestopt. De Abrahamitisch-Semitische traditie volgt herkenbaar de Gouden Stier.  

 

“Wapenhandel en oorlog kost 13% van het wereldinkomen” 

 

Ben je joods, christen of moslim, dan ken je de trots van de buffalo. Of ben je mogenlijk onbewust lid van de Illuminati of de geheime Bilderberggroep? 

Bewustwording 

We allen delen in ons lager zelf, het dierlijk instinct zoals de buffalo.  De buffalo staat voor hebzucht en is dom, want iedereen die oorlog wil voeren is een buffalo en iedereen die trots en een egoïst is , is een buffalo.  De buffalo zegt, ikke ikke. Vanuit ego en trots. 

Deze kennis aangevuld met bewustzijn is een basis voor het maken van een gezonde keuze en een betere wereld.  

De nieuwe wereld begint in het belang van ons nageslacht in India met alle kennis van de Veda’s in het oud Sanskriet.  

In Amerika heerst herkenbaar het buffalogedrag, kijk maar naar de inval in Vietnam, Irak, Afghanistan, Cuba en Korea van de laatste decennia. Misschien denkt u nu aan bizons in plaats van buffalo’s. Waar heeft het toe geleidt dat Saddam Hoessein opgehangen werd en I.S. er voor in de plaats is gekomen?. 

De religieuze toekomst ligt voor bewuste mensen achter ons, want er moet opnieuw spiritueel bewustzijn worden gebruikt. Weg met alle productie van de buffalo.  Wij moeten terug naar de basis en opnieuw nadenken over wat men eet.  Stel je koopt ketchup waar 50% suiker in zit en een lading zout, er wordt niet bij nagedacht maar het is heel slecht voor je gezondheid. Denk ook eens aan cosmetica, de laatste mode en Nike sneakers het is allemaal buffaloproductie en het houdt niet op.  

Als kinderen in de vijfde klas, of groep zes, nieuwe schoenen willen van tweehonderd, papa koopt het wel. Papa koopt een trainingsbroek, terwijl papa alleen maar televisie kijkt en nooit traint. Het is allemaal illusie theater en onzin. Weg met fastfood-restaurants en weg met alle soorten van geloof uit de religieuze supermarkt.  

Iedereen moet zich los maken van alle vormen van kuddegedrag. 

Weg met de toren van Babylon.  

De symbolische politieke toren van Babylon moet in het belang van komende generaties, opnieuw worden vernietigd. De heilige geschriften zitten vol met onbegrepen of halve waarheden van zogenoemde schrift-geleerden.  

De oosterse wereld kent geen geboden en dus moeten de tien geboden voor elk volk voldoende zijn.  

We herkennen in Nimrod, een van de goden aan de Arabierenkant, als Arabische god.  Deze leefde in dezelfde tijd als de watergod Enki.  

Het geeft de sterk de indruk dat toen de toren van Babylon niet voltooid werd en de ladder de hemel niet bereikte, de Chazariaanse maffia jaloers werd op de zijderoute en de macht die daarbij hoorde.  

Feitelijk is de religieuze schizofrenie daar begonnen. 

 

Verwarring 

De god Arras uit het koninkrijk Urartu krijgt de naam Janus en wordt de god met twee gezichten. Later is deze god door de Romeinen geheel verduisterd en zelfs verworden tot Mars, god van oorlog.  

Bronnen van de Bijbel zijn politiek verknipt, verdraaid en er is zelfs in geplakt.  Hetzelfde is gedaan met de geschiedenis van Godkeizer Constantijn de Grote. Deze heeft als verwarrende bijnamen keizer augustus en Caesar. Zelfs Arras en Aphrodite hebben opzettelijk Griekse en Romeinse namen gekregen met aanvullend verwarrende bijnamen. 

De Gulden Snede is verborgen in Cupido met de vinger ‘pssst’ op de mond.  Wij gedenken de vier aapjes; horen, zien, zwijgen en handjes voor het kruis.  Dit is het oudste onbegrepen geloof in de wereld. 

Leer luisteren 

Kennis en wetenschap wint in de 21ste eeuw van elk geloof.  

De opzettelijke geschiedverkrachting van de latere Romeinen verdient in dit Watermantijdperk de zondvloed. Er wordt opnieuw geluisterd naar de stem van het water.  

De Gulden Snede staat centraal tussen de Noord- en Zuidpool in de stad van aartsvader Abraham en verdient met de boodschap van Mohammed alle aandacht.  Ook de verduisterde Merovingers en de moord op koning Dagobert en de latere hertogen van Bourgondië uit de middeleeuwen verdienen in de 21ste eeuw opnieuw het volle licht.  

Zaden 

De illusionaire zondvloed als kennis in de heilige boeken was bedoeld voor het koninkrijk Urartu, het centrum van de oude zijderoute met kamelen en ezels over land en scheepvaart over de rivieren de Ganges, Indus, Arras en Koera welke zijn vergeten.  Zelfs de belangrijke havens Trabzon en Samson aan de Zwarte Zee en de gehele Kaspische Zee blijkt te zijn vergeten. Gedachten zijn als zaden op de rotsen gevallen en opzettelijk op de geschiedenis.  

De ark van Noach, moet je daarom zelfstandig sturen.  

Zonder strijd geen overwinning, maar de echte strijd is een innerlijke strijd en zeker geen strijd over de waarheid tussen de Koran en de Bijbel. Opmerkelijk is dat Godkeizer Alexander de Grote wel is vermeld in de Koran en opzettelijk vergeten in de Bijbel.  De Bijbel verteld over de rivieren Eufraat en Tigris en ruild Jason en zijn vloot de argonaten in voor Gideon.  

Heden gedenken wij Jason opnieuw en het guldenvlies en vanzelfsprekend de orde van het guldenvlies in de 15e eeuw opgericht door Hertog Filips de Goede. Deze Hertog liet zich elke dag uit de Koran voorlezen. Pas na de dood van de Bourgondiërs kwam alle    verduisterde, verknipte en geplakte waarheid in de Bijbel  

Zingeving 

Strijd voeren tegen soortgenoten zonder kennis helpt niet.  

Als het leven geen zin heeft dan moet je er zelf zin aan willen geven. Krishna en Arjoena zitten op de strijdwagen. Arjoena geeft de strijd tegen zijn medemens op, omdat hij wakker geworden is en ziet dat alle soortgenoten familie van elkaar is. 

Niet handelen is ook handelen.   

Meer kennis over yoga, meditatie en concentratie in relatie met het Krishna-bewustzijn en de Godsvonk blijft noodzakelijk in samenhang met verdiepende gedachten, zoals ‘handelen door niet te handelen’. In de menselijke geschiedenis is er nog nooit een oorlog gewonnen, we zien er alleen gehandicapte mensen uit komen. De basis van elk geloof is verduisterde kennis van de Gulden Snede.  

In het belang van toekomstige generaties moet er een eind komen aan elke vorm van religieuze verdeeldheid, trots en hebzucht.  

Je weet nu wie de laatste Merovingische koning Dagobert uit het geslacht van Jezus en Maria Magdalena vermoorde. Ook weet je nu wie Karel de Grote was met betrekking tot koning Dagobert.  

Het Engelse woord voor hertog is Duke.  

Na de moord op koning Dagobert was Duke een eend Duck.  De laatste Duck (hertogin) in ons land was hertogin Maria van Bourgondië.  Volgens de kerk in Rome is de paus de plaatsvervanger voor Jezus.  Je wordt een betere gelovige met meer kennis over slavernij.  

De lagere menselijke moraal is representatief in begeerte, lust en hebzucht. De kerk en het Vaticaan is herkenbaar in de illusie van de Gouden Stier.  

Dagobert Duck wacht al lang en geduldig op een goed moment om zijn neefjes Kwik, kwek en kwak een verhaal te gaan vertellen over opkomst en ondergang en de eendenkooi. 

Vanuit een koninkrijk naar een eendenkooi. 

We kijken van boven naar de Arasrivier binnen Mesopotamië van het oude koninkrijk Urartu, waarin Jezus de eerste koning van Armenië heeft gedoopt, in ruil voor de besnijdenis en zeer waarschijnlijk de erkenning van de toen al langere tijd omstreden wiskundige Gulden Snede.  

We gaan daarom nu even stilstaan of mediteren over de eendenkooi in de 15de eeuw. Onze stoffelijke Bourgondische geschiedenis is begin 16de eeuw verduisterd. Onze Arras-voorouders waren in volkstaal en ook nu nog begrijpelijke taal de pijp uit. Met deze kennis denk ik aan Mekka en de gulden snede en ga ik uit mijn dak om de realiteit te komen vertellen. 

Bisschop David in Utrecht was snel vergeten, zoals ook kasteel Rooyenstein met de moeder van Jacob en Johan aan de Kromme Rijn. Vanuit een religieus achtergrond komen wij vervolgens enkele generaties als molenaar en kooiker op een eendenkooi binnen de zusterpolder nabij het huidige station Hollands spoor.  De daarop volgende eenden kooi is indien gewenst heden nog te bezoeken in het Haagse Zuiderpark.  

U krijgt nu enig technisch en beroepsmatig inzicht. 

Het merendeel van de Zuid-Hollandse eendenkooien is gegraven en heeft het karakteristieke rog-ei-model, met water waarbij in vier voorkomende windrichtingen een vangpijp is aangelegd. Deze pijpen, halve-maan-vormige sloten, zijn bij de uitmonding aan het wed ca. 5 m breed en worden geleidelijk smaller, aan het eind zijn ze ongeveer 1 meter breed.  

Vervolgens moeten de eenden tegen een licht glooiende kant oplopen om zo uiteindelijk in de fuik terecht te komen, welke met een trektouw door middel van een valluik afgesloten wordt.  

De oppervlakte van een kooibedrijf beslaat ca 2 ha, de kooiplas of wed is ¼ ha. Om het wed staan 2 m hoge rietschermen, evenals langs de binnenzijde van de vangpijp, die met (vis) netten af gedekt zijn.  

In de buitenbocht staan schuingeplaatste rietschermen. De kooiker kan hierdoor de eenden op de plas zien, zonder dat de eenden hem zien, horen of ruiken.  Vroeger had hij vaak een smeulende turf bij zich en zijn speciale kooi jas om de mensengeur te verdrijven.  

De kooiker kiest vervolgens een vangpijp waardoor de wind in de richting van de plas waait.  

Eenden vliegen altijd tegen de wind in op, zodat ze bij het op de wieken dieper de pijp in vliegen.  

Nu kan de kooiker met behulp van zijn hondje beginnen met het kooi lokken.  Hij doet dit met een vliegstal.  

Dit zijn enkele honderden, afgekooide luisterende eenden.  Deze kennen de “truc" met de vangpijp en zullen zich niet in de pijp wagen.  Om reden dat op het wed absolute rust heerst, zwemmen ze overdag wat rond op het wed en vliegen ze ‘s avonds uit om te foerageren.  Bij hun terugkeer naar het wedt nemen ze dan de echte wilde eenden mee.  

Daarnaast heeft de kooiker zijn eigen lokstal van enkele honderden tamme eenden.  Dit zijn meestal grauwe kwakertjes, eendjes die belangrijk kleiner zijn dan de gewone wilde eenden welke een kortere snavel hebben.  

Deze kwakertjes, hun naam zegt het al, kwaken meer dan de gewone wilde eend.  Als regel zullen de kwakers omdat zij te midden van wilde eenden op de kooiplas huizen, niet zo erg roepen, maar….Als de kooiker gaat vangen, laten ze zich luid horen en doen de wilde eenden op de plas uit hun dommelen ontwaken.  

De tamme eenden weten wat te gebeuren staat en komen op hét’ teken van de kooiker af. Hij geeft een teken met een fluitje of met de kooihond.  De kooiker laat de hond om de schermen lopen en werpt gelijk wat voer in de vangpijp. De eenden zwemmen hierop af en de wilde eenden onrustig en nieuwsgierig zwemmen mee de vangpijp in.  

Zijn de eenden eenmaal ver genoeg in de vangpijp gekomen dan laat de kooiker zich zien en de vreemde eenden krijgen de schrik van haar leven en van haar dood en vliegen dan het laatste stukje van de vangpijp, de fuik, in en komen terecht in het vanghokje.  

Hier worden de eenden dan uitgehaald -ze gaan "de pijp uit" en worden eventueel pijnloos gedood door de z.g.’ "kooikersgreep". Dit verhaal is van Jan de Brabander “De eendenkooi in het Haagse Zuiderpark”, Den Haag 1989. Verdere literatuur: F.C.J. Ketelaar, Oude Zakelijke rechten, Zwolle 1978. J.J.H.G.D. Karelse, Eendenkooi en kooibedrijf in Nederland, Nieuwegein 1983 illustratie: Winkler Prins Encyclopedie,7 druk.  

Na een lang en goed voorbereidend gesprek met zijn zoon Jacob, dacht Bisschop David lang na over het werk van zijn zoon als kooiker en priester in La Haye. De opgeleide kwakertjes binnen zijn stal, lokten wilde eenden vol van lust en begeerte naar zijn kooi.  

Dit was ook het recept van de schepper. Het begin van stoffelijk leven en sterven lagen in hetzelfde bed. Het leven van de afgerichte kwakertjes was bedoeld om wilde eendjes te verleiden naar de kooi te komen. De eendenkooi was als een spiegel voor mensen die op zondag naar kerken en kathedralen kwamen.  

De grote vijver binnen de eendenkooi van Jacob was als een spiegel van het vrije leven en de vrije wil en de daaropvolgende onomkeerbare stoffelijke dood. Tussentijds was er de wet van oorzaak en gevolg met de naam karma.  

De eenheid bleef kenbaar als zo boven, zo beneden, zon/maan, opkomst/ondergang, eb-en-vloed en waren als een spiegel in het water. 

Herkenbaar 

Diverse keren had bisschop David met zijn regionale kwakertjes een voorstel gedaan over offeren en delen. Bij mensen, vol hebzucht en vol van begeerte, was hij zelfs thuis op bezoek geweest om vol van trots over de vogelkooi van zijn zoon in het gehucht La Hay te vertellen.  

De eendjes in de kooi waren het voorbeeld van het echte leven.  De kwakertjes deden goed werk en de vleselijke begeerte lokte de wilde eendjes naar de kooi.  

Uiteindelijk was Jacob daar om als een god de eendjes met zijn kooikersgreep te verlossen van angst.  

Na de veren te hebben verwijderd kwam de poelier en kwam het geld uit de opbrengst bij het bestuur voor de armen.  

Doel was altijd om de nood van de armen wat te verzachten.  Voor oprechte luisteraars, waren zijn woorden niet mooi, maar mooie woorden waren niet waar.  

De veren van elke vogel waren het uiterlijk symbool voor trots en dus stelde ook Jacob binnen zijn kerk regelmatig de vraag, wat is een vogel zonder veren?  Om vervolgens te vertellen over de angst voor de dood van zijn eendjes binnen de kooi.  

Elk probleem en al het kwaad van de wereld was belichaamd in ijdelheid, begeerte en trots. Alle kerken en kathedralen waren gebouwd als een omgekeerd schip met het beschilderde gewelf van het universum met sterren aan de hemel.  Helaas was de lagere adel al sinds de dood van koning Dagobert begin 7de eeuw verdwaald.  

Pepijn de zoon van Karel de Grote werd eeuw na eeuw door de paus in Rome als keizer van het Roomse rijk meer en meer verheerlijkt en bejubeld en de moordenaar van koning Dagobert was al lang vergeten.  

De gevolgen van deze verduisterde moord begin 7de eeuw was voor het nageslacht expliciet gebleven in de opstanding van de profeet Mohamed, die bij zijn leven al kenbaar had gemaakt dat elke moslim zich alleen moslim mocht noemen door voorgaande profeten te respecteren.  

Alle oprechte moslims waren oorspronkelijk broeders in de Griekse Christos als de onoverwinnelijke zon.  

Het verduisterde probleem van de Joodse Romeinen was de ontkenning van de Gulden Snede. Zijn leerling en vriend priester Erasmus was een humanist geworden om reden dat religie was verduisterd en misbruikt kon worden.  

De overwegend joodse Romeinen gebruikte geloof om politieke reden.  De Grieks-christelijke religie vol van mededogen was in gevaar. Zijn zoon Jacob in La Haye was vernoemd naar de profeet Jacob en het schaap als offerfeest had met Jezus de Goede Herder het pad voor alle volgelingen van alle profeten bij herhaling opnieuw evident gemaakt. 

De ontkenning van het Gulden Vlies zou voor oorspronkelijke christenbroeders met het verduisterde zwaard, de oorzaak kunnen zijn voor nog meer toekomstige extremistische verdeeldheid.  

Bisschop David kende de “religieuze” geschiedenis en ook zijn zoon Jacob in het gehucht La Hay kende het Romeins recept van de kerk.  

De kerk in Rome wilde van de laatste Merovingische koning Dagobert een soepeend maken. Een soepeend met de naam Duck in samenhang met de eerder vergeten hertogen.  

Denkbaar zou na de verduisterde geschiedenis van de Bourgondische hertogen de wereld bij herhaling overspoelen met religieuze opstandelingen door ontkenning van de gulden snede en het goddelijke in de mens.  

Uiteindelijk zou Sol Invictus als Griekse Christos terugkeren.  

De religieuze wortel was in Azië en het Verre Oosten nog vanzelfsprekend. Voor mensen met een gebrekkig bewustzijn, was er nu geen andere uitweg dan de verduisterde geschiedenis te aanvaarden. Slechts één uitweg was mogelijk, namelijk de eerdere zegen van Jacob opnieuw doorgeven. 

Toen God zag dat hij het liefste bezit wilde offeren, nam God in zijn goedheid ook genoegen met een schaap. De bijzondere relatie met God was toen de reden dat Izaäk op zijn sterfbed Jacob zegende.  

God was herkenbaar in het bovenpersoonlijk bewustzijn van deze onvergetelijke profeet. De energie van de zegening was een allesdoordringende universele kracht, zoals eerder bij Krishna op de strijdwagen met Arjoena. De familiestamboom van Jacob bleef met de Griekse Christos als Sol Invictus herkenbaar.  

Ook Jezus als symbool van het licht had met de hulp van Mattheüs 10-34 duidelijk gemaakt dat je door een glas water met een “mindere broeder of zuster” te delen, zijn onvoorwaardelijke liefde verdiende. Water was het stoffelijk symbool van energie.  De magie van het water in contact met de zon en maan was de geest van Christos erkennen. 

Het Goddelijk Huwelijk ofwel Hieros Gamos aanvaarden ging vooraf aan elke initiatie en zegening. De symboliek van de zon/maan en het mannelijke/vrouwelijke was herkenbaar in de Gulden Snede. Bisschop David besloot in gedachten zijn zoon Jacob bij een volgende ontmoeting te zegenen als de Ware Jacob om reden dat hij de weg terug kende.  Het Jacobspad richting het oude Finisterra in Iberië (Spanje) bleef onder het Melkwegstelsel bekend als het pad van chaos en innerlijke verdeeldheid met als eindpunt Santiago de Compostella.  

Zijn besluit stond vast en zijn zoon zou later als de Ware Jacob bekend worden en ook blijven binnen de Jacobskerk van La Haye en aangrenzend de Priorij van Sion. De Godsvonk zou bij herhaling kenbaar worden gemaakt en ook worden doorgegeven. Het Goddelijk Huwelijk van Hieros Gamos zou onvoorwaardelijk herkenbaar blijven.  

Herkenbaar in de symbolische stier.  

Voorafgaand zou hij mediteren op de 7 Chakra’s tijdens het Vadergebed, zoals door Jezus bekend gemaakt. “Ik en de Vader zijn één” waren bekende woorden van Jezus. Tijdens het verticale Onze-Vader-en-Moeder-gebed zou hij zich richten op de kruin van zijn hoofd en beginnen met “Onze Vader die in de hemelen zijt”, om daaropvolgend in zeven stappen het gebed in delen vanuit zijn geest tot in het heiligbeen te verdiepen.  

De Griekse Caduceus is het symbool voor genezing. “ 

De laagste Chakra’s van de waterhuishouding was de magie van het stoffelijke.“Verlos ons van het kwade”.was herkenbaar in de permanente verandering.  

Het kwade was herkenbaar als water, verbonden met dankbaarheid.  

Dankbaarheid en licht vonden de weg terug naar het hart en de bovenpersoonlijke spirituele natuur in volledige concentratie met Sol Invictus.  

Gods geest ging over de wateren X 

In gedachten bracht bisschop David een bezoek aan de tuin van Jozef van Arimathea met de steen voor het open graf waar Jezus voor zijn directe volgelingen als hovenier was opgestaan.  

Opgestaan om elk mens zonder woorden te laten zien hoe je met scheppen en snoeien een betere wereld kan maken, zoals een kaars duizend kaarsen kan aansteken zonder de levensduur te verkorten. Tijdens de meditatie kwam de profeet Moses in beeld met zevenarmige Menora en het graf van Mozes in Srinagar, het heilige land in Kasjmir (India).  

Het Goddelijk Licht was tweemaal onrechtmatig ontvreemd en binnen de eerste en zelfs de tweede tempel in Israël gekomen als het beloofde land. Tot tweemaal toe was de tempel afgebroken. 

Jacob’s naam Israël was onveranderd het symbool voor de spirituele bron.  Het licht en de vruchten van de aarde waren bedoeld voor alle mensen in de gehele wereld. Net als het vuur van Prometheus was de universele magnetiserende kracht bedoeld voor de hele wereld.  

Electromagnetisme was onveranderd een van de fundamentele natuurkrachten en was erkend als een genezende kracht van het ondeelbare spirituele vuur.  De magie en de onvergetelijke woorden waren door Jezus openbaar gemaakt met de woorden, “Ik en de Vader zijn een”  

“Oordeel niet en veroordeel niet” 

“Doe dit tot mijn gedachtenis”. Zijn laatste boodschap was,  

“Deel het brood en deel de wijn” en “Ga heen en vermenigvuldig U”. Deel de kennis van geestkracht herkenbaar in het Hieros Gamos het Goddelijk Huwelijk. De stem van het water is Gods geest. De eendenkooi met de kwakertjes is niets meer dan beeldvorming.  

Kennis wint van geloof en verduisterde geschiedenis.  

Het Gulden Vlies is het Hieros Gamos X symbool van de Bourgondiërs en is tot op heden nog herkenbaar in de Engelse vlag. De ambtswoning van de premier van het Verenigd Koninkrijk vinden we veelzeggend op Downingstreet 10 in London.  

In juli 2016 zijn Engeland, Schotland en Ierland nog steeds politiek verdeeld, zoals in de 15de eeuw.  

Daarom denken we even terug aan de Mosesput. Het getal 10 brengt ons even terug naar Frankrijk met de heilige stad Divio (Dijon), als stad van de uilen met het winterpaleis van de hertogen en de Mosesput. 

Het graf met het opschrift WEE heeft een relatie tot de Gulden Snede/Hieros Gamos/Goddelijk Huwelijk. Veel mensen stellen zich tijdens het leven de vraag,  “Wat is de zin van het leven?”.  

Voor mij is dat het onderweg zijn en kennis opnemen uit heilige boeken en met mijn levenservaring mijn eigen leraar en leerling zijn. Daarbij denk ik ook aan het heilige boek de Kamasutra over spiritualiteit en seksualiteit.  

Vervolgens kan ik nadenken en mediteren op gelezen en begrepen tekst, uit bijvoorbeeld de heilige Bhagavad Gita.  

Dit heilige boek is bekend als Lied van God met kennis van de Veda’s vertaalt vanuit het Sanskriet.  

Deze spirituele kennis is vanuit Tibet gekomen en door Prins Siddhartha, de latere Boeddha, naar India en Sri Lanka gekomen. De cultuur van Azië en van het Verre Oosten is tijdens mijn vele reizen verankert in de energie van mijn persoonlijk bewustzijn. Zo kreeg ik lang geleden ook enige kennis van zogenoemd alternatief genezen.  Dit woord alternatief blijkt voor mij in gevallen de omgekeerde waarheid te zijn.  

De waarheid is dat de mens bestaat uit energie, die herkenbaar is in de Chakra’s en vervolgens in Meridianen. Vanuit deze wetenschappelijke kennis is voetreflex massage,  magnetiseren, met de handen of accupunctuur bekend om zelf onderdelen binnen het eigen lichaam te behandelen of van een ander wezen (mens of dier).  Wij in het Westen moeten nog eens opnieuw leren kijken naar alternatieve medicijnen, maar dit keer met een open blik.  

In plaats van slechts symptoombestrijding, moeten er gekeken worden naar bestrijding aan de bron. Kijk als voorbeeld naar de levensverwoestende psychofarmaceutische industrie, die lukraak pillen voorschrijft ter humeurverlichting op korte termijn.  

Het heeft bewijsbaar gevaarlijke averechtse gevolgen, waarmee we bijna dagelijks te maken krijgen in onze omgeving of op het nieuws. Psychiatrische patienten die zich voor de trein gooien, families die kapotgaan en mensen die wanhopig hulp zoeken, maar niet kunnen krijgen.  

In veel door mij bezochte streken en culturen is preventieve aandacht voor de volledige mens gebruikelijk. De aandacht voor voedsel is belangrijk. Stamppot voor de winter en rauwkost in de zomer is een voorbeeld. Een gezonde geest kan zich slechts ontwikkelen in een gezond lichaam. Het juiste voedsel is een fundamenteel principe dat de basis vormt van de zeer oude Ayurvedakennis van de Veda’s. Het belangrijkste preventieve medicijn wat al duizende jaren in Azië bekend is heet Kurkuma (geelwortel) Ook nu denk ik aan de sneeuwpop van mijn Opa met de oorspronkelijke (peen) wortel.  

Deze in het Westen verduisterde kennis heeft een relatie met energie, mineralen en edelstenen. Deze waren zeer bekend in de tijd van de Oude Zijderoute. In die tijd was Jezus een gebedsgenezer en was deze kennis wijdverbreid in de gehele oude wereld.  

Het was het tijdperk van de sjamanen en de priesters. Kennis over magnetisme, Reiki en aura’s vormden de basis van het stoffelijke lichaam.Het is belangrijk om na te denken over deze kennisbronnen van alternatieve genezing.  

Een oud gezegde, zegt; “Beter voorkomen dan genezen” en daarbij hoort de opmerking dat ziek zijn en ziek voelen, het lichaam en de geest alarmeert om weer eens gedwongen orde op zaken te stellen.De huidige mens is duidelijk gedegradeerd en afgedwaald van deze basisideëen. Goedgelovigheid en blinde trots heeft de mens op individueel gebied en de maatschappij in het algemeen niet vooruitgeholpen.  

In de westerse wereld plakken we negatieve labels aan anders denken en handelen. Sterker nog we kijken met neerbuigendheid naar deze kennis en noemen deze zelfs achterhaald en antieke onzin. Kijk bijvoorbeeld naar de wereldwijde vleesconsumptie en daaraan gerelateerde ziektes en kwalen. Het is onduidelijk bijgeloof dat vlees eten de norm is en alles wat daarvan afwijkt abnormaal is.  Geloof is ongefundeerd vertrouwen op basis van foute aannames. Geloof is een vorm van twijfel, onzekerheid en speculatie. Daarover is voor mij geen enkele twijfel. Persoonlijk heb ik er dus helemaal niets mee, omdat ik God elk moment van mijn leven ervaar in het licht van de zon, de sterren, de flora en de fauna of in het gezicht van mijn medemens. Overal in het universum ervaar ik God en de schepping. Elke verandering begint voor mij met anders denken.  

Ik noem als voorbeeld dierenleed na het verwoesten van oerwouden ter bevordering van de landbouw die in dienst staat van het vetmesten van dieren voor onze consumptie. Dierenvoedsel dat voor 80% als uitwerpselen, methaan en koolstofdioxide in het milieu terechtkomt. Deze waarheid is gestaafd door onderzoeken, maar vooral door observatie. Vlees dat in de schappen ligt als diervriendelijk geslachte kiloknallers is het product van regelrechte moord. In Nederland gaat het jaarlijks om 500 miljoen dieren. Elk bewust mens moet weten dat melkproducten de ontwikkelingskans van kanker vergroten en dat het zogenaamde diervriendelijke vlees vol zit met antibiotica en hormonen. In onze samenleving is de relatie tussen mens en dier luguber en ethiek ernstig gedegenereerd. Om deze reden stem ik elke dag op de politieke partij voor de dieren.  

Religie was voorheen spirituele ontwikkeling. Spirituele ontwikkeling gebeurt door nadenken en zelfreflectie, dat gebeurt voor mij het beste met behulp van yoga, meditatie en voetreflexmassages. Tandenpoetsen en mondspoelen is goed, maar het is vanuit de Ayurvedakennis zeker niet voldoende. Daarover nadenken is een goed begin om anders te leren denken en een andere cultuur niet snel of respectloos te veroordelen met noemers als alternatief of achterhaald.  

Onze huidige Westerse maatschappij is uit op groei, overname en onderdrukking. De mens is een slaaf in de westerse draaimolen. Om daaruit te durven stappen, heb je het zwaard nodig. Van de verlichte Boeddha en van Jezus de Goede Herder is het opmerkelijk dat beide een vrouw met kind achterlieten.  Het is denkbaar dat de directe omgeving van de verlichten, niet waardeerden om met woord en daad bekend te maken dat de gehele natuur en mensheid familie was.  

De evangelist Mattheüs 10-34 maakte het laatste in de Bijbel duidelijk voor de bewuste denker en oprechte mens die de leer van Jezus niet als geloof, maar als kennis gebruikt.  

Kennis delen met alle mensen 

Onze familienaam begint niet bij Napoleon en ook niet bij Karel de Grote. Als je daarover nadenkt en het ook begrijpt, dan weet je dat we allemaal familie zijn van elkaar. Van belang is te begrijpen dat juist gelovigen uit de latere kerk, het de volgelingen van Jezus al tijdens zijn leven in Palestina, het huidige Israël, onder Romeinse bezetting moeilijk hebben gemaakt.  De kruisweg in beeldvorm, over zijn stoffelijke boodschap in de kruisweg, is door de kerk eeuw na eeuw verkracht en onderdeel van theater geworden. De ontwikkeling van het bovenpersoonlijk bewustzijn kreeg eeuwenlang geen enkele kans zich spiritueel te ontwikkelen. De boodschap van Jezus en zijn leer was te stoppen met het stoffelijk oordelen en veroordelen van het menselijk kruis.  

Mensen zijn bewust het christendom ingesleurd. Heden ligt, volgens de kerkleer, de schuld van de moord op Jezus bij de joden en hun davidster. De davidster wordt ook wel het schild van David genoemd, met de dubbele driehoek als symbool van het mannelijke/vrouwelijke.  

Juist Jezus heeft ons gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze aarde is.  

Jezus, maant ons om niet te oordelen en te veroordelen en al helemaal niet over de joden. Herkenbaar in de leer van Jezus is Christos, het Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) en de stem van het water.  

Onnodig veel mensen zijn onbegrepen gebleven en onnodig veel mensen en oprechte volgelingen van Jezus zijn door gebrek aan respect door de kerk zinloos in de kruistochten vermoord.  

Het schrijven van dit boek is het resultaat van vele jaren aan voorbereiding en is voor mij een zinvolle reis geworden door het ontwikkelen van persoonlijk bewustzijn.  Opmerkelijk heb ik gebruik gemaakt van het symbool twee-is-een.  Het lagere stoffelijke en het bovenpersoonlijke denken horen in harmonie te zijn met het geweten, de ziel en de geest van het bovenpersoonlijke denken.  Dat bewustzijn is voor mij tijdens het schrijven zo helder als de stem van het water. Water is zacht, maar water kan ook allesverwoestend zijn. Denk aan een vernietigende hagelsteen.  

Ook mijn lichaam is gevuld met zeker 70% water en dat weerspiegelt zich in mijn levenshouding. Ik merkte dat ook afgelopen jaar tijdens mijn reizen naar India en Sri Lanka. De reis begon en eindigde op loopafstand van mijn woning door gebruik te maken van openbaar vervoer. Ik nam de tram naar station Den Haag Hollands Spoor en ging met de trein naar Schiphol, waar ik met de luchtvaartmaatschappij Aeroflot uit Rusland naar de moderne luchthaven van Moskou vloog.  Na een overstap op de luchthaven, kwam ik wederom in een moderne Boeing 737 terecht. Deze vloog mij direct door naar New Delhi. Na mijn aankomst op de luchthaven nam ik direct een binnenlandse vlucht met India Air naar de deelstaat Kasjmir en de plaatselijke vliegbasis van de stad Srinagar aan de voet van de Himalaya.  

Mijn vraag was heel lang wat het voor mij zou betekenen om in deze stad te zijn. De stad van het graf van Jezus, de tombe van de profeet Moses en de tempel van Salomo.  Na een verblijf in een drijvend hotel in het Dalmeer aan de voet van de Himalaya, heb ik al snel voor de warmte van New Delhi gekozen en daaropvolgend de kust van Sri Lanka. Aan de kust van Sri Lanka kon ik bijkomen van mijn eerste indrukken die ik had opgedaan in de deelstaat Kashmir.  Srinagar is een stad met onvoorstelbaar veel loslopende honden. Een stad waar straten slecht zijn onderhouden. Bijkomend was de dagtemperatuur ruim 20 graden Celsius in de maand maart, maar in de nacht was deze rond het vriespunt. Omringd door water en de besneeuwde bergen, voelde het voor mij gewoon niet goed. De watertaxi naar het drijvende hotel was een tweepersoonsbootje en eenmaal aangekomen in mijn hotel, was er een langsvarende supermarkt. Ik voelde mij opgesloten in deze omgeving en het voelde nu gewoon niet goed.  

Ik kreeg het aanbod om met een gids een karavaantrektocht door de bergen te maken, om daar oude volkeren te bezoeken. Echter zonder nadenken heb ik dat uitgesteld. In mijn beleving is het klimaat in september het meest geschikt voor een vervolgbezoek.  Nu had ik vooral tijd nodig om mijn eerste ervaringen met de eigen regionale cultuur een plaats te kunnen geven. Mijn daaropvolgende verblijf in de stad New Delhi was met alle verkeerschaos in het centrum wederom te overweldigend. Al snel besloot ik een ticket te kopen voor Sri Lanka.  

Heel vertrouwd was mijn bezoek aan het land, dat ik lang geleden in alle opzichten heb ervaren als mijn Aziatische leerschool. Sri Lanka heb ik in 35 jaar tijd zien veranderen en ontwikkelen. Vooral na de grote tsunami in 2004.  Sinds de tsunami is Sri Lanka plotseling in de gehele wereld bekend geworden als een ongerept paradijs. Sri Lanka is ook voor mij een heilig land.  Na aankomst heb ik direct oude vrienden bezocht en ben enkele dagen later met de trein naar de badplaats Unawatuna, nabij de oude stad Galle, gegaan. Deze stad is voor toeristen bekend door het Nederlandse fort uit het V.O.C- tijd-perk.  Tegenwoordig komen er ontelbare toeristen uit de gehele wereld om de museums met kennis over het koloniale tijdperk, te ervaren.  

Drie aaneengesloten periodes van ieder 150 jaar door achtereenvolgens Portugal, Nederland en Engeland.  

Terugdenkend aan 1981, was ik voor mijn gevoel toen nog “ een van de weinige buitenlander”. Anno 2016 is de kuststrook van Unawatuna volgebouwd met leuke hotels en stonden overal ligbedden met parasols op de sfeervolle stranden.  De ligbedden waren gevuld met mensen uit de gehele wereld. In verband met deze economische tsunami aan welvaart en moderne communicatie (Google, Facebook of WhatsApp), is de nieuwe generatie bijna onherkenbaar veranderd.  Deze verandering heeft zich ook voorgedaan op de wegen; de auto’s en de bussen en de infrastructuur zelf. Ook de langdurige strijd met de Tamiltijgers is in deze eeuw verleden tijd en de tsunamiramp had een plek gekregen binnen het collectief bewustzijn.  

Het leuke van reizen is dat je telkens met een andere regionale cultuur in aanraking komt, zoals Jezus ondervond in Noord-India en Maria Magdalena in Zuid-Frankrijk. Telkens maak je jezelf los van regionaal geconditioneerd denken en ervaar je wat een andere cultuur met je doet.  Zelfkennis is en blijft de basis, maar kan ook confronterend zijn.  De reden is dat elk mens in iedere ontmoeting een spiegel voor zich krijgt geschoven.  Elke maatschappij is regionaal geconditioneerd en elk mens heeft wel een handicap in het bewustzijn. In onze westerse maatschappij ondervind ik dat wanneer mij de volgende vraag wordt gestelt, “Hoe was je reis?”.  

Op het moment dat ik het plan hebt wat te gaan vertellen over de regionale cultuur van bijvoorbeeld India, krijg ik in plaats van een luisterend oor, de volgende opmerking: 

“Wij willen dit jaar naar Astana de hoofdstad van Kazachstan, want daar is zo en zo”.  

Het is natuurlijk slechts een voorbeeld, maar mensen in onze cultuur kunnen niet meer luisteren. Mijn verhaal over mijn opmerkelijke vakantie vertel ik later.  Ben jij jonger dan 30 jaar? Gebruik het internet om naar kennis te zoeken van loslopende gestoorden die haat en oorlog zaaien en het geloof in Allah op een respectloze manier misbruiken.  

Dat soort teligieus misbruik is er ook onder de joden. De grote vraag is dan, “Wie is de god Baäl en heeft die god als belangrijkste god de macht om oorlogen te veroorzaken?”.  

Zo kunnen we denken aan de Illuminatie of de geheime Bilderbergconferentie. Het is voor mij een alarmbel en dat brengt mij online, omdat luisteren en verzamelen van geheime kennis voor mij hetzelfde is als topsport.  

In gedachten zie ik de paus van Rome in gesprek met de psychofarmaceutische industrie, geboortebeperkingsinstituties of met ons koninklijk huis. De paus spreekt met de koning over de Zwarte-Pieten-kwestie en haar relatie met de slavernij. De lopende zedenschandalen tegen priesters blijken overwegend te zijn verjaard.  

Wie zijn de Illuminatie?En wat is het Joods Christelijk verbond? 

Kazachstan met haar hoofdstad Astana brengt mij direct bij de Asjkenazische joden en de onbekende maffiafamilies uit de streek Chazarië (Kazachstan) in het jaar 900 v.chr.  

Niet het schild van David komt nu in beeld, maar het schild van de Rothschilds. Het zionisme gaat schuil achter de joden en liet zich toen al zien. De duivel is heden herkenbaar in de bankiers en drugskartels.  

Het zijn allemaal geruchten, maar ben jij jonger dan 30 jaar, dan spoor ik je aan om zelf onderzoek te doen op het internet. Er zijn gewoon te veel zaken in de doofpot gestopt en belangrijke vragen worden gewoon niet beantwoord of zelfs genegeerd en ontweken.  

Denk aan de onvergetelijke vernietiging van de Twin Towers op 9/11. George Bush jr., Bibi Netanyahu en zijn Likoedpartij hebben ongetwijfeld een aandeel in deze gebeurtenis. Onderzoekers over de gehele wereld valt op dat de zogenaamde terroristische organisatie Al-Qaida, Israël nooit aan heeft gevallen.  

Dit kan geen toeval zijn, zeggen onderzoekers en wereldwijd wordt dit uit het publieke debate gehouden door de cartels van mediacorporaties, opiniebladen en nu wordt zelfs het internet, een baken van vrijheid, gecensureerd en onder toezicht gehouden.  

De zionistische families houden de informatiestromen strikt onder controle, want zij weten al eeuwenlang dat informatie, macht is.  

Langzamerhand groeit zelfs onder de Israelische bevolking de behoefte aan de waarheid; “Is de gewone Israëliër slechts een pion in dit pyramidespel van de zionisten?”.  

Voor de bewuste mens zijn er de volgende vragen, “Is de god Baäl de oppergod van deze zionistische maffia?”, “Moeten we de verduisterde waarheid maar blijven slikken?” en “Veroorzaakt een misdaadsyndicaat van politiek, geloof en duistere media alle oorlogen en moorden in deze wereld?”. 

 

John F. Kennedy: 

“Ich bin ein Berliner” 

 

Wat was bijvoorbeeld de eerste reactie van de jongere George Bush in de media, direct na 9/11? Een aantal decennia voorafgaand aan deze gebeurtenis, was er de moord op John F. Kennedy, die als president van de Verenigde Staten in Berlijn bij de muur de volgende onsterfelijke woorden had gezegd, “Ich bin ein Berliner”. Sinds zijn dood is er heel herkenbaar een Koude Oorlog aan de gang met Rusland.  

Bijna alle massamedia is op oligopolistische wijze geconcentreerd in de handen van slechts een paar cartelfamilies. In het huidige tijdperk is er gelukkig nog de onafhankelijke journalistiek die het internet als medium gebruikt. Het internet is een groot goed en is nog enigszins vrij te noemen. We moeten blijven vechten voor de onafhankelijkheid van het internet, want niemand mag de informatiestromen manipuleren. De geheime maffia families uit Chazarië zijn de schuldige. Denk aan Jacob en Israël; “Wat is waarheid en wat is wijsheid?”. Vind de wortel van het kwaad.  

Door de onverwachte opmerking over Kazachstan, dacht ik aan India en Ganesha de heilige olifant en de eigenschap van het luisteren.  Helder zien en helder luisteren zijn onlosmakelijk verbonden, maar soms zeggen beelden van twee illustraties meer dan woorden. We denken aan de geschiedenis van het Joodse volk en zien de dagelijkse strijd met de Palestijnen als buren. 

 

Jezus de Goede Herder: 

“Ga heen en vermenigvuldig U” Een veelzeggende boodschap is noodzakelijk; “Maak blinde ziende en doven opnieuw horende”. De volgende aanvullende boodschap was 2000 jaar geleden gegeven door Jezus, “Ga heen en vermenigvuldig U”. Deze boodschap ging over de ontwikkeling van ons bewustzijn. Deel dus al uw kennis met uw vrienden en uw buren.  

Elk bezoek aan een andere cultuur heeft mij tot op heden alleen maar wijzer gemaakt. De gemiddelde ontvanger in de westerse wereld heeft geen antwoord op de vraag “Hoe lopen de hazen?”. De gelovige kudde krijgt brood en spelen. Breng een bezoek aan de kerk van het heilige graf in Jeruzalem en zie, onder betaling van enkele Amerikaanse dollars, alle graven met en zonder steen van Jezus uit Nazareth.  

Het theater kent geen grenzen.  

De goedgelovige zit al vele eeuwen klem tussen twijfel en geloof. Elke samenleving is geconditioneerd, wordt gejaagd door de wind en gevuld met stress en innerlijke ruis.  Om te kunnen begrijpen wat een ander uit een andere cultuur zegt, moeten zender en ontvanger een relatie hebben zonder dollartekens in de ogen. 

Het internet geeft je de keuzevrijheid in de media die je kiest voor je informatie. Kies dan voor de Griekse Gnosis en het innerlijke weten, in plaats van morele slavernij en versleutelde, verdraaide en verduisterde geschiedenis.  

De oud-joodse plattegrond van de streek Chazarië heeft voor mij geen enkele waarde, behalve dan de kennis van de origine van de zionistische maffia. Ik blijf wat het joden-dom betreft bij de toren van Babylon. Chazarië is voor mij het symbool van de Romeinse god Janus. Het is slechts een kwestie van “Hoe lopen de hazen”, met betrekking tot de maffia en de Illuminatie.  

Ruim 400 jaar geleden was er een korte periode van dwaling in de richting van Formosa (Taiwan). De levenshouding van deze cultuur openbaart zich in vrede. Vanuit ervaring ontdek je het drastische verschil met geloof. Na slechts vier jaar in de stad Tainan, werden de westerse deuren gesloten. Alleen in Hong Kong heerste eind vorige eeuw nog het bewind van de resten van het Britse Rijk.  

Ook Japan had geen enkele behoefte aan drugs of tegen de natuur gerichte religie. We komen in Afghanistan terecht, wanneer er gedacht wordt aan opium.  Chazarië komt in beeld en wij in het westen denken dan aan de Taliban.  

Onduidelijk blijft, waarom de opiumvelden in Afghanistan niet zijn vernietigd.  Qua logistiek is dat niet zo moeilijk, je besproeit elk gewas vanuit een vliegtuig eenvoudig met een dodelijk middel. Ook de duistere wapenafzet in de laatste eeuwen naar conflictgebieden, vereist meer persoonlijk onderzoek.  

Gezamenlijk moeten we ons in deze eeuw richten op de Sol Invictus. Het woord communist komt van het Latijnse commune, dat samen één zijn betekent.  De vraag bij mij blijft, waarom Amerika in de vorige eeuw een oorlog begon met Vietnam. Dat land en haar volk koos toen voor nationale eenheid. Elk geloof zegt dat het vredelievend is, maar helaas is dat voor mij niet herkenbaar.  Wat wel herkenbaar is, is de opzettelijk gezaaide verdeeldheid en wapenhandel. Meer kennis over religieus gezaaide verdeeldheid wint van elk geloof en meer kennis maakt duidelijk dat er geen weg naar vrede is, maar vrede is de weg. 

 

“Zoek en Gij zult vinden” 

 

“Zoek en Gij zult vinden”, zegt Jezus in de Bijbel. Mijn gedachten gaan terug naar Dorestad in de middeleeuwen, het huidige Wijk bij Duurstede nabij Utrecht.  Dorestad aan Zee was de grootste handelsplaats in het noorden van de zijderoute.  Mijn gedachten zijn bij de Noormannen en de Vikingen en hun kennis van navigatie.  Deze geschiedenis staat gedrukt op de Britse vlag met als basis het Schotse Hieros-Gamos-kruis en Ierse x-kruis, overlapt met het Romeins-Engelse pluskruis.  Deze vlag staat later bekend als de Union Flag van het latere Verenigd Koninkrijk.  Deze vlag moeten we in vogelvlucht geschiedkundig als een ui leren pellen, om dan te ontdekken hoe de geschiedenis is verkracht sinds de moord op koning Dagobert in de 7de eeuw. 

De dood van Dagobert betekende het einde van de Merovingers, de latere opkomst van de Romeinen met Pepijn de Korte, het ontstaan van het Heilige Roomse Rijk en de strijd tegen de laatste Bourgondische hertogen.  

Wat volgde was de handel in zwarte slaven.  

Deze verduisterde geschiedenis verdient nu het volle licht van de Sol Invictus.  Het licht dat scheen tijdens het vredestijdperk van Godkeizer Constantijn de Grote, Jezus de Goede Herder en Godkeizer Alexander de Grote. Het dag/nacht, licht/donker, zon/maan en mannelijk/vrouwelijk is gesymboliseerd in de Alexandersteen.  Het licht van de zon weerkaatst de innerlijke energie. Godkeizer Alexander de Grote was biseksueel en ook dat symboliseerd de guldensnede.  

De Gulden Snede 

Deze wetenschap over engelen is door de Romeinen met morele slavernij versluierd en later verdeeld door geloof en opzettelijk verduisterd. Deze Griekse waarheid komt nu dus opnieuw in het licht.  

Het Goddelijk Licht is gevuld met occulte Gnosis van het kruis.  Geef er niet te veel aandacht aan of juist alle aandacht, tot je geen pap meer kan zeggen. Nacht en dag, zon en maan geven de vloeibare of biseksualiteit weer binnen;  de dag en nacht Alexander steen uit Sri Lanka.  

We herkennen Cupido en de begeertekracht. 

We denken aan Arras, kind van Zeus en Hera en liefdespartner van Aphrodite. Onveranderd is Aphrodite de Koningin van de hemel. 

Een vleselijke relatie. 

Dit religieuze fundament wordt voor Rome, het symbool van de duivel; Cupido en Janus. Cupido de engel en zijn Vader de God van de poorten. Voorheen bekend als Eros en de God Aras bekend van de grenzen.  

De door de Griekse Gulden Snede geïnspireerde goden worden voor de de kerk van Rome oorlogs- en moordgoden.  

Gebrek aan respect en wetenschappelijke kennis is het fundament van de Roomse kerk en dit is dan ook wat religieuze verdeeldheid in stand houdt.  

De grote vraag is nu: “Herkennen we de oude oorlogsgod Baäl?”. 

De kerk van Rome wil een substituut voor de Gulden Snede zijn, in de vorm van volwassen mannen in jurken. Dit was het begin van de eeuwendurende morele slavernij. De kerk start een gevecht tegen God als schepper van de natuur. 
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“De kerk start een gevecht tegen God 

als schepper van de natuur” 

De Paus wil zelfs de plaatsvervanger 

voor de Griekse innerlijke Christos of 

Jezus de Goede Herder zijn. De Gulden 

Snede wordt gebruikt om het kruis van 

de mens te onderdrukken.  

 

De tempel van Baäl in Palmira is in 2015 

verwoest door I.S.-strijders.  

 

Figuur 88: Aan alles komt een einde, dit geld ook voor de kerk van Rome.

Het fundament van de hedendaagse extremisten komt uit Rome. Kennis van Gods natuur en de Gulden Snede krijgt vanuit de kerk het label heidens. Dat roept natuurlijk ook de vraag op, “Worden mensen soms in een verkeerd lichaam geboren?  

Of zijn mensen door gemanipuleerd geloof schizofreen geworden?”.  

Je kunt het een niet los zien van het ander. De mens blijft onveranderd seksueel vloeibaar. Zo blijkt dat er wereldwijd in elke cultuur altijd transgenders zijn geweest, die bekend zijn als het derde geslacht. Om dit te verduidelijken, citeer ik nu uit het wetenschappelijk tijdschrift Lucifer van april 2016, Henk Bezemer van het Theosofisch Genootschap, 

 

 “Theosofie is goddelijke wijsheid”. Het tijdschrift Lucifer de lichtbrenger. 

Zijn uitleg is wetenschappelijk, want de kerngedachte is dat het lichaam van een transgender niet verkeerd is om reden dat het past bij zijn of haar karakter van innerlijk bewustzijn. Vervolgens zegt de schrijver het volgende,  “Naar mentale en psychische oorzaken kunnen we slechts gissen, want we zijn als reïncarnerend bewustzijn noch man, noch vrouw”. 

 

“We zijn als reïncarnerend bewustzijn noch man, noch vrouw” 

 

De uiterlijke rollen die we tijdens een incarnatie spelen, zijn niets anders dan levenslessen die ons de kans geven wijzer, universeler en begripvoller te worden. Vervolgens komen er enkele pagina’s wetenschappelijke uitleg over het rollenspel. Een eenzijdige rol van man of vrouw in ons karakter is in de wetenschap een uiting van psychologische disharmonie.  Dit wetenschappelijke feit wordt bevestigd met de oude waarheid van de Grieken. Dit roept vervolgens de vraag op over het recht op het ombouwen van je eigen lichaam. Ombouwen is slechts de beslissing die de persoon zelf kan nemen. Mededogen van de samenleving is nog veel belangrijker. Dit om reden dat innerlijke factoren belangrijker zijn dan tijdelijk uiterlijke factoren. 

Herkenbaar is nu opnieuw de verduisterde Gulden Snede.  

Deze kennis was immers ook de leer binnen de oude Griekse mysteriescholen en om deze reden herkennen we de woorden van Jezus de Goede Herder, “In de mate U oordelen zal U geoordeeld worden”. Dit laatste maakt ook duidelijk dat waar je uiterlijk tegen in gevecht gaat, je vroeg of laat het oordeel zelf zal overkomen.  

Denk nu aan de vele priesters binnen de kerk van Rome. Jezus, de Goede Herder maakte blinden ziende en doven horende en sprak dan de woorden, “Oordeel niet ga heen met de gnosis en vermenigvuldig U”. Het is de oude wet karma de wet van oorzaak en gevolg.  Ik verwijs je naar het tijdschrift Lucifer van april 2016, waarin de vraag wordt gesteld of mensen in een verkeerd lichaam geboren worden. Dit stukje over transgenderschap is geschreven door Henk Bezemer. Cupido en de Gulden Snede blijven onveranderd herkenbaar in de vloeibare seksualiteit van de mens.  

We staan daarom telkens stil bij Ares, de zoon van Zeus, en zijn connectie tot het Godenvuur. Het Godenvuur is bekend gemaakt door Prometheus welke ons het vuur van de goden heeft bracht.  

Aphrodite blijft de koningin van de hemel en is ook bekend als Lucifer de Lichtbrenger.  

Arash de Boogschutter is de Bewaker van Grenzen.  

Om dat opnieuw kenbaar te maken verbeeld ik mij als een boogschutter die een berg op moet klimmen om opnieuw de verduisterde waarheid aan het licht te brengen.  

Dit kan de Himalaya zijn, de bekende Griekse Olympia of de berg Ararat in Oost Turkije. Bij Ararat hoort het verhaal over de gedachtenzaden, de ark van Noach en de toren van Babylon, waar het zaad op de rotsen viel en verdorde.  Onze reis gaat natuurlijk onveranderd door onder het warme licht van de Sol Invictus, die de verduisterde waarheid en versluierde geschiedenis beschijnt. De Oude Zijderoute en het graf van Jezus in Srinagar worden helder. Srinagar betekent Heilige Aarde in het Sanskriet. Onderweg naar Nirwana zal het licht van dag en nacht als verlicht bewustzijn worden doorgegeven. 

 

Soms zeggen mensen dat het kwartje nu valt of dat er plotseling een lichtje aan gaat.  

Zulke momenten vormen dan een innerlijk verhaal over het oorspronkelijke licht. Het verhaal over de familie ARAS (Ares/Arash/Arras/Arisse). Deze famlie vertegenwoordigd op langere termijn de wortel van Venus en haar relatie met de gehele mensheid. Immers alle mensen zijn afstammelingen van het oorspronkelijke Godsvolk.  

Het een is onlosmakelijk verbonden met het ander. Leer anders denken. Vanzelfsprekend is dat elke nieuwe generatie bezig is met vooruitdenken en handelen, maar wij allen delen de wortel van de Gulden Snede.  

Het schrijven van dit boek en het bijbehorende onderzoek naar de religieuze wortel is mijn hobby. Achteruitdenken maakt de verdeeldheid in de huidige wereld transparant en sluit aan op uitspraken gedaan door profeten, zoals Mohammed, Jezus, Plato, Socrates, Boeddha, Confucius en Laozi. Laozi  

Laatstgenoemde bracht ons de Tao Te Ching en het principe van Wu We Onze familiestamboom brengt ons terug tot de kennis van de Vedacultuur en dus ook tot de oudste taal van de wereld. Ik denk ook even aan de Tweede Wereldoorlog en het misbruik van het oude zonnekruis.  Ik denk na over de haat tegen de joden en de daaraan verbonden gevolgen. 
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Dalai Lama: 

“There’s no need for 

temples, 

No need for complicated 

philosophies. 

My brain and my heart are 

my temples; 

My philosophy is 

kindness.” 

 

Figuur 89: Tenzin Gyatso, 14de Dalai Lama

 

Op  dat  punt  moeten  we  gezamenlijk  alert  blijven,  maar  we  moeten  nooit  meegaan  in  hun slachtofferrol. Immers elk mens heeft een vrije wil en kan zeker binnen een democratie zelfstandig een keuze maken. Elk volk krijgt uiteindelijk wat het verdient.  

Ook het zichzelf verheven volk. 

Daarover mag geen twijfel zijn. Binnen elke democratie is de leider gekozen door het volk en dat laat zien dat het volk uiteindelijk krijgt wat het verdient.  

Ook dat is de wet van oorzaak en gevolg.  

 

In het jaar 1647 ontstaat het schilderij De stier van Potter, die nu de verdeeldheid in religie laat zien met een vlaai op de aarde en strontvliegen.  De strontvliegen zijn het symbool voor de religieuze terroristen van de huidige tijd.  

Religieuze strontvliegen. We denken ook even aan de moord op 50 bezoekers van een homoseksuele discotheek in Orlando (Florida) in juni 2016.  

Amerika bevindt zich eind 2016 midden in het verkiezingsproces voor een nieuwe president en de vraag of het volk liever kiest voor Donald Trump, de Republikein, welke na Wiki Leaks (klokkenluider Edward Snowdon) de band met Rusland wil herstellen.  Ik gedenk ook Julian Assangne de oprichter van Wiki Leaks welke gevlucht is binnen de ambassade van Eguador in Londen.  

Het media conflict gaat over democratie, dictatuur of persvrijheid. 

Ook mogelijk krijgt Amerika de eerste vrouwelijk democtratische president, Hillary Clinton.  

Wat het ook gaat worden, elk volk krijgt wat het verdient. 

In Nederland zou Geert Wilders en zijn eenmanspartij de P.V.V. zelfs aan de macht kunnen komen. In Frankrijk zou Marion Le Pen aan de macht kunnen komen en als dat waar is zal Europa opnieuw verdeeld zijn. Denk daarbij aan Bondgenoot Amerika met Donald Trump aan het roer, in combinatie met Bibi Netanyahu aan de macht in Israël, e.e.a zal de wereld beslist veranderen.  

Wat het ook gaat worden elk volk krijgt wat het verdiend. 

Respect voor eenheid in verscheidenheid, en terugkeer naar de Griekse Christos, de zon, als de onoverwinnelijke Sol Invitus, blijft voor verdwaalde schapen noodzakelijk. 
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Figuur 90: Geert Wilders in Israël bij zijn vriendjes We zullen dan zeker regelmatig nadenken over de woorden van de profeet Mohammed, om alle voorgaande profeten te respecteren. 

Voorgaande profeten als Mozes in de stad Srinagar. We moeten ons bewust worden van verduisterde religie en haar relatie met de Sol Invictus 

Het is goed om even stil te staan bij de geschiedenis.  

De vraag is zelfs of er wel een toekomst is voor Brussel. Na slechts één volksreferendum in 2016 binnen het Verenigd Koninkrijk, kwam de verdeelde EU in een politiek dilemma. De EU en haar 350 miljoen inwoners blijft met Griekenland de Krim en Ukraine verdeeld.  

Zolang er geen Europese samenwerking komt met Rusland, zal Europa in gevaar zijn. De religieuze wetten van de Gulden Snede en karma verdienen opnieuw het licht van Sol Invictus, want olie en gas zijn bezit van de gehele aarde en daarom van al haar bewoners. 

Zonder respect voor de verduisterde geschiedenis van de Stier, kan Europa in de 21ste eeuw zelfs terugvallen in de verduisterde middeleeuwen. Dat is dan geen toeval maar de wet van karma beter bekent als de wet van oorzaak en gevolg. 

Het toeval komt dan in de geschiedenis als een boemerang terug 

Sol Invictus zal onveranderd in het oosten opkomen maar in het westen langdurig meer herkenbaar ondergaan.  

Zie het schilderij De stier van Potter, want niets is toeval.  

Onderzoek het verschil tussen het joden-dom, het joodse volk en de agressieve zionisten, welke het joden-dom hebben gekaapt. De volgende religieuze vraag is;  

Waarom in 48 n. Chr. de bibliotheek van Alexandrië opzettelijk werd afgebrand.  

Mogelijk waren het dezelfde joodse zionisten, die in 1640 n. Chr. 40 plantages in Suriname in bezit hadden.  

De plantages stonden onder de joodse vlag en er werkten 9000 Afrikaanse slaven.  

De herkomst van de Chazariaanse maffia en hun bekering tot het joden-dom is tot op heden zelfs onderwerp van onenigheid onder historici. 
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Figuur 91: Donald Trump geeft een toespraak aan AIPAC, een Zionistische organisatie

Ook de I.S.-strijders hebben een boodschap, maar deze boodschap komt tot op heden niet helder tot ons.  

Daarom is ook uw kennis over de slavernij in Suriname noodzakelijk.  

Onderzoek naar zionisten en satanisme vraagt om hulp, zeker als je nu nog jonger bent dan 30 jaar is het goed om met vrienden samen te werken. Vraag je vervolgens elk jaar bij het vieren van je verjaardag af, of je ook een jaartje wijzer bent geworden.  

Onderzoek ook de realiteit van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en de vergassing van joden in samenhang met de zionisten.  

Herkenbaar waren er ook toen al meerdere soorten joden.  

Volgens onderzoekers is het verklaarbaar waarom er onenigheid is onder onderzoekers. De reden zou zijn dat de Nazi’s en zionisten dezelfde bron delen en joodse Semieten en Islamieten zouden willen vernietigen. Het is van belang de bron van het kwaad te ontdekken met de wetenschap.  

Weet dat één bron hetzelfde is als geen bron.  

Het diepgaande onderzoek vraagt zonder vooroordeel om je persoonlijke inzet, want in 1640 n. Chr. begon de tijd van de slavernij in Suriname en was er geen hertog van Bourgondië meer.  

Wat wel herkenbaar was, was de Stier en de opzettelijk door de Roomse kerk versleutelde naam van de oorspronkelijke god Arras.   Rome maakte van Arras, de Romeinse Janus de God van de Poorten met twee gezichten. 

Het christelijke gezicht is en blijft herkenbaar in de Griekse Sol Invictus en symbolen, zoals de leeuwerik met een spirituele boodschap, de uil voor wijsheid, de duif voor vrede, de gans voor waakzaamheid en de zwaan voor reïncarnatie. Ook kennen we de hond (gedenk de kooikershond) de eigenschap loyaliteit toe en de kikker de opstanding van Christos.  

Als we heden aan Janus en de kerk van Rome denken, dan blijkt kennis van astrologie eeuwenlang voor soortgenoten verboden te zijn geweest en gedraagt de kerk zich overduidelijk als een smerig varken, wat leeft van zijn eigen uitwerpselen.  

Het kwaad (van de duivel)is herkenbaar.  

Het varken is ook nu slechts symbooltaal, zoals ook de duivel dat is.  Echter algemeen is bekend dat het Vaticaan al vele eeuwen verbonden is met de corrupte Italiaanse maffia.  

Volgens de Britse professor John Dicky werkt de maffia onder de naam Cosa Nostra in Palermo. Op internet kom je al snel veel te weten over het zwarte geld, de drugs, de wapenhandel en de witwaspraktijken. 

Als je er vervolgens wat dieper over nadenkt dan kom je in het jaar 900 v. Chr. in het gebied van de Chazaren, die volgens joodse bronnen bekend staan als zionisten.  

In het dagblad Trouw van 3 november 2015, lezen we dat moslimjongeren niet tegen joden zijn, maar tegen de zionisten, die in elke oorlog de wapens leveren en zo over lijken gaan.Kennis wint uiteindelijk van elk geloof en om deze reden is ook voor jou persoonlijk onderzoek naar zionisten belangrijk.  

Kern blijft dat als je vandaag iets wil begrijpen, je terug moet naar gisteren.  

Vraag al je vrienden mee te helpen aan dit onderzoek. Stop de leugens, de verdeeldheid en de waanzin van oorlog.Om het goede te laten overwinnen hebben we in deze eeuw echt geen Romeinse paus nodig.  

Ook geen illusionair koninkrijk op aarde. We denken aan Arras en gaan op internet samenwerken met lotgenoten aan een transparante toekomst voor alle joden die wel een goede wil hebben.  

De joden die al vele eeuwen slachtoffer zijn van het satanisme.  We gaan vanuit dit deels verduisterde en onbekende verleden terug naar de Nederlandse geschiedenis. In 1572 is er een oorlog tegen onze Spaanse koning, die voorafging aan de opstand van de priester Luther en zijn haat tegen de joden en de Roomse kerk.  

Willem van Nassau wint in een samenzwering met de lagere adel en voltooide de staatsgreep. Onze vaderlandse geschiedenisboeken zeggen dat het geen oorlog was, maar een;  

‘religieuze beelden-storm’ om reden van godsdienstvrijheid. 

Religieuze extremisten over de gehele wereld hebben deze ‘waarheid’ na de 16de eeuw tot aan vandaag misbruikt.  

Er is geen enkel religieus toeval. 

Het goede overwint altijd het kwade. 

We denken aan hertog Karel de Stoute en zijn dochter Maria de Rijke van Bourgondië/Arras en haar zoon onze Spaanse koning Filips II. Onze Spaanse koning Filips de Schone vindt in 1506 de dood, na het drinken van een glas water.  

De gehele erfenis van de Bourgondische hertogen met de familienaam Arras komt in handen van de Oostenrijkers en de Roomse paus. De vrouw van de overleden Spaanse koning Filips wordt voor gek verklaard en Johanna de Waanzinnige komt nooit meer vrij.  

Columbus ontdekt Amerika en zegt dat het een eitje was, na de dood van onze koning Filips. Onze familie stamboom is formeel doodverklaard en deels uitgemoord.  

In korte tijd overspoelen de joden en de Romeinen de gehele wereld.  

Binnen 100 jaar blijkt slavernij met de Bijbel in de hand normaal te zijn.  

Tussen 1621 en 1863 is handel in zwarte slaven uit Afrika richting Suriname en Amerika normaal geworden. Er komt in de staat Virginië (Amerika) een wet voor slaven. Zwarten mogen niet naar school en niet leren lezen.  

Als een zwarte in opstand komt moet hij op gloeiende kolen dansen tot hij neervalt.  Hij krijgt 10 slagen met een zweep, als hij een blanke in de ogen aankijkt; 30 slagen als hij de hand opheft tegen een blanke christen; een oor gaat eraf als hij heeft gelogen.  Voor meer informatie over de slavernij is er het zeer indrukwekkende boek Roots: Wij, Zwarten van Alex Haley.  

In deze periode komt de Islam opnieuw als een vloedgolf over de wereld. 

Anders denken begint met kennis over het verleden, want als je vandaag iets wil begrijpen moet je terug naar gisteren.  

De 16de eeuw is voor West-Europa de Gouden Eeuw. 

Slavenhandel met de Bijbel in de hand is dood-normaal geworden. 

De hertogen en de Arrasfamilie is religieus en politiek van de kaart geveegd, maar de Arrasfamilie omvat herkenbaar de gehele mensheid. Wij zijn zonder gebruik te maken van onze vrije wil als napratende papegaaien, want elk mens heeft een vrije wil. Kies jij nu voor de Gouden Stier van Babylon of herken je de religieuzr verdeeldheid in de stier van Paulus Potter.  

Het bestuur van de hertogen van Bourgondië was in een deel van Nederland snel vergeten en blijft tot op heden door mij met het nageslacht onbesproken.  Onze vaderlandse geschiedenis gaat op scholen over de barbaarse Noormannen en Vikingen, die in de middeleeuwen de wereld wilden plunderen.  

De Bijbel en de Koran in samenhang met de Torah zeggen dat slaven er altijd geweest waren. Als dat het geval is, vraag ik mij af of dit het woord van God is?. 

We denken nu aan de Habsburgse stem van Oostenrijk in de 16de eeuw. 

Slechts een avondje André Rieu in de 21ste eeuw brengt ons terug in de tijd van Triumph de Vienne, de overwinning van Wenen. Herkenbaar was er na de 7de eeuw de moord op koning Dagobert en in de 15de eeuw sprake van een opzettelijke Europese staatsgreep.  
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Figuur 92: Zwanen zwemmen onder een brug door in de stad Brugge (De stad is ook bekent als Venetië van het Noorden) 

Een flinke stap terug in de tijd, ontmoeten we Pepijn de Korte en Karel de Grote in het jaar 700. Voorafgaand is er de moord op de laatste Merovingische koning Dagobert II in het jaar 639.  

 

Pepijn de hofmeester van Koning Dagobert II is de moordenaar.  

Pepijn heeft met eerdere hofmeesters langdurig een goede samenwerking gehad in het hof van de Merovingische koningen.  

Het bloed van deze eerdere hofmeesters kleurt vele eeuwen later stap voor stap blauw en in de provincie Nassau zelfs oranje.  

Er volgt een zogenoemde opstand tegen de Spaanse koning met een zogenoemde beelden-storm voor godsdienstvrijheid.  

Zie de zwanen in de stad Brugge als symbool van reïncarnatie in Jezus’ naam.  

Jezus maakte toen al blinden ziende en doven horende. 

Koning Dagobert II was in de achtste eeuw de laatste verduisterde, maar wel een “koning” uit het geslacht van Jezus en Maria Magdalena.  We denken aan Jezus Arras de Goede Herder en zijn dochter Sara Arras en de graal herkenbaar binnen de Jacobskerk van Den Haag. Wij gedenken de Ware Jacob  

Vrijwel direct na de moord op koning Dagobert komt als een godsgeschenk de profeet Mohamed met het zwaard.  

Het zwaard wat we ook kennen van Jezus de Goede Herder.  

De profeet Mohamed die leefde tussen (570 – 632) vraagt ons om alle eerdere profeten te respecteren. Respect betekent dat je ze ook echt moet leren kennen in de juiste volgorde van de profeet Mohammed naar Jezus, dan naar Koning David, vervolgens Jacob (Israël) de zoon van Izaak, daaropvolgend, Moses, Abraham en Noach en voorafgaande rechter Salomon in Kashmir India.  

Wij gedenken in deze rechtsspraak het kind en de echte moeder van het kind.  

In 639 is de Merovingische koning Dagobert Arras vermoord.  

Jezus, vraagt ons bij herhaling om niet te oordelen of te veroordelen, maar je mag er van Jezus natuurlijk wel een mening over hebben.  Ook nu denken we in 490 van de nieuwe jaartelling aan de Heilige Bisschop Vaast van Arras als grondlegger van het christendom met de doop van de Franse koning Clovis in ruil voor de besnijdenis.  

In minder dan 150 jaar is religie verwaterd tot ‘geloof’ in samenhang met Romeinse politiek. Dit feit is ook evident in het begin van de verduistering van de Sol Invictus.  

De hele religieuze geschiedenis kreeg van de Romeinen de naam heidens.  

Op het nulpunt denken we aan Jezus en het kruis, Godkeizer Constantijn de Grote en de Sol Invictus. In 325 was het conflict in Nicea en de afzondering van Rome en de Orthodoxe kerk waar Jezus de Goede Herder een profeet in was en geen erkende zoon van god.  

Dit is ook binnen de Islam, immers God is geen beeldhouwer.  

Het werd overduidelijk vanuit Rome een gevecht tegen de Griekse goden en een symbolische gevecht tegen de onoverwinnelijke zon.  God was geen beeldhouwer en Jezus dus geen zoon van God.  Dit feit herkennen we vanzelfsprekend ook nog in de islam, maar Aphrodite blijft de Morgenster.  

Denk maar aan de vele vlaggen. (Turkije-Marocco) en vele andere.  

Het Pantheon in Rome met de oude goden werd een museum. De Arrasfamilie komt stap voor stap versluierd in het museum terecht. Breng ook maar eens een bezoek aan de stad Dijon in Frankrijk. De Griekse religieuze eenheid is opzettelijk verduisterde geschiedenis en tot in de 21ste eeuw verkracht.  

Verduisterde en religieuze wetenschap in relatie tot astrologie blijft herkenbaar.  

Voor mij is astrologie een vrij eenvoudig te leren wetenschap maar deze wetenschap wordt ook opzettelijk belachelijk gemaakt in de media op T.V. en in tijdschriften met onzin verhaaltjes.  

Voorafgaand aan al deze dwaze religieuze verdeeldheid was Godkeizer Alexander de Grote de belangrijkste gezaghebber.  

Hij was geboren in Istrië, nabij het huidige Bulgarije.  

Wij denken daarom aan Istrië en Griekenland en haar geschiedenis van Homerus, Plato, Socrates en Pythagoras. Alle wetenschap en religie is gerelateerd aan (God)Keizer Alexander met zijn rijk welke de gehele bekende wereld omvatte.  

Het was de tijd van waarheid, schoonheid en goedheid met eenheid in religie.  De geschiedenis gaat op dat moment nog terug naar het koninkrijk Asoka en het boeddhisme in Sri Lanka, maar toen kwam de Babylonische Romeinse Sint-Jorus en de draak.  

Deze draak herkenbaar in Tiblissie de hoofdstad van Georgië symboliseerd het kwaad ofwel de latere duivel. Ook kwam er een brand in de bibliotheek van Alexandrië, de stad met de eerste vuurtoren in de haven vernoemd naar de (god) Keizer.  

We kijken nu opnieuw met een Romeins-Babylonische bril vol van haat en jaloezie terug naar de bekende zijderoute met de geschiedenis van Jason en de Argonauten met zijn standbeeld in Georgië de badplaats Batumi in de streek Kolchis aan de Zwarte Zee.  

We begrijpen nu ook het verhaal over de ark van Noah en de zogenoemde zondvloed van verduisterde feiten. 

We denken nu ook aan bandieten en rovers die aanvallen deden op transporten van de zijderoute. Bij problemen klaagde deze arme joden dat ze juist zelf overvallen werden. Deze zwervers en schurken van toen zijn volgens informatie op Wikipedia nu de joodse zionisten. Welke (heden in het bezit zijn van nucleare wapens)  

Voorafgaand is er het koninkrijk Urartu in het huidige Oost-Turkije in samenhang met India. De ark van Noach, de zijderoute en de Arras- en Koerarivier zijn in de heilige boeken opzettelijk vergeten.  

We denken daarom aan Chazarië de streek met rovers en de latere maffia die nu volgens Wikipedia gezien worden als zionisten. Het ‘wel praten maar geen beslissingen’ en de eeuwige bekende slachtofferrol spelen.  

We denken aan de 10 geboden van Mozes in het Hebreeuws in samenhang met de bekende Klaagmuur als restant van de 2e tempel van Salomon. En opnieuw denken we aan Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon.  

Het fundament is de wet van de 10 geboden, welke door Moses werd vernietigd.  

Het maakt duidelijk dat zelfs deze door God geschreven taal niet serieus werd genomen. Dit geeft nu de indruk dat de god Baäl toen al belangrijker was. Om deze reden gaf Mozes waarschijnlijk het goede voorbeeld en zijn we terug in India bij de tempel van Salomo en het graf van de profeet Mozes en Jezus de Goede Herder.  

De profeet Mozes gaf met zijn daad bewust en duidelijk het goede voorbeeld.  

De latere tempel van Salomo in Jeruzalem is dus zeer waarschijnlijk met een reden tweemaal met de grond gelijk gemaakt.  

De joodse Menora, de zevenarmige kandelaar, komt oorspronkelijk uit India.  De zevenarmige Menora is misschien wel het meest bekende symbool wat heden de Joodse bevolking vertegenwoordigt. Het symboliseert het idee dat de staat Israël een lichtbrenger en voorbeeld mag zijn voor alle naties.  

Een grote bronzen Menora van vijf meter hoog siert tegenwoordig de rozentuin voor het Knesset, het Israëlisch parlement, en is daar symbool voor het moderne Israël. De herkomst van de Menora is terug te vinden in de Bijbel. God instrueerde Mozes volgens Exodus 25:31-40 tot het maken van een kandelaar die een plaats kreeg in zowel de Eerste als de Tweede Tempel zegt de geschiedenis maar (Moses gooide eerder de 10 geboden stuk en later vinden wij zijn graf is in Srinagar)  

Elke avond ontstaken de priesters de met olie gevulde lampen en elke ochtend werden ze gedoofd en gereinigd. Een replica van deze Menora is te vinden bij de Klaagmuur in Jeruzalem, langs de trapopgang naar de Joodse Wijk. Deze kandelaar is onderdeel van de Tempelschatten die weer dienst gaan doen zodra de Derde Tempel herbouwd is.  

Echter de weg terug naar Srinagar, de stad van Mozes, maakt duidelijk dat er nooit een derde tempel komt. Vandaag de dag heeft de Menora nog steeds een functie.  

In elk Joods huishouden, synagoge of openbare gelegenheid vindt men een zevenarmige kandelaar als lichtbrenger en symbool voor de altegenwoordigheid van god.  

Waarheid vanuit India blijkt opzettelijk met een religieus en politiek doel te zijn verduisterd. Daar komt bij dat de geschiedenis van Jezus in Israël, zoals de veroordeling en de dood aan het kruis tot op heden onbekend is gebleven.  

Nu in de 21ste eeuw is bekend dat binnen en buiten Israël minimaal twee groepen joden zijn. De zionisten die de oude god Baäl, de god van oorlog, vereren en verdeeldheid zaaien.  

Als je jonger bent dan 30 jaar dan vraagt dit laatste ook jouw persoonlijke aandacht. Daarvan losstaand is er de Abrahamitische tak, met de ezel als symbool van de aarde.  

Wachtende op de Messias als boodschapper voor de gehele wereld.  

Tot op heden is dat onveranderd de Sol Invictus. Om niet bij herhaling te verdwalen, gaan we terug naar India. Hima is sneeuw in het Sanskriet en Alaya is liefde, want twee is één. De stem van het water heeft daarom onveranderd een veelzeggende betekenis en zeker met betrekking tot Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon.  
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Wij denken ook even aan de Pileus wolk: De hoed als symbool voor vrijheid 

 

Op de luchthaven Zaventem van Brussel is tijdens mijn vakantie in maart 2016 een zelfmoordaanslag gepleegd. I.S. en “religieuze” terroristen eisen de aanslag op.  Deze I.S.-terroristen hebben oorspronkelijke wortels in de oude Sol-Invictus-cultuur.  

De angst voor meer terrorisme in Israël en de Westerse wereld neemt toe zegt het nieuws in samenhang met nog meer verdeeldheid. Er komt steeds meer weerstand tegen “joodse” zionisten binnen en buiten Israël.  

Waanzinnige verdeeldheid maakt de wereld niet mooier. 

Elk mens met bewustzijn zoekt de oorzaak. 

Veel moslims zeggen dat het niet de joden in Israël zijn, maar de criminele zionisten in Israël en Amerika. Het zijn de zionisten die haat zaaien en geld verdienen aan het voeren van oorlog. Krijg daarom een helder beeld van politiek in Amerika, de wapenhandel en de joodse zionisten in samenhang met de Illuminatie.  

Mijn persoonlijke religieuze keuze is evident in de boodschap van de profeet Mohammed, de leer van Jezus en de Boeddha met voorafgaand alle eerdere profeten. De leer van Boeddha en de verlichtingsleer is een levenshouding met als fundatie kennis zonder geloof.  

Deze leer is onveranderd voorgezet tot 300 n. Chr., de tijd van Godkeizer Constantijn de Grote. We denken aan de verduisterde Gulden Snede. De weg naar universele vrede is met de hulp van oude profeten gelukkig nog opmerkelijk herkenbaar. 

De tempel van Salomon in de deelstaat Kashmir in India 

Het is goed om theatraal af te sluiten met een eerbiedwaardige dank aan Paulus Potter en de pissende koe, welke ook aanwezig is op het schilderij van Het boerenerf.  De pissende koe onder inbeeld, was speciaal gemaakt voor Amalia van Solms wegens gebrek aan kleinkinderen.  
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De boodschap is tot in de 21ste eeuw helder en zegt dat geen enkel koninkrijk van deze aarde is. De pissende koe is herkenbaar in het koninklijk theater van Paulus Potter. De koe is onderdeel van Het boerenerf met opa zo blij als een aap.  

Herken het Hieros-Gamos-kruis in de bomen als een goddelijke boodschap. 

 

De Arrasfamilie op Het boerenerf brengt ons ook bij het schilderij de Stier van Potter. Beide schilderijen zijn te zien in het Mauritshuis in Den Haag. Op de achtergrond in de bomen zien we het Hieros-Gamos-symbool voor wederopstanding.  

Opa is zo blij als een aap en tilt zijn hoed op boven het naakte jongetje.  

De stamboom leeft. Er zit zelfs een blije aap in de boom. Woorden zijn als zaden.  We denken ook aan Teun van het oude leesplankje. Het schilderij de pissende koe was bedoeld voor op de schoorsteen in slot Honselerdijk (Westland), maar Amalia van Solems weigerde het kunstwerk. 

De schepper gaf de mens bewustzijn en een vrije wil. 

 

Ik sluit stap voor stap in stilte af met het aan Jezus toegeschreven gebed, het Onze Vader. Om reden dat het een innerlijk gebed is, in directe relatie met de schepper, brengen we ons bewustzijn in relatie tot de 7 chakra’s. Aansluitend volgt nu in verdiepende stilte het gebed gericht op onze innerlijke zon. 

 

“O Gouden Zon met uw verheven luister, vervul ons gemoed en 

verlicht onze geest, opdat we onze eenheid beseffen met het 

goddelijk hart van ‘t al, dat we mogen zien en betreden het pad, het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort van volmaking, 

geleid door uw stralend licht” 

 

Langzaam ga ik over op een woord van dank aan de vele vrienden die mij soms dagelijks inspireerde om door te zetten over wat ik kenbaar wilde maken met de boom van het geheugen. Deze boom heeft onveranderd zijn/haar wortels in de hemel. Kennis delen we allen uit de oorspronkelijke wortel. Kennis zoals herkenbaar gemaakt in de wiskunde met betrekking tot de sterren. De sterren delen het licht van de zon in relatie met de maan en deze hebben weer een relatie met water en dus ook met onze zintuigen. ‘Zo boven zo beneden’ is evident als we ons bewust worden dat we allen kinderen van het grote licht zijn en dus ook in gedeeld bewustzijn.  ‘Zo boven zo beneden’ is ook evident in de energie binnen ons lichaam.  

Algemeen bekend is dat we niet alleen het uiterlijk lichaam hebben, maar in de realiteit een energielichaam zijn. Om het stoffelijk lichaam gezond te houden is balans en harmonie noodzakelijk. Naast gezonde voeding, zoals verse groenten en fruit is innerlijke harmonie noodzakelijk. Het beoefenen van yoga en spiritueel bewustzijn kan goed worden aangevuld met meditatie. Vanuit innerlijke rust volgt als vanzelf concentratie.  

Mediteren met betrekking tot energie van de zon, heb ik in moeilijke momenten ervaren als zelfgenezend. Enige basiskennis van magnetiseren helpt om het lichaam gezond te houden of de innerlijke balans te herstellen. Ons gezamenlijk doel moet nu zijn om met het innerlijk licht van een kaars, het licht door te geven om zo de eenheid in religieuze verscheidenheid en verdeeldheid te herstellen.  

Een positieve levenshouding als grondgedachte heeft onbewust een magnetiserende kracht. Uw inzet en hulp voor een wereld zonder angst en haat is niet langer vrijblijvend. Luister bijvoorbeeld ook eens naar het tijdloze lied van Ali B.  

“Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn?”.  

Voor mij is geloof wat je er zelf van maakt en ik ervaar overwegend meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Vanuit deze levenshouding heb ik ook dit boek geschreven. Samengevat zegt dit lied van Ali B. met Marokkanse wortels dat als je de wereld wil veranderen, je moet beginnen bij jezelf.  

Alles wat je nog niet bent geweest kan je morgen nog worden.  

We leven in een tijdperk dat kennis voor iedereen beschikbaar is. Alles wat je nu nog niet weet, kan je eenvoudig met de hulp van online zoekmachines opzoeken. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan de boom van kennis en de zogenoemde duivel. Onze verantwoordelijkheid is van de aarde een paradijs te maken. Om dat gezamenlijk te kunnen doen is kennis van deze boom noodzakelijk.  

De boom van “goed en kwaad” is de Malus ofwel de appelboom.  

De “verboden vrucht” van deze boom is de Romeinse godin van de liefde.  Venus ofwel onze lichtbrenger is herkenbaar in het klokhuis van de sterappel.  In de Griekse tijd was haar naam Aphrodite die een tijdelijke relatie had met de god Ares.  

Aphrodite is de godin van wijngaarden en van tuinen.  

We herkennen Jezus na zijn opstanding uit de dood als hovenier. Lucifer is zonder enige twijfel bij herhaling onze lichtbrenger met als symbool de vijfpuntige ster, dus zeker niet de duivel.  

Alleen gebrek aan kennis is van de duivel.  

Om deze reden schrijf ik dit boek over verduisterde geschiedenis. 

De gevallen appel is de mens en innerlijk herkenbaar in de zaaddoos van deze vrucht. Venus herkennen we nu opnieuw in de symbolische vlaggen van Turkije, Marokko, Nieuw-Zeeland, Vietnam, en China maar ook in de diversiteit van de kleuren in edelstenen.  

Elk mens is herkenbaar als een Godsvonk en om deze reden moeten we stoppen met oordelen en veroordelen van soortgenoten. De kleur topaas is het symbool voor het bovenpersoonlijke en dat zegt genoeg. Eenheid in verscheidenheid en alles wat je nog niet geweest bent kan je nu nog worden.  

Het is beeldspraak, maar als we gezamenlijk in de gehele wereld een week geen cola drinken, om reden van schadelijke stoffen, dan zijn alle colafabrieken in de wereld failliet.  

Als we stoppen met religieuze verdeeldheid om reden van extremistische gevolgen, dan krijgen kinderen over de gehele wereld een betere toekomst.  De weg naar eenheid in verscheidenheid is met de boom van kennis voor alle mensen transparant gemaakt.  

De vraag voor jou en voor mij blijft wie de zionisten zijn en hoe we de verdeeldheid en handel in wapens kunnen stoppen. 

De tonen zijn evident in de toonladder gezet. De 7 tonen zijn in kleur evident gemaakt in de regenboogvlag welke de roze driehoek langzaam lijkt te vervangen. De door de Romeinse kerk veroordeelde Grieks-heidense cultuur komt opnieuw in beeld.  

Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon komt opnieuw in beeld.  

Roomse scholen zijn in de 21ste eeuw verlost van de Jezuïeten die sinds 1534 onze West-Europese geschiedenis hebben versluierd en waar mogelijk verduisterd. Heden in de 21ste eeuw krijgen jongeren op scholen de mededeling “Wat kan je nu nog met geschiedenis?”.  

Elke dag nog wordt geschiedenis verkracht.  

Er is zelfs in de 21eeuw geen enkele uitleg over de Illuminatie de Bilderbergroup in samenhang tot het Pentagon en het Vaticaan in Rome. Verkrachte en verduisterde geschiedenis is zelfs 500 jaar later herkenbaar in de heiligverklaring van Jeanne d’Arc, welke eerder levend is verbrand. Het theater gaat gewoon door.  Deze spookbeelden over logos en religie in samenhang met politiek en de verduisterde wetenschap over de hertogen van Bourgondië is voor mij de basis geweest om erover te gaan schrijven. Deze hele geschiedenis is onder de dekmantel van de Romeinen verdwenen.  Deze Romeinen zijn met kennis van de Grieken en de Bourgondische hertogen verheerlijkt en verguist. Religie is vervolgens eeuw na eeuw verknipt tot de ergste vormen van lichamelijke en geestelijke schizofrenie en psychose. De vraag blijft daarom bij herhaling “Wie zijn de zionisten?”.  

Extremisten herschrijven bij herhaling de spirituele geschiedenis met het veroordelen van goddelijke en wetenschappelijke kennis. Wie waren de slavenhandelaren in de tijd dat Nederland bezig was met het verkrijgen van godsdienstvrijheid. We denken daarom nog eenmaal aan de Watergeuzen en de opstand tegen onze koning Filips II in Spanje, onder leiding van Willem van Oranje en de eerste Delftse staten Bijbel.  Godsdienstvrijheid bracht ons land de Gouden Koets met trotse afbeeldingen van slavernij. Opmerkelijk is de gehele 15e eeuw vergeten.zelfs de zoen van Delft tussen nicht Jacoba van Beieren en neef Hertog Filips de Goede Deze zoen maakte landelijk een eind aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten.  

Opmerkelijk zijn de Deltawerken met de Elizabethvloed van 1404, 1421 en 1424 en het ontstaan van de Biesbos zelfs vergeten. De geschiedenis van de Bourgondische hetogen blijft opzettelijk verduisterd. Karel de Stoute als zoon van Filps de Goede is vermoord en zijn kleindochter Maria de Rijke maakt een dodelijk van haar paard. Wat dan nog rest van de bourgondiers in Koning Filips 1 en deze gaat dood na het drinken van een glas water.  Onze geschiedenis gaat daaropvolgend over de Romeinen en de appeltjes van Oranje. Het oranje volk van minder dan twee miljoen inwoners zingt in de 16e eeuw psalmen en ontmoet Sinterklaas en zijn Pieten. En daarom blijft de vraag “Wie zijn de zionisten?”. 
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Zie de slavernij afbeeldingen op de gouden koets van ons koninklijk huis. 

Figuur 95: Op de Gouden Koets staan paneelschilderingen die halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen tonen, die zich onderwerpen aan het Koninklijk Huis en tropische waren aanbieden. Dit tafereel heet Hulde der Koloniën. 

Wie zijn de Zionisten?. 

Figuur 94: Januskop in het Vaticaan Het zijn denkbaar de Joodse Chazaren en de Illuminatie die de wereld infiltreren, tiranniseren en blijvend terroriseren. Opnieuw denken we daarom aan de oorlogen waarin jaarlijks minimaal 13% van al het geld van de wereld wordt misbruikt om kindsoldaten op te leiden. Nederland behoort bij de grootste wapenleveranciers. Europa besteed onopgemerkt meer geld aan wapens dan China en Rusland gezamenlijk.  

[image: ]

 

Als we goed kijken naar het gehele resultaat dan is de realiteit dat we in Nederland leven in een vrij land met opmerkelijk veel respect voor minderheden en aansluitend met onbeperkte mogelijkheden. Gebrek aan respect en gebrek aan religieuze kennis is in de hele wereld de wortel van oordelen en veroordelen. De vrijheid van godsdienst en de vrijheid om zonder beperking je mening te mogen geven over religie en politiek is voor onze multiculturele broeders en zusters goud waard.   

Met kennis uit dit boek De Ware Jacob tellen we gezamenlijk alle zegeningen. Maar de vraag blijft, wat is de Illuminatie en wat is de Bilderbergroup en wie zijn de Zionisten en wonen deze alleen in Israël en Amerika?  

Onopgemerkt wordt er in de 21ste eeuw gefluisterd dat we een nieuw modern volkslied krijgen en dat is goed, maar de geschiedenis moet voor het nageslacht herkenbaar blijven. Om deze reden is hier één opmerkelijke regel tekst uit ons volkslied. Onverveerd hebben wij de Koning van Spanje geeerd. “Woorden zijn als zaden, ook met betrekking tot verduisterde geschiedenis”.  

We denken daarom aan De hooiwagen, het schilderij van Jeroen Bosch.  

Het Koninkrijk Gods is niet van deze aarde, dat zijn de woorden van Jezus.  

Janus is voor de kerk van Rome als de god met twee gezichten.  

Een oud gezegde is “Hoe lopen de hazen”. De God van de Poorten is te zien binnen het Vaticaans museum.  

De vraag blijft; “Wie zijn de zionisten?”. En hoe lopen de hazen in Rome.  In gesprek over geloof en vernieuwing komt er een aangepast Onze Vader gebed zonder “Leidt ons niet in verzoeking en verlos ons van het kwade”. Ons eerdere geloof ligt heden in grote delen van de wereld samen met de Kerst-man gewoon in de supermarkt.  

 De appelboom van kennis met de “nieuwe” slang als symbool van wijsheid: twee is één. 

We denken aan de Abrahamitische God als een monotheïstische religie van joden, christen en moslims. Offeren en delen bukken en knielen met aangepaste kleding is 

noodzaak.  
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De vraag is nu of er een overeenkomst is 

met de witte en zwarte magie of met 

Voodoo- en Goena-Goena-praktijken 

zoals in Indonesië, Suriname en vele 

landen in Afrika.  

In de heilige boeken staat het verhaal dat 

Abraham zijn zoon Izaak van God moest 

offeren. Uiteindelijk nam God genoegen 

met een schaap. Zijn geloof had Abraham 

gered.  

 

Figuur 96: "De val van de mens" door Lukas Crenach

 

In 1486 werden heksen vervolgd, elke vrouw was voort de kerk een deur naar de hel.  

Maria de Rijke hertogin van Bourgondië viel in 1482 dodelijk in Brugge van haar paard. Haar erfenis kwam in handen van de Oostenrijkse Maximiliaan en de kerk van Rome. Haar zoon Koning Filips 1 van het Spaanse Castille vond de dood door het drinken van een glas water. Na de dood van de Hertogen en de laatste Bourgondiërs ontdekte Columbus de wereld en wat volgde was slavenhandel. Aansluitend zou Marco Polo China ontdekt hebben. De zijderoute door Rusland met heel belangrijke havensteden aan de Zwarte zee werden opzettelijk vergeten. Zelfs Dorrestad (wijk bij Duurstede) werd als handelsstad blijft na de 15e eeuw vergeten.  

Ook de stad Arras voorheen Atrecht in Normandië vernoemd ( naar de Noormannen) werden met de Vinkingen na d 15e eeuw afgeschilderd als bandieten en rovers.  Ook de 100 jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland blijft verduisterd en de moord op Hertog Jan Zonder Vrees blijkt vergeten na de heilig verklaring van Jeanne d’Arc in de vorige eeuw. Nog meer opmerkelijk zijn alle Bourgondische Hertogen vergeten  De belangrijke vraag in de 21 e eeuw blijft daarom wie zijn de Zionisten en welke relatie heeft de kerk van Rome met de Illuminatie en de Bilderbergroup. Het Griekse woord Religo is verduisterd en vergeten. Nog belangrijker blijft de vraag waarom de Griekse Christos met Sol Invictus de onoverwinnelijke zon als Religio is verduisterd. De belangrijke vraag blijft wat is het Joods/Christelijk verbond en wie zijn de joodse zionisten?.Is er een aanbidding van zogenoemde joodse zionisten richting de oude god Baäl”. En wie zijn in de 21e eeuw de veroorzakers van verdeeldheid en oorlog en levert in de 21e eeuw wapens aan Afrikaanse landen?. De religieuze verdeeldheid is ook in de politiek van de 21ste eeuw nog opmerkelijk evident. We laten het nu even voor wat het is om het voorgaande te overdenken en indien mogelijk erop te mediteren.  

We gaan nu eens spiritueel kijken naar De stier van Potter.  

De stier van Potter staat samengevat symbool voor verduisterde geschiedenis. De beplanting van Judaspennig bij de bomen is veelzeggend. Ook Groothoefblad of allemansverdriet onder de stier. We denken daarom met eerbiedwaardig respect en waardering aan de opdrachtgever voor het meesterwerk “De Stier” van Paulus Potter.  We herkennen nu de spitituele boodschap van de leeuwerik en dus ook de kikker en de wederopstanding van de christus. (de zon) waarbij wij denken aan Sol Invictus als de onoverwinnelijke zon. Zie ook de prins Teun van het leesplankje met de pileus hoed en het Hieros-Gamos-kruis. Teun staat symbool voor de Griekse Christos (de zon) en de religieuze, spirituele. Boodschap is duidelijk. De wederopstanding van de Griekse Christos is (Sol Invictus) en  het bewijs van onsterfelijkheid en reïncarnatie of wedervleeswording.  

Als wij aan het Hieros-Gamos-kruis denken. 

Denken wij aan de goddelijke keizer Constantijn de Grote, Jezus de Goede herder en de goddelijke keizer Alexander de Grote. Deze (godelijke drieéénheid) brengt ons spiritueel in relatie met Arash als bewaker van grenzen. Arras richt zijn pijlen op de koningin van de hemel Aphrodite ofwel Venus (Het pentagram). Denk daarbij ook aan de ster in de vlag van Marokko en Turkije en vele andere landen. Dit zijn spirituele symbolen met een oude spirituele boodschap. Met deze herkenbare symbolen vanuit het universum gedenken wij onze Aras familie stamboom.  

 

Jezus de Goede Herder: 

“Het koninkrijk Gods zit in U lieden” 

 

Kundalinie-energie/Magnetiseren/De zegening van Isaak en zijn zoon Jacob.  We doorbreken de tijdelijke illusionaire stoffelijke grenzen met meer kennis over het innerlijk zelf. Vanuit de Griekse mythologie gedenken wij het heilig huwelijk (Hieros Gamos). X.  

Wat volgt is Zeus en Hera en de vleselijke gemeenschap tussen Aphrodite en Aresh en vervolgens Cupido.  

Alleen met meer kennis kunnen we samen bijdragen aan een betere wereld. 

De god Ares blijft herkenbaar de bewaker van grenzen. 

In de Griekse mythologie is het belangrijkste voorbeeld het huwelijk van Zeus en Hera, dat gevierd werd in het Heraion van Samos en waarschijnlijk zijn culturele voorlopers.  

Sommige geleerden willen de term beperken tot het naspelen, maar de meesten vatten dat op als echte gemeenschap ter bevordering van de vruchtbaarheid.  

Voorbeelden zijn de oeroude vereniging van Demeter met Iasion in een driemaal geploegde bakermat van oud-Griekse mythen, volgens Hesiodus op Kreta. 

Walter Burkert vond het bewijs van het voorkomen van het heilig huwelijk in de Griekse cultus mager en onduidelijk: “ 

In hoeverre het heilige huwelijk niet eenvoudigweg een zienswijze op de natuur was, maar een handeling in een ritueel is moeilijk te zeggen”.  

Het bekendste voorbeeld van een ritueel heilig huwelijk werd opgevoerd tijdens de Anthesteria door de echtgenote van de Archon basileus, de koning van Athene, met Dionysus.  

Deze werd waarschijnlijk voorgesteld door diens priester of de basileuskoning zelf in het Boukoleion op de Agora.  

De kortdurende mystieke vereniging brengt Dionysus opnieuw voort.  

In de Heroëncultus werden helden als Theseus en Heracles voorgesteld als halfgoden, voortgekomen uit de vereniging van een godin en een sterfelijke man.  

Alchemie en Jungiaanse psychologie. 

Zie ook Steen der wijzen en Heilige graal.  

In de alchemie staat Hieros Gamos voor fermentatie. Carl Jung besprak het Hieros Gamos in “Wandlungen und Symbole der Libido” 1912. 

Als auteur van dit boek heb ik er geen stoffelijk oordeel over. Wel ken ik de uitdrukking dat je in de alchemie van innerlijk lood goud kunt maken (fermentatie) Dat is voor mij herkenbaar in het symbool Hieros Gamos waarbij ik denk aan Jezus de goede herder met zijn opmerking  

“Ik en de Vader zijn één” 

Er is geen weg naar vrede-Vrede is de weg  

Laozi ofwel Tao Te Ching zittend op een os zegt ons; Wu Wei;  

Je moet de weg kwijt zijn om de weg te kunnen vinden. 

Wu Wei is Handelen door niet te handelen. 
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Laozi: 

“Als je de bron wil ontdekken, moet je 

tegen de stroom in zwemmen” 

 

De God Arras: 

“De weg naar eenheid begint, als we de 

ster van Venus volgen” 

 

“Je moet de weg kwijt zijn om de weg te 

kunnen vinden” 

 

Laozi: 

“Het is verstandiger een kaars aan te 

steken, dan te klagen over de duisternis” 

Figuur 97: " Laozi rijdend op een os" door Zhang Lu

Nawoord 

Mijn onderzoek begon serieus te worden toen ik ontdekte dat Jeanne d’Arc in de 20ste eeuw heilig was verklaard nadat deze eerder als “heks” levend was verbrand, na de moord op hertog Jan zonder Vrees.  

De slag om Nicopolis tegen de Ottomanen is verloren op 25 september 1396. 

Onder grote dwang van de 
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Paus was Jan nog voor hij 

hertog was aan een 

kruistocht begonnen in 

Bulgarije waar in de slag om 

Nicopolis ruim 6000 van zijn 

soldaten zijn afgeslacht.  

Jan van Nevers ofwel 

Franquet d’Aras kwam tot 

grote woede van de paus zelf 

levend terug en werd toen al 

voor straf buiten de kerk 

geplaatst maar kreeg van het 

volk de naam Jan zonder 

Vrees.  

Opmerkelijk is dat de latere 

hertog Jan Zonder Vrees 

vervolgens door de kerk 

blijvend is vergeten. 

Figuur 98: De veldslag om Nicopolis weergegeven in een Osmaanse miniatuur.

 

Wel komen er 500 jaar later stripboeken op de markt over Jan Zonder Vrees  

Ook bekend als Jan van Nevers maar voor mij Hetrog Franquet d’Arras welke de Vader was van de onvergetelijke vader des vaderland Hertog Filips de Goede  

De stripboeken kwamen in de periode als de door de kerk veroordeelde ‘Heks’ Jeanne d’Arc als maagd van Orleans heilig wordt verklaard.  

 

Dit feit was voor mij de aanleiding om verder onderzoek te doen. We zien de omslag van dit stripboek met kruisraketten welke doen denken aan de eindtijd en de Apocalyps zoals beschreven door Johannes in het nieuwe testament.  

Alle mensen zijn gelijk maar sommigen zijn meer gelijk. 

De Romeinse kruisraketten gericht tegen Jan Zonder Vrees X vertellen U de waarheid over geloof zodat U nog voor de eindtijd met religieuze kennis een betere moslim, christen of Jood kunt worden. 

 

“Alles wat je nog niet geweest bent kan je nog worden” 

[image: ]

 

Figuur 99: Omslag van stripboek "De avonturen van Jan zonder Vrees"

Vrijheid en eenheid in verscheidenheid 

De wederopstanding van Venus.  

We hebben opnieuw kennis gemaakt met de wederopstanding van Christos. De Sol Invictus zonreligie is al eeuwen herkenbaar in verknipt geloof.  Vanaf de laatste hertogen van Bourgondië in de 15de eeuw bent u getuige van deze oude Sol Invictus religie tot ver in het universum.  

Zelfs voorbij de goden Ani en Enki 
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in Babylon met de toren van 

Babylon als weg naar God met de 

aanbidding van Baäl.  

Het offeren en delen is tot in de 

21ste eeuw zichtbaar in slavernij en 

godsdienstoorlogen.  

Het joods verhaal begon met de 

aanbidding van de gouden stier en 

het schaapoffer van Mozes, in plaats 

van zijn zoon Izaäk. 

Nu blijft de vraag: “Wie zijn de 

joodse zionisten en wie zijn de 

volgelingen?”.  

 

Figuur 109 Khrisna met de papegaai(de Ara ) 

Mozes is teruggegaan naar India, zo ook Jezus.  

Ook de tempel van Salomon vinden we in India.  

Om deze reden volg ik persoonlijk Jezus als deze zegt: “Ik ben als de blinkende morgen-ster uit de wortel van het geslacht David” (Openbaringen 22:16).  

De Romeinse Venus/is de Griekse Aphrodite en is Lucifer onze Lichtbrenger. 

Dit neemt voor mij als onderzoeker en schrijver elke twijfel weg.  

We denken daarom nu opnieuw aan het verband tussen de Griekse godin van de hemel Aphrodite en God Ares als de bewaker van grenzen.  Terug naar Den Haag als Internationale stad van vrede en recht denk ik nog eenmaal aan het schilderij de rechtvaardige rechters van Jan en Hubert van Eyck met opdrachtgever de onvergetelijke vader des Vaderland Hertog Filips de Goede.  Aansluitend gedenken wij zijn zoon David van Bourgondië geboren in Atrecht (Arras) 1427- 1496 en als (Bisschop van Utrecht) overleden als vader van De Ware Jacob in Wijk bij Duurstede.  

[image: ]

 

De rechtvaardige rechters (Gent Vlaanderen) 

Bovenstaand paneel is bekend als het lam gods.  

In symbooltaal zien wij de berg Tabor 588 meter hoog en denken aan de transfiguratie van Jezus. Wij denken aan verlichting van het bewustzijn. en de ontmoeting van Jezus op de berg met profeten zoals Elia en Moses. In de 16e eeuw zegt de Bijbel; Jacobus, Johannes en Petrus waren getuige van deze Transfiguratie.  Als symbool van macht zien wij de decoratieve bouwerken op de achtergrond. Deze zijn voor mij als öngelovige”een boodschap van hoog verheven Joods/Romeins theater. 

De persoonlijke ervaring van allesdoordringende energie hebben mij tijdens onderzoek en schrijven onuitsprekelijk veel energie, diepgang en voldoening gegeven. 

U bent aan zet 

Het woord en de daad is aan U, want 
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een kaars kan 1000 kaarsen aansteken 

zonder zijn levensduur te verkorten. 

Dat sluit aan bij het volgende: 

 

“Woorden zijn als zaden” 

& 

“De stem van het water” 

 

U bent nu bewust deelgenoot van 

een spiritueel nooit eindigend 

groeiproces.  

Alle religieuze getuigenissen 

verwijzen naar de Grieks-christelijke 

eenheid en naar de Himalayastreek in 

India. 

Figuur 100: Vishnoe en Lakshmi zitten op Garoeda. 

 

De groene vogel  

De heilige Garoeda vogel heeft eenzelfde snavel als de papagaai en gebruikt hem zelfs als derde poot.  

In Indonesië wordt de vogel ook wel de ‘gordel van smaragd’ genoemd.  

Indonesië is het land van de stille kracht, wat bekend is met zwarte en witte magie.  

Paragnosten en helderzienden en alternatieve genezers zijn daar tot op heden nog steeds bekende gezichten in het straatbeeld.  

Voodoo 

Duistere occulte geheime krachten zijn er ook in Afrika.  

Voodoo praktijken en de magie van bloedoffers worden ook in de 21e eeuw nog steeds in praktijk gebracht.  

Ook in ons land worden jaarlijks 500 miljoen dieren vermoord. In de supermarkt kan je dit vlees kopen met als kenmerk beter leven.  

In samenhang met Voodoo praktijken in Africa denk ik opnieuw heel bewust aan de Westerse (Joods/Christelijke) wapenhandel.  

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen investeren in 2017 opnieuw 3.5 miljards euro in de luceratieve wapen industrie.  

Op wereldniveau behoort ons land tot de top 5 van export in wapens. Minimaal 13 % van het wereldinkomen is bedoeld voor de moord op onze soortgenoten en dit percentage van 13% wordt elk jaar groter.  

Avatar 

Als hovenier weet ik uit ervaring dat God alomtegenwoordig is in de natuur en dat geloof niets anders is dan religieus verduisterde geschiedenis en daaropvolgend wat je er zelf van maakt.  

De ‘weg van een Avatar’ is voor mij het zwaard van kennis hanteren en de weg terug durven nemen. De weg van een nooit eindigend spiritueel groeiprocces.  

 

Ver voorbij 

Het pad van 

goed en fout, 

meningen 

en oordelen,  

bevind zich 

een open plek: 

daar ontmoet ik 

je graag. 

(Rumi- 
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